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“Merhaba, Prens,” dedi Tanis, bakışları kadar ölçülü tuttuğu sesiyle, 

“Bana prensim diye hitap edecek değil tabii,> diye düşündü Porthios... kız kardeşinin kocasından, yani kraliyet soyundan Oualinestililer tarafından küçümsenen ve acımasızca eziyet gören gencin büyümüş halinden beklenemezdi bu. 

“Merhaba, Yarımelf;” diye yanıt verdi. İçinde yükselen bir öfke dalgası hissetti, ama kendini zorlayarak bunu bastırdı. Şimdi eski düşmanlıklara dalmanın sırası değildi, yanıtlanması gereken çok fazla soru ve ilgilenilmesi gereken çok fazla aciliyet vardı. Yine de meraklanmadan edemedi, “Neden Tanis?” 

“Karından haber getirdim,” dedi yarı-elf yanıt olarak. 
“Neler oldu ona? Onu gördün mü? Durumu nasıl? 
Nerede—?” Elfin dikkati anında gelen habere odaklanmış, eski önyargıları aklından çıkmıştı. 
Çevresindeki geniş, sessiz manzaraya göz gezdiren Tanis, başıyla Porthios'un arkasındaki kapılara işaret etti. 
“İçeriye girsek daha iyi olmaz mı?” 
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El£, dik yokuştan aşağı inen dar patika üzerinde dikkatle ilerlemekteydi. Çok aşağıda kayalara çarpan o büyük dalgaları görmezden geliyor, onun yerine dikkatini adımlarını attığı yere veriyordu. Kaygan yosun parçaları ve hareketli çakılların üzerine basmamaya çalışıyordu, zira tek bir yanlış adım dengesini bozup yuvarlanmasına sebep olarak onu kesin bir ölüme gönderebilirdi. Yine de ifadesi sakindi, tehlikeyle ilgili düşünceler yüzünü çarpıtmamıştı. 
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hareketlerle gezdirdi ve usulca bir takım sözcükler mırıldandı. El hareketlerini tamamladığında havaya bir tutam ince tüy bıraktı. Esinti tüyleri havada dans ettirerek ötelere, çarpan dalgaların yönüne doğru taşıdı. Daha yaşlı olan elf ancak tüy tutamı köpüklü sularda kaybolduktan sonra dikkatini aşağıya iniş yoluna çevirdi. 

Şimdi dikkatle hareket etmesi gerekiyordu. Yüzünü sarp yamaca çevirdi, ayaklarının ucunu yerleştirecek girintiler ararken elleri de tutunacak yerler araştırdı, sonra kavrayışını yavaşça bir parça aşağıya kaydırdı. Sol elinin parmaklarını kaya yüzeyindeki yarıklara sokup yerleştirdi, ayak uçlarını dar kenarlara veya minik kaya çıkıntılarına taktı. Bu arada diğer eli sıkı sıkı mızrağı tutmaktaydı. 

İlerleyişi yavaş olmasına karşın yüzünde hiçbir gerilim veya korku ifadesi yoktu. Koca mızrak engel teşkil ediyor olsa bile onun kendisini yavaşlatmasına izin vermiyordu. Konsantrasyonunu gösteren ifadesi hiç bozulmamıştı. Ayak ucunu yerleştireceği bir sonraki girintiyi bulması uzun sürdüğünde gözünü şöyle bir çevirip araştırıyordu ama buna rağmen ilerleyişi sabit hızını koruyordu. 

Yaşça büyük olan elf sonunda deniz kenarındaki bir kaya çıkıntısının üzerinde doğruldu, eğilip sarkarak deniz yükseldiğinde dalgaların ulaştığı noktanın birkaç santim üstünde kalan karanlık bir mağara ağzından içeriye baktı. Bu kez mızrağını her iki eliyle dengeliyor, karanlığın içine doğru duraksayarak ilerlerken başını önde tutuyordu. Sessizce havayı kokluyor, keskin bakışlı, badem biçimli gözleriyle karanlığı delmeye çalışıyordu. Gölgeli mağaranın muazzam yüksek kubbeli tavanı altında savaşçı elf neredeyse cüce gibi kalıyordu, ama bu hiç de onu etkiliyor veya korkutuyormuş gibi görünmüyordu. 
Onun yerine mızrağın başlığından yumuşak bir ışık halesi çıkıyor, hatta elfin kendisinden de bir kendine güven havası yayılıyordu. 

Hâlâ dar kenara tutunarak beklemekte olan ikinci elf, belirgin bir endişeyle aşağıyı süzmekteydi. Bu elfin gerçekten de genç bir suratı vardı. Aslında bir adamdan çok bir delikanlıydı. Umursamaz görünmek ve cesur davranmak için çok uğraşıyordu ama kenarda tek başına beklerken neredeyse içine kapanmış görünüyordu. Tutunabileceği herhangi bir yer arayarak kaya eteğine yaslandı. Yaşça büyük olan elf uçurumun dibinde tekrar belirip el salladığında gencin yüzü soldu ve 

gözleri anlık bir korkuyla irileşti. Aşağıdaki elf keskin bir hareketle tekrar el sallayarak onu aşağıya çağırdı. 

Derin bir soluk alan genç elf kaya çıkıntısından aşağıya sıçrayıp 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Daha fazla konuşmadan genç yol arkadaşını karanlık mağaraya © soktu. İkili tamamen karanlığa gömülünceye dek kavisli bir geçidi 

İ men çidin 

çevresinden S€ssiZce ilerledi. Karanlıkta durakladılar ve elf gözlerinin uyum sağlaması için süre tanıdılar. Bir dakika sonra yine ileriye doğru harekete geçmişlerdi. Havada ağartıcılarınkine benzeyen €peyce baskın bir koku vardı. Mağaranın zemini genelde temizdi, ancak sağda solda ufak yosun toplulukları ve deniz yükseldiğinde gelen suyun aktığı bir dere yatağı vardı. 

Genç elf bir an için duraksadı ama Yol arkadaşı ilerleyince o da yetişmek için atıldı. Girişe yakın bir noktada yalnız kalmaktansa mağaranın iç kısmındaki tehlikeleri tercih ettiği anlaşılıyordu. 
m derinliklerine doğru yürümeye devam ettiler. Savaşçının iri a kn bekliyordu. Gözleri, bulunduğu yeri boydan e u. Karanlık gölgelerin içini görmeye çalışıyor, herhangi e ar VE İN işaretine karşı tetikte bekliyordu. Oğlanın ii e li nin ından gözüken gözleri iri iri açılmış, saklayamadığı 

<uyta Yol arkadaşının sırtına bakıyordu. Temkini elden br 


rakmaksızın bir köseyi d İN 4 iş hareketsizce ii e m 


Önlerine gel RM AZ N yatıyordu, e girintide muazzam bir şekil kıvrımlar halinde 


ama dikkat etmegi iyük elf parmağını dudaklarına götürerek işaret eti, bir dehşetle, seşsi Çin genci uyarmasına gerek yoktu. O çoktan büyük 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yosun Ve likenler üremiş, hatta bunlar çok sayıdaki iri pençenin üzerine de yayılmıştı. Yaratıkları etki ayakların dosdoğru mağara zeminindeki köklerinden yukarıya büyümüş gibi görünmelerine neden olmaktaydı. 

Mızraklı elf sürüngen şekle yaklaştı; silahını sürüngenimsi kafaya nişan almış halde doğrultmuştu. Kocaman ciğerlerden dışarı verilen hafif solukla çıkan hava, gözlerine yaş getirecek kadar iğrenç bir kokuyla çevresinde esti. Savaşçı yüzünü buruşturdu; halbuki yol arkadaşı rahatsızlık belirtisi göstermeksizin maskesiyle soluk alabiliyordu. Yine de yeşil dokumanın üstünden görünen gözleri büyüyen oğlan çabucak geriye doğru adım atarak çekildi. 

Mızraklı elf, silahını hızla ileri doğrulttu, ucunu koca burun deliklerinden birinin içindeki duyarlı cilde batırdı. Yaratığın göz kapakları geriye doğru kıvrılıp açıldı. Kavun büyüklüğündeki altın rengi gözler ortaya çıkarak yaratığın büyüyen şaşkınlığını ve öfkesini yansıttı. Burun deliklerinden yeşil bir gaz bulutu kaynayıp fışkırdı ama yaşça büyük elf yana kayarak yoğun buharın yolundan çekildi. Maskesi tarafından korunmakta olan genç elf gözlerini kırpıştırıp hafifçe öksürdü ama daha fazla gerilemedi. 

Savaşçı yine yaratığın bumunu dürttü. Bu kez ejderha acı ve öfke dolu bir kükremeyle geriye çekildi, boynu kalkarak büküldü, başı iki elfe tepeden bakacak şekilde yükseldi. Koca pençeleri açık vaziyette dikilen ejderin kızgınlığını belirten sesi patlarcasına yankılandı. 

Büyük elf cesaretle ileri adım atıp mızrağının ucunu ejderhanın göğsüne, tam uzun ve kıvrımlı boynun zümrüt gövdeyle bitiştiği noktaya bastırdı. Mızrağı itti, yeşil pullardan biri çatlayıp kırıldı. 
Ejderha gerilemeye çalıştı, ama hareketi mağaranın yan duvarı tarafından engellendi. 

“Sessiz ol, Aerensianic ve beni dinle, yoksa öleceksin!” diye bağırdı savaşçı. Ses tonu sert ve korkusuzdu. 

“Beni tanıyor musun?” diye hırladı sürüngenimsi yaratık, gözleri kafa karışıklığı ve şaşkınlık içinde kısılarak. 

“Yirmi beş yıl önce karşılaşmıştık,” diye açıkladı elf sakin sakin. 
“Beni anımsamayabilirsin.” 

“ Bider gözlerini ölümcül darbeye hazır bekleyen silaha dikti ancak hiçbir saldırı hareketine kalkışmadı. : 

“Seni dişlerimle veya pençelerimle ezebilirim!” diye homurdandı Aerensianic adındaki ejderha. 

“Bunu deneyebilirsin,” diye kabul etti elf. “Ancak sen daha 


kımıldayamadan bu ejderha mızrağını O rezil kalbine gömeceği, düşünerek hareket edeceğim.” Elfin tavrı son derece umursamazcaygı “Belki bir düzine, belki de daha fazla kış boyunca bu barmak; kaldım ve bu süre içinde kimsey! rahatsız etmedim.” diye yanıtladı sürüngenimsi yaratık, gururunun Zedelendiğini belirten bir tonda “Rahat bırakın beni!” gi i 

“Buraya bizi getiren Şey! almadan olmaz,” diye yanıtladı mızrak, elf, Silahını hafifçe çevirerek ittirmiş, muazzam rakibinden kırgın bir horultu yükselmesine neden olmuştu. i 

“Ne istiyorsunuz benden?” diye sordu ejderha, gırtlaktan gelen bir 'uslamayla. “Hazinelerimi mi? Hayatımı mı? Alın ve çekip gidin!» 
, “Hazinelerini istemiyoruz... hayatına da hiçbir kastımız yok.» 
© Büyük elf omuzunun basit bir hareketiyle arkadaşını işaret etti. “Önü — yerine bu gencin senden basit bir ricası var.” 

© Hâlâ gözünü kırpmadan izlemekte olan ikinci elf öne çıktı, Ta tepeden kendisine bakan canavara diktiği gözleri, yeşil maskesinin nde kocaman açılmıştı. 

“İsteğini söyle!” dedi sürüngenimsi yaratık sert sert, Tüm cesaretini toplayan genç elf bir adım daha attı. Ejderhanın suratına baktı, dizlerindeki titremeye hakim olmak için boşuna çabaladı. Yine de konuştuğunda sesi kesin ve düzgün çıktı. 
a “Bana anlatmanı istediğim bir hikaye var,” dedi genç elf. 
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Bataklıkta Buluşma 


Yeşil kanadı zarif biçimde kıvrılarak ağır kokulu havayı yardı, koca gövdesini dar ve sığlaşan bir dönemeçten geçirdi. Aerensianic'in gözleri koyu yeşil arazi örtüsünü taradı, yeşil bataktan oluşan manzara üzerinde parlak damarlar gibi dolanan acı su akıntılarını gördü. Batağın içinden yer yer uzun ağaçlar yükseliyor, çoğu üzerinde ipliksi yosun püskülleri taşıyordu. Bazıları da yeşillik ve yapraktan yoksun, ince ve iskeletimsi görünümdeydiler. Havayı hareketlendiren en ufak bir esinti dahi yoktu. Arazi yazın bu son günleri için bile yoğun ve sıradışı Sayılacak bir ısıyla yanmaktaydı. Soluk güneş ışığı atmosferi yoğunlaştırıyordu; bataklıktan yükselen buharlar çürüyen bitki 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hafif yükseltiye doğru yöneldi. Yosun kaplı tepenin ötesinde acı tuz içeriği zengin sığlıklar kilometrelerce uzanıyor, ta güneyde belirsiz bir sınırla Courrain Okyanusu'nda son buluyordu. Dolambaçlı su kanalları alçak tepeyi batıdaki derin nehrin sularıyla buluşturmaktaydı. 
Acrensianic'in görüşmeye gittiği karşı tarafin, tepeye ulaşmak için O kanallardan birinden tekneyle gelecek olmasında şaşılacak bir şey oktu. 
: Aeren bu deltanın hiç varolmadığı zamanları da hatırlıyordu. Thon-Thalas ta denize kadar derin ve berrak akardı o zamanlar. Geçmiş yıllar boyunca elflerin Silvanesti'yi düzeltmek için harcadığı çabalar nehrin fazlasıyla aleyhine olmuştu. Altüst olan arazinin o kadar büyük bir bölümü alüvyon halinde denize taşınmıştı ki, nehir ağzında bu koca bataklık oluşmuştu. Doğal olarak bozulmuşluğun ve kötülüğün yaratıkları hep beraber burada toplanmış ve sonuçta bataklık, başka açılardan bir kez daha sağlam ve sağlıklı hale getirilmiş bir ülkenin içindeki kötülük kalesi haline gelmişti. 

Tepenin ucunda beyaz bir nokta göründü ve yeşil ejderha gayri ihtiyari bir sırıtışla dudak kıvırdı. Tam bir Silvanestiliye göre bir şeydi bu. Sinsilik ve kurnazlık gerektiren bir görevi yürütürken bile mevkiini belli eden şık kıyafetini üzerinden çıkarmaya yanaşmamıştı. Başka şartlar altında olsa Aeren bu elfi böyle ukalaca ihmal ettiği kamuflaj için cezalandırmaktan zevk alırdı ama bu seferlik ejder, küçümsemesini yansıtan homurtulu bir kahkahayla yetindi ve daireler çizerek alçalıp yosunlu tepenin üzerine kondu. Yan tarafina göz attığında, tıpkı şüphelendiği gibi, uzun bir teknenin yükseltinin dibindeki sazlıklar arasına çekilmiş olduğunu gördü. Deriden yapılmış mütevazi hizmetçi tünikleri giymiş iki elf sırıkçı, ince uzun gövdenin içinde beklemekteydi. 

Tepenin üzerindeki elf hoşnutsuzluğunu gizlemeye çalışmıyordu bile. Yeşil ejderhanın önüne geçilemez ağırlıktaki kötü kokusu ortalığa yayılırken, elf de kaftanının bir kıvrımıyla ağzını ve burunu kapatmıştı. Aeren yine güldü ve Silvanestilinin gözle bile görünen buharlar yüzünün önünden geçerken yaşadığı rahatsızlığı eğlenerek Seyretti. Sonra bir kedi gibi çömelip yere yaklaştı, başını elfinkinin seviyesine getirebilmek için boynunu kavislendirdi. 

Elfi şöyle baştan aşağı süzdü, altın bağcıklı sandaletlerine, parlak kenarlı kaftanına, değerli metal üzerine yerleştirilmiş mücevher taşlarından oluşan bileziklerine baktı. Biraz daha yakından dikkat 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l özlerindeki açık Hiç ifadesini gördü: bu, ettiğinde, un Ebe emi zi ind Nİ yi im ink ama yine de huzursuzluğunu gizlemekte takdir, olmalıy: 

“ip anmi  ksiyonculuğu iyi tanman benim gibi birinin 

Şu incik ezdi biraz cüretkarca değil mi sence?” diye sor di 
ni e pes sesle yankılanan bir homurtuyla. “Özellikle 5 

eren, ÇI 


i Şti ama z etli ve çatık kaşlı ifadesini çabucak geri takındı. “Ben sonra azam 


zl 4 uri LZ : bu kadar kısa vad libi hi yi üyük bir teklif için gelmişken eli bir buraya çok daha büyük bir i 


© Yeşil ejderha sıkıntısını belirtircesine üfledi. “Geldim. Seni Pp, 0 i. bile alışılmış zarif bir tavırla .yapmıştı— ve sanki düşüncelerini toplamaya çalışıyormuş gibi görünüyordu. Sohbet sırasındaki uzun sessizlikler bir ejderha için son derece normal luğundan Aeren sabırla bekledi. 

“Oualinesti'den gelen o elf, Porthios'un, Silvanesti?yi sizin ünü mizlemeyi neredeyse başardığının farkındasındır?” 


7 sözcüğü elfin ağzından sanki ismi bile zehirliymiş gibi bir 


adeyle çıkmıştı. 


Ama Acren bu çıkarımı kabullenmedi. 


ereye isterse ora 


“Benim türüm her zaman ya gider. İstemediğimiz hi eğiliz.” 


çbir yere zorla gönderilmiş 


li i “Ne demek istediğimi 
Yorsun — <ideranları ve onlar gibileri kastediyorum. Deltadaki bu 


memeyi başardı. “Ö 

a e bu ada dışı 

on i 

farkında olsanız ede de yakı 
Aşikâr bir. taktik » 


yle olsun. Kara Kraliçe'nin ndaki her yerinden sürüldüler nda temizlemeyi planladığının 


diye kabullendi ejderha, 
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“Silvanesti”de sizin türü —yani senin, diğer yeşil ejderhaların ve çevrenizde bulunmalarına izin verdiğiniz bazı yardakçıların, krallığımızdaki bu küçük tutunma noktasını koruduklarını görmek isteyecek elfler Var. İstersen buna bir barış teklifi diyebilirsin... 
Ejderhalar ve elfler arasındaki savaşı sona erdirecek bir ahit olacak bu.” 

“Böyle düşünen elfler var demek... ve sen de onlardan birisin, öyle mi?” diye sordu Aeren, elinde olmadan ilgisi çekilmişti. Bu elfin konuşmak istediği konunun ne olduğunu kestirmeye çalışırken aklına gelen onca şeyin arasında bir barış anlaşması yoktu doğrusu. 

“Seninle burada görüşmek isteme nedenim buydu.” 

“Peki varlığımıza göstereceğiniz tolerans karşılığında ne bekliyor olacaksınız?” 

“Silvanesti'ye tek bir iyilik yapmanızı isteyeceğiz —tamam, belki büyük bir iyilik olacak bu ama yine de tek bir işten ibaret. Hatta bunu © kendi içinde tatmin edici bulacağınızdan kuşkum yok.” 

“Devam et.” 

“Size karşı elf ordusunu yöneterek buraya geldiğinde Porthios'u öldürmenizi istiyoruz.” 

Aeren yine elfin yüzüne üflenen klor gazını fark etmeksizin kuru kuru güldü. Silvanestili ipek kaftanının kenarını çabucak kaldırmasına rağmen yine de öksürüp aksırdı, soluğu ıslık çalar bir halde geriye doğru adım attı. Ama yeşil ejderha hâlâ karşıya verdiği rahatsızlığı fark etmemişti. 

“Ülkenizi elflerin hakimiyetine iade eden kahramanı yok etmemi mi istiyorsunuz?” diye sordu merakla. 

“O. bir kahraman değil. Geleceğimizi tehdit eden bağnaz bir Oualinestili o, tıpkı deli kral Lorac Caladon'un geçmişimizi tehdit ettiği gibi!” 

“Oualinesti... Silvanesti.” Aeren bu isimleri daha önce de duymuş, iki ülkeden haberdar olmuştu elbette. Ama yine de ayırım kafasında yeterince belirgin değildi. “Her iki ülkede de elfler yok mu?” 

“Hah!” dedi elf casusu, aşağılayan bir tonda. “Senin anlamanı beklemiyorum tabii ama Oualinestililer soyu bozuk sonradan görmelerden ibarettir, gelenekleri dikkate almazlar, bize tanrıların bahşettiği bir armağan olan safkan ırkımızı temiz tutmak için gerekeni yerine getirmezler! Biz ülkemizi düzenli ve kontrollü güzelliğe sahip bir bahçe haline getirdik! Oualinesti ise ağaçların istedikleri gibi, düzensizce ve kaos halinde büyümelerine izin verilen bir yerdir. 
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ıkar, tıpkı ağaçları gibi. 
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eğitilmiş duy dan görme a batı elflerinin orman ortamının 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oklara, mızraklara ve güçlü elf büyülerine hedef olurken görmüştü. 
Elfin bir sonraki seferinin sonuncusu olacağını biliyordu. Silvanesti ordusu bu adayı ülkenin geri kalanına yaptığı gibi temizleyecekti. 
Geriye kalan birkaç yeşil ejderha ya burada ölecek ya da kendine yeni bir vatan bulmak için göç etmek zorunda kalacaktı. 

Bu da Aeren'in hoşuna giden bir fikir değildi. Yeşillikli ormanları sever, sıcak iklimden ve sık bitki örtüsünden hoşlanırdı. Bu delta her ne kadar onun zevki için biraz fazla ıslak ve bataklık olsa da, kıta sahili boyunca ini için bundan daha uygun bir yer bulması oldukça zordu. 

Konuşmanın gidişatını değiştirmeye karar verdi. 

“Porthios'un birçok mücadeleyi kazanıp hayatta kaldığını biliyorsun. Onunla birlikte her yere giden becerikli bir teğmeni olduğunu da ben biliyorum ve bu elf hem ölümcül bir mızrağın kullanıcısı, hem de bir büyü ustası, Sırf sen öyle istiyorsun diye bir sonraki saldırısı sırasında Porthios'u öldürebileceğimizi nereden çıkarıyorsun?” 

Elfin duraksamasını, bu garip buluşmanın ona ne kadar Zor geldiğini ilk defa hissetti. Tek bir kelime edilmeden birçok kalp atışlık süre geçti, sonra elf derin bir soluk çekti. 

“Bahsettiğin teğmen Samar adında bir elf, Onu bir sonraki sefer sırasında uzaklaştırmayı planlıyoruz.” 

“Ne planıymış bu?” 

“Onu Silvanesti'den uzaklaştıracak bir bahaneyle ilgili ama ayrıntılar seni ilgilendirmez. Yine de Samar, kraliçesine sadıktır —hatta bazıları gereğinden fazla sadık olduğunu söyler — ve onu uzaklaştıran da işte bu sadakati olacak.” 

“Peki ya, Porthios?” diye sordu ejder. 

Bir kez daha uzun bir sessizlik oldu. 

“Silvanesti halkı arasında bunun gerekli olduğu konusunda birleşenler var. Bu yüzden sana harekatının yapısı ve zamanlaması hakkında bilgi sağlayacağız. Bu bilgi sayesinde ölümcül bir pusu kurabileceksin.” 

Aeren'in göz kapakları birden açıldı. Bu gerçekten de eşi bulunmaz bir teklifti! 

“Böyle bir pusu sırasında tek bir hedef vurmanın ne kadar zor olduğunun farkındasındır herhalde... bu generalin, yani Porthios'un yanı sıra başka elfler de hayatlarını kaybedebilir.” 

Silvanestili yanıt vermeden önce yine uzun süre bekledi. 

“Evet. Vatansever dostlarım ve ben bunun kaçınılmaz olduğunu 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görebiliyoruz. Tabii bizim kendi. Silvanestili havacılarımız bu mücadelenin ilk on yılı sırasında yok olmuştu. Şu anda Porthios'un hava kuvvetleri Oualinesti elflerinden oluşuyor. Baş teğmeni, Targualan, enaz amiri kadar radikal biridir; griffon binicilerinin çoğunu öldürebilirsen daha iyi olur. Ancak büyük bir bölük Silvanesti savaşçısına da kumanda ediyor olacak. Onlar arasından olacak YAD üzüntü verici ama daha büyük bir amaç için göze alınmaları gerekecek. z seni e pi elfi soğuk soğuk süzdü. “Belki de, Silvanestili, senin Ve benim halklarımız arasında ikimizin hayal ettiği kadar fazla fark Yar üründü. “ kaale alma 
Casus yine o azametli havasına büründü. “Bu yorumu ri yı reddediyorum. Yalnızca şunu belirteceğim: bizden sonra gelecekler ii bizi böylesi fedakârlıklarda bulunmaya iten öncelikleri asla azn yüzünde timsahsı bir sırıtış belirdi. “Eğer plan düşündüğün gibi yürürse, en büyük fedakârlık Porthios tarafindan 


Bu kez elf baştan aşağı samimiyet haftadan önce başlamayacak. 
sık. ormanlıkların bulunduğu sonra, Porthios?un dinlenmek ve için zamana ihtiyacı olacak.” 

“Porthios'u ben nasıl tanıyacağım?” 


griffonuna biniyor, Yaratığın kanatlarının ucunda r rastlanır bir şey, Ayrıca Porthios 


sesinde ince bir 


, Vardı, ama elf da) ak kadar kendi 


Iyetine gömülmüştü. 
Evet. Başkentten ayrılmak benim için çok tehlikeli. Bu görev bile n derece riskli ama ciddi olduğumuzdan emi 


Yüze görüşmem gerekiyordu. Böyle venemem.” 


n olabilmen için seninle bir konuda başkalarına 


“Sana söyledim, bizler vatanseveriz!” dedi Silvanestili ısrarla. 
“Geleceğimizi güvenceye almanın başka alternatifi yok!” 

“Tabii Porthios'u sizin öldürmenizden başka,” dedi yeşil ejderha, fikrini belirtmekten kendini alamayarak. 

“Biz suikastçi değiliz!” Elfin hissettiği şok duygusu bir kez daha elle tutulur ölçüde belirgindi ama Aeren yine de aradaki farkı anlayamıyordu. Ona kalırsa elfler ister liderlerini öldürmesi için bir ejderha ayarlasın, ister bu işi bizzat kendileri yapsın, ahlaki açıdan aynı durumda sayılırlardı. 

Aslında kendi payına Porthios'un ölümünü sağlamak konusunda hiçbir ahlaki engeli yoktu. Gerçekten de o elf savaşçısı Silvanesti'ye ilk geldiği günden beri yeşil sürüngenler için epey can sıkıcı sorunlar yaratmıştı ve ölümü —her kim sebep olursa olsun— Aerensianic ve türünden ejderhalar için çok iyi olurdu. Bunu gerçekleştirmek için elflerin yardımını kabul etmek de fazlasıyla işine gelirdi. Hatta Porthios?un saldırısı hakkında önceden istihbarat almak hayati önemde olacaktı, zira elf kumandanı düşmanlarını en az bekledikleri yer ve zamanda yakalamak konusunda gerçek bir yetenek sergilemişti. Bir değişiklik yaratarak bu kez onu zor durumda bırakmak büyük bir zevk olurdu. 

“Öyleyse suikastçınız ben olurum,” diye kabullendi Aeren sonunda. 
Bunu söylerken tüm çabalarına karşın pek de beceremeyeceği bir şeye kalkışarak sakinleştirici bir ses tonu yakalamaya çalışmıştı. Yine de elf kabul ifadesinden yeterince tatmin olmuşa benziyordu. Ayrıca bu tepe zirvesinden de bir an önce ayrılmak istediği aşikârdı. 

“Bilgi için buraya gel. Porthios planlarını açıklar açıklamaz sana haber ulaştıracağım.” 

“Bu tepeyi her gün, güneş batımına bir saat kala kontrol edeceğim. 
Ama hemen kaçıp gitmeden önce bir şey daha var...” 

Tam da bunu yapmaya hazırlanan elf kuşkuyla duraksadı. 

Porthios ortadan kalktıktan sonra verdiğiniz sözü tutacağınızdan Dasıl emin olacağım? Belki yine de klanımın ve sizin deyiminizle gp dakçılarımızın! soyundan Silvanesti'nin bu köşesini temizlemeye 

ma vereceksiniz?” 
if Size Silvanestili bir generalin sözünü verdim, Koruyucu Evi'nin 

li birinin sözünü... bu benim teminatımdır.” 

teh dk Mi a “Hem o, hem de şu diğer şey” diyerek 


“Neymiş o, diğer şey?” a” 
“Porthioetn liderliği olmazsa ordunuz belki yine peşimize düşer ama ölümleri kaçınılmaz olur.” i ra 
Elf bu görüşe karşı çıkmak istemişti belki ama yanıtlama isteğini bastırarak çenesini tuttu. Arkasına bile bakmadan tepeden e teknenin açılması için hazırlıklara çoktan başlamış olan sırıkçılarına doğru yürüdü. e kon adar acelesi olmayan Aerensianic, yosunlu tepe zirvesinde tünemiş vaziyette elflerin sırıklarla bataklığın acı sularını e parıldayan gümüşi nehre doğru ilerleyişlerini izledi. Kaftanlı figür ta uzaklarda minicik bir nokta haline geldiğinde bile o hâlâ gözlerini — dikmiş izliyor, düşünüyordu. > En 
Öyle ya da böyle, bugün iyi bir iş çıkardığından emindi. 
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Yeşil ejderhanın inine giren ikiliden genç olanı sordu. “Porthios'u öldürmek isteyen bu elf... bir Silvanestili olduğunu mu iddia etmişti?” 
; rüngenimsi yaratık küçümseyen bir tavırla burnunu çekti. 


diye yaşça büyük olan elf, mızrağını doğrultup 


Tahmin yürütebilirim herhalde. 
asla yalnızca bir göz kırpışı kadar oprakları, ormanları, tepeleri ve enfes bir karmaşa içindeydi. O zamanlar elf 
Caladon idi ve kristal bir kürenin gücü ona aklını 


i bu. En karanlık kabusları, yaş ve 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güç olarak benden bile kıdemli bir yeşil ejderha olan kudretli Cyan 
Kanfelaketi tarafindan kulağına fisıldanıyordu. Lorac yıllar boyunca 9 
kristalin büyüsünün etkisi altında kaldı, güçlü ve eski büyülerin pençesinde kıvranıp durdu. Yönettiği diyarlar da muazzam bir bozulmanın etkisiyle kıvrandı. Ağaçlar kan döktü, ogreler gölgeleri bekledi, felaketi ölmeden atlatabilen tüm elfler uzak topraklara kaçtı.” 

“Bunlar neredeyse tarih öncesinden kalma. Artık Silvanesti böyle bir yer değil!” dedi genç elf ısrarla. “Orman tekrar canlandırıldı ve elfler geri döndü!” 

“Doğru... Porthios adındaki lider sayesinde.” 

“Ama önce,” diyerek araya girdi büyük elf, “Lorac öldü ve Silvanestili General Konnal, Lorac'ın kabusunu yenmeye çalıştı. Ne yazık ki, fena halde başarısız oldu. Mücadeleleri Rüzgâr Süvarileri'nin, bir zamanlar tüm Krynn'de çekinilen bir güç olan Silvanestili griffon binicilerinin kaybıyla sonuçlandı. Kirath öncüleri ülkenin belli yerlerine girebildiler ama Konnal'in ordusu her adımında engellendi. ” 

“O. günleri anımsıyorum, * dedi ejderha. “Ayrıca biliyorum ki, gururlu Silvanestililer Konnal'in başarısızlıklarından ancak on yıl sonra yardım istediler ve batıdaki akrabaları arasından bir lider aradılar. 
Porthios geldi ve adıyla olduğu kadar etkisiyle de yöneticilik yaptı. Onun yönetiminde elfler ülkelerini geri kazandı, deliliği ormanlarından ve topraklarından sürüp uzaklaştırdılar, köklü krallıklarının hep simgesi © olmuş düzenli orman örtüsünü yavaş yavaş, kaçınılmaz biçimde yeniden 

© yerleştirdiler. Porthios yıllar boyunca elflerini amansızca sefere sürdü, ordular dolusu savaşçı Kara Kraliçe'nin tebaasına —örneğin benim gibilere— saldırdı, ta ki biz bir zamanların muazzam arazilerinin küçük © bir köşesinde sıkışıp kalıncaya dek...” 

“Hain kimdi? ” diye sordu büyük elf: Dudakları dişlerinin üzerinde gerilmiş, parmakları kılıcının kabzasını sıkıca kavramıştı. 

Ejderha pullu dudaklarını kendini beğenmiş bir ifadeyle birbirine bastırdı. “Bu soru ancak vakti geldiğinde yanıt bulacak. ” 


DE 


Ellerin Mareşali 


lam Sana, Porthios! Çok yaşa Porthios!” ; 
Tal Yorgun askerlerini bir zafer yürüyüşüyle elf başkentinden ken, tezahüratlar balkonlarda: » Yüksek kulelerden ve 


anost'un zarif, dar pencerelerinden yankılanıyordu. Askerler ada İ kaplumbağ 


rağmen askerlere bakıldığında morallerinin gayet yüksek olduğu görülüyordu. Son derece düzgün bir sırayla yürümekteydiler. 
Aralarında ejderan pençelerinin ve ogre mızraklarının yırttığı üniformalar taşıyanlar, uzun yürüyüşlerden dolayı yıpranmış Ve yamanmış çizmeler giyenler olsa da, dış görünüşle ilgili bu eksikliklerin hiçbiri, halkı için serinkanlılık ve haklı bir onur havası içinde yürüyüş yapan elf askerleri duraksatmıyordu. 

Piyade bölüklerinin flamaları, hafif rüzgârda dalgalanan yirmi parlak ve renkli bayrak olarak başlarının üzerindeydi. Kırmızıkuyruklar, Gri Tilkiler, Kardinaller, Gümüş Başlılar ve uzun, kanlı mücadele yılları boyunca Porthios'un emrinde savaşmış olan tüm diğer birlikler bu flamalarla temsil ediliyordu. Hep birlikte Yaban Ulakları ordusunu, üç bin yıldan daha uzun bir süre boyunca krallığın koruyuculuğunu yürütmüş olan Silvanesti gücünü oluşturmaktaydılar. 

Zafer dolu resmi geçidi izlemek için sokaklara dizilenler ise normalde kontrollü, gururlu, sakin davranan elflerdi ama o sırada mutluluklarını hep birlikte sergilemekteydiler. Tezahüratlar, mareşali ve onu izleyen uzun sıra halindeki askerleri yücelten çığlıklar havayı sarsıyordu. Dört süvari bölüğünün yularları gümüş renginde parlatılmış atları talim düzeninde ilerliyordu. Targualan'ın Çualinestili öncü kuvvetlerinin, yaman uçucular olan ve yerde tutulmak için sıkıca dizginlenmesi gereken griffon binekleri de orduyla birlikte yürüyordu. 
Yürürken tepinip huysuzlanıyor, kartal gagalarını gürültüyle takırdatarak şaha kalkıp çevreyi gagalamaya çalışıyorlardı. Ve Silvanesti halkından oluşan büyük kalabalık, kendi ülkelerinden çıkan cesur evlatları için olduğu kadar batıdan gelen kardeş elfler için de tezahüratta bulunmaktaydı. 

Tören kıtası mermer kentin içinden, sivri tepeli kuleler ve zarif malikaneler arasından geçerek yürüyüşüne devam etti. İki taraflarında son derece düzgün biçimlerde yetiştirilip düzenlenmiş bahçeler uzanıyor, büyük kavşaklarda fiskiyeli havuzlar çalışıyordu. Yürüyüş devam ederken askerler rahatlamaya başladı, öyle ki, bir süre sonra coşkulu kalabalığın tezahüratlarına onlar da yanıt vermeye koyuldular. 

Kıtanın başında Porthios, gururlu griffon bineği Stallyar'ın üzerinde tek başına ilerlemekteydi. Yürüyüşün temposunu Stallyar'ın hızına bırakmıştı. Porthios. Silvanesti'nin askeri yöneticisi ve Yaban Ulakları?nın kumandanıydı, ayrıca savaştayken kendisine yüksek mareşallik rütbesi verilmesi de uygun görülmüştü. Gururla yürüyen * 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Gü. 


hayvanın önüne kalabalıktan atılan çelenk e e a Senç kızlar ve kadınlar Porthios'a öpücükler ei 5 7 Rİ die erkeği, dimdik duruşları ve gururla parlayan gözleriyle Porthio, ekteydiler. > 

b lr sml kalman bs tuttu, yüzündeki soğukkanlı kabul ifadesini asla Ri 1. €ndini kalabalığa yanıt vermeye, elini sallamaya imi gü RE €ye ikna edememişti, zira kafasının içi öfkeyle dolanan GATE GUŞURCEleE doluydu ve bütün yapabildiği bu duygusu gerine yansımasını engellemekti. Bu geçit töreninin askerleri için de, i in elfleri için de iyi olduğunu biliyordu. Her yıl ülkenin bir parçası daha, Loraç Caladon'un deliliğinin oluşturduğu kabustan sonra geri alınmıştı. Her yıl, topraklarının geri dönüşünü kutlamak üzere beraberinde daha fazla elfi getiriyordu. : Saner e 

Porthios askerlerini hem seviyor, hem de onlar için üzülüyordu, Yakın bir gelecekte onlara tekrar çağrıda bulunacağını biliyordu. Üç ay boyunca ejderanların ve ogrelerin yuvalandığı yerlerde mücadele 
| vermiş, üç Kalleş yeşil ejderhayla savaşmış ve sonunda Tarthalian 
Tepeleri'ni neftetlik sakinlerinden temizlemişlerdi. Şimdi bile elf rahipleri ve Ağaçbüken Evi'nin doğa uzmanları hastalıklı koruların sonuncularını eski haline getirmekle, memleketin otuz yıldan uzun süredir en derin kabusların ortasında zayıf düşmüş olan bir bölgesine yeniden güzelliğini kazandırmakla meşguldüler. 


Ama Porthios için bu, artık neredeyse tamamlanma noktasına gelmiş can sıkıcı bir görevin bir bölümü i 


Mermer döşeli 


ve çok geçmeden mareşalin gözü Silvanost'un en şaşırtıcı yapısına takıldı. Yıldızlar Kulesi, neredeyse üç yüz metrelik uzunluğuyla kentin merkezinden yükseliyordu. Yapının dış yüzeyi, büyük bölümünü kaplayan beyaz mermerlerle pırıl pırıldı. Geri kalan yüzey ise ayna gibi parlatılmış ve üzerine ışıklar vuran kristaldendi. Pencere pervazlarında mücevherler parıldıyor, gökyüzüne uzanan merkez kuleden dışarıya doğru zarif, kıvrımlı surlar çıkıyordu. Çok sayıdaki daha kısa kulecik ana yapı üzerinde, çok aşağıda kalan kentin tepesinde adeta büyüyle dengelenmişçesine yükseliyordu. 

Baharın ilk günlerinin bu öğlen sonrasında, parlak güneş ışıklarının altında, Porthios'un iliklerinde buz gibi bir soğuk dolaştı; kulenin yaklaşık yirmi yıl önceki ilk gördüğü halini anımsamıştı. Kış mevsimiydi o sıra; ormanı, kenti, tüm memleketi kasıp kavuran o çılgınlığın iyice berbat hale getirdiği kasvetli, buz gibi bir mevsimdi. 
Elf nüfusu tarafından terk edilen Silvanost kenti, parçalayan sarmaşıklar, kaldırım çatlatan devedikenleri, binalar ve sokaklar boyu devam eden nefret verici bir bozulmayla korkunç bir harabeye dönüşmüştü. 

İşte bu felaket her yerden çok Yıldızlar Kulesi'nde belirgin olarak göstermişti kendini. O muhteşem kule solmuş, kıvrımlanmış, buruşuk ve rüzgâr yeniği bir ağaç gövdesine benzemişti. Korkunç bozulmaya karşı ülkenin büyülü yeniden yapılanmasının ilk başladığı yer de işte burası olmuştu. Yavaş giden ve emek isteyen işlem bu kuleden çıkarak tüm Silvanesti?ye yayılmış, mücadele otuz yıl sürmüştü, ta ki krallığın kuzeydoğusundaki en uzak köşede yer alan yüksek irtifalı, engebeli bölgeye ulaştığı birkaç gün öncesine dek. Yakında da harekat bozukluğun son kalesine, Thon-Thalas Nehri'nin sonunda yer alan ve bataklık olan bir adayı elinde tuttuğu güney tarafına doğru uzanacaktı. 

Şu anda kulenin balkonlarına, kentin yönetici konseyi Sinthal-Elisvin lordları ve leydileri dizilmişti. Erkeklerin üzerinde makamlarını belirten beyaz cübbeleri vardı. Bayanlar ise bir dizi parlak renkte ışıldayıp parlayan ipek elbiselere bürünmüşlerdi. Oradan gelen tezahüratlar da Porthios ve ordusunaydı gerçi, ancak Porthios elf ülkesinin en köklü klanlarından biri olan Avukat Evi'nin saygıdeğer üyelerinin, gözlerinde daima değersiz bir yabancı olacak bu elfe tepeden bakarken övgülerini pek hevesle dile getirmediklerini ve tavırlarındaki küçük gören havayı fark etmişti. 

Birden mareşal kendini fazlasıyla yorgun hissetti. Bu kutlama onu 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bıktırmıştı, hatta gürültüden başına ağrı girmişti. yi yanıtlanmayan sorular dönüyordu; hayatı boyunca Gi ALUS olan sorunlardı bunlar ve hâlâ onu umutsuzluğa boğarak çökertme tehdidi 
Ü di. i 5 
em göremiyorlar? Hepimiz e ELE ii veya 
Silvanestili olmamız fark etmez. Gelecek, her iki halka da ait! Kentteki tüm elfler arasında yalnızca Samar ile pay laştığı bir sır geldi aklına. Bu durumu bir bölümüyle değiştirebilecek bir anlaşmaya dair bilgiydi bu ve onlara da bundan bahsedebilmeyi isterdi. Bu düşünce aklına karısıyla ilgili anıları getirdi, içinde yine O tanıdık sızlamayı duydu, K ni çok özlemişti. 

ind idir iie kıtası, Koruyucu Evi'nin ordudaki elflerin çoğunun evlerinin bulunduğu civarındaki völgeye girerek dönüş yaptı. 
Askerler burada dağıldı, Samar gelip mareşalin yanındaki yerini aldı, Porthios, Ouinari Sarayı'nın kapıları önünde durdu ve kendi evinin bulunduğu tarafa doğru dönmek üzere hazırlandı. 

“Yine muhteşem bir mücadele oldu bu, lordum.” dedi Samar, mareşalin elini kavrayarak. 
Mn ve tüm diğerlerinin sayesinde. Şimdi git ve hak ettiğin şekilde 

en.” 


b. 


el anda b da onu dönüşünden dola samimiyetle sevinmiş olan bir düzine uşak karşıladı. Kahyası Mic ai 


du, baz : 
tinin ; en de istenmi 
Neden hissetsindi li bir Yurttaşı olma diya e el 


Zalen? Ü 
) i z z 
Kıyn üzerindeki devamlı varlığın! 
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koruyabilmiş olan bu en eski ülkenin, çifte standartlı gelenekselciliğe - ve soyad ile soyluluk statüsüne düşüncesizce bağlılığını, takınılan azametli tavırları belki bininci kez düşündü. Topraklarını onlara geri vermek için kendi yaşamını riske atar, yerde uyur, kabus bürümüş ormanlardan geçer, onların adına ejderanlarla ve ogrelerle savaşırken bile, Silvanestili elfler ona kendilerini yönetmek için yetersiz biri gözüyle bakıyorlardı. Onlara yardımcı olabilir, hatta akıl verebilirdi, ama asla onlardan biri olamazdı. 

Aslında kendine karşı gerçekten dürüst olması gerekirse, bunu pek o kadar istediği de söyleremezdi. Aklı Oualinesti'nin kırsal ormanlarına gitti, Orada ağaçlar sanki daha bir hayat doluydu, daha güzel kokuyorlardı ve bu doğu ülkesinin eski, içi boşalmış, hatta fazla sistemli bir düzenle dikilip sıralanmış gövdeli ağaçlarından daha güzeldiler. 
Gerçek bir kral olduğu Güneş Kulesi'ni hatırladı. Her ne kadar Yıldızlar Kulesi çok daha eski olsa da, Silvanost”daki en uzun kule tepesinin bile, Oualinost'un hakim yapısı olan kristal dikilitaşın soluk ve cansız bir » taklidi olduğunu düşünmeden edemiyordu. Kalbinin üzerinde sarkan madalyona dokundu ve diskin simgelediği görev makamını düşündü. 
Güneş Sözcüsü, Oualinesti'nin yüce efendisiydi o ve bunlar halkından büyük saygı görmesi anlamına geliyordu. Burada askeri bir yönetici “olarak, bir bakıcı memurdan farklı görülmesi imkansızdı. Yurduna dönüp orada kalabileceği günü sabırsızlıkla bekliyordu. 

O burada uğraşırken, burada olsa bir kraliçe sayılacak olan karısının da Oualinesti?de çok çalışıyor olması garip bir zıtlık sergilemekteydi. 
Her ikisi de önemli işlerle uğraşmaktaydı elbette. Alhana Yıldızmeltemi, Porthiostun kız kardeşinin ve yarı elf olan kayınbiraderinin de aralarında olduğu güvenilir müttefiklerle birlikte, Üç Irkın Birleşmiş Milletleri arasında anlaşma sağlayabilmek için uğraşmaktaydı. Porthios ilk başta bu anlaşma girişimlerini tereddütle izlemişti ama son zamanlarda bu paktın Krynn yüzünde barış dolu bir gelecek için en iyi umudu vaad ettiğini düşünmeye başlamıştı. 

“Allatam... biraz daha şarap lütfen,” dedi Porthios. Uşak bardağını yeniden doldurmak için hemen yanında belirdi. Savaşçının dikkatini Şişenin üzerindeki amblem çekti. Karısının ailesinin işareti olan elmas bir yıldızdı bu. “Şarap gayet iyi,? diye düşündü dalgın dalgın, sonra aklı daha derin endişelere kaydı. 

Kan renkli sıvıyı kadehin içinde çevirerek sordu. “Söyle bana, Leydi Alhana'dan hiç haber geldi mi?” 
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<6 Son mektup siz son seferinize çıkmadan Önce hel» Yane köne hafifçe birbirine bastırmış, ama bunun dışında yüz ifadesini iL N tutmuştu. 
> işeyi bırak lütfen.” ae ş 
Alata resmi bir baş selamıyla çekilip efendisini düşünceleriy md Porthios iskemlesinden kalkıp e iy arşınlamaya başladı. Ayağındaki ipek çoraplar düşere EN a kadar sarkmış, kaygan yer döşemesinin üzerinde hiç Ses çi e an gidip geliyordu. Birkaç dakika için dışarıdaki, güzel ve e erece düzenli biçimde tanzim edilmiş Astarin Bahçesi ni seyretti. Buranın tam anlamıyla bir sanat eseri olduğunu biliyordu ama nedense aslında yalnızca fazla steril bir yerden ibaret olduğu fikrinden kurtulamıyordu, Düşünceleri daha da ileriye gitti, aklına o altın elf prensesi geldi, yani o kadar isteksizce kabullenmiş olduğu eşi... ve sonra evli kaldıkları onlarca yıl boyunca duygularının nasıl da değişmiş olduğunu düşündü, O da kendisi gibi, bu evlilik bağını bir görev duygusuyla kurmuştu, Alhana bir Silvanesti prensesiydi, Lorac Caladon'un tek kızıydı, halkının geleceğinin umuduydu. Porthios ise Oualinesti'nin Güneş Sözcüsü'nün üç çocuğundan biri olarak kendi ülkesindeki meşru lider veliahtıydı. 
Alhana ve Porthios'un evliliği birçok yönden her iki elf ülkesi için de büyük vaadler taşıyan bir bağ olmuştu —özellikle şimdi, karısı 


geleneklerine bağlı yapabilecek bir yönetic 


y“ 


bir sevecenlik oluşmuştu — tutku değildi bu, hele aşk hiç değildi ama (oo bir çocuk vaadini yaratmaya yetecek kadar sıcaklık taşıyordu. Halbuki şimdi batıdan yalnızca kötülük habercisi bir sessizlik mesajı gelmekteydi. 

Porthios topuklarının üzerinde döndü, ayrılışlarının hangi koşullar altında gerçekleştiğini anımsadıkça adımları farkında olmadan hızlandı. Silvanesti?deki sorunlarla eli kolu bağlandığından beri, vatanı Oualinesti?deki sorunlarla onun adına ilgilenmek karısına düşmüştü. O sırada gayet aklı başında bir çözüm gibi görünmüştü bu. Ne de olsa eğer çocuklarını iki ülkenin birleştiricisi konumunda görmeyi umacaklarsa, Oualinesti halkının Alhana'yı aralarında görmelerini de, Silvanestililerin kendi başkentlerinde Porthios'un varlığına alışmalarını da beklemek gayet doğaldı. 

Alhana'nın yardımcıları vardı elbette. Özellikle Porthios'un kız kardeşiyle evli olan Tanis Yarımelf oldukça kuvvetli bir bir müttefikti, ama karışık ebeveyn durumundan dolayı elf krallığında etkili biçimde çalışması epey zordu. Onun yerine Alhana ile Oualinesti civarında yaşayan insanlar arasında aracı olarak görev yapmaktaydı. Porthios yarı-elfin niyetlerinden uzun süre boyunca kuşku duymuştu ama zaman geçtikçe adama çevresini iyi etkileyen, dünya için neyin en iyi olacağını görecek bilgelik sahibi biri olarak hakkını vermek zorunda kalmıştı. 
Yine de karşılıklı görüşmeler çoğunlukla gizlilik içinde gerçekleşmişti. 
Öualinesti Senatosu, tıpkı Silvanesti'nin Sinthal-Elishti gibi, muhafazakar zihinlerden oluşan ve herhangi elle tutulur bir değişikliğe karşı muhalefet göstermesi kaçınılmaz olan bir yapıydı. 

Alhana gideli neredeyse iki mevsim olmuştu. Porthios'un elinde ondan dört ay önce gelen tek bir mektup vardı. Mektupta Porthios?u özlediğini yazmış, Oualinesti'deki bazı şeyleri “garip” bulduğundan bahsetmişti. Bu pek de öyle şaşırtıcı bir şey değildi aslında ama Porthios onun konuyla ilgili biraz daha bilgi vermiş olmasını beklerdi. 

Tabii ilk yıllarda olsa hiç böyle beklentiler taşımayacaktı bile. Hatta bir. seferinde onu “Buz Prensesi? olarak düşünmüş olduğunu anımsıyordu; politik açıdan önem taşıyan ama hayatının günlük akışı içinde pek fazla etkisi olmayan değerli bir maldı sanki. Üstelik bu gerçek içinde ne neftet, ne de güceniklik uyandırmıştı —gerçekte kadının da kendisiyle ilgili olarak aşağı yukarı aynı şeyleri hissettiğini biliyordu. 

Yine de her nasılsa, yıllar geçip de birbirlerini tanır hale geldikçe o 

UZUN bir bölümü erimeye başlamıştı. Önce belli bir yakınlık duygusu 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doğmuştu. İkisinin de doğuştan birer mahkum olduğuna ve evliliklerin; yalnızca görev duygusundan dolayı yaptıklarına dair bir farkındalıktay ibaretti bu. Porthios, Alhana'nın Mızrak Savaşı sırasında birini sevmj olduğunu öğrenmişti —ironiye bakın ki bir insandı bu. Adam ünlü bir Solamniya Şövalyesi'ydi, bir kahraman olarak ölmüştü ve karısının hâlâ zaman zaman onun yasını tuttuğu olurdu. 

Porthios karısına olan duygularının izini, bu yasa karşı kendi tepkisinde oluşan değişiklikleri hatırlayarak sürebiliyordu. İlk başta çok şaşırmış, basit bir insanın nasıl olup da bu onurlu elf kadınının kalbini çalmış olabileceğini merak etmişti. Sonra kendi önceliklerinin bilincine vardıkça, devreye gücenme girmişti. Muhteşem bir elf prensi olan Porthios'a karşı ilgi belirtisi göstermeyi bunca zorlukla başarırken, bu adamın kaybı için nasıl olup da bu denli acı çekebilirdi? 

Hatta bir süre için kıskanmıştı bile, ki kadını sevmeye başladığını da işte o zaman fark etti. Onu anlamak için çaba göstermeye karar verdi ve bu tutumu da aralarındaki gerçek sevginin tohumunu attı. Sturm Brightblade hakkında bilgi topladı —onun adına çok sayıda kaynak bulmuştu, zira şövalyenin kahramanlıkları efsanevi boyuttaydı— ve bir kale rampasında güçlü bir mavi ejderha ve maskeli binicisiyle tek başına yüzleşmeyi göze alan savaşçının ölümünün kendisinde uyandırdığı saygıyı itiraf etti. Sonunda Sturm Brightblade'in Alhana'nın anılarındaki yerini kendisinin asla alamayacağını ama Alhana'nın yaşamında hem o anılara, hem de kendisine yer bulunduğunu gördü. 
Sturm'de Alhana'nın takdir ettiği şeyleri ayrımsamaya başladı, sonra o takdiri kıskanmak yerine karısına karşı kendisinin benzer yönlerini belli edecek biçimde hareket etmeye koyuldu. 

Porthios daima bir savaşçı olmuştu. Fiziksel gücün bazen bir anlaşmazlığı çözmenin en etkin yol olduğunu düşünen bir elfti. Zeki, hızlı ve güçlüydü ve belki de bunlardan daha önemlisi, savaş konusunda doğal bir içgüdü sahibi olduğunu öğrenmişti. Düşmanın muhtemel hareket tarzını görebiliyor, kendi kuvvetleriyle hangi hareketlere girişmesi gerektiğini hemen planlayıveriyordu. Buna | 


Si 


düşmanı Porthios*un istediği şekilde davranması için tuzağa düşürmek de dahildi. Ardından vurucu darbe gelirdi, öyle ki genelde bir ordunu! 
moralini tümden çökerten, birliklerini o bozguna , uğratan, kumandanlarını barış anlaşması çağrısında bulunmaya iten âni şiddet dalgası ile düşmanın savaşma isteği ve yetisi paramparça et Alhana'nın kendisine, hamile olduğunu bildirdiği günü anı 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© Kadının endişesi yeterince belirgindi, ama Porthios onu özellikle kendi tepkisi konusunda kaygılandığını bilecek kadar iyi tanıyordu. Ve kendisi, sahip olduğundan haberi bile olmadığı bir duygu kaynağından gelen etkiyle başını geriye atmış ve saf, bulaşıcı bir neşeyle kahkaha atmıştı. Otuz yıllık karısını kucaklamış, yeni gelinmişçesine ona sarılmış, karısı da onun neşesini ve kahkahalarını paylaşmıştı. Birkaç dakika için ikisinin ötesindeki dünya varlığını kaybetmiş, onları birbirine kenetleyen bir kucaklaşmanın tadını çıkarmışlardı, tıpkı her ikisinin de çocuklarının iki ayrı elf ülkesine sağlayacağını umdukları kenetlenme gibiydi bu. 

Ama karısı neden mektup yazmamıştı ki? 

Bu rahatsız edici sorunun Porthios*un aklında daha fazla dönmesi, Allatam'ın çalışma odasının kapısını duraksayarak tıklatmasıyla engellendi. 

“Evet?” diye sordu mareşal kısaca, bir kadeh şarap daha içmenin iyi bir fikir olmayacağına karar vererek. Kupasını masaya bırakıp kapıya döndü. 

“General Konnal burada ve sizi görmek istiyor, efendim. Konunun acil olduğunu söylüyor.” 

Kararını tekrar gözden geçiren Porthios, enfes şaraptan bir kadeh © daha doldurdu. “Onu içeriye gönderin;” dedi ekşi ekşi. Bir görev duygusuyla yeni bir kupaya uzandı ve konuğu için içki doldurdu. 

“Lord Majesteleri... zaferiniz için sizi tebrik ederim,” dedi Konnal, sanki ev kendisininmiş gibi rahatça kapıdan içeriye dalarak. 

“Teşekkür ederim, General,” diye yanıtladı Porthios. Elfin nezaket sözcüklerinin yalnızca kendisinin savunmasını indirtmek için ayarlanmış bir ön giriş olduğundan şüphelenmişti. 

Iki elf arasında ancak birkaç adımlık uzaklık vardı ama ikisi de kendileri gibi meslektaşların arasındaki selamlaşmayı resmileştirecek ” Öpüşme törenini başlatmaya kalkışmamıştı. Davranışının kasıntılığının 

pekâlâ farkında olan ev sahibi, konuğuna öyle çok fazla iltifat ii göstermeksizin bir iskemleyi işaret etti. Kendi yerine geçip oturmadan , Önce de ona şarap dolu kupayı uzattı. 

, Porthios, akranı olan generali ölçüp değerlendirirken buldu kendini. 
> Eğer Oualinesti Sözcüsü burada olmasaydı, ülkeyi onca zamandır kasıp vuran kabusa karşı Silvanesti ordusunun seferlerini hâlâ o kumanda ediyor olacaktı kuşkusuz. Konnal soylular ve Silvanost Senatosu afindan pek sevilen biriydi ama ellerinde ve yüzünde askerliğin 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getirmiş olması gereken sertleşmeden, zorlu iklim koşullarının Port. 
hios'un ağzının çevresinde oluşturduğu çizgilerden, parmaklarının ve e| ayalarının nasırlarla katılaşmışlığından eser yoktu. On yıl boyunca Yaban Ulakları'nı yönetmişti, ancak liderliği, ülkenin griffon süvarilerinin kaybı da dahil olmak üzere kayda değer felaketlerle sonuçlanmıştı. Şu sıra Konnal'in generalliğinin kapsamı acemi er kaydetmek, onları muhteşem üniformalarla donatmak, ellerine parlak zırhlar ve keskin kılıçlar vermek, sonra da onlara düzenli Yürüyüş talimleri ve tatbikatlar yaptırarak eğitmek gibi işleri kapsıyordu. 

“Ouinarost'un Anahtarları bende,” dedi general, Yıldızlar Kulesi'ne girişi sağlayan altın ikonaların dizildiği halkayı uzatarak. 

“Teşekkürler,” diye yanıtladı Porthios. “Bir sonraki sefer için yola çıkana dek bunları muhafaza edeceğim.” A 

“Öyleyse duyduklarım doğru... Tarthalian Tepeleri'ni geri aldık demek?” diye sordu General Konnal. 

“Orman düzenleyicilerin ilgilenmesi gereken bazı işler kaldı ama evet, son ejderhalar ve yardakçıları elf ülkesinin o bölümünden tamamen sürüldü.” Porthios coğrafyayla ilgili olarak kullandığı terimlerden belli bir keyif almaktaydı. Elflerin tüm nüfuz bölgesini sonsuza kadar ayrılmış iki ülke olarak değil, tek bir büyük memleket olarak gördüğünü uzun süre öncesinden beri açıkça belirtmişti. 

“Birliklerinizin dönüşü tam bir zafer geçidi şeklinde gerçekleşti. Bu gerçekten de şart mıydı?” Konnal'in ses tonu küstahlıktan ancak teğet geçecek kadar uzaktı. 

“Staliyar'ın kanadı incinmiş olmasaydı ona kentin üzerinde alçak daireler çizdirerek zafer turları attırırdım,” diye yanıtladı Porthios, dolaysız bir ifadeyle. Elf savaşçısının isteklerini yerine getiren sadık bir uçucu.olan vahşi griffon, Silvanost halkı tarafından gayet iyi tanınırdı. 

Konnal, Ovalinestili'nin mizah anlayışından rahatsız olmuş ama pek de Şaşımamış gibi bir havayla içini çekti. “Halkın çoğunluğunun ülkemizin kabusun elinden geri alındığını kabullenmesinden sonra, askeri gösterilerin kısa kesilmesi konusunda anlaştığımızı sanıyordum.” 

Porthios tepesinin attığını hissetti ama güçlü bir irade sergileyerek tepkilerinin kontrolünü elinde tutmayı sürdürdü. “Hatırlarsanız, General, bu tür gösterilerin yasaklanması konusu yalnızca sizin e ki Ben bu fikri asla paylaşmadım. Dahası, bu elfler e e altında cesurca savaştı ve bir sonraki sefer öncesinde kısa 

çın evlerine dönmekten başka hiçbir şey yapmıyorlardı. | 


Kuşkusuz onları dikkat çekmemeye çalışan kaçaklar gibi, Ge bastıktân sonra gizlice kente sokmamı falan b al Mei “Gerçek şu ki, bu tür gösterilerin halkı nasıl hareketlendirdiğ biliyorsunuz. Sesleri kısılana kadar tezahüratta bulunuyorlar, Me henüz yapılacak bir savaş daha olduğunu öğrenip şaşırıyorlar. Her seferinde yapılacak bir savaş daha çıkıyor!” KAŞE saa 

Porthios kendini fena halde bezgin hissediyordu. Konnal'in sözleri kadar bu yorgunluk da sabrını törpülemekteydi. “Ah, ama bu kez son bir savaştan sonra gerçekten işimiz bitiyor olabilir. Sanırım bunun doğruluğunu siz bile görebiliyorsunuzdur!” 

“Herhalde Thon-Thalas deltasından bahsediyorsunuz.” 

“Kabusun aniden tekrar filizlendiği bir başka bölge bilmiyorsanız, evet.” 

“Bildiğim böyle bir yer yok... Deltadan bahsediyoruz öyleyse. Peki şu sözüm ona “son? seferinize ne zaman çıkmayı düşünüyorsunuz?” 

“Belki de hiç çıkmam!” dedi Porthios sert sert. “Belki de bu kente sırtımı dönüp gitmeli ve yöreye yapılacak bir seferi yönetmeyi size bırakmalıyım!” 

Konnal?in gözleri bir an için irileşti ama bu fikrin kendisinde uyandırdığı endişeyi fazla belli etmeyecek kadar kurnazdı. Onun yerine yalnızca omuz silkti. “Eğer isteğiniz buysa, hazırlıklarımı bir an önce başlatırım.” 

“İsteğim filan değil ve siz de bunu gayet iyi biliyorsunuz! 
Askerlerimin eşleri ve aileleriyle geçirecek zamana ihtiyaçları var —en azından on beş güne. Kabusların yerleşmesi için, bu çatışmalara neden girdiğimizi anımsamak için zaman geçmeli.” 

“Öyleyse iki hafta?” dedi Konnal. “Sonra deltaya doğru harekete geçeceksiniz?” 

“İki hafta, Sonra son savaş başlayacak. Şimdi lütfen gidin, General Konnal.” Porthios tüm nezaket gösterilerini bir kenara bırakmıştı; bu konuşma ağzında berbat bir tat oluşturmuştu çünkü. “Birden bir banyoya ihtiyacım olduğunu yeniden hatırladım.” 
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“Kabul ederim ki, Porthios baştan sona değerli bir düşman oldu,» dedi ejderha dalgın dalgın. “Yerine geçtiği o embesil Konnal'dan ço; daha becerikliydi.” 
“Yine de onu öldürmeye söz verdin!” diyerek suçladı genç elf. 
Ejder burnunu çekti. “Ne de olsa o bir düşmandı.” 
“Peki ya hain? ” diye sordu yaşlı elf. Mızrağı hâlâ ejderhanın pull, göğsüne sıkıca dayanmıştı. “O vaadlerini yerine getirdi mi?” 
“Sözünün eriydi, ” diye kabullendi yeşil ejderha. 


gi 


Silvanost'ta Bir Konsey 


“Saygıdeğer soylular, onurlu lordlar ve gelecek ile ilgilenen tüm Silvanestililer, işte konuyu böylece dikkatinize sunuyorum: Thon-Thalas deltasındaki ada, Lorac'ın kabusunun son kalan kalesidir. Geniş ve düz bir bölge olduğu doğru, ayrıca için için kaynıyor ama sularla çevrili durumda ve bu haliyle ülkenin geri kalanından tecrit edilmiş sayılır.” 

Porthios, Yıldızlar Kulesi'nin tabanındaki büyük salonda toplanmış olan cübbeli ve pelerinli elf sıralarının üzerinde gözlerini gezdirdi. İşte bu Sinthal-Elish, yani Silvanesti'nin yönetici kadrosuydu. Dikkatlerini pin üzerine çevirmişlerdi ve o ne söylemesi gerektiğini biliyordu. 

İstediği kadar tecrit edilmiş olsun, yine de böyle kalmasına izin 


verilemez. Adanın bataklığı diğer krallıklarla aramızdaki deniz trafiğin; tıkayarak ticareti engelliyor. Ayrıca çok uzun bir süre boyunca başımıza bela olan kabusun bir sembolü olarak ayakta duruyor. Şimdi bu kutsaj toprakların gerçek yöneticileri olan SiZ elf m vi kez 

yetki vermenizi istiyorum. Cesur keşif kolumuz olan Kirathlar bu yeri inceledi. Kirath lideri Aleaha Takmarin bana bizzat raporunu sundu.» 

“Bozulmuşluk ve kötülüğün etkisi altında mahfolan toprakların tümü gibi bu delta da topyekün bir harekatla yenilebilir,” diye devam etti Porthios. “Askerlerimizi, büyücülerimizi ve Ağaçbüken Evi'nin şifacılarını kullanacağız ve geçtiğimiz otuz yıl boyunca işimize fazlasıyla yaramış olan üç kollu taktiği tekrar uygulayacağız, Bozulmayı kökünden kavrayıp koparacağız, sonra da büyük ustalarımızın yeteneklerini ve sanat güçlerini kullanarak bataklığı bir zamanlar olduğu gibi yeşil bir koruya çevireceğiz. 

“Bravo, bravo!” Odanın her tarafindan yere vurulan ayakların sesi duyuldu, diğer elfler de onaylarını belirtmek için yumuşak sesli ıslıklar çaldılar. Elf tezahüratlarında her zaman olduğu gibi, bu karmaşa da fazla uzun sürmeyerek hemen dindi. Köklü bir soylu aile evinin elbiselerini ve gümüş sandaletlerini giyen genç, yakışıklı bir elf öne çıkmıştı. 

Porthios gururlu Silvanestili*ye başını eğerek selam verdi. “Seni dinliyorum, Dolphius. Lütfen içinden geçenleri Sinthal-Elish ile paylaş.” 

Dolphius selamı soğukkanlı bir asaletle yineleyerek yanıtladı, Porthios'un durduğu kürsünün hemen altındaki basamaklarda durup döndü. Genç lordun gözleri toplanmış elflerin üzerinde gezindi, oda eye dek adeta konuşmacı olarak doğmuş birinin sabrıyla bekledi. 


“Saygıdeğer mareşalimiz, Solostaran Hanedanı mensubu Porthios'u 


kutluyor, kendisine saygılarımı sunuyorum. Kendi vatanı olmayan bir 


ülkenin yeniden inşası için hayatını fedakârca adamakla kalmamış, 


bunu yaparken usule kusursuz uygunlukta ve tamamen vefakârane tabiatını rahatça ifade edebilece 


larak bu elfe 


hazırlansınlar.”» gösterme i 


Yin | 
© ayakların yere Vurulmasıyla çıkan tezahüratlar duyuldu ve bu 


l ği 


© kez şaşkınlık verecek kadar —hatta Porthios'u utandıracak kadar — uzun sürdü. Dolphius yerine dönüp sesler dindiğinde, mareşal kendini bir şeyler söylemek zorunda hissetti. Kğ 

“Eşimin anayurdunun halkı, bana büyük şeref verdiniz. 
Takdirleriniz için minnettarlığımı belirtmek isterim —ama seferimiz başarıyla sona erdikten sonra. Ayrıca Silvanesti'nin yeniden inşasının sayısız Silvanestilinin de: üstlendiği bir çabayla gerçekleştiğini unutmamanızı özellikle rica edeceğim. Gerçekten de bu ülkenin yetiştirip desteklediği sadık ve becerikli ordu olmasaydı, bu seferlerin hiçbirini yürütme imkanı bulamazdık.” 

“Ayrıca dikkate alınması gerekir ki— diyerek yükseldi General Konnal'in sesi; büyük odanın yan tarafında, yüksekte duran taburesinden kalktı, uzun boyuyla ayağa dikildi ve içerideki tüm gözlerin kendisine dönmesine neden oldu— “bu son sefer de tamamlanmalı ve mücadelenin sonucu belirlenmelidir. İşte bu konu üzerine benim de bir önerim olacak.” 

“Buyurun General, lütfen konuşun,” dedi Porthios. Onurlu tavrı diğer elfin lafa kabaca girmekteki görgüsüzlüğünü iyice belirgin hale getirmişti. 

“Saygıdeğer meslektaşım Lord Dolphius'a, zamanının bu kadar büyük bir bölümünü bizim problemlerimizi çözmeye adayan Oualinestili — Kraliyet üyesi bu elfe olan minnetimizi ifade etmek konusunda sonuna dek katılıyorum.” diyerek başladı Konnal. Ses tonunda kinaye yoktu ama er nasılsa batı ülkesinin isminden bahsederken sanki tatsız bir sözcük sarfediyormuş gibi konuşmayı yine de başarmıştı. 
© “Öte yandan halkımızın, ordumuzun ve hiç de daha az önemli — sayılamayacak biçimde hazinemizin uzun süredir odaklanmış olduğu, Sayet uzun bir geri kazanım savaşının sonunu görebileceğimiz bir noktaya ulaşmış bulunuyoruz.” 

Konnal içini çekti; uzun savaş yıllarının getirdiği bıkkınlığı gulayan abartılı bir hareket olmuştu bu. “Doğaldır ki, bu son 
5 alkışılacak maceranın, yurdumuzu bu son ısrarcı kabus köşesinden 
temizleyecek olan harekatın başarısını garantilemek durumundayız. 
»aygıdeğer Mareşal Porthios liderliğimizi yürütürken bu başarıdan ! €sinlikle emin olabiliriz.” 

Çıkar ağzından baklayı, Konnal,” diye seslendi Dolphius, ince bir 


alaycılıkla, “Bu kez hangi harcamanın yönünü kaydırmak Steğindesin?” 


f her zamanki gibi açıkça 
Gi fli meslektaşım, sayın lordum, konuyu N ça e fikir alışverişi mevzuatıyla vakit kaybetmeden, Doğal olarak kendisine minnettarım.” Konnal'in koc k bir gülücük gönderdiği Dolphius, kaşlarını çatarak rahatsızca bir el hareketi yaptı. 

“Önerim şudur: önümüzdeki harekat, mareşalimizin kendi ifadesinç göre, ülkenin suyla çevrilmiş ve Silvanesti'nin geri kalanından. ilişkisi kesilmiş bir bölümüne karşı yapılacaksa, seferin Yabani Ulak bölüklerinden genelde Porthios e e belkemiğini oluşturagelmiş yirmi tanesi yerine. on tanesiyle yürütü mesini tavsiye ediyoruz. Bu sayede çelik para açısından büyük bir tasarruf sağlanmış olacaktır. Son otuz yıldır kendilerinden çok şey vermiş olan çok sayıdaki cesur savaşçımızın bir an önce normal hayatın gereklerine geri dönebilecek olmaları da cabası.” ; 

Kaçınılmaz protesto mırıltıları ve çok sayıda bariz alaycı bağıntı duyuldu. Porthios kendi yüzünü özellikle ifadesiz tutmuştu. Bunca elfin desteğinden dolayı minnet duyuyordu ve onların kendi yerine itirazlarını dile getirmelerine izin vermenin diplomatik açıdan doğru olduğunu biliyordu. Ayağa kalkanın Dolphius olması onu hiç şaşırtmadı; genç elf Porthios'un kendisine söz hakkı tanımasını bekledi, sonra yüksek sesle konuşmak üzere konseye döndü. 

“Eski ve köklü bir evin evladı olan saygıdeğer general, uzun nesiller eye yaşatılmış Silvanesti standartlarının şerefli bir uygulayıcısı olarak, 

er zamanki gibi, günümüzün modem harekatlarının gereklerini tam olarak anlayamamış görünmektedir. Mantığı her ne kadar tamamen yanlış olmasa da öylesine talihsizce yönlendirilmiş durumda ki, kendisi mantıklı düşünceden ne yazık ki fazlasıyla uzak düşüyor. Hatta kendisinin söz konusu gereklerden famamıyla uzak olduğunu düşünmek çok yanlış olmaz Miş şili çayın gömer, sözlerini ve masaya yaptığı öneriyi gf Dolphius dönüp Konnal'e baktı. Sanki i e sunduğu firsatı kaçırmayacağından emin Giy me 
Konnal gülümsedi ve yumuşak bir tavırla elini salladı. “Hayır! Lütfen konuşman devam ed, seyi şerli İri en MA 
Dolphius başını nezaketle eğip hafifçe omzunu silkti 105” bir soru yöneltmek üzere döndü. 1 siki, sonra 
“Değerli Mareşalim, bize bir tahmin sunmanız mümkün mü unmanız mümkün mü acabâ? 
Deltaya yapılacak olan bu seferin ne kadar sürebileceğiyle ilgili en iyi vee 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dikkatle yürütülmüş tahmininizi alabilir miyiz?” 

Porthios başıyla onayladı. “Kabusun elinde kalan adayı tarayıp temizlemek herhalde bir ay kadar sürecektir, daha fazla uzayacağını pek sanmıyorum. Doğal olarak araziyi düzenleyip eski haline getirmekle görevli şifacı ve büyücülerin işi birkaç ay daha sürecektir. 
Ama ordu için bir ay yeterli.” 

Dolphius, Konnal'e geri döndü ve bu kez sesi şaşkınlık ifadesiyle doluydu. “Doğru mu duydum? Meslektaşımız, saygıdeğer general, ordunun yarıya indirilmesini öneriyor. Böylece otuz yıldır cesurca savaşmış olan askerlerin bir bölümü şimdi görevlerini yalnızca bir ay uzatacak son seferlerini tamamlamak yerine barış atmosferine geri dönecekler, öyle mi?” 

Senatör başını iki yana salladı. Söylemek zorunda kaldığı şeylere inanmakta güçlük çeken birinin ifadesini başarıyla takınmıştı. “Hazine konusuna gelince... doğal olarak hepimiz ülkemizin geleceğini düşünürüz. Ve elbette ki elle tutulur bir miktar para gelecek planlarımızın bir öğesini oluşturur —ama gayet wfak bir öğesini. Bizler çocuklarımıza ülkenin mali birikimleri ile çözülebilecek sorunları halletme imkanı sağlamayı arzu ediyoruz.” 

İyice hızını alan Dolphius sesini yükseltti. “Ama sizlere soruyorum, Silvanestililer! Hazinedeki birkaç çelik sikkenin bizim için ormanların temizliğinden, suların kutsallığından ve topraklarımızın orman yaratıklarından daha fazla önem taşıdığı bir noktaya mı geldik? 
Muhasebeyle ilgili konuların, son otuz yıldır birçoğumuzun yaşam enerjisini, cesaretini, kanını, gözyaşını ve evet, bizzat hayatını adadığı görevden daha önde tutulacağı bir noktaya mı ulaştık?” 

Derin bir soluk veren senatör, birden ufalmıştı sanki. Diğerlerine göre gençti ama birden yaşının gerektirdiğinden çok daha yorgun bir hava çökmüştü üzerine. “Tüm ciddiyetimle siz elf yoldaşlarıma bunu 

— Soruyorum. Ve uyarmam gerekiyor: eğer yanıt evet ise Silvanesti'nin leceği çoktan yitmiş demektir, öyle ki hazine odasında 

ükselebilecek bir gümüş veya çelik dağı bile bunu değiştiremez!” 
“Hayır!” İlk yüksek sesli yanıt General Cantal-Silaster'den gelmişti. 
i05'un tüm seferlerinde savaşmış olan, soylu aile çocuklarından bir andan hanımdı bu, Son zamanlarda Porthios'un iki tümeninden birinin utanlığını o üstlenmişti. Yükselttiği itiraz hemen birkaç kişi tarafindan 

de teklendi, ardından aynı şeyi söyleyen yüzlerce ses ona katıldı. 

“Orduyu tam olarak gönderelim! Seferi tamamlasınlar! Ancak o 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yüzümüzü geleceğe dönebiliriz!” Bağırtı ve ıslıklar salonun her | 

in abaya ln Porthios elini kaldırır kaldırmaz hepşi çabucak dindi. ie. 

Mareşal, salonun ordu mensuplarına ayrılan bölümündeki taburesinin yanında sakin sakin dikilen generale baktı. Şimdi, General Konnal, önerinizin oylamaya konmasını istiyor musunuz” t 

“Oy. sahiplerinin isteği açık biçimde belirtildi, ” dedi Konnal zarafetle. “Önerimi geri çekiyorum. Ama izın verirseniz Sormak istediğim tek bir soru var.” a 

Porthios onu temkinle süzdü, ama konuşmaya devam etmesi için de eliyle kabul işareti yaptı. mah az 

“Sayın mareşalim, bu seferi ne zaman başlatmak istediğinize dair bizimle paylaşabileceğiniz bir karara vardınız mı acaba? Halkımızın çıkıp sizi uygun biçimde uğurlamaları son derece yerinde olurdu.” 

Porthios generalin nereye ulaşmaya çalıştığını merak etmişti, ama yine de daha o sabah vermiş olduğu kararı paylaşmakta sakınca görmedi. “Bugün Yaz Sonu ayının İlk Geçit günü. Harekatım on iki gün sonra, İkinci Rüya Dansı gününde şafak sökerken, nehir yolundan başlayacak.” 

“Pekâlâ,” diye yanıtladı Konnal, başını eğerek. “Ve bütün orduyu da birlikte götüreceksiniz. Eminim ki, sabırsızlıkla bekleyebileceğimiz kayıtsız şartsız bir başarı daha ufukta bizi bekliyordur.” 


ii 


“O öneriyi ne diye getirdi acaba?” diye sordu Samar, Porthios'a, 

Çuinari Sarayı'nda yemek yerlerken. 
yi durumu hakkında rapor vermiş olan ön keşifçi Aleahâ arın ve Yaban Ulakları'nın iki generali de onlarla birlikteydi. 


Generallerden biri şık vatansever Leydi Cantal-Silaster, diğeri de aynı görevde bulunan tek gözlü Karst Bandial idi. Bandial son iki yüz yıldır 
2 ii olan tüm Silvanesti seferlerine katılmış bir savaş gazisiydi. 
Da en dökülen parlak ayışığı, piramite benzer şekillerde il ek, peynir, çeşitli taze meyve dilimleri, bal kavanozlar VE çü E geyik buduyla donatılmış sofra örtüsünün üzerine 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© düşmekteydi. 

Beş gazi deltaya girişilecek saldırı için plan yapmak üzere görüşmekteydiler, ancak doğal olarak konuşmaların yönü o gün Sinthal-Elish?de yapılan tartışmalara kaymıştı: 

“Merak ettim,” diye kabullendi mareşal. “Normalde hiçbir kabul şansı olmadığını bildiği bir şey için öneri getirmeye kalkışmak Konnal'in yapacağı iş değildir.” 

Porthios bu dört kişinin Silvanestililer arasındaki en yakın müttefikleri olduğunu bildiğinden kendini rahat hissediyordu. Samar elbette ki, Kraliçe Alhana”ya amansız bir sadakatle bağlıydı ve sadakati kraliçenin kocasına da uzanıyordu. Aleaha çok değerli bir müttefik olmuştu, zira o ve onun Kirath izcileri kabus topraklarının haritasını oluşturmuş, Porthios'a her bir seferin gerekleri konusunda güvenilir istihbarat sağlamışlardı. Bandial ve Cantal-Silaster becerikli alt kumandanlar olarak kendilerini kanıtlamışlardı, öyle ki Porthios onların “ işbilir yardımı olmaksızın bir sefere kalkışmayı düşünmek bile - istemezdi. 

— “Hiç değilse yenilgiyi efendice kabullendi,” dedi izci lideri. 

“Bu da pek onun huyu değildir.” dedi Porthios. Esprili yorumu herkesin gülümsemesine yol açmıştı ama yine de bu düşünce Porthiostun keyfini kaçırıyordu. “O kendini beğenmiş gösteriş budalasının iki ayrı bakış açısı belirtmesi yalnızca ağzının iki taraflı konuşmasından ileri geliyor,” dedi mareşal ekşi ekşi. “Sinthal-Elish'in seferimizi yaz boyunca sürdürmemize izin vermekle bize lütufta — bulunduğunu iddia etmesini düşünebiliyor musunuz?” 
 — “Silvanestililerin çoğunluğu adına konuştuğunu hiç sanmıyorum,” dedi Samar rahat bir gülümsemeyle. “Halk kendileri için neler ptğınızı gayet iyi biliyor.” 

Hepimizin neler yaptığını,” diye düzeltti Porthios. “Bu seferlerin inesti ve Silvanesti bölüklerinin ortak çabalarıyla yürütüldüğünü a belirtmeye çalışıyorum.” 
eydi Cantal-Silaster “Bunu başardın zaten,” diyerek takdirini ere döktü. “Sonra Konnal bir yolunu bulup Silvanestililer?e senin afızların tarafından saygısızlıkta bulunulduğu hissini uyandırdı.” 
h! O bir budala!” diye homurdandı Porthios. Keşke bu doğru ydı, diye düşünüyordu bir yandan. Ama aslında Konnal'in bir aptal madığını bildiği için endişeliydi. O zehirli söylevi elf konseyinde elli bir sebep için vermişti ve Porthios bu sebebin ne olduğunu henüz 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, anlayabilmiş değildi. 


desteklediğini biliyorsun,” diye 


“Öyle ya da böyle, halkın seni ında mutluluk gösteriler 


belirtti kadın general, “Eve dönüşümüz sıras 


cadın a da.” 
yapan hiç değilse on bin kişi vardı orada. İ “Yapmaları da gerekirdi zaten,” dedi gile like rik 


“Konnal on yıl boyunca mücadelesini sizsiz yürütmeye çalıştı ve neler Di Kai “Yel Süvarileri'nin Krynn üzerindeki en onurlu griffon süvari gücü olduğu zamanı htiriyrme Konnal işini bitirdiğinde ise uçuş bölüklerimizi Oualinesti'den getirtmek zorunda Pp» 

ni de zaferin eşiğindeyiz,” dedi Bandial, sesi neredeyse dalgın çıkarak. Ama sonra hemen toparlanıp canlandı. Yine de önümüzde bir savaş daha var ve bu işi gerektiği gibi halledeceğiz! : 

“Aslında biraz daha bilgi edinmek için uğraştım, dedi Samar, “Hatta Konnal?in evine gittim ve ne elde etmeye çalıştığına dair ipucu aradım. Ama gariptir ki, o evinde değildi. Hizmetkârları nereye gittiğini bilmiyordu ama onlara efendilerinin önemli bir toplantıya katılmakta olduğu bildirilmişti.” ş 

“Bak bu garip işte,” diye doğruladı Porthios. “Burada teçhizat toplanır, sefer için hazırlık yürütülürken tepemde dikilip yaptığım her şeye göz kulak olmaya kalkışmasını beklerdim. Gemi kaldırmanın masraflarından falan bahsetmeye başlamadığı için memnunum doğrusu.” 


“Herhalde orduyu nehirden götüreceğiz.” dedi sorarcasına Cantal-Silaster. 


Mareşal başını salladı. “Oualinestili askerlerim griffonlarıyla 


ama adada süvari sınıfina ihtiyacımız kuvvetlerin büyük bölümünü akıntının tes 


2 yi bu durum için minnettar olduğumu kabul 
Ve ,Boblinlerden de mi hiç iz yoktu? Veya ejderi dan?” 
$1£ öncüsü başını iki yana salladı. “Dikkati elden bırakmamamıZ zcilerim mekanı olabildiğince sıkı taradılar 
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Ne de olsa orada epey yüksek sayıda ejderan yaşıyor.” 

“Oranın yeşil ejderhalara dayanılmaz derecede çekici gelmesini beklerdim,” dedi Samar. “Ama şikâyet ettiğimi düşünmeyin sakın.” 

“Elbette hayır. Yine de bütün bu operasyonla ilgili garip bir şeyler var,” diyerek şüphelerini belirtti Porthios. “Oraya yarım orduyla gitme zırvalığı bu kadar çabuk veto edildiği için itiraf etmek isteyeceğimden daha fazla memnuniyet duydum aslında. Hatta gördüğüm desteğin beni bir parça şaşırttığını da belirtmeliyim.” 

Samar sırıttı. “Size hep söylüyorum, Silvanesti halkının çoğunluğu arkanızda. Bu elfler yaptığınız tüm iyi şeyleri görüyor ve batıdan gelmiş olmanız onlar için bir fark yaratmıyor. Fazla eskide kalmış husumetler için endişeleniyorsunuz.” 

“Dostum, halkımızın sorunu çok, çok uzun süreli hafizalara sahip olmaları. Her ne kadar Silvanesti halkının çoğu benim tarafımda olsa da, karşımda yer alanların arasında çok nüfuzlu bazı bireyler mevcut.” 

“Ne yazık ki bu doğru,” dedi Cantal-Silaster. “Yine de çok sayıda müttefiğin var, Sinthal-Elish?e dahil olanlarımız arasında bile.” 

“Prenses Alhana'dan ne haber var?” diye sordu Samar, yemeğinin son lokmalarını tabağından toparlamak için bal sürülmüş bir parça ekmek kullanarak. 

Porthios omuzunu silkti. “Hiç... ve doğrusunu istersen, haber yokluğu beni biraz endişelendirdi.” 

“Eğer bir sorun olsaydı mutlaka duyardınız....” Savaşçı-büyücü utanarak başını iki yana salladı. “Yani bebekle ilgili olarak demek istiyorum.” 

“Ben de öyle düşünebilirdim ama Çualinesti halkını tanırım. Onlar benim halkım.” Mareşalin üzerine kasvet havası çökmüştü. “Aralarında bazıları var ki —örneğin Senatör Rashas ve Thalas-Enthia'nın geri i kalanı— tıpkı General Konnal'in bana güvenmemesi gibi onlar da » Silvanestili olduğu için ona güvenmiyor.” 

» Samar masanın diğer tarafından sertçe baktı. “Eski alışkanlıkların Bırakılması zordur. Bize yardımcı olmak için ilk geldiğinizde kendi takındığım kaba tavrı hatırlayınca şimdi üzüntü duyuyorum.” 


orthios sonunda bir kahkaha attı; ruh hali biraz düzelmişti. “Galiba 

Bir düello için kışkırtabilmek uğruna elinden geleni yapmıştın. 

bunu kabul edemezdim. Herhalde rahatça öldürürdün beni!” 
arm gülüşü buruktu. “O zamanlar hiçbirimiz Alhana'nın evlenmeyi neden kabul ettiğini anlayamıyorduk. Dahası, 


E #deki tüm erkekler ona bir parça aşıktı —ben dahil» Si o ie buruşturarak başını eğip tabağına baktı ve i ırdı. 
e ikale” diye kabullendi Porthios, yoldaşının garip biçimde duraksayışının pek farkına varmadan. Onun yerine kendi kendine, “Alhana'nın değerini benim anlamam niye bu kadar uzun mi daydı! Si e a e “Ama şimdi hepimiz görebiliyoruz: Senden doğacak bir çocuk, elf ülkelerinin Kardeşkatli Savaşı'ndan beri hasret kaldıkları bir gelecek umudu taşıyacak. Neden Silvanesti'nin geri kalanı da bunu göremiyor?” iğ ! j 
“Oualinesti halkından o kadar uzun süredir nefret ediyorlar ki, herhalde bu nefret olmaksızın yaşamanın nasıl bir şey olduğunu bilemiyorlar. Ayrıca biz elfler nesiller boyunca değişikliğin tehlikeli olduğunu, ondan korkulması gerektiğini düşünmek üzere yetiştirildik.” 
“Ama yine de aramızda değişikliğe giden yolu görebilenler... sizin değerinizi fark edebilenler var,” diye belirtti Aleaha. “Hem yalnızca sizinle çalışmış olup nasıl biri olduğunuzu bilen Samar gibi savaşçılar ya da benim Kirath izcilerim değil. Örneğin Senatör Dolphius tamamen sizin tarafınızda yer alıyor.” 

“Tamam, orada haklısın. Ama her bir Dolphius*a karşılık sanki üç 

ya da dört tane Konnal var gibi.” 


nüfuzları epey derine 


kargaşa sesleri daha f p € azla konuşmalarını olduğu A vağırışmaktaydı ve hepsi bir. griftona gi inlemeyi duydu. Z çığlığı, ardından da yükselen acı dolu 


j “Kim var orada?” diye seslendi Porthios. O ve konukları yemek j odasından fırlayıp Astarin Bahçesi'nin avlusuna çıkmışlardı. Bahçe © yeşil bir parmaklıkla çevrili olmasına rağmen gökyüzüne açıktı ve 

gerçekten de orada bir griffon vardı. Yaratığın sağrısı kana bulanmıştı, nefesini toparlamaya çalışırken ciğerleri körük gibi inip kalkmaktaydı. 
Sırtında eyer vardı, ama binicisi ortalıkta görünmüyordu. 

“Lordum!” diye bağırdı Allatarn. Uşak griffonun öte tarafındaydı. 
Porthios onun yanına doğru koştu ve hareketsiz, kan içinde bir suretin başında durduğunu gördü. Griffon Porthios'u dikkatle süzdü, ama anlaşılan zarar vermeye niyetli olmadığını hissetmişti. 

Porthios hafif nefes alışlarından zorlukla da olsa hâlâ yaşadığı anlaşılan bir elf görerek yanına diz çöküp sordu. “Kimsin sen?” Elfin böğründen kırık bir okun sapı yükseliyordu. Mareşal griffonun üzerine bulaşmış olan kanın kaynağının bu yara olabileceğini düşündü. 

“Ben... adım Cesurkanat,” dedi yaralı elf, “Lordum... ben sadık bir Oualinestiliyim, size bağlı bir hizmetkârım...” Âni bir acı dalgasıyla sırtı yay gibi gerilen Cesurkanat dişlerini sıktı, kesik kesik nefes almaya çalıştı 


“Elbette. Seni tanıdım,” diye ifade etti Porthios sakin bir ifadeyle. 
İçinde birden alevlenen korkuyla birlikte bu kişiyi pekâlâ tanımıştı. 
“Kendini şöyle bir toparla ve söyleyeceklerini söyle.” 

Cesurkanat hâlâ konuşmaya çabalayarak inledi. 

“Dinlen şimdi. Kendini daha fazla hırpalama. Allatam, şifacıyı getir buraya!” 

“Hanımı getirmesi için çoktan birini gönderdim, lordum.” 

“Acil... Leydi Alhana...” dedi Cesurkanat soluk soluğa, Porthios*un tüm dikkatini bir anda üzerinde odaklayarak. Porthios arkasındaki Samar'ın da soluğunu tuttuğunu duydu. 

— Ne oldu? Kraliçemden ne haber getirdin?” diye sordu, yanıttan 

erek. 

© O esir alındı... Çualinestililer onu yakaladı ve Senatör Rashas'ın 

» ©vine hapsetti. Sizin bilmenizi istemediler.... Size haber getirmek için Yola çıktığımda beni öldürmeye çalıştılar.” 

o SAh,o piç!” diye hırladı Porthios öfke içinde. Rashas”ı tanır ve 

t ederdi. Thalas-Enthia'nın lideri olan Rashas, değişimlere ve 

ekelerin birliğine, en az Konnal kadar tepkili, Silvanestililer kadar 

halit bir Oualinestiliydi. Porthios yine Cesurkanat'a döndü; karısıyla 

gili endişeleri adamın yaralı durumuna karşı olan duyarlılığını da 


Dci 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ler mi? Ona kötü davrandılar mı?” 
“Ona zarar verdiler mi alladı. “Ona iyi muamele ediliyor. 


leniyor. Ancak bulunduğu yerden öndermesine veya almasına da» 


eçmişti. erd 
4 khan başını iki yana s 
hatta ona “konuk? olduğu soyle ayrılmasına izin vermiyorlar. Mesaj & 


Geni önderdi?” ce i i 
SARAR ne başıyla hayır işareti yaptı. “Ben kendim geldim. 


Bunu bilmeniz önemli, lordum. Rashas'ın yaptıklarından öfke duyan başkaları da var... dünyanın geri kalanıyla bağlantı kurmaya karşı ülkemizi tamamen kapatmak isteyişinden hoşlanmıyorlar.” / “Vakti. geldiğinde Rashas ile de ilgileneceğim, dedi Porthioş amansızca. O anda Stallyar'ın sırtına atlamak, Oualinesti?ye uçmak ve Güneş Kulesi'nde fırtına estirmek için büyük istek duydu. Eli farkında olmaksızın madalyonuna, Sözcü olarak makamını belirten O işarete doğru gitti. İradesine karşı bunca çabayla savaşanların azametini hayal etmeye çalışırken iyice tepesi attı. a yara 
Gerçeklik duygusuna ise ancak yavaş yavaş geri dönebildi. Önündeki acil seferi, bitirilmemiş işin son safhasını hatırladı. Bu görevi sonuna dek bizzat götürmek zorunda kalacağını biliyordu. Mareşal, kendisinin yaptığı gibi yaralı adamın başına diz çökmüş olan Samar'a baktı. 
“Rashas'a da, onun gibilerin tümüne de lanet olsun!” diye gürledi Porthios. “Gidip ona dersini hemen şimdi vermek isterdim... ama yapamayacağımı biliyorsun.” 
, “Anlıyorum,” dedi Samar ciddiyetle. “Ayrıca bilmelisiniz ki, görev bilinciniz için tüm Silvanesti size minnet duyuyor.” 
“Aynı zamanda kraliçene büyük değer verdiğini de biliyorum, 


söylemelisin.” 
“Nasıl emrederseniz, | getirebilmek isterim.” 


çi) Ko, a idi öy İ ÇE 

pa O nnal (0) eyse, dedi gen 7/8 Hain köste 

Wi , j ğ bek oydu. 
N Evet, diye yanıtladı ejderha. 7 Or ihios un saldırı tarihini 5 


ordum. En azından bu kadarını yerine 
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© iletmek için adaya geri döndü.” 

“Aşağılık herif?” diye tısladı mızraklı elf. Sesi katıksız bir öfke homurtusu halinde çıkmıştı. 

Ejderha bir anlık duraksamadan sonra dikkatle yaşlı olan elfe baktı. 

“Samar.. Sen olduğunu tahmin etmiştim. Demek Konnal seni uzaklaştırmak için tuzak kurdu, ha?” 

“Oualinestili Rashas'ın yardımıyla, evet. O ikiliden daha adi hareket eden, aşağılık komplolar kurmakta daha rahat davranan birilerinin daha olabileceğini düşünemiyorum bile. ” 

Genç elf araya girerek ejderhaya sordu. “Yine de Porthios'u öldüremediğini biliyorum. Kurduğunuz pusu başarısız oldu elbette!” 

Ejder omuz silkti, “Evet, onun hayatta kaldığını bildiğin anlaşılıyor. 
Yine de pusu tamamen başarısız değildi. Porthios dikkatsiz davranıyordu. ” 

“Bu doğru,” dedi büyük elf “Ama bunun nedeni karısı için endişelenmesiydi. ” 


-4- 


Deltada Savaş 


Porthios sefer için gerekli hazırlıkları sanki uyuşmuşçasına, mekanik tavırlarla tamamladı. Serbest olduğu her saniye, kendi 


memleketinde tutsak alınmış olan eşini düşünüyordu. Ejderanlara kalşi vereceği savaşı planladığı her dakikaya karşılık, Oualinost”taki Thalas-Enthia üyesi Senatör Rashas'tan alacağı intikamın planlarını kurmak için bir saat harcıyordu. in 
Onu rahatlatan tek $€y, Samar'ın Alhana'ya yardıma gittiğin! 
bilmesiydi. Her ne kadar oraya gidiş yorucu bir tempoyla bile en az bir hafta sürecek olsa da, sadık savaşçı-büyücü elinde ejderha mızrağı V€ alında uçan eriffonuyla uzun yolu herhalde olabildiğince hızlı kit 


© etmişti. Ayrıca Samar'ın Alhana'ya olan sadakati efsaneviydi. Birlikte yedikleri son yemekte konudan bahsedilirken mahcubiyetinden kızarmamış mıydı? Hem Çualinesti'ye yakın başka müttefikler de vardı. Porthios her ne kadar kayınbiraderine fazla güvenmese de, Tanis Yarımelf'in de kraliçenin yardımına koşacağını umuyordu. 

Dahası Porthios, Rashas'ın Alhana'ya zarar vermeye cesaret edemeyeceğinden oldukça emindi. Endişelerinin çoğu karısının korkmuş olacağını ve alıkonulmasından dolayı gerginlik yaşayacağını bilmesinden ileri geliyor, onun kaygılarını yatıştırabilmeyi istiyordu. 
Ayrıca ortada doğmamış çocuğuyla ilgili mesele de vardı. Elf halkının gelecekteki kralının kendi yurttaşlarının bir tutsağı olarak hayata başlaması çok yanlış olurdu. 

Yine de Porthios kendini önündeki göreviyle ilgilenmeye, yaşamının son otuz yılını ayırdığı işi tamamlamaya zorladı. Hazırlıklar iyi gidiyordu. Ordusu tecrübeli askerlerden oluşuyordu ve Bandial ile Cantal-Silaster gibi iki generalin emrinde hazırlık için gereken onca şeyle ilgilenen çok sayıda güvenilir subayı vardı. Deltaya yapacağı saldırı için yola çıkış günü yaklaştıkça Porthios, Oualinesti?'den gelebilecek bir mektup veya herhangi bir mesaj umudunun dikkatini gittikçe daha fazla dağıttığını hissediyordu. Ama zaman hiçbir haber ulaşmadan geçip gitti ve sonunda mareşal kendini bu son sefere odaklamaya karar verdi. 

Hiç değilse Konnal ayağının altında dolaşmıyordu. Silvanestili general senato toplantısından sonra günlerce ortadan kaybolmuştu ama sonra geri dönmüş ve organizasyonla ilgili hatırı sayılır becerisini sefer hazırlıkları için kullanmaya başlamıştı. Konnal sayesinde Porthios, ordusunu Thon-Thalas nehri boyunca nakletmek için ihtiyacı olacak gemilerle uğraşmak zorunda kalmamıştı. Üstelik general ordunun yola çıkışından günler önce rıhtımda hazır olacak şekilde tam takım erzak zırlatmış, tekerleklerce sert peynir, fiçılar dolusu tuzlanmış balık ve ar dolusu elf yapımı savaş ekmeği göndertmişti. 
ekli silahların standart parçaları da hemen yetiştirilip teslim nişti. Kutular dolusu ölümcül, çelik başlı ok üstüste dizilmiş, yüzden i kılıç yedeklenmişti. Ef silahları muhteşem kaliteye sahipti ama Zaman bir mücadele sırasında birkaçının kaçınılmaz olarak andığı veya kaybedildiği olurdu. Başka sandıklarda ise Porthios*un Sçılarına olabildiğince güvenlik ve rahatlık sağlayacak kalkanlar, okaları, bağcıklar, sandaletler, uyku tulumları ve matlar vardı. 


51 


—ğ2—2—>>22 


p ma kilitler ve parlak çe ari 

Rıhtıma son Yi ii e ri teslim edilmişti. Bunlar değeri; sağlamlaştırılmış © hazneleriydi. Her birine ölümcül silahların bir ejderha mızrakların tarafından kuşanılıp bir ejderh, 


ifti irilmişti; bunlar yaya elfler ee kullanılabilir durumdaydı. ER a di mike sırasında ejderhalarla karşılaşmayı beklemiyordu ama genej 


bir önlem olarak bu silahların e m istemişti; iki tüme. 

ini irine bir çift mızrakçı ekleyecek. 2 
ir. Klik Silvanesti savaşçısı, İkinci Rüya Dansı gününün ilk ışıklarında gemilere bindi. Çok erken bir saat olmasına rağmen binlerce kentli elf, yola çıkan kahramanları uğurlamak için ıkagelmişti Sırıkçıların çabalarından çok akıntı sayesinde taşınan geniş, basık nehir gemileri yavaş yavaş rıhtımdan ayrılıp kendilerini akıntı yönüne bıraktılar. Savaşçılar başlarını geriye çevirmiş Silvanost a, sabah güneşinde parlayan kulelere ve bahçelere bakıyor, ordu gücü nehrin ilk büyük kıvrımının ötesinde kaybolana dek duyulmaya devam eden tezahüratları dinliyorlardı. 

Griffonları üzerinde hava yoluyla gidecek olan tüm Çualinesti okçuları, kent dışında kurdukları çadırsız kamptan yola koyuldular, Yolculuğu hantal nehir gemilerinin ihtiyacı olan zamanın çok daha kısa bir bölümünde tamamlayabilirlerdi aslında ama Porthios iki kuvvetin birlikte hareket etmesini emretmişti. Bunun sembolik ama bir o kadar da önemli bir hareket olduğunu düşünüyordu. Onun kumandası altındayken iki ülke elfleri işbirliği ve karşılıklı güven içinde in mi Porthios, Silvanestili savaşçılarının gözünde 

isinin birilerine iltimas geçtiğine dair herhangi bir düşünce oluşmasına izin verecek değildi. 

Porthios?un nehir mavnalarınd 
Stallyar onu savaşın i 
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OE e çay, 
Ee 


haberleşmeyi sağlayacak, Silvanestililer hemen taarruza geçip iki kamp arasındaki araziyi ejderanlardan ve diğer tehlikeli yaratıklardan temizleyeceklerdi. İki kuvvet güvenli biçimde bir araya geldiğinde Yaban Ulakları gücü güneye doğru araziyi taramaya devam edecek, adayı enlemesine kapsayacak ve tüm saldırganları dipteki güney ucuna sürecekti. Oraya kadar hayatta kalabilen kabus yaratıkları olursa da işte burada gerçekleşecek mücadeleyle ortadan kaldırılacaklardı. 

Griffonlar başlarının üzerinde ileri geri uçuşurken, bunun otuz yıldır ülkelerini kasıp kavuran kabusun son tutunduğu nokta olduğunu bilmenin güveniyle, gemilerdeki Silvanesti elfleri nehir boyundaki dört günlük yolculuklarına neredeyse tatil gözüyle bakar olmuşlardı. Çevrelerindeki muhteşem orman arazileri tıpkı resmi bahçeler gibi kusursuz düzenlenmişlerdi. Ağaç toplulukları düzgünce dizilmiş, çevreleri işlemeli parmaklıklarla sarılmış, sık noktalarda ışığı yansıtan göletlerle tamamlanmışlardı. Geceleri ordu kampının yakınına düşen hiçbir kurtçuk güvende değildi. Ayrıca tüm gün boyunca suya, gemilerin kıç tarafları arasında gerilmiş balık ağları sarkmaktaydı. Elfler gayet iyi besleniyor, sabah, öğle ve akşam taze balık yiyorlardı. Sonunda ada ordunun görüş menziline girdiğinde, henüz sandıklanmış erzaklara dokunulmamıştı bile. 

Bunlar tecrübeli birliklerdi elbette, öyle ki sefere katılanların hiçbirinde tatil havasından eser kalmamıştı. Çürüyen bataklık arazisinin kokusu çevrelerindeki havayı ağırlaştırıyor, kanayan ve azap çeken ağaçların görüntüsü onları buraya getiren amacın güçlü bir hatırlatıcısı olarak önlerine seriliyordu. Derken kıyıdan keskin bir ıslık sesi duyuldu —Kirath izcilerinin aralarında haberleşmek için kullandıkları benzersiz bir ses borusu olan afrakha idi bu— ve tüm gemiler demir attı. Nehir araçları 

i gemicilerin kontrolünde, hedeflerinin bir mil kuzeyinde beklemeye 

mıştı. 

u noktada elfler sahile çıkmadan önce, Aleaha Takmarin son bir 

antı için oraya geldi. Kıyıdaki sık bir çalılıktan ince uzun bir kanoyla yola çıktı ve raporunu vermek üzere çabucak Porthios'u buldu. 

Adada hâlâ sessizlik hüküm sürüyor,” diye açıkladı. “Yine de dikkati 

bırakmayın. Çok sayıda ejderan izine rastladık ve kendi köylerinden K duruyor olmaları hâlâ hoşuma gitmiyor.” 

Dikkatli olacağımızı biliyorsun... ve raporun için teşekkürler,” dedi 


Porth N “Iki açıklığın kullanıma uygun olduğunu hâlâ düşünüyor un?” 


“Evet, tabij eğer kuvvetlerinizi bölme riskini göze alıyorsanız,” dedi 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Son anda aklına gelmişçesine giy 


mkinli bir ifadeyle. bir öal 
EE Ti attı ve otlardan le 15 ii 
“İşte —bir yeşil maske bu. inek kl dei Ağan, 
Saşe bunu takarsanız kötü ii le N ye 

i ir miktar korunmanızı sağ'ay ç 
BE olduğundan mi kuşkulanıyorsun?” diye sordu ğin omzunu silkti. “Onların hiç izine rastlamadık ama Samar T dediği gibi, burası onlar için mükemmel bir yer gibi görünüyor. 


“Ben de aynı şeyden çekiniyorum aslında,” diye kabullendi ios. “ gan için sağol.” eğe il e sonra bağlantı kurarız, size düşmanın 

hareketlerine dair bilgi a çalışırız. 

* ürler. Dikkatli ol.” 

m en öndeki geminin baş kısmında Porthios, 
Çualinesti kanatlı bölüğünün kumandanı Targualan ile iki Silvanestili tümen kumandanı, yara izli gazi komutan Bandial ve aristokrat soylu Cantal-Silaster ile buluştu. Aynı zamanda yanlarında Ağaçbüken Evi'nden çok sayıda druid de vardı. Bunlar orman arazisinin yavaş ve uzun süren iyileştirme işlemiyle görevlendirilecekti. Ayrıca Silvanesti kara kuvvetlerine büyülü kudret sağlaması için güvenilen iki ak cübbeli elf büyücüsü de toplantıda mevcuttu. 

“Çıkartmamızı her iki tümenin de aynı anda sahile varacağı şekilde zamanlayacağız,” diye açıkladı Porthios. “Oualinesti okçuları üzerimizde uçarak havadan gelebilecek saldırılara karşı korum sağlayacak, ayrıca karada oluşabilecek herhangi bir hareketliliği gözlemleyecekler. Karanlık çökene dek her iki kampın da çitleriyle birlikte kurulmuş olmasını istiyorum » 

“Bunun Zor olacağ noktasına bile ula: 
dikmez harekete 


iki yana salladı. 


çin toplu emir vereceğim.” 
gini söylemiştin,» diye karşı çık neden gerek duyuyorsun?» ayarlayarak. “Şimdi, bunca önle” 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— Mareşal iç çekti, sonra vereceği yanıtın kulağa mantıklı gelmesi için © uğraştı. “İçimdeki bir his yüzünden. Bu sefer bir takım sorunlarla yüz — yüze gelebiliriz. Tamam, Aleaha ortalığı taradı ve ejderanlardan ya da — ogrelerdeniz bulamadı, yani hiç değilse fazla ogre yok denebilir. Belki 

de köylerinin durumundandır. Çok fazlası terk edilmiş gibiydi, sanki belki de hâlâ orada yaşıyorlarmış ve ormanda saklanmaya çekilmişler gibi.” 

“Eğer kabus yaratıkları buradaysa onları bulacağız,” diye söz verdi Cantal-Silaster. “Bunu biliyorsunuz, mareşal lordum.” 

Porthios karşısındaki elflere gerçek bir sevgiyle baktı. “Gerçekten de biliyorum, benim cesur bey ve hanım askerleri. Bizimle birlikte burada olan her bir elfin bu seferi sağ tamamlayıp evine dönebilmesi en içten dileğimdir. Ancak bu ormanın bitki örtüsü fazlasıyla yoğun, hatta Silvanesti ormanlarından bile. Neler olduğunu havadan görmek zor olacak ve bir şaşırtma durumunda tüm kuvvetlerin kendilerini savunabilmesini istiyorum.” 

“Anlaşıldı, efendim,” diye kabul etti Bandial neşeli bir havayla. 
“Şimdi, size iyi şanslar diliyorum!” 

“Size de, hepinize iyi şanslar!” 

Stallyar ve bir griffon daha geminin üst güvertesine kondu, Porthios ve Targualan ikisinin sırtına atladı. Kanatlı, iri yaratıklar sıçrayıp uçmaya koyuldu ve elflerin prensi, Güneş Sözcüsü ve Silvanesti'nin Askeri Yöneticisi bir kez daha birliklerini savaşa sokmak üzere 


“hazırlandı. 


— Acrensianic, elf çıkartmasını büyük bir ilgiyle izliyordu. Yeşil &derha üç muazzam ağacın dallarına kıvrılarak yayılmış, hırpalanmış apraklardan oluşan üst tabakanın altına saklanmıştı. Bu engel, lanet Olası griffonların üzerinde gezen elf keşif kolunun araştıran gözlerinden Onun esnek yeşil bedenini kamufle ederek korumuştu. Ancak Aeren Korunmak için yalnızca kamuflaja güvenmiyordu. Ef keşif kolunun bu 

1 ilk taradıklarında yaptığı gibi yine kendini bir görünmezlik 

üyle gizlemişti. 


N lerimi i i elf nehir gemilerinin ayrı fil 
RR biçimde çatıldığı da Ri bir grubu ejderhanın sağ tarafin, ktasından pek de iz 


EE Eİevd 

Eğer yüz hatları görülebilsey 

bölünüşünü seyrederken kaşların! 

olacaktı. Uzun, yassı ei izleme no 

yönelirken, diğer grup onun di 

olmayan bir yerde kıyıya doğruldü. kle olan ikinci buluşm 

il ej Silvanestili köstebekle olan “UŞMASInı 

Yeşil le rthios denen adamdan öylesine nefret ediyordu ki, 

atırladı. O elfbu Po; kalma vatan topraklarının bi, 


i NE larından şuan : 
e e mareşalin öldürülebilmesi karşılığında 


satmıştı. Şimdiye dek elfin ki edemez | 
Elf ordusu tam generalin bildirdiği gün kl IŞİ, Altındaki ormanda saklanarak gözetley | a yaraları OR goblinler, ejderanlar ve Aerensianic'in fazla baskıcı olmayan liderliği altında toplanan tüm diğerleri — yerlerini almış, gelen kuvvetlere karşı saldırıya geçmeye hazır durumdaydılar. Onlar da keşif kolundan saklanmış, içlerinden yükselen, neredeyse karşı konulmaz erken saldır içgüdüsüne uymamışlardı. 

Ama köstebek iki ayrı yere çıkartma yapılması konusunda hiçbir şey söylememişti. Elflerin kokusunu alamayacak kadar uzakta olduklarını bilmenin güvenini duyan Aeren homurtuyla soluk vererek ortalığa ölümcül klor gazı bulutları saldı; bu yeni gelişme onu rahatsız etmişti. Disiplinli elf ordusundan farklı olarak, yeşil ejderhanın silah başına çağrısına yanıt veren kural tanımaz yaratıklar, herhangi bir karmaşık saldırı planını gerçekleştirmek için fazla düzensiz hareket ediyorlardı. Aeren onları oldukları gibi bırakmak ve savaşın kendi seyrine göre devam etmesine e vermek durumunda kalacaktı. 
m inin gümüş tüylü griffonunun üzerinde, nn m Mü ahasında ileri-geri gidip geldiğini görebiliyordu. 

Şil ejderha elfin görüntüsünü dikkatle zihnine yerleştirdi. Savaş li düşmanı izleyip bulacağına, ona bir 


yürütülebilir bi €rının yeni bir sefere aklaşım konusun& ilir bir rotaya oturduğunu bildirmişti. e kuvvetlerin! 
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© karaya çıkartacak ve hemen çevrelerine bir kale duvarı ördürecekti. Çitin “ ardında bir kez kendilerini güvenceye aldıktan sonra, elfler kelimenin tam © anlamıyla saldırıdan muaf hale geleceklerdi. 

Ama ondan önce saldırıya açık durumda olacaklardı. Bu, mareşalin Silvanesti temizliği sırasında, uzun deneyimler sonucu geliştirdiği taktiğin aynısıydı. Aeren'in öğrendiği kadarıyla zaman zaman elflerin henüz savunmalarını hazırlayamadan, kendilerine kızgın olan ejderlerin saldırısına maruz kaldıkları olmuştu. Böyle durumlarda elfler hızlı bir geri çekilme harekatıyla hayatta kalabilmiş, sonra âni bir geri dönüşle kalelerini bir başka noktaya kuruvermişlerdi. 

Ancak o saldırıların hiçbiri bir düşman sahilinde başlamamıştı ve bu gerçek Aeren'e umut veriyordu. Akıntı gemileri nehir kıyısına doğru iterek geri çekilişi zorlaştıracaktı. Bunun yerine işgâl ordusu olduğu yerde savaşmak zorunda kalacak, hazırlıksız ve kale duvarsız yakalanacaktı. 

” Ayrcabu ormanlarda elflerin gelişinden haberdar olan ve ölümcül bir pusu kurmak için hazır durumdaki büyük bir kuvvetin saklanmakta olduğunu © bilemeyeceklerdi. 
Doğal sabırsızlığını bastırmaya çalışarak olanları izleyen Aeren, elf © gemilerinin nehir kenarına yaklaşmasını, küt uçlu pruvalarının çamurlu » nehir boyuna yanaşırken adeta gömülmelerini, üç ya da dört yüz adımlık © bir mesafe kaplayacak şekilde yan yana gelmelerini izliyordu. İşgalciler çabucak karaya atlayarak çevreye yayılıyordu. Baltaları ilk bölüklerin — inişinden bir dakika sonra ağaç gövdelerini yarmaya başlamıştı. Sağ tara- 
— finda kalan ikinci filo, adanın sahil boyundaki kavisinin arkasında » kaybolmuştu. Yeşil ejderha o gemilerin henüz kıyıya ulaşmadıklarından - şüpheleniyor, bu yüzden orman örtüsü içinde saklanarak bekleyen pusu » kuvvetini ele verecek herhangi bir harekette bulunmaktan kaçınıyordu. 
» Kaşı taraftaki kuvvetlerin de demir attığından ve gemilerin yumuşak “ çamura yerleştiğinden emin olmak istiyordu. Böylece kuşatma altında 
| eek olan arkadaşlarının imdadına yetişemeyeceklerdi. 

» Ama yakında bekleme süresi bitecek ve saldırma zamanı gelecekti. 
“Çok, çok yakında, 


e sez 


z idini gözleriyle taradı, her şeyin plan, ş kıyı şeridini göZ inci 
KN Bi a in Tolklsy çalıştı. Pate Banuçı Ba 
Elma e kmakta olduğunu gördü. a çoktan kıyıya çı 1 kadar uzaktı ama akıntının ve elf 


çıkartma bölgesinden hâlâ ii la açığı hızla kapatmaktaydı. 


sırıkçılarının çabalarının ii iğ ei m uçuyOrğU 


boyunca, p kr di önlem olsun diye takmıştı ve sık dokuma), 


ğ ayet rahat soluk alabildiğini fark edere, yl çi ve key Nemli ve gr yatkın bitki örtüsüne bakıyor, orada gerçek bir tehdit olamayacağın dair kendini ikna etmeye uğraşıyordu. Ne de olsa o ve Samar adayı tamamen keşif taramasından geçirmişti. Birkaç YUZ3 hatta birkaç bin el. 
deran gelse de, hatta o dağınık canavarlar bir şekilde birlikte saldıracak koordinasyonu tuttursalar da, her iki tümeninin de rahatça başa çıkamayacağı bir sorun yaratamazlardı. Bu yaratıklardan oluşan 

“ parçalanmış grupların kendi başlarına direnişe kalkışıp elf kuvvetlerince katledilmeleri daha büyük olasılıktı. Hatta Porthios bu seferin kendi askerleri adına daha kansız biteceğini bile umabiliyordu, Elflerin becerikli şifacıları vardı. Ancak çok ölümcül yaralar haricinde, aynı anda çok fazla yaralı olmadığı sürece hepsi büyü yoluyla iyileştirilebilirdi. 

Birinci Tümen, kıyının bir bölümünü temizlemeye koyulmuştu bile, Baltacılar yatık ağaçların gövdelerini keskinle başlamış, keskiciler adanın i 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çaplı köpükler yaratıyor, sonra kıyı boyunun yumuşak çamuruna sıkıca © tutunuyorlardı. Bir dakika geçmeden İkinci Tümen'in elfleri kıyıya © dolmuş, bozulmaya uğramış ağaçlara iki mil ötedeki arkadaşlarınınkine benzer bir gayretle saldırmaktaydılar. 
4 Bir savaş borusunun tiz notaları rüzgârla kulaklarına taşındı. Ses o 
© kadar hafifti ki, Porthios ilk başta duyduğu şeyi hayal ettiğini düşündü. 
© Ama sonra çağrı yinelendi. Belirgin biçimde yükselen bu üç notalı çığlık tek bir anlama geliyordu: saldırıya uğruyoruz! 

Daha Porthios dizginlere asılamadan Stallyar dalışa geçti, mareşali © alarm sesine doğru götürürken gittikçe hızlandı. Suyun üzerinden uzun “ yoldan gitmek yerine adanın tepesinden kestirme yola dalıp ağaç — tepelerinin hemen üzerinden geçtiler. 
©  Porthios'un hayatını kurtaran da ana yoldan işte böyle sapmaları > oldu. 

Griffon çılgınca bir hızla uçarken, Porthios?un gözü yalnızca Birinci © Tümen'in elf birliklerini görüyordu. İlk fark ettiği, askerlerin başının “ üzerinde halkalar çizmekte olan griffonların ve okçu binicilerinin 

ormana doğru dalışa geçtiği oldu. Ağaçlığın içine oklar yağıyordu, bu » da askerlerinin saldırıya uğradığının bir göstergesiydi. 
İkinci fark ettiği şey, hemen altındaki ağaç tepelerinin arasında “ kıvnılıp bükülen parlak bir şekildi. Zihni hemen bir karşılaştırma - yapmaya girişti — bu bir ejderhaydı. Hem de büyük bir ejderhaydı. 
«Zehirli gaz, kocaman açılmış bir ağızdan yukarıya doğru patlayarak » fırladı. Yeşil bir bulut kaynayıp fokurdayarak havaya yükseldi. Yakıcı “bulut Stallyar'ın sağ kanadının hemen altına savruldu. Porthios - ejderhanın ölümcül soluğunu uçan elfe üfleyebilmek için uzun boynunu üzerine kadar uzatmış olduğunu gördü. Saldırının zamanlaması ivebu sayede griffon ölümcül buluttan uzaklaşacak şekilde aşağıya dalmıştı. Buluttan gelen esintiyle gözleri yanan Stallyar öfkeli bir al çığlığı koyverirken, Porthios gözlerini kırpıştırıp soluk almaya 

Xr ve maskenin koruyucu gücünden dolayı minnet duyuyordu. 
allyar ağaçların en üst bölümünden aşağıya daldı; Porthios i dallar çizerken bile az önceki saldırıyı düşünmekteydi. Ejderha mez durumdaydı —yapılan büyünün etkisinin canavar harekete nde hafiflediğini görmüştü— ve yaratık basbayağı onu 

“yordu. Eğer Porthios ilk gemiler yanaştığından beri yaptığı gibi 

> lk üzerinden kıyı boyunca uçuyor olsaydı, kaçınılmaz olarak “sdoğru ölümüne gitmiş olacaktı. 


Griffonun güçlü kartal pençeleri olan ön ayakları bir EN yakalayarak çekti; aynı anda aslanımsı arka ayaklarıyla aynı dalı ite ek güç almış ve tekrar göğe sıçramak için kaldıraç olarak kullanm, . 
Porthios riski göze alıp baktığında, büyük vE yeşil. bir ejder olay | yaratığın ağaç tepelerinden yükselmekte olduğunu gördü. Mu, kanatlar çırpılıyor, dal ve yaprakları kırıp saçıyordu, ama Canavar cüssesi kendi aleyhine çalışan bir ağırlık oluşturmaktaydı. 

Mareşal kısa süre sonra çıkartma alanı üzerinde uçmaya başladı, ancak Porthios aşağıda hüküm süren karmaşayı görerek fena halde şaşırmıştı. Çoğu kancalı kılıçlar taşıyan, geri kalanı pençeleri ve - dişleriyle saldıran binden fazla kanatlı insanımsı, Ormanın derinliklerinden fırlamış ve çalışmakta olan elf gruplarının üzerine hücum etmişlerdi. Porthios bakar bakmaz ilk saldırının. ardında bıraktığı en az yüz parçalanmış, kan revan içinde beden gördü. Bu arada baltacıların geri kalanı gemilere geri dönmeye başlamıştı. 
“Ormanın yan bölgelerinde hantal yürüyüşlü yaratıklardan oluşan 

bir sıra belirdi. Bunlar ellerinde koca sopalar, uzun mızraklar ıyan ogrelerdi. Bazıları ağaç gövdelerine benzeyen sopalar taşıyor, & Ve Sol kanatta hazırlıksız yakaladıkları elflere bunlarla vuruyorlardı. 
» Kocaayaklar yerleri döverken kükremeler de alana yayıldı. Bu saldırıyı » Karşılayan ilk elfler anında mahfedilmiş, acımasız katliamın altında 


savaşçısından daha iyi kullanan hiçbir Savaşçı türü yoktu. 

ardan sn sorunu an kanatlarındaydı. Ogreler sağ ve so taraflardan saldırıyordu, destek formasyonlar oluşturulup bu akını karşılamadığı sürece saf, iki ucundan 


aşınmakt aktı. 
Elfler önden gelen saldırıdan birer bi aktan kurtulamayac ya 


Porthios çabucak arkasına baktı. Yeşil ejderha ağaçlardan ayrılmış « Ve onun peşine düşmüştü ama hızlanmakta gecikmişti ve dar alanda 


hareketleri biraz sarsakçaydı. Yine de sanki ölümcül bir amaçla 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özellikle onun peşine düşmüş gibi bir hali vardı. Elf hayatta kalmak için kaçmaya başlamadan önce emirlerini verip harekete geçmek ıçin yaklaşık bir dakikası olduğunu tahmin etti. Dizginlere asıldığında Stallyar yükseldi, griffonlarının sırtındaki Oualinestililer?*e doğru umutsuzca kanat çırpmaya koyuldu. Bu elfler de saldırganlara ok atmakla meşguldü ama çabaları birbirinden kopuk kalıyordu. Çoğu ejderanlara ok atarken birkaçı da ölümcül silahlarını sağ ve sol kanatlardaki ogrelere firlatmaktaydı. 

Porthios karmaşadan bir düzen çıkarmaya çalışan Targualan”ı 

ördü. 

z “Oraya!” diye bağırdı mareşal. “Atışlarınızı yakın kanada yoğunlaştırın! Ogreleri durdurmak zorundayız, yoksa bütün tümeni kaybederiz!” 

“Emredersiniz, lordum!” diye bağırdı yüzbaşı ve anında sinyal göndermek üzere düzensizce uçuşan askerlerine döndü. 

Mareşal bir kez daha göz attığında yeşil ejderhanın üzerine doğrulduğunu gördü. Sarı gözler kırpılmaksızın bakıyordu, yarık göz bebekleri açık biçimde ona dikilmişti. Porthios kederle aşağıdaki savaşa © baktı; orada kendisine ihtiyaç olduğunu gayet iyi biliyordu. Liderliği ve 

kılıcı, o cesur ama yine de parçalanmakta olan savunma hattını sabitlemek — için bir umut olabilirdi. Ama ne yazık ki, ejderin bariz biçimde kendisini » izlediği ortadaydı; eğer Porthios aşağı uçup ordusuna katılırsa, ejderhanın » daamansız saldırısını kendi ardından oraya taşıyacağını biliyordu. 
$ Onun yerine Porthios dizginleri sola çekti. Kafası karışarak bir karşı koyma homurtusu koyveren Stallyar yine de itaat etti, güçlü kanatlarını havada sallayarak savaştan ve nehirden uzaklaştı, sürücüsünü adanın Tutubetli ormanı üzerinden uçurdu. Öfkeyle kükreyen ejderha onları 

takip etti, Porthios'un dönüş açısını iç taraftan kesecek şekilde gittikçe rak av ile avcı arasındaki mesafeyi azaltmaya koyuldu. BIf , Mareşali başını griffonun güçlü boynuna doğru eğerken rüzgâr yüzünü 

Vüyor, gözlerinden yaş getiriyordu. 

MELE, ejderhayı yüksekliğini koruyan düz bir uçuşta asla geride 

irakam ürüngenimsi ile umutsuz savaş 

biraz mesafe koymak zorundaydı. Omzunun üzerinden arkasına 

» bir yandan ejderha çarpmasının o kaçınılmaz sarsıcı etkisinden e Yrlmaya çalışırken, koca hayvanın hızla yaklaştığını gördü. 

aya! Dal!” diye bağırdı Porthios, uzun ve yapraksız iki ağaç 


SÖVdesinin arasındaki bir boşluğu işaret ederek. 
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Stallyar anında tepki vererek kanatlarını topladı, sıkıca oturmamış, olsaydı elfi eyerden aşağı fırlatacak bir dönüş yaptı. Yine dalla, Porthios'un cildini tırmaladı, o da yüzünü griffonun yumuşak boyun tüylerine biraz daha sıkıca gömdü. İkisinin de büyük bir aceleyi, yükseklik kaybederek ölü ağacın kırılgan dalları arasından hızla indiklerini hissetti. n NAZ 

Biniciyi rahatça soluksuz bırakabilecek şiddetle bir iniş yaptılar ama hiç de etkilenmemiş olan griffon dosdoğru bir hareketle yana kaymak için bastığı toprağı kullandı. Kalın, ölü dallardan oluşan bir labirentten kedi misali geçen yaratık, bir yay çizerek ikisini de tekrar kuzeye doğrultu, Porthios umutsuzca tutunuyor, hayatta kalmak için tek şansının griffonun “süratli tepkilerinde ve doğal kaçma içgüdüsünde yattığını biliyordu. 

Bir öfke çığlığı atan ejderha ağaçlara doğru dalışa geçti. Koca ağaç gövdeleri çalı çırpı gibi kırıldı, hatta aralarında Stallyar'ın hemen 

« önündeki zemine düşen bir orman devi gövdesi de vardı. Griffon engeli — hiç duraksamadan sıçrayarak atladı, sonra dalları ve güçlü kanatlarını kullanarak yükünü ve sürücüsünü tekrar göğe taşıdı. 
© Ejderha yere çarptı ve yeşil gaz bulutu bir kez daha yukarıya doğru fişkırdı. Bu kez bulut Stallyar'ın kuyruğunun epey gerisinde kalmıştı. 
“Porthios'un yönlendirmesine gerek bile kalmadan griffon nehir kıyısında süren savaşa doğru uçtu. Koca ejderha altlarında ve arkalarında kalmış, kendini takıldığı yerlerden kurtarmak için öfkeyle kükrüyor ve çevresindeki ağaçları parçalıyordu. | 
« İkimil kadar ötedeki savaş alanı yine de kolay görünür durumdaydı, zira Targualan'ın Çualinestili kuvvetleri hâlâ elf çıkartma bölgesinin üzerinde griffonlarıyla daireler çizmekteydi. Ancak Porthios yaklaşıp nehir kıyısındaki açıklığa baktığında, gördüklerine inanamadı ve umutsuzca sarsılarak inledi. 

Elf savunma hattı parça parçaydı. Ejderanlar, hattı ortasından kırmıştı. Uçan okçulardan gelen oklar soldaki ogre saldırısını yavaşlattıkları halde, sağ kanada inen çekiç darbelerini hafifletecek hiçbir şey yapamamışlardı. Şimdi dağınık Silvanesti grupları gemilere ulaşmak için savaşıyor, ya da hiç değilse son savaşlarını karşı tarafa ağır ödetmek için uğraşıyordu. İki ya da üç mavnanın gövdesi ejderanlarla kaynıyordu, bir üçüncüsünden çoktan dumanlar tütmekteydi. İsli dumanların artarak devam etmesi, meşalelerin hâlâ kullanıldığını gösteriyordu. Saldırganların gemiden gemiye atlayarak tüm filoyu ateşe vermeyi düşündüğü ortadaydı. 
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Daha da kötüsü, Porthios iki yeşil ejderhanın daha —kendisini kovalayan kadar iri değillerdi ama yine de hatırı sayılır canavarlardı— ormandan sıyrılıp çıkarak katliama katıldığını gördü. Düzenini kaybederek dağılmış düşmanlarına karşı ölümcül nefeslerinin oluşturduğu silahı kullanmaya tenezzül etmiyor, onun yerine tek tek elflerin üstüne çullanarak diş ve pençeleriyle onları parçalıyorlardı. 
Ejderhaların her biri ardında kana bulanmış birer iz bırakıyordu. 
Katliama devam eden ogreler ve ejderanlar onlara geniş bir hareket alanı tanımaktaydı. 

Sürüngenimsi katillerin görüntüsü, Porthios'un zaten karmakarışık olmuş duyguları için fazlasıyla ağırdı. Bütün bu dehşetin ortasında, bu seferin çoktan bir felakete dönüştüğü gerçeğinin gölgesinde, genç bir yeşil ejderhanın kaçmakta olan bir elfi ısırarak ikiye bölüşünü gördü. 
Birden tüm kontrolü ve mantığı kopuverdi, topuklarını Stallyar'ın böğrüne sertçe vurdu ve griffonun başını o lanetli ejdere doğru çevirdi. 

Cesur kanatlı, sürücüsünün niyetini sezdi ve kendisinden bekleneni istekle yerine getirmek için harekete geçti. Hatta böylesine bir pikeye normalde eşlik edecek olan keskin meydan okuma çığlığını da atmayıp kendini tutmuştu. Onun yerine griffon ve elf bir rüzgâr esintisi gibi sessizce uçarak, ortalığı mahfeden ejderhanın sırtına doğru dalışa geçti. 
Porthiostun elinde uzun, ince kılıcı vardı. En safindan elf çeliği, öğleden sonra güneşinin altında soğuk alev misali parlamaktaydı. 
Kutsanmış bir silahtı bu. İyilik tanrıları tarafından kutsanmış ve üç nesil boyunca elf kahramanları tarafından taşınmıştı. Stallyar'ın pençeleri öne doğru uzanmıştı, sanki ederhayı eline geçirip o iğrenç, pullu şeklin hayatını söndürmek için sabırsızlanır gibiydi. 

Yayından çıkmış'ok misali dalışa geçtiler. Rüzgâr, Porthios'un saçlarını uçuşturuyor, gözlerinden yaş getiriyordu. Ancak yine de, yeni bir saldırı için pozisyona girmekle meşgul olan ejderhadan gözünü #Yırmamıştı. Griffonun tüylü kanatları son anda iyice açıldı, yaptığı 

 Bikeyi ancak çarpışmadan hasar görmeyecekleri kadar hafifletecek 

Şekilde Yavaşlattı. Hayvanın hücumu kulakla duyulabilecek kadar 

iddetlendi ve ejderha başını hafifçe kaldırdı. Başının üzerindeki eketi hissetmiş olsa gerekti. 

Ama başka bir tepki vermek için çok geçti. Stallyar'ın pençeleri 

Stin kafasını her iki taraftan yakaladı, griffonun hareketinin gücü yi âVarı yere doğru itti. Arka ayaklarını oluşturan aslan pençeleri, gafil 

avlanmış halde yerde kıvranan yeşil ejderhanın omuzlarını yırttı. Kartal 


63 


başın gagası hızla ejderin geniş, yassı kafatasının tepesine gömüldü ve büyük bir delik açtı. 

Yine de asıl zararı veren, gümüş kılıçtı. Yaratığı vurur Porthios kılıcını sürüngenimsi boynun derinliklerine gönderdi. Ânj bir hareketle silahını çevirerek çekip geri aldı, eyerden aşağı atlayıp ejderhanın yanında yere indi. Koca hayvan öfkeli ve güçlü griffonun pençeleri altında kıvranırken, Porthios sert kafatasının esnek boyuna bağlandığı çizgiyi aradı. Tek bir güçlü ve hatasız darbede keskin kılıcı derinlere dek gönderdi ve canavarın omurilik hattını kesti. 

Ejderha refleksif titremelerle öldü; yaralarından kanlar akıyor, geniş burun deliklerinden küçük bir yeşil gaz bulutu üfleniyordu. Porthioş çoktan eyerinin üzerine geri atlamış, Stallyar ikisini de yine gökyüzüne çıkarmadan önce griffonun geniş sırtına yerleşecek vakti Zor bulmuştu, İkinci genç sürüngenimsinin başını savaş alanının karmaşası üzerine kaldırdığını gördü; sarı gözler klan üyesi diğer ejderhanın akibetini gör. 
düğünde nefretle parıldamıştı. Elfi aman vermeksizin kovalamış olan koca yeşil ejderhayı görmesi ise hepsinin üzerine tuz biber ekti. Ejderha ağaçlardan kendini kurtarmıştı. Yine savaş alanına doğru kanat çırpıyor, elf mareşalini ararken başı öne arkaya gidip geliyordu. 

Koca hayvanın gözleri irtifa kazanmaya çalışan yalnız griffonu seçtiğinde, yaratık keskin dişli ağzın bir kenarı kıvırarak adeta sırıtt. 
Ancak bu kez diğer Oualinestililerin birçoğu, liderlerinin kahramanca hareketleriyle moral bularak Porthios ve Stallyar ile birlikte uçmak için aşağıya inen spiraller çizmeye başlamışlardı. Mareşal gelenlerin ok haznelerine göz attığında neredeyse boşalmış olduklarını gördü ama her birinin hâlâ birkaç atış daha yapacak kadar oku kalmıştı. 

“Okçular —bir yaylım atışı yapmanız gerekiyor!” diye bağırdı. Sesi savaş alanının üzerindeki havada rahatça yayılacak kadar güçlü çıkıyordu. “İşaretimi bekleyin!” 

Şimdi neredeyse yüz griffon onunla birlikte uçmaktaydı. Kılıcıyla güney göğüne işaret ettiğinde, hedefin ne olduğunu hepsi açıkça “ görebilmişti. Porthios bu saldırıyı biraz daha yüksek bir noktadan 

» yapabilmeyi isterdi ama o an için daha iyisini elde etmek imkansızdı. 
— Ejderha korkusu nedeniyle başlayan mide bulantısı yüzünden — kaçınılmaz olarak sarsılsalar da, bu cesur Oualinestililerin atışlarını iyi 

ayarlamaları gerekecekti. 

N O türden bir canavarı hiçbir ok tek başına öldüremezdi elbette amâ — mareşal acı verici isabetlerden oluşan bir saldırının ejderhayı pek fazla 


— yaralayamasa da, en azından uzaklaşmak zorunda bırakacağını © umuyordu. Elfler oklarını yaylara geçirdi, griffonlar uçuşları sırasında © içgüdüsel bir hareketle yerlerini ayarlayarak hiçbir kanatlının diğerinin okunun yoluna çıkmayacağı bir pozisyona girdi. 

Ejderha tehlikeyi fark ettiyse bile bu halinden hiç belli olmuyordu. 
Bunun yerine koca kanatlarının her bir çarpışıyla biraz daha yaklaştı. 
Porthios mümkün olan son anda atış yapması gerektiğini biliyordu, ama aynı zamanda atış emrini, koca hayvan ölümcül gaz bulutunu üfleyecek kadar yaklaşmadan önce vermesi gerektiğinin de MW farkındaydı. 
| “Okçular, şimdi! Fırlat”? 

Emri üzerine doksan dört ok yayından firladı ve yarısından fazlası hedefini buldu. Çoğu o neftetlik kafanın derinliklerine gömüldü, duyarlı burun deliklerini yırttı, hatta bir çifti o sarı gözlere bile battı. 
Diğerleri canavarın boynuna oyuklar açtı veya ejderhanın kanatlarının yumuşak deri bölümlerini delip geçti. 

Uçan elfler hemen dört yöne dağılarak ejderhanın öldürücü soluğunu üzerine üfleyeceği toplu bir düşman hedefi bulamamasını sağladılar. Ancak canavarın artık herhangi bir kovalamacaya kalkışmak istemediği çabucak belli oldu. Onun yerine ilkel bir öfke çığlığı atarak kanatlarını kavislendirdi ve kendini çarpışmadan uzaklaştıracak bir pike yaptı. Uçan elfler gururlu canavara alay ve hakaretler yağdırırken, » Oormanın kıyısında bir yere yavaşça inip tünedi. 

Ejderhanın yarattığı tehlikeden geçici olarak kurtulmuş olan » Porthios, dikkatini yerde tüm şiddetiyle süren çarpışmalara çevirdi. 
- Kalbini sızlatan bir üzüntüyle, aşağıdaki trajik savaşın artık sonuna — gelmiş olduğunu fark etti. Geniş nehir gemilerinin her biri saldıran — ©jderanlarca ele geçirilmişti, üstelik Birinci Tümenden sağ kalan birkaç © €lfde gözünün önünde kılıçtan geçirilerek parçalanmaktaydılar. 
, Generali Cantal-Silaster son bir direniş çabasıyla çılgıncasına emirler yağdırıyordu, kendi kılıcı da kıpkızıl kana bulanmış bir , haldeydi. Porthios dalışa geçerek yardım için aşağıya yöneldi, ama yapabildiği kadının sorguçlu miğferinin bir grup ejderanın dırısı altında kayboluşunu dehşetle izlemek oldu. 
ii U pusu, Porthios'un Silvanesti mareşali olarak yürüttüğü görev €si boyunca eşine rastlamadığı bir felakete yol açmıştı. Ölen elflerin ni, tıpkı kendisi . gibi, bu savaşın bitişe çok yakın olduğunu ünerek rahat etmişti ve bu da yaşanan kayıpları çok daha 


düş 


ağırlaşırıyordu. Porthios bu savaşçıları kıyıya, çok güçlü bir düşmanı, tam dişlerinin arasına göndermiş olma durumuna düşmüştü şimdi, Her nasılsa bir pusu için mükemmelce yerleştirilmiş bir düşman Bücüydü bu. 

Ama şimdi yas tutmakla da, kendini suçlamakla da kaybedilecer vakit yoktu, hele İkinci Tümen hâlâ bu kabus topraklarının kıyılarındayken. Daha sonra Porthios nasıl olup da bu yer hakkında Ü denli yanılmış olabileceğini keşfetmeye çalışacak, normalde dağınık Ve kargaşa içinde hareket eden bu düşmanın kendi ordusunun harekatına karşı nasıl olup da bu kadar isabetle hazırlanmış olduğunu anlamaya çalışacaktı. Ancak şu an için geriye kalan askerlerinin hayatta kalmasını sağlaması gerekiyordu. 

Griffonları üzerindeki Oualinesti okçuları liderlerinin etrafinda daireler çiziyor, tedirgince birbirlerine bakıyor veya aşağıdaki katliamı dehşetle izliyorlardı. Atılan kayalarla veya ogrelerin fırlattığı 

, mızraklarla aşağı indirilmiş olan birkaçının dışında, batılı elfler bu - savaştan sağ çıkmışlardı, ancak hepsi biliyordu ki, bu mücadele tam “ anlamıyla felaket bir yenilgiyle son bulmuştu. Yine de Porthios, endisinin ve Çualinestili askerlerinin bu kanlı savaş alanını terk 

— etmeden önce beki biraz olsun intikam alabileceklerini düşündü. 
o Koca yeşil ejder uzakta kalmış, kafasından ve kanatlarından “ dikkatle ok ayıklayan çok sayıdaki ejderanın ellerine kendini bırakmıştı. Bu isteksiz hastabakıcılar arasıra okları fazla sert çekiyor, öfkeli sürüngenimsi de böylelerini yere firlatacak kadar sıkı darbelerle dürtüveriyordu. Bu hırpalanmış ejderanların bazıları tekrar ayağa kalkıyor, bazıları da kalkamıyordu. Göründüğü kadarıyla yaralı ejderin 

aradaki farkı umursadığı yoktu. 
Üçüncü ejderha, yani şu yerde savaşmaya devam etmiş olan genç — yaratık, elf cesetlerini didiklemeye başlamış, parlak madeni paraları — ararken çanta ve keseleri yırtıp dağıtmaya koyulmuştu. Kuyruğuyla » koruduğu bir bölgede şimdiden kıymetli metallerden oluşan küçük bir — tepecik parıldamaya başlamıştı. 
i “Öldürün onu,” diye emretti Porthios, kılıcıyla açgözlü ejderi işaret - ederek. 
Bir grup ok anında aşağıya doğru fırlatıldı, keskin ok başları 


— derinlere gömülerek ejderhadan tiz acı çığlıkları yükselmesine neden “oldu. Pullu postu hiç de yaşlı hemcinsininki kadar sert olmayan yaratık acıyla kıvranarak kendini sağa sola vurmaya başladı. Kuyruğu dö; 


” boynu da âni saldırıya karşı refleksif hareketlerle savunmaya geçmişti. 
© Bir düzine griffon alçaktan uçuşa geçerken, diğer elfler de fazla ğ yakına gelen tüm ogre ve ejderanlara karşı ok fırlattılar. Neyse ki, bu © Sonuncular, ejderhanın yağmalayacağı yere fazlaca sahip çıkmasından dolayı zaten uzakta kalmayı tercih etmişlerdi. Şimdi de elf kılıçları devreye girip okların yarım bıraktığı işi tamamlar ve-ejderhayı kesip biçerken, yardıma kalkışmak için en ufak harekette bulunmamışlardı. 
On iki elf hiç yara almadan tekrar bineklerine döndü. Uçan kuvvetler gökyüzüne dağıldı, kanlı cesetleri arkalarında bırakarak İkinci Tümen'in kampına doğru kanat çırptılar, 
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“Demek seni uzak tutmak için bir grup ok yetti, öyle mi?” diye © sordu genç elf; küçümser bir tavırla. 

Ejderha koca kanatlarını umursamazca silkti. “Hikayeyi benim » ağzımdan dinlemiş oldunuz işte.” 

“Korkaklığından dolayı utanç duymuyor musun?” 

Ejderha hırladı ve duruşunu değiştirdi. Tüm pullu gövdesine bir “ dalga halinde yayılan abartılı bir hareket olmuştu bu. Ejderha © mızrağının oluşturduğu duvara yaslanmış halde kalmaya devam etti, © amaiki elfe azametli bakışlarını dikmeyi de başarmıştı. “Acıyı sevmem. 
İ Ama aynı zamanda o savaştan da sağ çıktım —ve o savaşın hiçbir » şekilde bitmiş olmadığını bilmelisiniz. 


Mareşal, Birinci Tümen'in kalıntılarını yağmalamakla meşgul olan 
yaratıkları gözlemeleri için bir grup griffon süvarisi gönderdi. 3 
“O ejderhaya dikkat edin,” diye uyardı onları. “Eğer peşinize düşecek gibi görünürse hemen orayı terk edip buraya dönün.” 
— “Emredersiniz, Mareşal Lordum,” dedi bir Oualinesti yüzbaşısı, Okunu ejderin tam gözüne gönderenlerden biriydi bu. “Ama oradan 


ayrılmadan önce yaratığı bir kez isteyebilir miyim?” Ş 

“İzin verildi,” diye onayladı Porthios. Sonra kanatlı kuvvetin gel — kalanını adanın üzerinden geçirdi, bir zamanlar kudretli olan ordusunda 


daha delik deşik etmek için izninizi 


'sağ kalan elflerin yanına götürdü. Bir an için aklına Samar geldi. 
.Savaşçı-büyücünün sarsılmayan cesaretini, mızrak kullanımındaki “becerisini özlemişti. Daima tetikte olan Samar orada olsaydı, belki de “pusuyu çok geç olmadan fark etmiş olacaktı. Porthios, Samar'ın “ uyanıklığının ve becerisinin şimdi hiç değilse eşine yardım ve destek için kullanıldığını umuyordu. 
Griffon filosu ikinci çıkartma bölgesine ulaştığında, Porthios — istihkâm inşasının gayet iyi ilerlemekte olduğunu gördü. Elfler çoktan “nehir kıyısındaki geniş bir araziyi temizlemişti. Kampı çevreleyecek “ sivri tepelikli kale surlarının yarısından fazlası hazırdı. Kısa süre sonra — yirmi beş metrelik yüksekliğe ulaşacak dört savaş platformunun yerini “ belirleyen kule iskeletleri de hazırlanmıştı. General Bandial'in Silvanesti elfleri her noktada sıkı çalışıyordu. Diğer tümendeki “ arkadaşları için endişelenmekteydiler elbette ama dikkatlerinin — önlerindeki işi tamamlayamayacak kadar dağılmasına izin - vermiyorlardı. 
Porthios'un emriyle Oualinestili griffon süvarilerinin diğer yarısı “ İkinci Tümen'le birlikte kalmıştı. Askerlerin başının üzerinde daireler “çizerek devriye nöbeti tutuyor, kampın çevresinde hava keşifleri yapıyorlardı. Şimdi bu süvariler, batıdan gelen kardeşlerinin yanına gelip sıraya girmeye ve seslenerek haber sormaya başlamıştı. 
— Porthios, Targualan?ın elflerini Oualinestili yoldaşlarıyla bir araya “ gelmeleri için rahat bıraktı. Tüm kanatlılar kampın üzerinde daireler çizmeye devam ederken, Mareşal, Stallyar'a İkinci Tümen kampının “tam ortasına iniş yaptırdı. Gelişinin yarattığı dikkat dağınıklığına rağmen, elflerin kendilerine verilen görevleri aksatmadan devam ettiklerini görerek memnuniyet duydu. Ancak bir yandan, bu hazırlıkların düşman karşısında denenmesinin hiç de uzun Sürmeyeceğinden kuşkulanmaktaydı. 
: iş sırasında onu General Bandial karşıladı. Tek gözlü gazi, is ona alçak sesle Birinci Tümen''in akıbetini anlatırken ciddi bir deyle dinledi. 
usuda mı bekliyorlarmış?”” diye sordu Bandial, kulaklarına mayarak. 
e anki çıkartmamızın yerini ve zamanını kesin olarak önceden iyorlarmış gibi,” diye yanıtladı mareşal. Bu durum bir kez daha iasında bir yerlerde soru işaretleri uyandırdı ama o sırada daha acil Konularla ilgilenmesi gerektiğini biliyordu. “Kale surunu diker dikmez, 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askerlere surların dışında bir hendek kazdırmaya a her. 
zamankinin iki katı sayıda kuleye ihtiyacımız olacak. Ejderha muızraklarının ikisi sizin gemilerinizdeydi, değil mi? Onları da çıkarın ve en iri kıyım, dengesi en sağlam olan savaşçılarınızdan e verin » Bandial gözünü kıstı. “Peki ya, Leydi Cantal-Silaster? 
“Savunmaya liderlik ederken ejderanların baskınına uğradı ve şehit düştü.” : , edi tek gözünü kırpıştırıp ilgilenilecek bir sonraki sorunu düşünürken, bir yandan da aldığı haberin yasını sessizce tutmaktaydı, “Birinci Tümen'in akıbetiyle ilgili haberi gizli tutmaya çalışmamız, istiyor musunuz?” diye sordu, anlamlı bir ifadeyle Porthios'a bakarak, Porthios başını iki yana salladı. “Bunun işe yaramayacağını sen de benim kadar iyi bilirsin. Hayır, en iyisi askerlere bir duyuru yapıp ne - durumda olduğumuzu iyi tartmalarını sağlamaktır. Surun inşası biter © bitmez onlara bir açıklama yapacağım haberini yayabilirsin.” 
3 “Anlaşıldı, Mareşalim. Sanırım siz de bu erkek ve kadınların bir 
çatışmada yanında bulundurmak isteyeceğiniz türden dengeli kişiler ve — iyi savaşçılar olduklarının farkındasınız.” 


ğ 


: diye sordu general, İnanamamış, şaşkınlığından gezi ri kalmıştı. “Hiçbir elfin böyle bir şey yapacağına iiaraı akli EN ızrak in epey ,Para eder, ama yine de seninle aynı 

yım,” dedi Porthios. Saplarından çıkarılıp çalındıkları çok açık 


ama amacın kişisel çık: ö N er inanmıyorum.” Şise! çıkar olduğundan şüpheliyim — hatta buna 


e 


“Yeşil ejderhayı oklarla durdurmamız gerekecek,” diye bildirdi Porthios. “Hiç değilse ona şimdiden aklında kalacak bir ok yağmuru “göndermiş durumdayız.” 
© Cesur sözlerine rağmen, ejderhanın kendisini nasıl sabit hedef “ olarak belirleyip peşine düştüğünü de hatırlıyordu. Bu durum, bu — seferle ilgili kuşku verici bir noktayı daha oluşturuyordu, öyle ki, ileride bununla ilgili bazı soruların cevaplanması gerekecekti. Ama şimdilik, © geri kalan her şey gibi ejderhanın amaçlarının da savaşla ilgili — verilerden biri olarak kabul edilmesi gerekecekti. 
© Duvarın son direkleri yumuşak toprağa çakılırken, geriye belki bir saatlik günışığı kalmıştı. Artık İkinci Tümen sağlam direklerden oluşan © yanım daire şeklinde bir duvarla .korunuyor, nehir ve demirlenmiş — gemiler arka taraflarında kalıyordu. Her elli adımda bir kule yükseliyor, — hepsi okçular için yayvan ve sağlam bir platform sağlıyordu. 

o O sıralarda Oualinesti keşif kolundan biri iniş yaparak, ejderan ve . ogre sürüsünün ormanda yürüyüşe geçtiğini ve bu kampa doğru » yöneldiklerini haber verdi. Yeşil ejderha uçuşa geçmişti ve diğer keşifçiler ondan dikkatle uzak duruyordu. Ejderin kendi adına elf okçularının menzilinin epey dışında kalmaktan memnun olduğu — anlaşılıyordu. 
Yaratıkların yürüyüş kolunun, adadaki sık bitki örtüsünün içinden “Yol açıp gelmesinin en az birkaç saat alacağını bilen Porthios, » Bandial'den tümenini kampın merkezinde toplamasını istedi. Tabii bu © aradaduvar tepelerine ve kulelere çok sayıda nöbetçi dikmeyi de ihmal » etmemişti. Elf gücü içinde yer alan beyaz cübbeli büyücüler orman için, — her yönde çeyrek millik mesafeye dek uzanan erken tespit ve uyarı — büyüleri oluşturmuşlardı. e Böylece ( savaşçılar düşmanın » Yaklaşmasından vaktinde haberleri olacağından emindiler. 

Mareşal kampın ortasındaki geniş yüzeyli kesik bir ağaç gövdesinin » üzerine çıktı. Önünde dizilen tüm elfleri görebileceği kadar yüksek, - Sesini hepsine ulaştırabileceği kadar yakın bir pozisyondu bu. 
» İkinci Tümen elfleri,” diye söze başladı. “Birinci Tümen'deki silah arkadaşlarınızın başına gelen felakete dair söylentileri çoktan duydunuz. Size bu söylentilerin doğru olduğunu üzüntüyle bildirmek ıdayım. Kampları henüz kale suru kurulamadan saldırıya uğradı. 
£miler düşmanın eline geçti. Çok sayıda şehit verdik.” 
Porthios. duraklayarak söylediklerinin sindirilmesini bekledi. 
ündeki yüzlerde metin ifadeler görmek onu sevindirmişti. 
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Yakaladığı değişiklikler ise korku veya veryansın ifadeleri değildi, Onun yerine bu elflerin öfkelendiğini, intikam almak için ciddi. ir 
kararlılığa büründüklerini görüyordu. li 0 
“Öğrendiğimize göre ejderanlar, ogreler ve bir ejderhadan Oluşan, bataklık kuvvetleri, aynı zaferi bize karşı da kazanmak için buraya doğru yola çıkmış durumda. Ancak bilmelisiniz ki, silah arkadaşlarınız kanlı bir savaş vermeden gitmediler. Felaket sonuç kesinleştiğinde bile hiçbiri dönüp kaçmadı. İki yeşil ejderha orada ölü olarak, kurtçuklar ve solucanlara yem halinde yatıyor. Sayabileceğinizden çok daha fazla ejderan Birinci Tümen'in kılıçlarıyla ölürken eriyip asitleşti, alev alıp andı, taşa dönüştü.” : 
/ e nm kolay olacağı ya da PO m kesin olduğu eklinde yanlış düşüncelere yöneltmek istemiyorum, diye devam etti Porthios. “Ama siz İkinci Tümen askerleri kuvvetli bir kale sun yükseltiniz ve bu ahşap surların bize son otuz yıldır ne kadar iyi hizmet erini biliyorsunuz. Daha önce bir kere bile —bunu hatırlayın, bir bile— saldırganların kale duvarlı bir elf kampına girebildiği rülmedi.” 
Ama yine de bırakalım denesinler, benim cesur elflerim,” dedi Porthios sonra. “Bırakalım denesinler. Kale surunun sınırlarında öldüreceğiz onları. Kuvvetlerinin kendilerini surlarımızın üzerinde telef - etmelerini izleyeceğiz. Sonra dağıldıklarında dışarısını kılıcımızın çeliğiyle ve kanla temizleyeceğiz.” 
“İşte ancak o zaman, elflerim, Birinci Tümen'in intikamı alınmış olacak.” diye bitirdi Porthios sözlerini. 
ii Konuşması bittiğinde hiçbir tezahürat d bir şey duymayı beklemiyordu da. An savaşçılarının söylediklerini uygun biçimde  algıladıklarını © görebiliyordu. Kendilerine güvenerek, amansızca savaşacaklardı ve — tanrıların yardımıyla Birinci Tümen'in intikamı alınacaktı. 
İki saat sonra, sislerle kaplı 


, İki | li adanın üzerine karanlık epeydir çökmüşken, yaklaşan güruhun büyücülerin kurduğu alarm tuzaklarına yakalanmalarıyla yükselen çan se 


sleri ormanın içinde patladı. Porthios 
, hemen, griffonları kale surla 


rının arasında dinlenmekte olan 
1 Oualinestili askerlerini uçuşa geçirdi. Onlara ejderhaya dikkat etmeleri 


Ve eğer görünürse onu ok yağmuruna tutmaları için emir verilmişti. 
İkinci Tümen'in Silvanestili askerleri duvarlar üzerindeki yerlerini aldı. Saldırganların su tarafından gelip bariyeri aşmanın bir yolunu 


Ke 


uyulmadı ve Porthios böyle cak yüzlerdeki ifadelerden 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bulması ihtimaline karşı, iki bölük asker nehir kenarının muhafizlığını “ üstlenmek üzere ayrıldı. Ana savunma hattı surlardaki ve kulelerdeki okçulardan oluşuyordu. Bunlar saldırganların üzerine ok yağmurları ! yağdıracak ve yağa batırılmış alevli paçavralar fırlatacaklardı. Dengesi © sağlam kılıçlılar tüm duvarın iç tarafına dizilmişti. Kale suru kalın ağaç © gövdelerinden yapılmıştı ama dikey gövdelerin arasında yer yer birkaç © santimlik gedikler kalmıştı. Elfler düşmanın savunmacılara ulaşmak için suru fazlasıyla yaklaşacaklarını tecrübelerinden biliyorlardı. Bu © kadar yaklaşmaları, surun aralıklarından elflerin yapacağı karşı saldırılara hedef olmalarına neden olacaktı. 

Beyaz ay, Lunitari, solmakta olduğu bir dönemdeydi, ama yine de 

© yarımay halinden biraz daha büyüktü. Batı göğünde alçakta durduğu © halde, görüşe yardımcı olacak kadar ışık verebiliyordu. Porthios © ejderhanın görünmeden yaklaşmayı başaramayacağından oldukça “ emindi. Ek bir korunma önlemi olarak sekiz kulenin her birinin © tepesine bir büyücü yerleştirmişti. Yerdeki savunmaya yardımcı olacak - büyüler yapacaklardı ama aynı zamanda görünmez olan saldırganları - tespit edebilmek üzere, büyü uygulanmış gözlerle gökyüzünü de - taramakla görevliydiler. 
Kısa süre sonra alarm çanlarının sesi, yerini binlerce yaratığın “ homurtu ve küfürlerine bıraktı. Ağaç dalları kırılıyor, koca çizmeler ve pençeli ayaklar gürültüyle yeri dövüyordu. Düşman güruhu, kale duvarına yüz adım kala ormandan çıkarak belirdi ve orada beklemeye » başladı. Gittikçe daha fazla sayıda yaratık ormandan çıkarken iyice kalabalıklaştılar, öyle ki, bir noktadan sonra sanki açıklık kara ve ölümcül bir sınırla çevrelenmiş gibi görünür oldu. 

Porthios duvarın tepesinde elflerine seslendi. “Oradakiler, hazır » Olun. Hedefinizden emin olana dek atış yapmayın.” 

» “Emredersiniz, Mareşalim!” diye neşeli bir yanıt geldi. “Bir ogre gözü çıkarıp kendime ayıracağım!” 

Bir tane de bana ayır,” diye bağırdı General Bandial, bir başka eden. “Göz bandımın altına takacak bir şeye ihtiyacım var.” 

Elfler çabucak bir moral çığlığı attılar. Bu, kumandanlarına, SâVaşçılarının yüksek moraline tanık olmanın memnuniyetini 

7 tmıştı. 

tallyar aşağıda kalmış, tahkim edilmiş nehir boyunun ortasında li Sinirli kıpırdanıyor ve kanat oynatıyordu. Porthios bu savaşın anılsa da, kaybedilse de yerde geçeceğini biliyordu ve bu yüzden, 


en azından şimdilik, yerdeki Silvanestililerin arasında kalmaya a vermişti. İki yüz kişilik Oualinesti kuvveti hep birlikte başlarını, üzerinde uçuyordu. Porthios yeşil ejderhanın kampa girmesin; engellemek konusunda onlara güvenmek zorundaydı. > 

Ormandan çıkan yaratıklar artık iyice kalabalık bir sürü oluşturm j kale surunun tüm uzunluğunun yaklaşık yarısına yarımay halinde yayılmıştı. Koca ayaklarını ritmik biçimde yere vurmaya başlayan ogreler, kendilerini iyice harekete geçirip sonunda elf kampına hücum edecek kıvama getirecek bir tempoda saydırmaya koyuldular. Porthioş bu olayı daha önce defalarca görmüş ve duymuştu ama sabit tempo ve gittikçe yükselen ses hâlâ içinde dönen garip bir sıkıntıya yol açıyordu. 
Yaratıkların şu başlangıç oyunlarını bir an önce bitirip lanet savaşa artık başlamalarını isterdi. i 

Ejderanlar yuhalamaya, tıslamaya ve alaylı bağırtılara başlamıştı. 
Yarasaya benzeyen, gerçek bir uçuş için yetersiz olduğu halde saldırı sırasında hızlarına katkıda bulunan kanatları açılıp gevşiyordu. Bu durum, ayışığı altındaki sürüye kıvıl kıvıl, gerçeküstü bir görüntü veriyordu. Sanki canavarlar kendi başlarına birer yaratık değil, hafif rüzgârda yatay olarak dalgalanan bir örtünün parçalarıydı. Sesler yükseldikçe yükseldi, öyle ki, sanki tüm orman elflere karşı tıslayıp gümbürdüyormuş gibi bir etki oluştu. Sonundâ savaş sesleri bir tepe 


noktasına ulaştı ve bu çılgın düzey birkaç sıkışık kalp atışı süresince devam etti. 


önce yeterince tanık olmuşlardı. Porthioş Surun tepesindeki okçularının hepsinin kılıçlarını hazırda tuttuklarına dikkat etti, 

Koca çizmelerin çarp yükseklikteki gürültü, sürü 
EIf siperlerinden oklar firlamaya başladı; 


elflerin lehine çalışıyordu. Öldürülen Kapak ejderanl 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“ ölürken kıvılcım, duman ve alev saçarak patlıyordu. Bu tür etkiler kaçı- 

“nılmaz olarak geriden gelenlere engel çıkarıyor, hücumlarının hızını © kesecek tökezlemelere yol açıyordu. 
© Aynıcabir ejderan anında öldürülmese bile, elli adım öteden uçup © gelen çelik başlı bir okun çarpması yaratığın saldırısını yarıda kesiyor, © onu devirip yuvarlayarak öteye gönderiyordu. Çoğu zaman yaralanan © canavarlar, hemen arkalarından gelen güruhun ayaklarının altında kalıp © eziliyordu. 
z Bu ilk ejderanlar arasından hayatta kalanlar, düşseler boyunlarını “ kıracak bir hızla koşmaya devam etti, hatta kanatlarını ve güçlü © bacaklarını kullanarak havadan ilerlemeye başladılar. Kendilerini © olanca hızlarıyla tahta duvara çarptılar, ama sağlam direkler darbeye © dayandı. Saldırganlardan bazıları tahta perdenin arasından uzatılan “ kılıçlarla haklanmış, savunmasız bıraktıkları karınlarına veya i boyunlarına gömülen darbeler yemişlerdi. Ancak bazıları da yerden “ isabet tutturulamayacak kadar yükseğe sıçramıştı. Böyleleri © işlenmemiş direklerin tepesindeki mızrak başlı bölümün üzerinden © kendilerini aşırmak için pençeleriyle tırmanıyorlardı. 

Ama şimdi ahşap surun üzerindeki elfler de kılıçlarını çekmiş, pullu ve timsaha benzeyen suratlara savurup saplamaya koyulmuşlardı. 
© Elflerden biri ölmekte olan bir ejderan tarafından kollarından © yakalanmış, düşerken onunla birlikte aşağıya çekilerek artık duvarın © dibine doluşmuş olan çılgın yaratıkların arasına düşmüştü. Kanatlı 

canavarlardan bir iki tanesi duvardan içeriye yuvarlanmayı başardı ama üst bölümde yerleşmiş elfler tarafından çabucak haklandılar, Geri — Kalanlar kanlar içinde geri püskürtüldü ve aşağıda süren karmaşanın 

« içine düşürüldü. 
© Kulelerdeki elfler saldıran güruha amansız bir ok yağmuru . göndermeye devam ediyordu. İlk hücum dalgasının son - saldırganlarının üstesinden gelindiğinde, duvar tepelerindeki okçular da den yaylarını kuşandı. Artık nişan almak için beklemeye gerek bile 

Umamıştı, zira düşman öylesine dipdibe duruyordu. ki, aşağıya 

önderilen her ok kendini gömecek bir canavar uzvu bulabiliyordu. 

; “Yerde ise katliam çılgınlığı tahta perdenin her iki tarafında da devam 

diyordu. Elfler uzun kılıçlarıyla, bariyere fazla yaklaşan her şeyi 

mekteydi. Ancak bazı ogrelerin elinde iri mızraklar vardı ve bunları Kullanarak epey ağır sonuçlar yaratıyor, uzun silahları perdenin aralıklarından uzatıp ulaşabildikleri tüm savunuculara batırabilmek için 


sağa sola çeviriyorlardı. Çok sayıda elf çeşitli yerleri kanayarak g düşüyor ama diğerleri uzanan mızrakları kaba demir başlıklarını, arkasından kavrıyor ve hayvansı yaratıkların elinden çekip almaya çalışıyordu. i 

Bazı yerlerde direklerden oluşan duvar, binlerce bedenin çarpmasından dolayı sarsılarak ileri geri, sallanıyordu. Altlarındaki zeminin hareketlenmesi, tahta surlar üzerindeki bazı elf okçuların, sendelemesine yol açmış ve birkaçı kampın içine geri düşmüştü, Ancak İkinci Tümen işini iyi yapmış ve keresteleri epey derine gömmüştü, öyle ki tahta kale duvarı hiçbir noktada tümden yıkılma belirtişi göstermiyordu. iz ; 

Mareşal riski göze alıp savaş alanını şöyle bir tarayacak kadar durakladı. Yeşil ejderha hâlâ ortada yoktu. Nehir kenarına yerleştirdiği — iki bölük takdire şayan bir disiplin içinde, dikkatle nöbet tutuyor, — arkalarında yükselen savaş seslerinin akıllarını dağıtmasına izin vermeksizin görevlerini yapıyorlardı. Aynı şekilde, duvarın o sırada saldırıya maruz kalmayan geniş bir bölümündeki elfler dönüp yan taraflarında süren katliamı seyretmiyor, gözlerini önlerindeki karanlık 1manın üzerinde tutuyorlardı. Stallyar kumandanın bulunduğu kulenin bine yakın bir yere kurulup oturmuştu ama gözlerini kırpmadan binicisini izliyordu. Başlarının üzerinde Çualinestililer hâlâ daireler çiziyor, bazıları düşmana zaman zaman ok gönderiyordu, ama çoğu 


olmaktan dolayı şaşkınlık yaşıyordu. Her nasılsa, elf kılıçları için kolay iliyor, yaralanıyor ve öldürülüyorlardı: 
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© — Uyarı çığlıkları mareşalin dikkatini arka tarafa çekti. Porthios koca yeşil ejderhanın nehir kenarındaki bölüklerinden birinin arasından geçmeye uğraştığını fark ederek şaşırdı. Canavar derinliklerden kopup elen bir hayalet gibiydi, üzeri nehrin çamuru ve su bitkileriyle kaplanmıştı. Ejder bir düzine çaresiz elfi ısırarak, pençeleyip parçalayarak kendine yol açarken, adeta çevresine çamurlu su > damlalarından oluşan parıltılı bir şelale saçıyordu. Geniş, yeşil ve > yapışkan bir buhar bulutu kale duvarını yalayıp geçerken, Porthios © Çanavardan çıkan bu ilk ölümcül soluğun kaç savaşçısının hayatına mâl © olduğunu tahmin ederek inledi. 
Yeşil ejderhaların mükemmel yüzücüler olduklarını biliyordu. 
“ Neden bu bariz taktiği daha önceden düşünememişti? Elf kumandanı © kendi dikkatsizliğine öfkelenmiş, sadık elflerinin bir bölümünün daha © yaşamlarını yitirmesine neden olan yeni bir hatasının görünür kanıtı “© onu kızdırmıştı. 
j Şimdi griffonları üzerindeki Oualinesti süvarileri dalışa geçiyor, © koca ejderin üzerine düzinelerce ok yağdırıyordu. Arka ayaklarının © üzerinde yükselen ejderha havaya bir gaz bulutu daha gönderdi ve “ süyarilerin çoğunun öylece aşağıya dökülmelerine neden oldu. Ön © pençelerini savurarak, uzun ve esnek boynunun üzerindeki başıyla “ saldırılarda bulunarak başka elfleri de eyerlerinden çekip aldı, ” griffonları vurarak yere çarptırdı, her seferinde geride havada uçuşan » beyaz tüyler kaldı. 
© Sonra bir tehlike uyarısı daha duyuldu ve Porthios duvarın boş bir bölümünün yeni bir saldırı altında olduğunu gördü. Asıl düşman “ kuvvetinden hatırı sayılır bir disiplin örneğiyle ayrı tutularak « bekletilmiş olan bu grup, tamamen ejderanlardan oluşuyordu. 
Yaratıklar kesik ağaç kökleriyle dolu alanı koşarak geçtiler ve kanat “Çıparak kendilerini duvardan yukarıya doğru attılar. Aynı anda bir bölümü daha duvarın tepesine konmak üzere gökten döne döne indi. 
Porthios bu son gelenlerin, gerçekten uçma kabiliyetine sahip tek , elderan türü olan Sivaklar olduğundan emindi. 
—« Şimdi kendi yedek kuvvetleri ejderhanın âni saldırısıyla uğraşıyor, duvar boyundaki yorgun askerleri ise hâlâ ilk saldırıya devam eden düşmanla boğuşuyordu. Kabzalarını iki ell& kavradıkları kocaman, arları çentikli kılıçları savuran Sivaklar tarafından duvarın den birer birer düşürülen elfleri gördüğünde neye uğradığını « Diğer ejderanlar da duvardan yukarıya tırmanıp üzerinden 


TM 


aşıyor, yerdeki elfler tepedeki arkadaşlarına destek çıkmak İçin merdivenlerden yukarıya yetişmeye çalışıyordu. Ancak bu kez bi değişiklik oluşmuştu: daha yüksek yer üstünlüğü canavarların eline geçmişti. Elfler kendilerini dar merdivenlerden yukarıya çıkmak İçin savaşır halde buldu, öyle ki, başlarının üstünde kalan koca yaratıkları karşı kılıç kullanmaya çalışırken, nazik bir dengeyi korumak İçin uğraşmak zorunda kalıyorlardı. Birbiri ardına merdivenlerden düşürüldüklerinde (ise affetmeyen zemine sert biçimde akılmaktaydılar. eN ii bims savaşın seyrindeki değişikliği on ya da on iki kalp atışlık sürede değerlendirip sindirdi ve ne yapması gerektiğini kavradı. Kule surundan inen merdivenden aşağı kaydı, Stallyar'ı çağırdı ve griffonun kendisini karşılamak için hızla geldiğini gördü. Mareşal hemen €Yyere atladı, yaratık onu göğe yükseltirken sağa sola emirlerini yağdırmaya başladı. 

> Kulelerdeki elfler,” diye seslendi. “Oradakilere destek çıkın!” 
Okçulara sur tepesinin bir kısmını ele geçirmiş olan ejderanları gösterip atış yapmaları için işaret verdi. Kampın içindeki ejderhanın hâlâ ortalığı birbirine kattığını görüyordu ama hiç değilse griffonlar üzerindeki Oualinestililer uzağa uçmuş, yaratığın dikkatini ok atışlarıyla iyice dağıtma konusunda başarı kaydetmeye başlamışlardı. 

Stallyar efendisine nerede ihtiyaç duyulduğunu biliyordu. Yerden yedi , metre kadar yükseldiği anda yatay uçuşa geçerek, surun Epesindeki çarpışmayı yönettiği belli olan iri kıyım Sivak ejderanına doğru yöneldi. Canavar bir an için başını kaldırdığında intikamcl griffonu gördü ve sivri dişli ağzı açık kaldı. Derken ejderanın kafasına koca bir delik açıv 
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» gagasıyla yaratıkların kollarını, bacaklarını kopararak savaşıyor olması “ demekti. İkisi sırt sırta vererek perdenin ortasında durdular ve © yaklaşmaya kalkışacak saldırganlara meydan okudular. 
Porthios'un uzun kılıcının açtığı kanlı ve derin yaralara rağmen, © gideranların çoğu meydan okumaya karşılık verip geldi. Dar platform üzerinde birer birer atılıp saldırdılar, onu bıçaklamaya, pençelemeye, aşağıya düşürmenin bir yolunu bulmaya çalıştılar, Mareşalin kolu kılıç © kullanmaktan neredeyse uyuşmuş, ama ruh hali tüm yorgunluk ve umutsuzluk duygularına karşı kapalı bir savaş çılgınlığına kapılmıştı. 
© Hamle yapıyor, kılıcıyla parçalıyor, karşı darbeleri savuşturuyor, amansızca ileriye adım atarak ejderan baskısını gerilemeye zorluyordu. 
Pençeli eller ona doğru uzanırken onun kılıcı pullu derileri yardı, etleri kemiklerine kadar kesti. Çeneler açılıp kapanırken Porthios'un kılıcı yukarıdan aşağıya iniyor, burunları yarıyor, gözleri çıkarıyor, hatta dosdoğru kafataslarını yarıp habis beyinleri paralıyordu. Yüzü, elleri, — kolları, bu canavarların ölürken çıkardıkları patlayan alevlerin etkisiyle . alazlanmıştı ama düşen ejderanların üzerinden devamlı yeni saldırılarda bulunmaya ve öldürmeye hazır olarak atılan yenileri çıkıyordu. 
© — Derken iri kıyım bir Sivak, kanatları sanki büyük bir savaş © peleriniymişçesine dalgalanarak karşısına dikildi. Ejderanın elinde » koca bir kılıç vardı ve onu kesik bir ağaç gövdesini yarmaya çalışan « oduncu misali, yukarıdan aşağıya büyük bir kuvvetle indirdi. Porthios » umutsuzca kendi kılıcını kaldırdı, darbenin yolunu savaş alanında » çınlayan bir çelik çarpışması sesiyle kesti. Darbenin şiddeti kolunu “ Uyuşturmuştu ama Sivak yeni bir darbe için çekildiğinde elf yılan sokmasına benzer bir hızla daldı ve kanlı kılıcını Sivak ejderanının — kamına daldırdı. Ejderan bedeninin çevresinde alevler çatırdamaya başlarken bile devam eden bir acı çığlığı koyverdi. O ölür ve yanarken, Mareşal onu tahta perdeden aşağıya itti ve devirecek yeni düşmanlar arayarak ileri atıldı. 
Sonunda ejderanlar tepesi fena halde atmış olan bu elfe saldırmanın İ beyhude bir çaba olduğuna karar verip gerilemeye başlarken, bu kez sin sürdüren Porthios oldu. Yalnız başına hücum etti, kılıcını , bus adasının vahşi sakinlerini bile korkutan bir çılgınlıkla savurmaya pulu. Çılgınlık halinin aslında sahte olduğunu yalnızca elf mareşali ö Aslında kılıcıyla açtığı her kesiği düşmanını yaralamak ve “Sürmek için dikkatle hesaplıyor, kendini hemen toparlanacağı ve 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girişilecek herhangi bir karşı harekete açıkta yakalanmayaca 


isy tutuyordu. e ; 
NA KE den yukarıya veya kulelerden e fazla elf gelip yetişmeye başlamıştı, öyle ki, kale duvarı bir Kez daha İkinçi 


Tümen elflerinin hakimiyetine girmekteydi. nda barada küçük 7 

j lar fena halde köşeye sıkışıyor, orada VU gruplar 

ip öbekleşiyorlardı. İki elle savur dukları a ai Sivaklar bile elf çeliğini uzakta tutamıyordu, üstelik şimdi Şİ açıp UÇUŞA geçmek için de fazla sıkışık bir pozisyonda kalmışları dı. Birçoğu öldü ama birkaçı da kendilerini duvarın üzerinden geri, dışarıya atıp topallayarak ve sürünerek ormanın sözde güvenliğine döndü. 

Porthios kampa göz attığında ejderhanın nehre dalarak kaybolduğunu gördü; karanlık sular hafif bir su sesiyle yılankayi kuyruğun üzerine kapanmıştı. Ogreler ve müttefikleri kale surundan geri çekilmiş, yenilgiyi kabul ederek ormana kaçmaktaydı. Geri çekilen orman canavarlarının çoğu topallıyor veya arkadaşlarının kollarına, omuzlarına yaslanıyordu. Daha kötü yaralanmış olanlar diğerlerinin esetleri arasında yatıyor, duvarın ilk saldırının vurduğu bölümünün inde biçilmiş, kanlı bir yığın duruyordu. 


mide bulandıran fokurtusu 
Griffonlar tahta duva; 
Porthios, Oualinestili sav 


yla boğulup kesildi. 


rın ortasına iniş yapm aşçılarının çoğun yapmaya başladıklarında 


rar verilmişti. 


olarak yattığı nehi a erinde yara i sı nehir kıyısını 


m ğ Izi oktu üzleri 
YA Gişet ifadeleriyle çarpılmışt. Açık Kilrdiğ çenelerde dil 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“ dışarıya uğramış, gözler ölümün geldiği, yeşil bir bulutun uzantılarıyla akciğerlere ulaştığı ve içeriden yaşamı söküp attığı gerçeğiyle ileriye j IŞİ. 

KE Nekir kenarındaki gemiler hâlâ sağlamdı. Mareşal ve general bir an © için gemilere özlemle baktılar. Porthios, Bandial'in de kendisini etkileyen isteğin aynısını duyduğundan kuşkulanıyordu. 

Yine de dönüp karanlık ormana, bu kanlarla lekelenmiş kale duvarının ötesinde uzanan çürümüş adaya baktığında verdiği karar — kafasında en ufak şüphe oluşmuş idiyse bile— içinde tekrar pekişti. 
“O lanet şeylerin peşine yarın mı düşüyoruz?” Bandial tahmin yürütmüştü. Ses tonu sıkıntılıydı ama içinde tereddütten eser yoktu. 
“Evet, General,” diye yanıtladı Porthios. “Hâlâ tamamlanacak bir 


© işimiz var.” 


© © Üç hafta sonra, İkinci Tümen'in askerleri adanın güney ucundaki tek tepede çemberlerini kapattılar. Arkalarında uzanan orman, » savaşçıların hemen ardından gelen doğa rahipleri tarafından yavaş yavaş onarılmaktaydı. Orman tehlikeli yaratıklardan tamamen temizlenmiş durumdaydı, zira tümenin temizliği tam ve ölümcül olmuştu. Porthios bu adanın hiçbir yerinde ejderan veya ogre kalmadığından emindi, yalnızca önlerinde kalan bu son yükseltide - toplanmış olan bir grup hariç. 
ç Bu kalanlar da pek etkileyici bir kuvvet oluşturmuyordu. Belki iki » YÜZ ogre Ve onun iki katı kadar ejderan, çimenli tepelerde bir çember oluşturmuştu. Silahları dışarıya doğru dizilmiş halde bekliyorlardı ve oi arada bölük bölük elfler ormandan çıkıp yuvarlak tepenin etekleri #öwtesinde geniş bir daire oluşturarak toplanıyordu. Buraya sığır sürüsü 
1 güdülerek sıkıştırılmışlardı, şimdi de son bir çarpışma için 
anmış durumdaydılar. Sonucu bilinen ama yine de seferin amlanmasından önce verilmesi gereken bir savaştı bu. 
O &penin üzerindeler, lordum... hem de hepsi,” dedi Aleaha irin, Kirath keşif kolunun raporunu ileterek. Onlar sabahın erken €rinden beri tüm tepeyi taramaktaydılar. 
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“Öyleyse bu iş burada bitiyor,” dedi Porthios. O Di Sürme) olan ve yirmi yıldır kendi kişisel arayışının a bU bir. 
seferin son noktasında olmasına rağmen, içinde en u <Yif veya zafer duygusu hissetmiyordu. 7 e 

“Bir de, lordum?” Aleaha duraksadı, ama söylemek istediği bi, şeyler daha olduğu açıkça belliydi. 

“Efendim?” YL Z 

ehad konusunda ne kadar üzgün ei keşke anlatabilseydim. Buna yol açan hata benim ve m Mer 

“Hayır, hata sizin değildi!” diyerek onun sözünü Kesti £ orthios, kesin bir ifadeyle. “Bu herkesten çok benim hatamdı —ve böyle bir Şeyi hangimiz tahmin edebilirdi ki?” 5 ç 

iy gözden kaçıran bizdik, biz Kirathlar, dedi Aleaha ısrarla, “Eğer daha dikkatli bakmış olsaydık, adada daha uzun süre kalsaydık.» 

“O zaman Kirathlar da öldürülürdü, tıpkı Cantal-Silaster ve Birinci Tümen gibi,” diye yanıtladı Porthios. “Hayır, hepimiz görevimizi elimizden geldiğince iyi yaptık ama o tek sefer için düşman gelişimize - hazırdı.” eni 
© o Ölkesinin önündeki cesur keşif izcisine ya da yürekli savaşçılarını değil de yalnızca kendisine yönelik olduğunu itiraf ederken, yüzündeki ifade yumuşadı. “Ama hiç değilse bu işi bir sonuca bağladığımız için memnun olmalıyız.” 

“Evet, lordum,” dedi Aleaha. Yine de uzaklaşırken başı eğikti, gözleri yere bakıyordu. 

Ama şimdi tamamlanacak ş 


on bir çarpışma vardı. Porthios, 
Stallyar'ın sırtına atladı, yaratık zarif bir sıçrayışla binicisini gökyüzüne taşırken kanatlarını aşağıya doğru çırpmaya koyuldu. Başlarınn üzerinde griffonlar daireler çiziyordu. Stallyar ve Porthios filonun tam 


ardından gelen uzun ve kanlı mücadelenin arkasındaki gerçek etken “olduğundan emindi. e 

© İkinci Tümen bölüklerinin azalmış saflarını gördüğünde yeni bir “ pişmanlık duygusu daha yaşadı. Bu gaziler cesurca savaşmış, görev * duygusuyla ve silah arkadaşlarının katliamının intikamını almak için “ kuvvetli bir istekle hareket etmişlerdi. Bataklığı amansızca altüst etmiş, © karşılaştıkları tüm yaratıkları haklamışlardı. Ama aynı zamanda şehit de * vermişlerdi ve eğer iki tümen birlikte çalışabilmiş olsaydı bunların sayısı © daha düşük olacaktı. 

Sonuç olarak, mareşalin kuvvetleri içinde geriye bir ay önce Silvanost'dan çıkan Silvanesti elflerinin yarısından bile daha azı “ kalmıştı. Kayıpları daha önceki seferlerinde verdiklerinden çok daha fazlaydı ve bu durumun otuz yıllık savaşın son harekatına denk gelmiş “olması da özellikle trajik bir sonuçtu. 

Porthios aşağıda geçecek en son mücadele için araziyi gözden i geçirdiğinde, eğer tepeden yukarıya doğru hücum edecek olurlarsa daha “çok savaşçısını orada kaybedeceğini anladı. Silvanestililer asker sayısı “ ve disiplin avantajıyla kaçınılmaz olarak çevrelerindeki ayaktakımının “üstesinden gelecekti ama aynı kaçınılmazlıkla, o biçimsiz ogreler ve “vahşi ejderanlar yüksek yer üstünlüğüne sahip oldukları takdirde “düşmanlarına kanla ödenecek korkunç bir fatura çıkarabilirlerdi. 

© Yine de belki bu maliyeti değiştirmenin bir yolu bulunabilirdi. Elf onurunu okşayacak veya intikam isteğini doyuracak bir yöntem olmayacaktı belki ama Porthios bunların her ikisinin de elf yaşamlarını 


© “Birlikler hazır, Mareşal Lordum,” dedi general. “Hücum emrini Verecek misiniz?” 


Çularını çağır,” dedi Porthios. Dönüp yan yan yukarıya, tepenin &leğine dizilmiş canavarlara baktı. “Bu işi oklarla bitireceğiz.” 


Yi 


EIf okları hepsini sonuncusuna g nlatıyordu. Sanki bahsettiği şey bir 


li 


“Böylece savaşmadan öldüler 


temizledi. ” Ejderha duygusuzca anl& e bi karınca e ilaçlanması veya bir fare yuvasının temizlenmesiydi 


dım etmedin, öyle mi?” gi, 
“Sen de —hayattaydın ama onlara yan | diye e blu genç elf. Birkaç adım uzaklaştı, sonra dönüp tey, tığa baktı. : i iye ER ki?” diye sordu ejder, sesinde gerçekten merak, 
bir tonlamayla. 5 
“Onlar senin tarafındaydı! EY Ci ağ 
“Onlar hiçbir şey değildi! Savaş yitirilmişti ve benim için Silvanesti'de hiçbir şey kalmamıştı. Onun yerine çekip gitmeye karar verdim.” 5 ; ; 
E “Evet, ” dedi Samar yüzünü ekşiterek. “Ve belki de bu hiç fena bir © ikir değildi.” imi o “Ama Silvanesti'de daha sonra ne oldu?” diye sordu genç elf ilmem gerekiyor!” iç Y 
5 “Bilmelisin —ama bu bir elf öyküsü, ejderha öyküsü değil,” dedi 
ılankavi yaratık. 
“Ben orada değildim, en azından çok sonrasından evvel ama © hikayeyi anlatabilirim,” dedi Samar yumuşak sesle. “Hoş bir masal 


olduğunu söyleyemem. Ayrıca elfler için zerre kadar onur duyulacak bir durum değildi.” 


“Bana anlatmalısın!” dedi diğeri. 
“Öyle yapacağım zaten...” 


Sinthal-Elish'te Mahkeme 


© “Buorduda iki yüz on yedi Oualinestili uçuyordu... ve iki yüz biri — geri geldi!” 
Konnal'in sesi Balif Salonu'ndaki bölümde çınlıyordu. İçerisi ilvanesti soyluları ve yüksek rütbeli yurttaşlarıyla kalabalıklaşmıştı. 
kinci Tümen'in kente dönüşünün ertesi günü gerçekleşen toplantı ylesine genişti ki, Yıldızlar Kulesi'nin temelindeki daha küçük olan Sonsey salonu yerine sarayda yapılıyordu. 
, Şimdi de Konnal orada bulunan tüm elflerin ilgisini üzerine €mişti. Porthios kürsünün önündeki mareşal sandalyesinde oturuyor, 


i oğstermeyi istemediği için yüzü ğü bu elfin ettiği lafları dinlerken tepki e e getirleceklerin a özellikle çelikleştirerek e Ee : Sav olandaz k -— .. .. er ii gunu biliyor, duyacağı SÖZE ir j eni ama verecek hiç dereli 7) 
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e 3 a in a dağını Bur 
“Nehirden aşağıya dört KE A ka ın dört ae ar e ee nl elflerin e in a vi a aş gibi gi ev i üvenip emanet ettik! Sek Mor: ğ att Gİ e 
& ii İl azılmıştı ama karin Eee e e 
DE e bildiğini tahmin ediyordu. Yine e e di Pon dikkatle inceliyormuş gibi gösteri yapmaya e aliğı Si aki diğer soyluların, generallerin ve lordların Yy: 
Oj a , çıkarmadan bekledi. 


a dikmişlerdi sanki. Ancak o zaman 

Konnal elini kaldırdı. Elfler sanki bu işaret için beklemek: üzere eğitilmişçesine fısıltıları kestiler. 

“Bu bir trajedi... bir felaket... 
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senatörler; cesur generaller, ben bunun trajik ve felaket bir 

b arısızlıktan daha fazlası olduğunu iddia ediyorum.” 

Konnal olduğu yerde döndü, soğuk gözlerini Porthios'un üzerine 

“dikti ve Porthios birden Konnal'in nereye varmaya çalıştığını tüm 

ii ıklığıyla gördü. Ancak bunu engellemek için yapabileceği hiçbir şey 

oktu. Tek hissedebildiği, generalin devam eden konuşmasıyla 

“ nareşalin anlık öngörüsünün doğruluğunu kanıtlaması sayesinde 

aşadığı önemsiz bir tatmin kırıntısı oldu. 

; ie vam ki Silvanesti elfleri, bu yapılan, #hanetten başka birşey deği rı” 

© Tüm salondan onay tıslamaları yükseldi, öyle ki neredeyse herkesin “paylaşır göründüğü bu duygunun şiddeti ve derinliği Porthios'u şaşırttı. 

“İlk tepkisi öfke ve horgörüyle kızmak oldu. Bu Silvanesti elfleri gerçekten de bu kadar aptalca davranabilirler miydi? Ayağa fırlayıp © hepsine lanet yağdırmadan önce derin bir soluk aldı; böyle bir “ hareketin, her ne kadar doyurucu olsa da, ancak çok tehlikeli bir © durumu alevlendirmeye yarayacağını biliyordu. 

© Onun yerine taburesinden kalkıp dikildi. Çevresindeki düşmanca © bakışları incelerken onun ifadesi sakindi. Kendisinden yana olan birkaç ” çehre gördü —Lord Dolphius başını üzüntüyle iki yana sallıyordu. 
© General Bandial'in tek gözlü yüzüne ise vefasız yurttaşlarına karşı hissettiği gururlu öfkenin ifadesi yerleşmişti. 

© Porfhios sesini de görünüşü gibi sakin tutarak konuşmaya başladı. 
“ Devam eden ince mırıltıyı duymazdan gelip sesini yükseltmemişti ve 
7 Ki sayede salondaki elfleri onu duyabilmek için susmaya zorlamış 
> oldu. 
© “General Konnal birkaç konuda haklı.” İlk cümlesi genel bir “Şaşkınlık havası estirdi, ama yine de çok sayıda elf, sanki istese bile başka şey. söyleyemeyeceğini düşünürcesine azametli tavırlarla “başlarını salladılar. Porthios ortalıkta esen havayı yok saymaya kararlıydı. Anlatacaklarını üzerine basa basa, dikkatle, kesin bir eyle aktarmaya koyuldu. 

« “Delta Adası'nda olup bitenler trajik bir felaketti. Çok fazla cesur savaşçı hayatını kaybetti. Saldırı planı bana aitti, uygulanmasının rumluluğu da aynı şekilde benim üzerimdeydi.” Duraklayıp derin bir luk çekti. Sakin ve mantıklı yaklaşımının bu elflere ulaşabileceğinden yukarı emindi. Ne de olsa onlar, tüm Kıynn üzerindeki en sakin ve tıklı davranan halk olarak ün salmamışlar mıydı? 


a lardi ix, ki karşıt kuvvetler çok İY! hazırlanmışlardı “ye “Adadaki Ka i vi 

irişimimi a “dün!” diye bağırdı bir soylu kağ, girişimimiz olan — öldürdün! diye it beni eb SinhakElish Eğ eti. di salonun geri ladı. Porthios açığa çıkan Ö Lik aha ii defa belki de toplantı sonucun NdİSİ için 


ğa uğ tı, İlk Xi ka kötü olabileceğini düşünerek sıkıntı duydu. Dahası, kendin; 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la güçlük çekiyor, ifadelerinde Ve m la in yanıp tuşun kesin dizgilemes 
SÖZ güçleşiyordu. z , slında onu korumak için gücüm dahilinde e pe sivinesiyi Lorac Caladon'un kasan ilerinden kurtarmak için elimden gelen her şeyi yaptığım gibi! ve e perdeden bir uğultu hâlâ devam Gin ei kendini duyurmaya çalışırken sesinin yükseldiğini hissetti. a ülkenin yirmi yıl önceki halini hatırlamayan bir elf var mı? Silvanest'y sonsuza dek bir yıkım ve ölüm diyarı haline getireceği söylenen çürümüşlükten bu kutsanmış toprakları çekip almak ıçın hayatımın , bütün o yıllarını adadığımı, eşimle —kraliçenizle— birlikte bunun için çalıştığımı bilmeyeniniz var mı?” 

“Aşağılık Oualinestili!” diye bağırdı bir başkası. Yaşı ilerlemiş birinin katı ve affetmeyen tondaki sesiydi bu seferki. “Senin yurttaşların hayatta, ama bizimkiler öldü!” 

“Bu Porthios'un suçu değil!” dedi diğer bir ses, Saygın bir şahsiyet olan Alcaha Takmarin ayağa kalkıp konuşurken, salondaki gürültü bir in e düzeyine indi. “Eğer mutlaka birini suçlamak 

Ysanız, benim ve Kirath keşif kolumun ismini haykırın! Adayı 


yanıtların gürültüsü arasında adeta öğe NN sx Sağlık Oualinestili'ye ölüme Suldu. 


atan haini sü 
Eşine ender ra 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dolu sesler her kafadan yükseliyor, tüm salonda dolaşıyordu. Porthios, 'Konnal'e gözlerinden ateş saçarak baktı. General hiçbir şey söylemeden taburesinde sakin sakin oturuyordu ama duyduğu horgörü iklü tatmin, mareşalin bakışlarına azametli bir tavırla verdiği 'karşılıkta kendini belli etmekteydi. Porthios kendini o an elinde “kılıcının olmasını dilerken buldu ve kendi öfkesinin kontrol menzilinin “ fazlasıyla dışına taşmakta olduğunu anladı. 
 «GŞilvanesti elfleri, beni dinleyin!” 
© Lord Dolphius'un sesi her nasılsa kızgın kalabalığa ulaşmıştı. 
Bağırışlar bir kez daha hafifleyerek bastırılmış mırıltılara dönüştü. 
“Sinthal-Elishtin ön sıralarına yakın oturan Dolphius, üç adım atarak “kürsünün ilk basamaklarına tırmandı. Kalabalığa seslenmek için “döndü, eli zarif bir hareketle salondaki tüm elfleri içine alan yatay bir “ yarım daire çizdi. 
© “Sayın halkım... saygıdeğer elflerim... lütfen kim olduğumuzu “ anımsayalım. İnsanlardan oluşan öfkeli bir güruh gibi davranıp onurumuzu ve mirasımızı çiğnememiz doğru olur mu? Hiç “ sanmıyorum.” 
©  Dolphius başını hafifçe eğerek, salonun bir yanındaki yüksek taburesinde oturan Konnal'i işaret etti. “Generalimiz bazı suçlamalarda “bulundu... fazlasıyla ağır suçlamalar bunlar, doğru. Ama yalnızca birer “ithamdan ibaretler. Biz burada bir linç kalabalığı değiliz. Hele adaleti “bir kenara bırakıp yerine, bize öfkemizin hedefine verdiğinden daha “fazla zarar vererek küçülten bir velveleyi koymak hiçbir işimize — yaramaz.” 
“ Dolphius bir soluk aldı. Kalabalık onun, sözlerine devam etmesini bekledi. “İhanet suçlaması öyle rastgele yapılacak bir şey değildir. 
“Şahsen ben bu suçlamaya inanmıyorum —bir an için bile, tek bir kalp atışlık süre için bile inanmıyorum. Şahsen ben Solostaran Hanedanı iyesi Porthios'un son otuz yıldır yaptığı fedakârlıkları da, yönettiği harekatı da... acı sonuna kadar sarf edilen tüm gayretleri de gayet iyi 


Sesinde mükemmelen ayarlanmış bir eleştiri tonuyla kullanmış, böylece du Sözcüğü hakaret niyetine kullanan Silvanestililerin şımarıklığını Küçümsediğini belirtmişti— “Silvanesti diyarının iyileştirilmesi konuda büyük bir takdiri hak etmektedir. Onun sırf emeklerinin temeline net yerleştirmek için bu kadar çabalayıp uğraştığını hiç sanmıyorum bence hiçbir mantık sahibi elf böyle düşünmemelidir.” 


i üçümseyici bakışları Porthios'tan Dolphiusia 
İML nail ifadeyi incelerken, içine AN bu toplantının tanık olacağı son suçlamalar olmayacag ıkıntılı X EN red mantıklı bir tonda devam. be “Bu suçlamaların öylesine €s geçilmesi gerektiğini < ia ie İncelenmeleri, hassasiyetle ve sağduyuyla irdelenme eri, atle göz önüne alınmaları gerekiyor. Ayrıca üzerine Mm iv en başka suçlamalar da var — örneğin kayıp ejderha mızrakları Ve Yanlış istihbarat gibi. Ama şimdi ne böyle bir muhakemenin Zamanı, ne de Yıldızlar Kulesi bunun yeri. Sinthal-Elish elfleri, sizleri aceleye hareket etmemeye ve bugün önünüze getirilen önemli konuyı 

ilgelikle değerlendirmeye davet ediyorum.” i e döndüğünde salonun büyük bölümünde sessizlik hakimdi, ama sonra Konnal bir kez daha yerinden kalktı ve gözler ondan tarafa çevrildi. Konnal konuşmaya başladığında tavrı üzüntülüydü, ifadesi esef yansıtıyordu. 

“ “Saygıdeğer senatörümüz haklı. Bu toplantı böyle suçlamaların — görüşülmesi için uygun bir ortam değil. Bu durumda üzülerek — belirtmeliyim ki, koşullar bana başka türlü bir hareket şansı bırakmıyor. 
Ancak saygın meslektaşımın sağduyuya daveti üzerine belirtmeliyim ki, suçlamalarımın daha önce açığa vurmak istemediğim yönleri söz konusu ve şimdi bunları da ortaya koymak zorundayım.” 
Bu kadarı Porthios*un bile merakını uyandırmıştı. Duyacaklarından hoşlanmayacağını bilmesine rağmen, Konnal'in açıklayacaklarını diğer tüm elflerle birlikte sessizce bekledi. 


i “Sen bir yalancısın Konnal ve 
1l ihanet taşıyan senin sözlerindir!” 


“Konnal çıldırtıcı bir sakinlikle yanıtladı. 
an Birleşmiş Milletleri Anlaşmasının varlığını inkâr mı edeceksin?” 
i Bunun üzerine ortalığa tam bir sessizlik çöktü. Porthios 1€ Ss öylemesi gerektiğini bilemiyordu. Anlaşmadan haberi olduğunu inkâr edemezdi. © ve Alhana, Thorbardin cücelerinin ve Solamniyâ 


“Böyle diyorsun, ama Üç 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i insanlarının elçileriyle bir yıldır bu anlaşmanın görüşmelerini gürdürmekteydi. Anlaşmanın gizli olmadığını da iddia edemezdi, zira her iki elf de böyle bir pakt fikrine karşı iki elf ülkesinde sert muhalefet yükseltecek çevreler olduğunu biliyordu. 
Ama sessizlik uzamaktaydı. Porthios kesinlikle bir şeyler söylemesi gerektiğini biliyordu. Konnal bir şekilde ilgili belgelerin varlığını fark © etmişti ve şimdi sergilediği yaklaşım geçmiş yılın tüm görüşmelerini ve dikkatle hazırlanmış planları rahatça altüst etme tehlikesi taşıyordu. 
© — Porthios üzerine basa basa, dikkatle konuştu. “O anlaşma tüm elf ırkının geleceğini güvenlik altına alma ve barış içinde yaşanmasını sağlama umudu taşıyor.” Tüm korkularına rağmen sakin tavrının Silvanesti elflerinin mantığına hitap edeceğini umuyordu. “Anlaşma © aylardır, elf yönetiminin tüm yetkisiyle birlikte cüce ve insan halkları © de temsil edilerek görüşülüyor. Anlaşma şartları belirlendiğinde belgeler elbette ki Sinthal-Elish ve Oualinesti Senatosu tarafından © incelenmek ve onaylanmak üzere masaya yatırılacaktır!” 
| “Ve işte üçkağıt da burada, sayın dinleyiciler,” diye bağırdı Konnal, 
© daha mareşalin sözlerinin yankıları bile dinmeden. “İ/i elf ülkesinin © yönetici konseyleri bir anlaşma altında bağlanmak durumunda bırakılıyor. Eh, ben bu anlaşmanın şartlarını gördüm —ki Oualinestili © prensimiz bundan hiç hoşlanmıyor, inanın bana— ve ortada Porthios — Solostaran'ın bahsetmeyi ihmal ettiği anahtar bir nokta mevcut!” 
©  Elfin her sözcüğü can kulağıyla dinlenmekteydi. Konnal bunu firsat — bilerek uzun uzadıya duraksamanın keyfini çıkardı. Sonunda sıra, yerin dibine batıran suçlamasını tamamlamaya geldi: 
- “Bu anlaşmanın gerekleri, ülkemizin soylu bünyesini batılı Sonradan görmelerle birleştirmeyi öngörüyor. Onurlu dinleyicilerim, bu anlaşmaya göre Silvanesti, Oualinesti'ye bağımlı bir bölge konumunda ırakılmaktadır. e Çualinesti'nin basit bir kolonisi olarak österilmektedir.” 
“Bu doğru değil!” diye bağırdı Porthios, ama sesi toplu bir hiddet Österisinin içinde boğulup gitmişti. Elfler ayağa fırlamış, tabureler €vrilmiş, yumruklar havada sallanmaya başlamış, köpük saçan gizlardan ihaneti lanetleyen ifadeler haykırılıyordu. Dolphius bile donakalmıştı. Soylular ve hanımefendiler kürsüye doğru m edecek gibiydiler sanki. Gözleri dönmüş, öfkeleri kontrol 
larının ötesine geçmişti. 5 
— Büyük bronz kapılara gümbürtüyle vurulması, salondaki karmaşayı 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Porthios bir 


7 ardalanıı 
Oualinestili Yüzbaşısını tanıdı. Bunlar kendi elfleriydi, griffonlarıyı, savaşa koşmuş olan ve şimdi de bir başka savaşta mareşalin yardımına 


Okçulardan biri yayını kaldırdı, okunun gümüş. ucu generalin göğsüne doğruldu. Konnal azametle karşısındakini süzdü, sonra muhteşem bir küçümseme gösterisi olduğunu Porthios'un bile kabul etmek zorunda kaldığı bir hareketle cübbesini kenara çekti. “Beni , Vurmak istiyorsan hiç durma. Ne oklarla, ne de sözlerle muazzam bir 

elfülkesinin mirasını ve geleceğini yok edemezsiniz!” 


oğulları Kith-Kanan ve Sithas zamanında ikiye bölmüştü. Gidişatı ülkeyi çöküşe götürmüş, ayrı bir ülke olarak Çualinesti”nin kurulmasına yol açmıştı. O savaşın yara izleri bugün hâlâ devam ediyordu, ancak Porthios ve Alhana, üç ırkın birlik anlaşmasının iyileşme sürecini sonunda başlatabileceği konusunda samimi umutlar taşımışlardı. 
Şimdi bu umutların suya düştüğü çok açıktı. Porthios, Targualan ve —  elflerinin sadakati için derin minnet duydu. Bu salonu işgal edebilmek - İçin çok şeyi tehlikeye attıklarını biliyordu. Gerçekten de buradaki elfler, Oualinestililer'in içeriye girişinden birkaç saniye öncesine dek, 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“cinayet işlemelerini epeyce olasılık dahiline sokacak ölçüde yi hiddetlenmişlerdi. i 

P “Fe, Oualinesti Prensi?” dedi Konnal yine, sözleriyle Porthios'u © alaya almaya çalışarak. “İstediğin bu mu şimdi? Savaş mı ilan . 
© edeceğiz?” 4 

j Porthios büyük salondaki mırıldanmalardan, Silvanestililer'in birçoğunun bu soruya evet yanıtı vermesini umduğunu anladı. Kararını veriş nedeni belki bu umutlara ters çıkmaktı, her ne kadar denese bile © bunu verdiği kararla sağlayamayacağını bilse de. O sırada elinde tuttuğu güç daha çok, elfhalklarının geleceğini şekillendirmeye yönelik durumdaydı. z 

Bu geleceği mahfetmeye hiç niyeti yoktu. 

“Targualan, cesurca desteğiniz için sizlere teşekkür ediyorum, ama silahlarınızı indirmenizi istemek zorundayım. Bazıları her ne kadar bir © çılgınlık başlatmak için uğraşıyor olsa da, burada tartışılan konuların © hal yolu sağduyu ve karşılıklı konuşmadan geçiyor.” Buz gibi bir © bakışla Konnal'i dondurmayı denedi ama general kendi zaferinin keyfi “ içinde yüzerken tek yaptığı, Porthios'un içini tutuşturan o azametli küçümseyişle gülümsemek oldu. Porthios kontrolünü elinde tutmayı ancak büyük çaba harcayarak başarabildi. 

“Senden askerlerini kampınıza götürmeni istiyorum... ve orada © benden haber beklemelisiniz. Tabii bu arada Silvanestililer?e hiçbir zarar vermeyeceksiniz. Bu suçlayıcı saldırıların gerçekte hiçbir - dayanağı olmadığını göstermeliyiz. Ancak bu arada, General Konnal'in - veya yardakçılarının kampınızı bozmasına veya burada kalma — hakkınıza el uzatmasına da izin vermeyeceksiniz. Bunun anlamı şudur: — gerekli olduğunu düşündüğünüz kadar kuvvetle kendinizi » Savunacaksınız.” 
© Çüalinesti yüzbaşısı bu durumdan son derece hoşnutsuz — görünüyordu. Yayının gerginliğini azaltmıştı ama ok hâlâ kuruluydu ve Porthios cesur savaşçının bu Silvanestilileri kalplerinin ortasından — Vurmaya kolayca yönelebileceğinin farkındaydı. Mareşal derin bir « Soluk aldı ve iki elini de havaya kaldırdı. 

“Lütfen, cesur savaşçım, senden her iki ülke halkının da iyiliğini ünmeni rica ediyorum. Silvanesti?yi bir kabustan arındırmak için “miz de birçok yılımızı harcadık. Bedeli yüksek oldu; o felaketin 
5 Mine umursamazca yenisini getiremeyecek kadar çok şey kaybettik. 
Bi Kardeşkatli Savaşı daha başlamamalı —bu asla olmamalı.” 
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“Anlaşıldı, Mareşal Lordum,” dedi be a biri k 
“Ama bekleyeceğimizden ve gözümüzün Kente olup bitenleri, üzerinde olacağından kuşkunuz ER > 
“Anlıyorum... ve tekrar teşekkür EL ii 
Okçular salondan çıktı. Porthios açık Kapının dışı Gupışan b i tüylü kanatlar görür gibi oldu ve griffon in inestililep; vi emirlerini uygulayacağını anladı. Kampların e a kal çevreyi izleyecek ve hazır bekleyeceklerdi. Po; 10s onların varlı Silvanesti halkını aşırılıklar yapmaktan alıkoyacağını umuyordu, Bu salondaki olaylara ve e e geri kalanına gelince, neler ğ kleyip görmesi gerekecekti. Ml 
MR e suçlamayla karşı karşıyasın, Prens,” dedi Komal kibirli bir ifadeyle. Porthios elfin artık Silvanestililer tarafından Verilen mareşallik ünvanını kullanmadığını fark etti. “Bu suçlamaların incelenmesi bitene dek güvenli bir yerde tutulmanın gerekliliğinde ısrar edilmeli.” ği 
Porthios yine öfkesinin kabardığını hissetti ama bu salonda Zaten yeterince öfke ifade edilmişti bugün. O, ateşe kendi körüğüyle katkıda ulunacak değildi. 
“O suçlamaların dürüstçe incelenmesini ben de görmek istiyorum,” 


“diye kabullendi Porthios. “O zamana dek, General, kendimi senin tutuklun olarak kabul edeceğim.” 


Si 


Bir anlaşma mı?” Ejderha şaşırmıştı. “Vatan haininin nefretinin kaynağı bu muydu yani? Po 


n rihios'un mahfını bunun için mi istemişti? : 
dı Öyle, dedi büyük elf “Konnal'in Porthios'un hapsedilmesine ne en olan büyük suçlaması buydu işte,” 
Ama... ama neden?” 
Anlamak için bir elf olman 
Ve o durumda bile, » 


gerek, ” dedi iki elften genç olanı. 
iniş-çıkışlı ki, kendi kendin 


dedi diğeri, “öykü öylesine dolambaçlı We 
I epey zor inanılır hale getiriyor...” 
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Yaldızlı Bir Kafes 


ln 
— Konnal, Porthios'un hapsedileceği yerin Yıldızlar Kulesi'nin üst kat odalarından biri olacağını ilan etti. Söz konusu kutsal kulenin anahtarı suçlama sahibinin elindeydi ve mareşal silahlı Silvanestililer?den n muhafızlar eşliğinde hemen oraya çıkarıldı. Konnal mubhafizları amizonunun askerleri arasından seçmeye özen göstermişti. 
aban Ulakları ordu askerlerinin bu müfrezeye yaklaşmasına kilde izin verilmediğini görmek Porthios'u hiç şaşırtmamıştı. 
On kent sokaklarından yürüterek geçirdiler. Daha önce zaferle düğünde yaptığı geçitlere tanık olan dönemeçli sokakların aynısıydı 


bunlar. Bu kez caddelere düşman yüzler Gn Zaman zar lanetleyen veya alay eden sözler bağıranlar e bu sadık e ost, yüzler veya ona acıyan ifadeler de A Zira kendisi ii üzerine dikkat çekmeye cesaret edemezdi. Zil, Kenlisine olay 

sempatilerinin ileride bu nezih yuttaşlarının Yi za Klrin veya daha fazlasına mâl olabileceğinden kuş DE sa Unun yerine Porthios azametli ve uzak bir pa IP Çıktı ve süregiden saldırganlıkları tepkisiz bırak... 

Kulenin. dibine, geldiklerinde Konnal, Ouinarasi a ni kesesinden çıkarırken abartılı a li ini en a z Sn 

sessizlik içindeki Sinthal- P p e götürdü. Dakikalar boyunca merdiven çe sık sık soluk almak için durakladılar ve sonunda altın bir kapının önünde durdular. Kapı muhafizlardan biri tarafından açıldı. 

“İçeriye gir,” diye emretti Konnal, buyurgan bir el hareketiyle, “Burada rahat edeceksin, en azından biz seninle ne yapacağımıza karar verene dek.” 

Porthios içeriye girdi ve metal kapı arkasından kapandı. 

Yaptığı seçimle ve içine düştüğü açmazla ilgili düşünceler ancak ç zaman aklına gelmeye başladı. Alhana! Gururu bu kentten kaçmasını engellemişti, hatta Targualan'ın onu kurtarması imkanı varken bile. 
Ama şimdi bu kararının belki de karısını görmek ve çocuğunun 


doğumuna tanık olmak fırsatını kaçırması anlamına geldiğini fak ediyordu. | 


göstermek zorundaydı. Bir mahkeme orta 


almıştı. Şimdi bu bilgi e 


gelecek * anlaşmanın Şartlarını k aş 09 Silvameşii e abule l biliyordu. Bu elfler açısından anlaşma ölü a ee EN 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porthios kendini Tanis Yarımelf olsa ne önereceğini merak ederken © bularak fena halde şaşırdı. O adama karşı hiç yakınlık hissetmemişti — ğ hatta gençliğinde, Tanis'i annesinin memleketi olan Oualinesti'den © sonsuza kadar dışlayan o acımasız, alaylı sataşmalara büyük bir keyifle © katılmıştı. Kendisine koca olarak “o soyu bozuk piçi” seçtiği için kız kardeşini bile horgörmüştü prens, Ancak her nasılsa yıllar geçtikçe, kayınbiraderinin görünüşünün altında kendini hiç belli etmeden yatan © güçlü yönlerini de fark ederek kabullenmek zorunda kalmıştı. Şimdi ise © neredeyse Tanistin burada olmasını isteyecekti. Yarı-elfin fikrini © sorabilmek, hatta yalnızca varlığının sessiz desteğini paylaşmak hiç de fena olmazdı. 

Ama ne yazık ki, bu da değiştiremeyeceği şeylerden biriydi işte. 
Porthios iç çekti ve hiç değilse çevresini incelemeye karar verdi. İlk anda fark ettiği şey, aslında kaldığı odanın epeyce konforlu bir yer © olduğuydu. Geniş hareket alanına, uyumak için içinde koca bir yatak © olan ayrı bir odaya sahipti. Yatak parlak gümüşlü kumaşla kaplanmış yumuşak kuştüyündendi. Geniş bir oturma odası, ufkun neredeyse üçte ikisini gören muhteşem manzaralı bir balkonu, diğer yönlere bakan pencereleri olan hatırı sayılır genişlikte bir yemek odası ve kişisel bir © yemek pişirme bölümü vardı. Çevrede hapishanesinden daha yüksek - kalan tek yapı kulenin ana yükseltisiydi, ki bu da yaklaşık otuz metre yukarıda kalıyordu. Bu odalar grubunun çok sayıdaki pencerelerinin herhangi birinden dışarıya bakabilir, ada kentinin iki yüz elli metre aşağıda uzayıp giden arazi boyunca yayılan neredeyse her köşesini görebilirdi. 

»  Geridönüp ana salonu geçti, gidip kapıyı yokladı ve kilitli olmasına hiç şaşırmadı. Yüksek sesle tıklattığında kapı hemen açıldı. 

© Odalara açılan dış kapının ötesinde bir çift iri kıyım, baltalı » Silvanestili bekliyordu. Devamlı tetikte duruyor, uzlaşmaz ve sert bir i GŞ görünüşü özenle koruyorlardı. Muhafizlar elbette ki Koruyucu Winin kıdemlileriydi, ama ikisinin de Silvanesti'nin yeniden inşası ği Yaptığı seferlerde kendisine hizmet etmiş elflerden olmadığı m dikkatini çekti. General Konnal'in muhafizlık görevini ali yüzünden arada kalacak bir elfe verme riskine girmediği al Dahası, kulenin en üst kattaki odasına yalnızca tek bir & enle ulaşılabiliyordu. Porthios kulenin dibinde bekleyen başka — Mefizlar da olduğundan emindi. 

alnız kaldığı onca saat boyunca bir ara, 'Kaçmaya 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kalkışacağımdan da değil ya,” diye Ga en kendinç, z 
İ “Ne de olsa buraya kendi isteğimle A egi si değil id için şiddete başvuracakken Targualan'ı durduran Li ai Yine de sonbaharın parlak renklerine bürünme li Bl €ntin manzarasına bakarken, yürüttüğü mantık ona boş a i A <Einin doğumunun ne kadar yakın olduğunu merak ediyordu... ve Alhana'nı, gunu merak etti. api SKM di AR DEKO yerleşti ve öylesine derin EE e ki, kapı açılıp da muhafizlarından biri göründüğünde şaş G 5 br. 

“Bir konuk;” dedi elf soğukça, geriye adım atıp eneral andial'ç yol verirken. Seçkin savaşçı eski kumandanının bu denli kötü Muamele görmesinden dolayı resmen ağlamaktaydı. Sağlam gözünden yaşlar akıyordu, öyle ki durumdan utanan Porthios kendisinden duygularını 
kontrol altına almasını rica etti. ç pili 7 

“Bunu sana nasıl yapabilirler?” diye şikayet etti Bandial. Onlar için neler yaptığını anlamıyorlar mı... hepimiz için neler yaptı ğını? 

“Bu noktada sanırım Konnal onları asıl gelecekte kendilerine neler yapacağım konusunda düşündürtüyor. Peki ama, beni buraya hapsettirdikten sonra neler söyledi?” 

“Bak işte bu garip,” dedi Bandial. “Sen buraya getirildikten hemen , sonra Konnal yine kent dışına çıktı. Nereye gittiğini kimse bilmiyor, ama ta Palanthas*a kadar gittiğine dair söylentiler var!” 
© Porthios başını iki yana salladı. “Bu çok mantıksız. Ama yine de kendini beğenmiş ukalayı özlediğimi söyleyemem. Kendini .sakinleştirebilmek için birkaç günüm daha olması işime yarar, Kapımın dışında adamları beklerken onu gırtlaklamak pek iyi bir fikir değil 


Porthios neşeden çok acı yansıtan ta bir fikir, ama yine de yapmamanı karşı şiddet uygulamadan bu cü 

Mmunun çözümünü senatoda aram 


e bu fikri pek de paylaşmıyormuş gibi baktı, ama bir 58) 


© gadişeleniyordu. Bir Silvanesti ordusu kadar kalabalık değillerdi, ama “ kuvvetli binekleri sayesinde çok yüksek hareket kabiliyetine sahiplerdi. 
© Porthios onların kendilerini koruyabileceklerine dair kendini ikna etmişti. 
“Bu durumda beklenebileceği kadar rahatlar. Sinthal-Elish © kamplarına yiyecek naklini durdurdu, ama griffonları sayesinde istedikleri kadar geyik bulmakta güçlük çekmiyorlar. Konnal gözlerini onların üzerinde tutsunlar diye sağa sola bölük bölük Silvanesti askeri , yerleştirdi, ama şimdiye dek bir sorun yaşanmadı.” 
“İyi olmuş —gerçi bunu Targualan'ın ekibinden çok Silvanestililer © için söylüyorum. Targualan'ı tepelerine püskürtmek için fazla uğraşmaları gerekmez hani.” 
“Biliyorum,” diye onayladı Bandial. “Ama bilmen gerekir ki, biz » Silvanestililer arasında da senin tarafını tutan çok sayıda kişi var. Sana - veya griffonların üzerindeki yoldaşlarımıza olanlar hoşumuza gitmiyor.” 
© — “Bunun benim için anlamı çok büyük, eski dostum.” 
İki kıdemli savaşçı bir süre daha sohbet etti, ama Bandial ayrıldığında Porthios'u kaçmayı denemesi için ikna edememişti. 
Doğrusunu söylemek gerekirse, eski askerlik arkadaşı veda ederken . Porthios düşünceleriyle başbaşa kalma fikrinden hiç de rahatsız değildi. 
» Kendini çok sayıda şeyi aklından geçirirken buldu ve duygularının — Oluşturduğu karmaşık yumağın içinde karısıyla ilgili düşünceleri ağır basmaya başladı. Evliliklerini soğuk bir işbirliği anlaşmasından ibaret , gördüğü onca yılın geçmesine nasıl izin vermişti? Artık karısıyla aralarında sevgi bağı tomurcuklanmış, önlerine doğacak bir çocuğun l i gelip dayanmıştı, ama o çok vakit kaybetmiş olduğunu inüyordu. 
Alhana'nın Oualinesti”deki mevkii konusunda endişeleniyor, a veya Samar'dan haber gelmesini diliyordu. Sonbahar geldiğinden, Porthios karısının hamileliğinin iyice ilerlediğini 9liYordu. Bebek bir ya da iki ay içinde doğacak, hatta belki daha da gelecekti. Ama batıdan yine de ses yoktu. 
kaç gün daha geçti. Oualinesti Prensi sonunda kendisini suçlayan wn nerede olduğu konusunda bir ipucu yakaladı, zira General , bir Oualinesti senatörünün muhteşem beyaz cübbe ve lerine bürünmüş bir elfle birlikte onu ziyarete gelmişti. 
iğ has!” diye hırladı Porthios. Oualinesti Senatosu Thalasann en muhafazakâr kesimini uzun süredir yönetmekte olan elfi 


da olabilecek bir birleşme, 
Hatta bu konuda Tbalaş, : 
ve Porthios'un aralarınd, 


anında tanımıştı. Bu kesim, ülkeler arasın! 
çok uzun zamandır karşı çıkmaktaydı. 
Enthia'da gösterdikleri a ist 
ilk ortak noktaya ves ZE 8 
 asibiliirl erdemlerini bir parça Gl Vi görüyorum,” dedi soylu elf azametli bir tavırla. : p e ayallerip burada sona eriyor. Karının kendi memleketinde ii aş iğ Kaderin aynısının burada senin başına gelmesi ne kadar ironik, değil mi? 
“Seni hergele!” Porthios Rashas?a doğru atıldı, ama her nasıl, 


kapıdaki baltalı muhafızlardan biri araya girivermişüi. Savaşçı silahinin sapını şöyle bir sallayarak Güneş Sözcüsü'ne onu geriye doğn düşürecek bir darbe vurdu. Porthios olanca ağırlığıyla yere yuvarlandı, 

“Ha, bir de şu Alhana'nın adamının, yani Samar'ın da tutuklanıp hapsedildiğini öğrenmek ilgini çekecektir. Casusluk suçundan hüküm giydi ve ölüm cezasına çarptırıldı. Tahminimce idam kararı yakında infaz edilecek.” 

Porthios homurdanarak yavaşça ayağa kalktı. Neftetlik senatöre doğru tekrar atılmasını engelleyen tek şey, keskin kenarlı baltanın varlığıydı. 


uzu düşü : iç Şi 
Senatör,” diye işaret ia e gımız bazı konular var 


“Hiç de değil... tersi ben seslendiriyorum » > 


— “O zaman nasıl oluyor da Güneş Sözcülüğü'nü öylece üstlenmeyi 

“ umabiliyorsun?” i 

Rashas adeta dehşete düşmüştü. “Ben mi? Sözcü ha? Yok öyle bir p ş “Öyleyse madalyonu neden istiyorsun?” 
© “Onu bir sonraki Sözcümüz olacak elfe takdim edeceğim. Saf “ Oualinesti soyunun bozulmadan kalmasını sağlayacak olan elfe!” 
Konnal *Çualinesti soyunun saflığı? ile ilgili sözlere kızmış gibiydi. 

“ Porthios iki adamın ülkelerinin sonsuza dek ayrı kalmalarını sağlamak 

için birlikte çalışmayı kabul etmelerinin, her ikisinin de fanatikliğinin 

© bir göstergesi olduğunu fark etti. Bu derece dengesizlik karşısında elinden tek gelen, başını iki yana sallamak ve büyük bir keyifle kendisini süzen Rashas'ın bakışlarını sessizce iade etmekti. 

© “Herhalde merak ediyorsundur. Senden sonra gelecek olanın kim olduğunu bilmek istiyorsundur!” 

“ “Benden sonrası falan olmayacak. Henüz değil. Herhalde yeni 

Sözcü'nün yetki işareti olarak takabilmesi için madalyonun isteyerek 

- verilmesi gerektiğini biliyorsundur.” 

“Ah, hiç merak etme. İnan bana onu isteyerek vereceksin.” 

(Bu sözler Porthios'un donup kalmasına yol açtı. Aklına hemen Çualinesti'de, şüphesiz ki, bu deliden çıkmış olması gereken emirlerle kilit altında tutulan hamile karısı gelmişti. 

-  “Silvanesti'de geçirdiğin yıllar hafızanı fena halde yıpratmış olsa 

- gerek,” diye devam etti Rashas. Porthios'tan istediği gibi bir tepki 

« alamadığı için dudakları hafifçe kısılmıştı. “Bir kız kardeşin olduğunu 

, anımsıyor musun?” 

 Üauralanthalasa? Zaurana mı? O mutlaka ki tüm elf soyuna şeref getiren muhteşem biridir, ama senin gibi aklını geleneksellikle bozmuş 

, Mrinin Sözcülük tahtına bir kadinı oturtmayı düşüneceğine inanamam.” 
, Rashas yine uygun ölçüde dehşete düşmüş bir tavır takındı. “Elbette 

Yır. Yoksa onun bir oğlu olduğundan habersiz kalacak kadar ilgisiz YaŞIYorsun?.. Sağlam bir genç, artık neredeyse yetişkin olmak . 


ilhas mı?” Porthios neredeyse yüksek sesle gülecekti. “Yeni ÖZCÜSÜ O mu olacak?” vi 

elikanlıyı hafife alma. Bence müthiş bir başarı sağlayacak... tabii 

“Enthia'nın rehberliğinde hareket ederek.” 

âni bizzat senin rehberliğinde demek istiyorsun!” 


“Nasıl istersen öyle e biç görmey, ır. Aslında bu oldukça ıdea! b Eer kei Porthios, sözcükleri ağzından güçlükle çıkarabig, 

a ördüm. Ama o hâlâ bir çocuk! Ayrıca b 
“Gilthas”ı tanıyorum. Onu gördüm. Ama o hal abayı da Tanis Yarımelf. Yeni Sözcü çeyrek ölçüde insan eke olacakı» 

“Sen onu gördüğünden beri çok yıllar geçti. O artık bir çocuk deği, Bahsettiğin şu son şeye gelince, bu önemsiz bir şey, özellikiş Solostaran Hanedanı'ndan saf kanı, annesinin muhteşem Soyağaç, sayesinde onun damarlarında dolaştığı SÜTECE. 

Bu fazlasıyla korkunç bir şeydi. Duvarlar başının ÇEVTESİNde dönüyor gibiydi sanki ve oda ayaklarının altında çılgınca eğriliyordu adeta. Porthios oturmak, soluk almaya çalışmak, hatta belki de istifi etmek istiyordu. Ama Rashas*a ne kadar kötü hissettiğine tanık olma tatminini vermeyecekti. Bunun yerine içindeki karmaşayı kesif iğrenti yansıtan sert bakışların ardına gizledi. 

“Gerçek şu ki, madalyon hâlâ benim üzerinde, Onu almak için beni öldürmek zorunda kalacaksın. Bunu yapar ve onu bedenimden Zorla çalıp gidersen, güneş büyüsünün gücü kırılır ve ülkenin üzerine lanet çöker” 

Rashas sanki gururu incinmiş gibi bir tavır takınarak itiraz etti anıyorsun? Barbar insanın teki mi? | 


“Sen gerçekten delirmişsin!” 


“Sana söylüyorum, hayır!” Senatörün sesi hırlamaya dönüşmüş, âni bir öfkeyle çarpılmıştı. Porthioş ettiği lafin gerçeğe fazlasıyla ğunu görebiliyordu. Rashas kendini toparlamak için büyük bir 


doğmamış çocuğunu Oualinesti 
“oymuş olduğum doğ 


ana Senin h dey zorbalığın bir Prenses, Silvanesti tahtının varisi! Buna Sası olmayı nasıl kabul edebiliyorsun?” 


“A 
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© “Daha büyük iyiliğin sağlanması için gerekli,” dedi Konnal, buz “gibi bakışlarla. “Bunu olanca açıklığıyla görebiliyorum, ama elbette tüm elf ülkelerine ihanet anlamına gelecek bir anlaşma düzenleyen senin gibi birinin böyle yüksek bir ideali anlamasını beklemiyorum!” 

“Açgözlülük ve ahlaksızlığın ideallerini yeterince anlıyorum, evet. 


* Körleştiren hırsı ve güç peşine düşüren o saf ve bencil tutkuyu da öyle, İkinizin de amacının bunlar olduğunu görüyorum işte!” Porthios > kontrolünü elden kaçırdığını hissediyordu, ama bu kez umurunda © değildi. Parmağını Rashas'a ve Konnal'a doğrulttu, sesinin odalara ulaşıp gümbürdeyen, kapıyı menteşeleri üzerinde sarsan bir yüksekliğe “ ulaşmasına izin verdi. “Kara Kraliçe'nin pençelerinin her ikinizi de ” kavradığını, sizi elf ülkelerini geçmiş tarihlerindeki hatalarını tekrarlamaya mahkum ettirecek yollara çektiğini görüyorum. Güya — sofu havalar takınmalarınız, “daha büyük iyilikten? dem vuruşunuzla © beni hasta ediyorsunuz! Utanın! İkiniz de kendinizden utanmalısınız!” 
© Konnal sanki darbe yemiş gibi sindi, sonra eli kılıcına uzanarak “ileriye doğru adım attı. Porthios generalin kendisine saldırmış olmasını — istedi. Silahı yoktu, ama bir boğuşmanın sağlayacağı fiziksel boşalım — hiçde fena olmazdı doğrusu. 
© Ama Rashas istifini bozmamıştı ve Konnal'ın koluna da elini » koydu. Silvanestili bu ele sanki zehirli bir örümcekmiş gibi iğrenerek © bakmıştı, ama yine de hareket generalin dolu dizgin şiddete © yönelmesinin önüne geçti. 
© “Onun ne kadar... anlayışsız olduğunu görmüyor musun? Nasıl reddettiğini, kör olduğunu? Aslında trajik bir şey bu. Bir zamanlar akıllı » biradamdı çünkü.” 
Senatör azametli ve horgören bir ifadeyle Porthios'a baktı. “Seni — İemin ederim ki blöf yapmıyorum. Karına zarar gelmesini sağlamak “uma gitmeyecek, ama beni mecbur bırakırsan bunu yaparım. Bu - Yüzden lütfen, Alhana'nın iyiliği ve bebeğinin sağlığı için, « madalyondan feragat et.” ka 
— , Elfprensi göğsünün üzerinde asılı duran altın diski eline aldı. Daha © Ae Sayısız kere olduğu gibi yine onun hiç de hoşlanmadığı ağırlığını i hissetti, Varlığının getirdiği büyük yükü omuzlarında duydu. Bunu bir — Sâkasına verip kurtulmayı kimbilir kaç kez istemiş, hatta onu fırlatıp — atmayı, izi sürülmeyecek bir bataklığın çamurlu sularına batması için Ayı düşünmüstü. i i 
Öle de Gr e Madalyonu için daha önce hiç olmadığı 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biçimde içinin gittiğini hissederek garipsedi. Onu Rashas'a verecek. 
—buna mecburdu, zira senatörün tehditinde samimi olduğum, biliyordu— ama ondan ayrılmak kendisini fena etkileyecekti. A 

Parmakları kadim altın diskin yuvarlaklığı üzerine kapandığın tek bir korkunç an için gözleri geleceğin dolambaçlı yollarını görüverdi. Orada hayatının sapabileceği çok sayıda yol, seçebileceği birçok yön vardı. Ama hepsiyle ilgili kesin olan şey şuydu: 

Bu madalyonu bir daha asla takamayacağını biliyordu. 

Boğazından yükselerek hissettiği fiziksel ve ruhsal acıyı yansıtan sesi fark etmeden, diski sert bir hareketle, âni biçimde çekti ve onu boynuna bağlayan altın ipleri kopardı. Eliyle onu uzatırken duyularına hücum eden muazzam sarsıntıyla sendeledi, madalyonun uyuşan parmaklarının arasından yere düşüp yuvarlandığını hissedemedi bile, Madalyon peşinden hafif sürünme sesleri çıkaran zincirini çekerek bir kanepenin altına yuvarlanıp kaldı. e i 

Çabucak, ama hoşnutsuz bir ifadeyle, Rashas dizlerinin üzerine çöktü ve madalyonu kapmak için kanepenin altına uzandı. Onu yüzünün önüne doğru kaldırırken, ismini aldığı güneş gibi ışık saçan diskin ince oymalarının yanıp sönüşüne diktiği gözleri belki de parlamıştı, ama Porthios bunların hiçbirini göremedi. Onun gözleri yaşlarla bulanmıştı; kendini bir koltuğa öylece bıraktı ve yüzünü ellerine gömdü. 

Sonunda kafasını kaldırıp baktığında, her iki elf'de gitmişti. 


“İyi görünüyorsun,” dedi Koruyucu Evi üyesi Silvanestili, samimi ğ görünerek. “Balkonunda biraz güneş görüyor olmalısın. Cildinin kışa akışır bir solukluğa bürüneceğinden korkmuştum, ama sen hâlâ açık havada çalışan birinin sağlıklı ten Tengine sahipsin.” 

© ( “Küçük lütufları için tanrılara şükürler olsun,” dedi Porthios alaylı pir acılıkla. “Burada ne Işin var, onu söyle şimdi.” 

“Ne kabalık. Bir elfe hiç yakışmıyor, sence de öyle değil mi?” 
Konnal kurnaz bakışlarla çevresini taradı. “Çok mu meşgulsün? Birkaç nezaket sözcüğüyle medeni bir sohbete vaktin yok mu yani?” 

“İhanet, zorlama ve kalleşlik de bir elfe yakışmıyor ve hiçbir medeni tarafi yok,” diye yanıtı yapıştırdı tutuklu. “Dikkat edilmesi gereken bu özelliklerin ışığında bakınca, karşılıklı hukukumuzu UCUZ © süs tabakalarıyla kaplamak için uğraşmaya gerek görmüyorum. Tekrar soruyorum sana: İstediğin nedir?” 

Konnal hakaret dolu ses tonunu omzunu silkerek geçiştirdi. “Kendi bilgi kaynaklarına sahip olduğunu biliyorum —yani ne de olsa duvarın üzerindeki yazıyı tek gözlü bir elf bile okuyabilir— ama bu kez sana taze haber getirebileceğimi düşündüm” 

Porthios ters ters bakıyordu, ama yanıt vermedi. Konnal sanki konuşması için teşvik edilmiş gibi sözüne devam etti. 

“Bilinen nedenler yüzünden artık kumandanlık görevini sürdürmen mümkün değil. Senatonun yeni bir Silvanesti Savaş Bakanı atadığı haberini sana kendim vermek istedim.” 

“Tabii o da sensin, değil mi?” 

Konnal yalnızca başıyla onayladı. Sanki samimi tebrikleri kabul «dermiş gibi hafifçe, nazik bir edayla yapmıştı bunu. “Makamımın SasI Oninari Sarayı'nda bulundu ve uygun bir törenle bana teslim edildi. Bu durum seni dosdoğru etkilediğine göre, hemen bildirilmesinin doğru olacağını düşündüm.” 

Konnal belki Porthios”tan sert bir tepki almak için onu kışkırtmaya 

SiYordu, ama Oualinestili onun hevesini kursağında bırakmaya 


a Onun yerine, tutukluluk günleri birbirine eklenip haftalara 


o halka açık bir oturumda durumumu anlatma şansı yakalamak img sin Çok iyi olacak.” Porthios, Konnal'e resmi sıfatıyla hitap Mehin, Verdiği küçük tatminin tadını çıkardı. 
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Ancak yeni bakan durumun farkında değilmiş gibi Sörünüyon “Sevgili Porthios, elbette bir mahkeme olmayacak. O sözler yalnız... 
görüntüyü kurtarmak için, Senato ve soylular duysun diyeydi —etahii | ki aramızdaki farklara dikkat çekmek için gerekliydiler. 

“Hiç şaşırmadım. Siz karanlığın uşaklarının, gerçeklerden Parlayan, aydınlıktan çekinmek için kendinize göre pek haklı sebepleriniz Var» 

Konnal ilk kez hissettiği öfkeyi bir parça ele verdi. “Asıl karanlış, hizmet eden sensin, seni budala —otuz asrın kültür ve medeniy. | mirasını yerle bir etmeye hazır olan sen!” “ i 

Konnal'in katı hatlarını koyultan yüz kızarıklığını eğlenere seyreden Porthios gülümsedi. İstifini bozmadan sorusunu Yineledi, “Bana yanıt vermedin. Benimle ne yapacaksın? va 

Silvanesti lordu derin bir soluk aldı, görünür bir çabayla kendini sakinleştirdi. ğ 

“Bir belge hazırladım. Onu okuyacak ve imzanı atacaksın. Ondan sonra gitmekte özgür olacaksın.” 

Porthios bir kahkaha attı. “Bir itirafname olsa gerek, ha? Hayalinden uydurduğun şu ihaneti kabul ettiğimi belirten bir şey!” 

Konnal omuz silkti. “Silvanesti birliklerini bir katliama gönderdiğine ve bu yolla bizi zayıflatıp Oualinesti kontrolüne açık hale getirmeyi umduğuna dair bir itirafname.” 

“Delisin sen!” 

“Hayır... Yalnızca kararlıyım. Seni temin ederim ki, özgürlüğüne kavuşabilmenin tek yolu o imzadan geçiyor.” 

“Beni burada tutamazsın ki. Ben kabul etmiş olmasam hiçbir dört duvar beni içeride tutmaya yetmez. Burada kalmak için hiçbir neden göremiyorum artık ve bu yüzden sana ilk firsatta burayı terk etmek için gerekli düzenlemeleri yapacağımı bildiririm.» 


ç Konnal gülümsedi. “Sanırım muhafizların bu konuda: söyleyecek bir çift sözleri olacaktır.» 


ir şey daha var, Ovalinesti?den haberler aldık a 


KR VE El arasındaki engellerin sıradan elflerin sandığ! 
l olmadığını sen gayet iyi bilirsi İ e 
Ele im Sayet iyi bilirsin. Bu mevsim Thal 


© “Herhalde Güneşin ve Yıldızların Sözcüsü olarak Gilthas © Solostaran getirilmiştir.” 

© “Doğal olarak — ama benim aldığım haber bu değil.” 

” “Konuş bakalım.” Porthios bir kez daha o hasta edici bulantıyı, © berbat bir haber duyacağına dair o Öönseziyi hissetti, 

“Genç yeğeninin yönetimindeki Thalas-Enthia, senin tutukluluğ konusundaki takdir hakkının Silvanesti'nin Sinthal-Elish'ine lr © edilmesini onayladı. Mahkeme hazırlıkların için biz uygun gördüğümüz 

sürece burada bizim konuğumuz olarak kalacaksın ” 

“Hani şu asla yapılmayacağını söylediğin mahkeme mi bu?” 

“Önemsiz bir ayrıntı, ama evet, sana neden önemli görünebileceğini anlıyorum.” 

“Eğer muhafizların beni durduramıyorsa, bin mil öteden üflenen bir ferman beni hangi güçle kafesimde tutacak?” 

“Şununla: İtirafhameyi imzalamadan Çualinesti'ye gidersen kanun kaçağı ilan edilmeni Thalas-Enthia kabul etti. Malını mülkünü kaybedeceksin, ata mirasın unutulacak.” 

“Eğer imzalarsam da zayıf ve hain biri olarak tanınacağım,” dedi prens aksi aksi. 

Konnal yine omzunu silkti. “Ama istediğin yere gitmekte ve istediğini yapmakta özgür olacaksın. İmzala şunu ve kurtul buradan.” 

Porthios hiçbir şey söylemeden ters ters baktı. 

“İşte belge.” Zorba elf neftetlik parşömenini masaya yaydı, ama Porthios buna bakmadı bile. “İmzala ve müsademizi almış olarak git.” 

“Yalnızca kendime ihanet etmiş olayım,” dedi Porthios acı bir tonda. 

“Tekrarlıyorum: özgür kalabilmenin tek yolu bu.” 

“Tabii eğer kaçmazsam.” Di 

Bu yanıt Konnal'i düşündürmüşe benziyordu. “Buna izin 

Verebileceğimi hiç sanmıyorum.” Yeni bakan anlamlı bir baş hareketiyle ii tarafında dikilen elflere işaret etti. li 
— Porthios, Konnab'in iki yanında bekleyen elflere baktı. İkisi de iri rp Bürbüz savaşçılardı ve baltalarını nasıl kullanacaklarını biliyor 

i si —dahası, o anda bunları La oldukça da istekliydiler. 
0s laf so isteğine 1 koyamadı. i MN 

“Bunların ae eN ip getirdin? Senin gibi dikkatli bir ii kac için pervasızca bir Elaman da 

SI Yeterli,» i l aksi aksi. h 
Porthiog Te gibi bir tonda baltacılara sordu. “Ne 
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Vaad etti size? Mücevherler? Fahişeler? Bir elf prensine suikastin fiyay nedir?” 


Yanıt alamadı, ama iki savaşçı gözle görülür biçimde kâskay kesilmişti. z zi “İsimleriniz tarihe mâl olacak, biliyorsunuz. Size bunu Söylemi n miydi? Tabii kahraman olacağınızı sanıyor olabilirsiniz — mutlaka ki bu korkak yaratık, bu sözüm ona Bakan, böyle düşünmenizi isteyecektir. Ama sonunda Bilgi Bekçisi Astinus tarihi Berçekle yazacak. Siz de suikastçiler, katiller, alçaklar olarak tanınacaksınız. » Konnal derin bir soluk çekti. “Belge burada. İmzala ve hayatta kal, Düşünmen için sana bir gecelik süre veriyorum. en bir Yanıt isteyeceğim ve seni temin ederim ki, bunu yapma yöntemlerim hiç de 


nazikçe olmayacak.” 


“Neden hemen oracıkta Porthios'u öldürmemiş ki? Bir ejderha olsa 


öyle yapardı. ” 
Samar, genç elfe döndü. “Nedenini biliyor musun?” 
“Politik açıdan doğacak riski göze alamadığı için. Konnal'in durumu son derece haince tem 


ellerle destekleniyordu, hâlâ da öyle.” 
Samar başıyla onayladı. “Bu yüzden de oitir, 


afnameyi istiyordu. Bu ona yasal geçerlilik kazandıracaktı. ” e 


“Peki ya sen —Rashas & 


erçekten seni hapse attırıp ölüme mahkum etti mi? ” diye sordu ejderha. 


/ Ejderha şaşırmış gibiydi. 
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Sürgüne Kaçış 


iç Porthios kendini geniş salonu yavaş yavaş arşınlarken buldu. Ertesi gün girişimiyle karşılaşacağından hiçbir kuşkusu yoktu. O utanç verici eyi asla imzalamayacaktı ve Konnal onun hayatta kalmasına izin nezdi. Ama Konnal'a karşı emin konuşmasına rağmen, henüz gerçek “çı planı kuramamıştı. Zamanı olsa bir şeyler bulabilirdi, ama olaylar min kontrol edebileceğinden daha hızlı biçimde gelişmekteydi. Bu yüzden “tn onu öldürtmesi kaçınılmaz görünüyordu. 
i lasılık içini karartıyor, ruhsal açıdan gücünü tüketiyordu, ama her a hiç korku hissetmediğini fark ederek şaşırdı. Alhana'yı düşündü ve 


çe 


onun için her zamankinden daha yakıcı bir özlem duydu. Bebeği m ediyor, kız mı yoksa erkek mi olacağına dair tahmin yürütmeye çalışıyord Bunu asla bilemeyeceğinin bilincine vardığında umutsuzluğu daha derinleşti. 

Amaçsızca yürüyerek kapılardan balkonuna çıktı. Sonbahar soğuğu onu kucaklıyor, canlandırıyordu, öyle ki hayatta kalmak Içın uğraşmak üzerinde düşünmeye başladı. Kaçmalıydı... Bir plana ihtiyacı vardı. 

Zemin iki yüz elli metre aşağıdaydı ve kule duvarları boydan boya mermerdendi. Aşağıya dışarıdan inmenin hiçbir yolu yoktu. Düşünmeye, kent dışındaki müttefikleriyle bağlantı kurmaya ihtiyacı vardı, ama zamanı azalıyordu. Dz : 

Altında Silvanost muazzam, hayalet gibi beyaz bir manzam sergiliyordu. Sayısız yapının saf mermer VE kristal malzemesi yıldızların ışığını alıp yumuşakça yansıtıyordu. Fosforlu sular küçük fıskiyeli havuzlardan akarken, ışıltılı çiçeklerin tomurcukları kesin, sanatsal düzenlemeler halinde parlarken bahçeler bile kendi ışık kaynaklarına sahip 

ibiydi. 
Z Bunun sakinleştiren bir görüntü olması gerekiyordu, ama Porthios © üzerinde tam tersi etki yapmıştı. Balkonunu boydan boya voltaladığını, elinin altında kanatlar olmasını istediğini fark etti. Aşağıdaki zemin adeta “ulaşılamaz bir hedef gibi, uzak ve soğuk görünüyordu. Göz kırparak değişen şehir ışıkları ve yıldızlardan gelen aydınlık, her ne kadar onları temsil ettikleri sözümona huzur yüzünden aşağı görüyor olsa bile yine de Porthios'un ruhuna işkence etmekteydi. 

Silvanost nefret yüklü bir şehirdi. Porthios birden bunun farkına varmıştı, üstelik bu durum ahlak yoksunu koca bir milleti temsil eder haldeydi. Bu elfler zarafet ve ustalık maskelerinin ardında saklanmaktaydı, ancak bunlar yalnızca üç bin yıldan uzun süredir beslenerek mantık dışı , sınırlara taşmış olan önyargı ve kibiri örten kabuklardan ibaretti. 

Aklına geliveren bir sahne acı acı gülmesine neden oldu: belki de kendini bu yükseklikten aşağıya bırakmalı, horgörüsünün son ve yararsıZ bir ifadesi olarak kendini şehrin yüzüne çarpmalıydı. Çok sayıda azametli Silvanestilinin kendini, cesedinin görünüşü yüzünden fiziksel olarak hasta hissedeceğinden kuşkusu yoktu, Ama bu fikri hemen kafasından attı ve bunun nedeni de herhangi bir kendini koruma güdüsü değildi. Onun yerine gözünün önüne Bahçıvan Evi'nin, geçmiş yirmi yıl boyunca tanıyıp dost olduğu genç elf işçileri gelmişti. Cesedini bulan onlar olacak, bu korkunç görüntünün etkisini geri kalan hayatları boyunca taşıyacaklardı. 
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© “Ne kadar garip," diye düşündü. Kente bir bütün olarak baktığında üm gördüğü, baskıcı ve kıymeti kendinden menkul körlükten oluşan “bir örtüydü. Yine de bu elfleri birer birey olarak düşündüğünde, örneğin » uşağı Allatam veya çalışkan bahçıvanlar gibi sıradan kişilerin, ya da Dolphius veya Aleaha gibi soyluların iyi ve nazik şahsiyetler olduğunu biliyordu. Üstelik dürüst olması gerekirse kabul etmeliydi ki bu durum > Oualinesti'de de hiç farklı değildi. 
“Peki ama, birbirimizi incitmek ve öldürmek için neden bu kadar » ısrarla uğraşıyoruz ki?” diye fisıldadı, sesinin gökyüzünün enginliğinde kaybolup gittiği duygusuna kapılarak. Öne doğru eğildi, başını “parmaklığa dayadı. Kendini başka hiçbir şeye kalkışamayacak kadar — yorgun hissediyordu. 
© Gecenin içinde gümüşi bir parıltı, balkonun ötesinde bir anlık » hareket gördü ve ilk anda yıldız ışığının parlayarak yayıldığını sandı. 
» Ama sonra hareket belirginleşti, Porthios kanatlarını sabit biçimde açmış olarak havada süzülen bir griffon gördü. 
“Stallyar!” dedi soluğu kesilerek. Sesi gecenin engin sessizliğinde epey yüksek çıkmıştı. 
“  Kaçmakla ve özgürlükle ilgili düşünceleri bir kez daha içinde “yeşerdi. Muhteşem yaratık balkonun kenarına ulaşır, Kartal pençeleriyle duvarın üst bölümünü kavrar ve sonra da tüm ağırlığını güçlü, aslan arka ayaklarına aktarıp konarken, Porthios müthiş bir - keyifle seyretti. Griffon kanatlarını sessizce yatırdı, çıkıntının üzerinde oturabilmek için kolayca duvarın üzerinden yana kaydı. Yıldız ışığından daha fazlasını yansıtan parlak sarı gözler, şaşkınlık içindeki elin yüzüne dikildi. 
— İŞte o zaman Porthios ileriye atıldı, kollarını tüylü boyuna doladı, Omzuna müşfikçe dokunup sırtını dürten, kaşıyan gâgayı hissetti. 
e bir an için güçlü duygularını açığa vurma izni verdi, indeki yakan yaşları hissederek titredi. “Nasıl başardın, eski Beni kurtarmaya gelmen gerektiğini nasıl anladın? yi Siallyar'ın arkasında hareketin devam ettiğini ancak gözlerini a görebildi. Bir başka griffon daha gelip balkona kondu; bu kinin üzerinde binicisi de vardı. Tutsak prens, sadık bineğinin tarafina geçti, sonra yeni gelenin sakallı olduğunu fark edip Kılıç taşımıyordu, ama sırtının ardında yükselen ok ve > vi YK eniçin dil tuld, fena 


ın 


ora 


halde şaşırarak durak... bakışları kadar ölçülü tuttuğu sesiyl, “Merhaba, Prens, Se bitap edecek değil tabii, diye düşündü “Bana Ri nin kocasından, yanı kraliyet ,Soyundap 
Ti efe dan küçümsenen ve acımasızca eziyet gören Oualinestililer inden beklenemez di bu. 


le mn diye yanıt verdi. İçinde yükselen bir ölke dalgası hissetti, ama kendini zorlayarak bunu bastırdı. Şimdi. eski 


düşmanlıklara dalmanın sırası değildi, yanıtlanması gereken çok fazlı soru. ve ilgilenilmesi gereken çok fazla aciliyet vardı. Yine de meraklanmadan edemedi, “Neden Tanis?” 
“Karından haber getirdim,” dedi yarı-elf yanıt olarak. 
“Neler oldu ona? Onu gördün mü? Durumu nasıl? Nerede—?” Elfin dikkati anında gelen habere odaklanmış, eski önyargıları aklından çıkmıştı Çevresindeki geniş, sessiz manzaraya göz gezdiren Tanis, başıyla Porthios'un arkasındaki kapılara işaret etti. “İçeriye girsek daha iyi olmaz mı?” 
“Evet, ama sessiz ol. Muhafizlar var.” 
“Tahmin etmiştim,” diye fisıldadı yarı-elf. “Targualan'ın kent dışındaki kampından geliyorum. Bana durumunu o anlattı.” 
i “Alhana — nerede? Rashas bir şey yapmaya—” 
Tanis parmağını dudaklarına götürdü, Porthios heyecanı içinde ei İli gının farkına vardı. 
atacak çok fazla şey var, ıraktığ gayet iyiydi... ve Güklinesti'der ni Si e kaçırmayı başardık. Seni gö A e omegle hamileliği . emi görmeye bizzat gelmek istiyordu, ama gi fazlasıyla ilerlemişti. AsI : : 
sanırım önümüzdeki hin şü. Aslına bakarsan, kayınbiraderim ümüzdeki bir iki gün içinde bab. labilirsin.” 
“Karım nerede? Nerede o?” e 
“Solace'ta, Son Yuva “Ha > e n 
başladığına dair belirtileri vardı m 5 
yi id dedi Porthioş en de bunun için geldim.» dedi : 
konuştuk. Samarın EN a ie karar verdik.” g vobe 
“Evet, evet, elbette» Gündeli 
A. * d a man. e ndelik konular prensin aklının ep?) 


de yarı- N İk ; 
« kaşının kalkmasına neden oldu. dai elfin söylediği bir şey Porthios'u! 


n ayrılırken doğumun yalnızca dündü.” 


“Samar ve ben Alhana il nım seni almaya gelmem” 


ün Solace”ta olduğunu mu söyledi! 


Vİ e SEN 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sen? Ama oradan buraya fazla zaman alır!” 
» “Bir büyücüden yardım aldım; hem 
“ yolculuğum için.” 
R ce Ama böylesi bir güç hangi büyücüde var?” 
Tanis tedirgin bir sessizlikle gözünü prense d olmuştu. “Bir kara elf miydi?” 
“Bir Silvanestili,” diye doğruladı Tanis, yavaşça başını sallayarak. 
” “Kara cübbelerin büyüsünü uygulamaya başlayan ve bu yüzden ” halkından sonsuza dek uzaklaştırılan biri” 
“İsmi elfler arasında asla anılamayacak birisi,” dedi Porthios, ama o ” isim zihninde çoktan ses bulmuştu bile: Dalamar 
»  Konnal'in bıraktığı, hâlâ masanın üstünde yayılı duran parşömen » sayfasını gösterdi. “Zamanlaman müthiş. Şu masadaki benim ölüm © fermanım ve yarın için imzalanmış durumda.” 
© — Tanis afallamıştı. “Buna cüret edemezler!” 
“Nelere cüret ettiklerini bilsen şaşardın.” 
Yarımelf üzgün üzgün başını salladı. “Belki de şaşmazdım. Birçok “açıdan Oualinesti'de de durum aynı —Thalas-Enthia ayrılıkçı “ budalalarca yönetiliyor, öz oğlum Sözcü madalyonunu kuşanmak “Zorunda bırakılıyor.” 
© “Üçirkin anlaşması konusu... orada da sona erdi mi?” diye sordu “ Porthios. Bir zamanlar kendisine ait olan taht konusundan uzaklaşmıştı “böylece. ii 
© “Evet —Rashas boğdu o konuyu. Ayrıca eğer oraya dönersen tehlikede olacağını bilmen gerekiyor.” 
« “Bunu anlıyorum. Ama—” : ik 
“ Kapılar gürültüyle açıldı ve dört Silvanesti muhafizı içeriye doluştu. 
siriş koridorunun yarısında durdular. Bu arada Porthios, onların giriş anından itibaren geçen sürede Tanis'in çoktan yayını O indirmiş, bir ok çekip yerleştirmiş ve nişan almış Yi Ş d Şi ilenmişti. Okun çelik kenarlı başı ilk nöbetçinin ka ali , elfin bembeyaz olan yüzü adeta ölüm solukluğuna ır — öldürme onu!” dedi Porthios, Zira nek üzere olduğunu sezmişti. 
irmeyeceğim, ama bunu pe di Tanis kararlı bir ifadeyle. 


kaçış için, hem de Silvanesti 


diye sordu Porthios. 
ikti. Porthios anlar gibi 


yarı-elfin okunu 


kâlâ yapabileceğimi bilmeleri 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gelmek en süratli griffonla bile bir haftadan 


; tonla Silvanestili'ye seslengi 


Porthios sert ve emreden bir tone 
“Efendine benim gittiğimi söyle... VE intikamımın zaman alacağını Dikkat etsin ki onu gardını gevşetmişken yakalamayayım. 

İlk nöbetçi başıyla onayladı. Diğerlerinden biri, vücudunun biz “ bölümü arkadaşınınkinin arkasında kalan bir tanesi yanıt verdi. “Ong söyleyeceğiz.” 

Bir an sonra, ırkları ve huyl 


arı birbirinden farklı olduğu halde bir kız arı ile bir araya gelen iki adam, balkon 


kardeşe ve eşe olan bağlılıklı griffonlara atlamış ve gökyüzüne 


doğru eğilerek geçmiş, yükselmişlerdi bile. 


İkinci Kısım 


OUALINESTİ 


MİT e 


Giriş 


125, İkinci Afet Sonrası 


Lal 


O gece Silvanestiyi terk edip günler boyunca uçtular,” dedi 


ıva Hanı'na geldiler,” dedi genç elf. “Bunu biliyorum, çünkü babamın doğumumu görmek üzere vaktinde yetiştiğini 


sen Porthios'un oğlu Silvanoshei misin?” diye sordu 


e >< si 


p : en çok şaşırdığı belli oluyordu. 
GM NN m geliyor,” diye açıkladı Stnç elf. Ez Ee 
“Öyleyse babanın hayatının hikayesi Içın KY 
Veya EZ m öle: EN a o çalkantılı seneyle ilgili pek açık olmay kler” Sil arını senin doldurabileceğin gerçe 'Vanoshej br ikiye ejderhaya baktı. “Sen de batıya ii karar verdiğinde tarihin üç yüz e e sonu olduğunu... ve inesti? iğini biliyorum. Aman : 
am Ejderha yarık bebekli Sarı gözlerin 
Samar'a çevirdi, göz kapaklarının ikna edici bir tarzda yarı düşük durmasını sağladı. “Sırtım duvara dayanmış bir b m dik oturmanın benim için çok rahatsız edici olduğunu biliyor musun? Bırak da rahat edeyim. Size saldırmayacağım. Ne de olsa bu hikayenin nereye gittiğini ben de merak ediyorum şimdi. Sonunu bizzat duymayı isterim doğrusu.” 
© “Öyle olsun.” Savaşçı ejderha mızrağını tutan elini gevşetti, koca ejderin kendi inine daha rahat biçimde yerleşmesine izin verdi. 
Ejderhanın ini dağılmış paralar, mücevher parçaları, çeşitli çizmeler, kemerler ve diğer giyim eşyalarıyla doluydu. Aslında Aeren'in yaşındaki ve boyutlarındaki bir ejderha için oldukça acınacak durumda bir istifti bu, ama o umursamazca omuz Silkti. 
“Burası yalnızca sonunda taşınmak zorunda kaldığım sırada gözüme ilişen bir yerdi. Yoksa tabii ki, güneydeki evimi özlüyorum. 
Silvanesti birçok açıdan benim i 


çin mükemmeldi. Oraya ilk geldiğimde ada bol yiyecek vardı. Her yer suyla ca her istediğimi yapmakta özgürdüm” 
m kış boyunca orada yaşamıştım,” 
e ayaklı halkl Savaşı dediğiniz savaştan bahsediyorum. z a 


ağaçlar sık ve yeşildi, ormanlard. 


dedi Silvanoshei yüzünü enlerin çoğunu bildiğimi nraki gün Tanis'i nasıl son nmek için yola çıkıp sonra 


5 asıl buluştuğunu defalarca 
anlattı. Ben yalnızca birkaç aylıkken annem sırtına taktığı bir /4i-ha// 


ile beni kundaklamış ve bir griffonun sırtına atlayıp babamın yanında uçarak onun memleketinin ormanlarına gitmişiz.” 

“O uçuşu hatırlıyorum,” dedi Samar. “Targualan ve iki yüz keşif izcisi ile birlikte uçmuş ve böylece Thalas-Enthia'nın hükmünü umursamazca çiğnemiş, ormanlarda yasa dışı biçimde ömür sürdürmeyi göze almıştık.” 

“İki ülkenin elfleri babamı yasa dışı biri yapmıştı.” Silvanoshei inanmakta güçlük çekercesine başını iki yana salladı. 

“O kadarı doğru,” diye onayladı Samar. “Ama ülke, elfler ve Çualinesti?nin içinde bulunduğu bütün o durum, geride bıraktığımız — yerdekine hiç mi hiç benzemiyordu...” 


lak 


Güneş Sözcüsü 


Güneş Kulesi'nin tepesinden, tüm ve yerin çepeçevre manzarasın 


zirvesi Vardi Buradaki büyük Gökyüzü Salonu yapısının tepesine “ Oualinesti'nin ve çevre arazisinin mozaik bir haritası işlenmişti. 
o Kentin yapıları eçnelde kulelerden oluşmaktaydı. Bazıları ahşapla © kaplanmış, dış görünüşleri yaşayan ağaçlarınkine benzetilmişti. 
© Diğerleri arasında koruların içinden sadece tepeleri görünecek şekilde ükselen, incecik sivrilikleri yeşilliklerin içinden fırlamış, gül ” kuvarsından yapılma muhteşem örnekler vardı. Başka yerlerde ormanlar bu senenin anormal sıcaklığının etkisi altında kahverengilere © bürünmüş ve kurumuştu, ama bu kentte her yer yemyeşildi, zira işinin ehlielf bahçıvanları tarafından dikkatle sulanıyor ve bakım görüyordu. 
| Kentin doğu ve batı sınırlarının ötesinde kuleden görünen manzara 
© sık ağaçlarla neredeyse örtülmüş durumdaydı. Buralarda arazi bir çift “ derin vadiye doğru alçalıyor, Elfnehri'nin iki kolunun suları buraya © akıyordu. Oluşan boğazların derinliklerindeki gölgelerde dereler © gayesizce dolaşıyor ve kentin kuzeyinde toplanarak buluşuyordu. 
© Yeşilliğin kesif biçimde örttüğü bu derin vadiler, Oualinost'a davetsiz © kişilerin girişini engellemekte hisar hendeklerinden bile daha etkiliydi. 
© — Güneyde, akarsuyun kollarının arasında, toprak bir seri sarp tepe © halinde yükselmekteydi. Genç izleyici bulunduğu yüksek yerden, Ulu “ Kharolis Dağları'nın karlı zirvelerinin beyazlığına dek tüm araziyi seçebiliyordu. Oraların cüce ırkının bölgesi olduğunu ve yabancı - topraklardan sayıldığını biliyordu, ama kısa bir süre önce bir anlaşma » hazırlanarak görüşülmüştü. Bu pakt tıpkı bin yıl önce Pax Tharkas'ın “ yaptığı gibi, cüceler ve elfler arasındaki barışı güvence altına alacaktı. 
Kendisini buraya, bu yüksek kuleye getiren olayların aynı zamanda o anlaşmanın yürürlüğe konma şansını da mahfettiğini bilmek genç izleyiciyi epeyce üzmekteydi. Onun tahta geçmesiyle Kıynn ırkları kendilerini geri çekme dönemine girmiş, elfler de, cüceler de, insanlar kendi içlerine dönüp kapanmış, beklemeye ve izlemeye başlamış... 
eceğin getireceği olaylardan ürker hale gelmişlerdi. lik Genç izleyicinin adı Gilthas Solostaran idi. O Güneş Sözcüsü, Krynn ki en büyük elf ülkesinin, kudretli Oualinesti halkının kralıydı. 
» Aynı zamanda o yalnızca bir araçtı, onu bu yüce tahta oturtmuş olan tarafindan ipleri oynatılan bir kuklaydı. Aynı elfler istediklerinde, sıkıcı bir böceği ezdikleri gibi kolaylıkla onu tahtından lirlerdi. Dünyadaki hiçbir şeyin değişmeyi başaramaması içn “kuran, uygulayan ve mücadele eden dar kafalı senatörlerin Thalas-Enthia'nın bir maşasıydı. 


121 


. . 


Annesi bir elf prensesiydi, Mızrak Savaşı ii Yaşadıkları sürgün boyunca halkına rehberlik etmiş olan mu E Sözgüj Solostaran'ın kızıydı. Aynı zamanda dünyanın tanıdığı bir cahramandı zira Altın General olarak ejderha yüce efendilerine karşı mücadele için ordulara kumanda etmişti. Gilthas'ın babası 1s€ Tanis Yarımelfidi. O ga aynı savaşta liderlik etmiş olan bir Mızrak Kahramanıydı. 

Ah, ama babasıyla ilgili başka birçok özellik de SÖZ konusuydu. 
örmeğin melez bir piçti o, ailesinin bir tarafının insan olduğun vurgulamak için özenle bir sakal uzatmış ve bunu gururla yüzünde taşımaya devam etmişti! Oğlunun krallığına girmesi yasaklanmış olan Tanis, kanun dışı ilan edilmiş ve Oualinesti?ye bir daha gelmeye Cesaret edecek olursa ölümle tehdit edilmişti. Gilthas ortadaki çelişkiyi düşünürken tatsız ve keskin bir kahkaha attı. Kendisi çeyrek oranda insandı, ama iş Thalas-Enthia'nın amaçlarına geldiğinde amcası Porthios*tan daha safkan bir elf muamelesi görüyordu. 

Gilthas'ın gerçek Güneş Sözcüsü olarak düşünmekten kendini alamadığı kişi de zaten Porthios idi. Karısı ve doğmamış çocuğu Thalas-Enthia'nın elinde olduğu için, liderlik madalyonundan baskı altında feragat etmiş olan Porthios. Sonunda Silvanesti'den kaçan ve sürgüne giderek ortadan kaybolan Porthios. 

Ama gücü de onunla birlikte kaybolmuştu. Gilthas genç başına hiç de kolay uymayan tacın doğru biçimde aracısı olması gereken kudretin, çevrenin ve nüfuzun zerresine bile sahip olmadığını gayet iyi biliyordu. Ama bu bilgi kolunu kanadını şimdiki gibi kırar, onu umutsuzluk batağına sevkederken bile, hiç değilse içinde hissettiği bir parça gurur, kabul ve kader duygusu vardı. Artık Alhan e limen a m alınmış bir ok yoktu ortada. Bu yerden çekip gidebilir, makamının i i li isterse her şeyi bırakabilirdi. ii ealyonulatabili 

Ama bunu yapmayacaktı. 

“Lanet griffonlar —o hayvanların kanat! 
ateşte pişirmek gerek!” 

Senatör Rashas, Thalas-Enthia'nın sa ıdeğer lideri ilthas1 tahtına oturtmuş olan kişi, yüksek kule Klin ii ar. 
terleri sildi. Sözcüye kızgın kızgın bakarak konuştu, “Neden ihtiyaç olduğunda rahatça bulunabileceğin alt katlarda kalmıyorsun?” 

Gilthas omzunu silkti ve yüzünü ifadesiz tuttu, “Bu yüksekliği 

“seviyorum.” 


arını yolup hayalarını kısık 


“Eh, görevinin gerekleriyle ilgilenmek 
© seyretmen fazlasıyla sinir bozucu.” 
“Yani benim kararıma bıraktığın i : 
i < gerekler mi?.. Ziyafet masalarına 
© nerenk is konacağına karar vermek falan?” Genç sözcü kendini cesur © hissediyordu ve sözlerinin gerçeği Yansıtmasına izin vermişti 'tan çekinirdi — yani en azınd ilerlemi e 

Rashas'tan çeKinirdi.—y: ından, yaşı ilerlemiş elfin o korkunç ölkesi uyandırıldığında başvurabileceği cezalandırma yöntemlerini i biliyordu— ama Gilthas yine de anne ve babasının onur duygusundan “ nasibini bir parça almıştı ve bu yüzden susmanın politik olarak yapılacak en doğru şey olduğu zamanlarda bile dilini tam olarak tutamıyordu. 

Ancak görünüşe göre Rashas sitemlere kulak asacak gününde değildi. 

“İki saat içinde hazır olman gerekiyor. Thalas-Enthia bu öğlen acil toplantı için çağılıyor.” 
» , “Tabii ya,” dedi Gilthas alayla. “Sözcüleri başkanlık etmezse senato — nasıl toplanır sonra?” 
o Bu kez Rashas gözlerini kısarak ona baktı ve genç elf hafiften bir > korku hissetti. Belki de fazla ileri gitmişti. Kendini zorlayarak dik - durmaya, o buz gibi bakışların soğukluğunu karşılamaya çalıştı, ama birkaç saniye sonra kendini çekingence yere bakarken buldu. 

“Böyle çocukça tavırlar senin yüksek makamındaki bir elfe hiç » yakışmıyor,” dedi Rashas. “Yine o insan tarafın harekete geçmiş olsa gerek. Artık büyüyüp onu geride bırakmaya başlayacağını umuyordum 


yerine bütün gün boşluğu 


ilthas aslında o insan tarafi için Rashas'ın minnettar olduğunu ordu. O bunu zayıflık getiren bir ata mirası olarak görmüş, n Thalas-Enthia'nın iradesine uysalca boyun eğmesini nı düşünmüştü. Genç elf ise belki eskiden olsa bu konuda tılabilirdi. Ama şimdi, uzun zamandır babasının cesaretine tanık an ve Tanis Yarımelf”in Kıynn çapında kazandığı nam ile ilgili nı daha fazla öğrendikten sonra, artık bundan pek emin değildi. 
lantınır edir?” diye sordu. 

men var, bu sabah şafakta gelen ulak findan daha yeni doğrulandılar, Ergoth ve Solamniya'ya giden 

llarımıza 


dadanmış durumda. KANİ 
R söylentiden ibaret değildi?” diye 


“Öy g i haberler 
G ği çel fer ifadesine pek fazla engel 


thas. Sesinde beliren Za 
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İİ 


 Çualinesti'de kal 


olamamıştı. Yağmaya uğrayan bir çelik ker vi aberi il aldıklarında senatonun toplanmasını istemişti, ö insakilali haberi getiren elfe yalnızca bir orman elfi olduğu ve a birlik 


t si Gilthasi yolculuk ettiği gerekçesiyle inanmayı reddetmişti. Gilthas Yasanların sorguya çekilmesini önermiş, ama senato bu muazzam Yükseklikte; kale belindeki kutsanmış salona insan girmesine İZİN Vermek istememişti. 2 ei 

ii kaynaklar tarafından doğrulandı. Artık senatonun önlem almak için harekete geçmesi uygun olur. ii 

Gilthas, Rashas'ın “güvenilir? derken kast ettiğinin Ya kengi casusları, ya da yüksek tabakadan muteber ve zengin bir elf olduğun, biliyordu. Ş 

ğer griffonlar bu kadar asi davranıyor olmasaydı, haber bize günler önce ulaşmış olacaktı!” ğ 

“Anlıyorum.” Gilthas dilinin ucuna kadar gelen lafi söylemekten kaçındı: Thalas-Enthia eğer Alhana Yıldızmeltemi'ne zorbalıkla yaklaşıp onu hapsetmek yerine ona gereken saygıyı gösterseydi, griffonlar bu nedenle gücendirilmemiş olacaktı. Halbuki şimdi, Oualinesti elflerine daima sadakatle yardım ve destek sunmuş olan kanatlı hayvanlar, eski efendilerini terk etmiş ve vahşi doğa yaşamına geri dönmüştü. Şimdi Ulu Kharoliş Dağları'nın yüksek zirveleri arasında eyersiz ve özgürce dolaşmaktaydılar. 

“Ama onun yerine bir süvari, at sırtına atlayıp krallığın en tehlikeli 


bölgelerinden geçmek zorunda kalmış. Dahası, bu haliyle bile getirdiği sorular yanıtlardan daha fazla!” 


için davet etmeliyiz. Belki o 


yüklüydü. “O şıllık gittiği için dedi azarlayarak. “Sana art arda toydun!” niyetlerini anlayamayacak kadar 

“Onunla konu: 


Şmayı seviyordum,” dedi Gi Ea hissederek. i Gilthas, kendini yine cesur 


“Bazen bana öyle geliyor ki, o *mel 


i taşıyor!” dedi Sözcü hırsla kızararak SEL 
© her zamanki suskunluğunu bir kenara 
«11213 hi » : ıştI. 
Hâlâ bir aptalsın!” dedi Rashas hiddetle. “Simdi söyledim, halas Bihin ili saati : etle. “Şimdi hazırlan. Sana İ m 1çınde toplanacak ve d 

olacaksın! Şu baş ağrılarından birini daha başl sen de orada geçireyim deme. Onların seni karanlık bir İk ma bıraktığını iddia etmekten utanmalısın! 2 Kapalı Kalmak Zorunda ak e ısın! Bence onlar yalnızca seni görevinden alıkoymak ıçın uydurulmuş bahaneler” seni 

Senatör öfkeyle çıkıp gitti. Gilthas iç çekerek balkon İ manzarasına geri döndü. Kendisine söyleneni il ii olduğunu biliyordu. MAYA mn 

Ama bu anlatılamayacak derecede zordu! 

Babasıyla olan son görüşmesini anımsad inesti 
«özele 1. Vatan 2 
s edilmiş olan Tanis Yarımelf”i herhalde ha il bo ii ii yi gun mi ıh y yunca son görüşü 
| e gul o kararın. babası Için ne anlama gelmiş olabileceğini 
— ancak daha sonra fark edebilmişti. Halbuki o sırada genç ve yeni atanmış olan Sözcü, kendi geleceği konusunda endişelenmekten Tanis'in « geçmişini düşünememişti bile. Krallık sınırının kenarında buluşmuşlardı İ atta Tanis sınırın üzerine doğru bir adım attığında, elf nöbetçiler yasağın sıkılığını vurgulamak için yarı-elfin ayağının dibine oklar firlatmışlardı. Baba ve oğul fazlasıyla kısa bir süre için kucaklaşmış, © Gilthas kendisini bu tahta getiren ata mirasını onurlandırmaya ve Thalas-Enthia'nın en basiretsiz ve kötü niyetli hareketlerinin önünü kesmek için elinden geleni yapmaya yemin etmişti. 
— Buna rağmen, şimdiye dek nüfuzu neredeyse tamamen sembolik sınırlar arasında kalmıştı. Görünüşe bakılırsa senato Rashas ne isterse nu yapıyordu. Gilthas Solostaran'ın varlığı yalnızca senatonun Yaptıklarına yasallık katıyordu. : - 
© Gilthastın kendine acıyan düşünceleri, kapının çekingen Die ' Imasıyla bölündü. 
Kapıyı utangaç bir tavırla açıp Sözcü'nün dairesinin hemen dışında 

m altın saçlı, güzel elfi gördüğünde Gilthas keyiflendi. 
Lütfen içeriye gel, Kerianseray.” Si 
Genç köle başını eğerek selam verdi, gözlerini yerden kaldırmadan oğru çekingen bir adım attı. eş iy 
Bana bakabileceğini biliyorsun, değil mi?” dedi Gilles ie Sesle. “Beni görmek gözlerini yakmaz, merak etme.” Her zam 


rün hakaretleri yüzünden 


iğ 


gibi yine saray kölelerinin —ve özellikle bu kölenin— kendisin, gösterdiği bu abartılı saygı onu rahatsız etmişti. — Ş 

“Bana Sözcü'nün resmi cübbesini giymek isteyeceği söylenmiş de,” dedi kız tereddütle, Rashas her zamanki gibi, genç kralına gitmeşi gereken yön konusunda talimat iletirken fazla incelik Peşinde koşmadığını belli etmekteydi işte. bla ) 

“Sanırım haklısın... O kılığı giymem gerekiyor” diyerek iç çeki genç elf. “Ama o saçmalıkla uğraşmaya başlamadan önce hâlâ biraz vaktim var.” 

Kerianseray kafası karışmışçasına baktı ona. Kaşının kalkmaşı güzelliğini hiç bozmamıştı. Hatta Gilthas kızın görünüşünü fazlasıyla hoş buluyordu. Onu burada tutacak bir bahane bulup söylemek için düşünmeye başladı. < 

“Dün gece gayet iyi uyudum,” diye açıkladı. “O ağaç kabuğu çayı sinirlerime iyi geldi. Şafak söktüğünde tamamen dinlenmiştim.” 

, Gilthas getirildiği makamı kabul ettiğinden beri uykuları kabuslarca bölünmeyteydi —şiddet ve trajedi dolu, ağır ve ürkütücü rüyalardı © bunlar, ama yine de bunu çok fazla kimsenin bilmesini istemiyordu. Bu kabuslar ona çektiği baş ağrılarından bile daha fazla işkence etmiş ve gücünü törpülemişti. Bildiği kadarıyla Rashas”ın bu rahatsızlıklarından 


gözlerini yerden ayırmadan. Nerede : : 
ekledi, “Sözcünün acısı benim de e sayılabilecek bir sesle “Benim için yapabileceğin bir şe » ki 
> be n y daha var,” dedi Gilthas. 
 Kerianseray hâlâ bakışlarını aşağıda tutuyordu. “Lütfen bana sanki “burada değilmişim gibi hitap etmekte 


aya çalışacağım,” diye bronzluğuna rağmen arip bir biçimde çekici 


"yanıtladı genç köle. Gilthas kızın teninin 
“ yanaklarının kızarmaya başladığını gördü. G 
“ bulduğu bir tepkiydi bu. 

© “Cübbem getiriliyor mu?” diye sordu. 

ç “Evet. Başhizmetçiler onu kolalıyor ve biraz sonra yukarıya © getirecekler. Ben de onlara yardıma gideceğim... tabii eğer Söz... eğer “istediğiniz başka bir şey yoksa.” 

© Var, diye düşündü Gilthas, “burada benimle kalmanı istiyorum.” 
“Ama tam olarak anlayamadığı nedenlerden dolayı bu düşüncesini seslendirmeye cesaret edemedi. Onun yerine kızın kalmasını ağlayacak bir şey, herhangi bir bahane bulmak için etrafina bakındı. 
“Başhizmetçiler cübbeyi kendi başlarına kolalayabilir. Belki nezaket gösterir ve beklerken saçımı tarayabilirsin?” 

© “Tabii yaparım!” Kerianseray bu öneriyi duyunca neşelenmiş, onun tepkisi Gilthas”ı ölçüsüz derecede mutlu etmişti. Penceresinin ötesinde zanan kentin güzel bir manzarasını görmeye devam edebileceği, alçak rahat bir koltuğa yerleşti. Kagonestili köle altın bir firça alıp genç erkeğin uzun sarı saç buklelerini yavaşça, dikkatle taramaya başladı. 
“ Kızın dokunuşları Gilthas'ı sakinleştirmiş, gevşetmişti. İçini erek, neyse ki, arasıra yaşamında kıyasıya berbat geçmeyen 


> 


Güneş Kulesi'nin merkezindeki kürsüde ayakta 


Çevresinde dikilen cübbeli Thalas-Enthia segiğüleri ri anmış toplantı salonunda hiç oturma yeri yoktu — m “ Gilthas yöneltmiş, toplantıyı başlatma emrini beklemekteydıler. 
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arkasına bakmamasına rağmen Rashas'ın çok yakınında duracağı, biliyordu. Dikkat çekmeyecek biçimde kenarda Mi alacak, ancak olaylar istemediği bir yöne dönme eğilimine girdiği taktirde Kürsünği ortasına bir iki adımda ulaşabileceği bir uzaklıkta kalacaktı. 

Hiç de kalabalık olmayan salonu tarayan Gilthas, yaşı daha Benç olan senatörlerin düzinelercesinin orada olmadığını gördü. Senatodaki yerleri bunların çoğuna yaklaşık son kırk yılda, ailelerinden soylu bir büyüğün zamansız ölümüyle miras kalmıştı. Genel olarak değişimlere, çoğu yerlerini dört yüz yıldan fazla zamandır korumakta olan ağı davranışlı yaşlı üyelerden daha açıktılar. Gilthas tüm yasal geçerliliğine rağmen tehdit ve baskı havası taşıyan bir törenle Sözcü olark atandığında, genç senatörlerin birçoğu salondan çıkıp gitmişti. Bazıları geri dönmeyi reddettiler. > z 

Ama geride hâlâ yüz kadar elf kalmıştı ve çoğunluk sağlamak için bu sayı fazlasıyla yeterliydi. Aslında genç delegelerin elde edebildiği tek şey, böyle toplantılardaki söz haklarından kendi kendilerini mahrım etmek olmuştu. Gilthas onların yokluğuna gerçekten üzülüyordu. 
Kendisini horgördüklerini biliyordu, ama burada gerçekte neler olup bittiğini görebilirlerse, ülkenin geleceği için gerçek bir umut kaynağı olabileceğini anlamaya başlayacaklarını umuyordu. 

Som altından yapılma dış kapılar, salonu Oualinesti'nin geri kalanından ayıracak şekilde, büyük bir tangırtıyla kapandı. Gilthas hemen kendini boğulur gibi hissetmeye başladı. O kapıları açmayı, içeriye güneş IŞIĞI ve hava girmesine izin vermeyi istedi, ama Rashas ipl hareketli konusunun gizli toplantı yapılmasını gerektirdiğini 

e, şti. 

“kbahar Şafağı ayının bu Dördüncü Geçit Kapısı gününde, Afet'ten üç yüz seksen üç Kıynn yılı sonrasında, Thalas-Enthia'y! 
toplantıya çağırıyorum.” 

Senatörlerin salondaki mırıltıları dindi, birçoğu onları böyle acilen bir araya getiren konuyu merak ederek beklentiyle Gilthas'a baktı. Baz! 
elflerin kendisini geçip Rashas*a bakmakta olduklarını fark eden genç elf rahatsız oldu, ama bu toplantıyı senatörün burnunu sokmasına iZİl vermeden yürütmeye karar vermişti. 

“Krallığın batısındaki vahşi yaşam bölgesinden acil bir rapor aldık. 
General Palthainon bu önemli mesajı bize iletebilmek için ormal patikaları üzerinden üç gün boyunca at koşturdu. Şimdi raporunu Thalas-Enthia”ya sunabilmesi için kendisini çağırıyorum.” 
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Ni Palthainon hâlâ üzerinde olan çamurlu çi i 
Pa ODEA Sal çizmeleri ve seyahat tüniğiyle kürsünün ucuna geldi. Gilihaş kıyafetin etki iLE için ta Rashas*a haber ilettiğinden 
Yine de kılığı, senatörlerin 


Generalin sözleri şaşkınlık dolu mırıltılarla karşılandı: “Gerçekten de, kim olabilir?” Rashas'ın ısrarı üzerine Palthainon kendi araştırma görevini anlatmak için konuşmasına devam ederken, Gilthas bir elf için - fazlasıyla geniş omuzlu olan bu uzun boylu savaşçı hakkında neler bildiğini anımsamaya çalıştı. 
Palthainon, Rashas'ın atadığı kişilerden biriydi, bu yüzden de - Gilthas savaşçının tüm sadakatinin ona yönelik olacağını tahmin ediyordu. Önüne geçilmez ejderorduları vatan topraklarını işgal , ettiğinde Oualinesti halkının Ergoth'ta sürgüne kaçtığı Mızrak Savaşı , Sırasında, Palthainon da bir bölüğe kumanda etmişti. Belki de gerçekte Kara Kraliçe'nin taburlarıyla burun buruna gelmediği için olsa €pey zengin bir savaş tecrübesi edinmişti. Onun mücadeleleri ok, Oualinestililerin gelişinden önce Ergoth'u birbirine katmakta yaban elflerini, yani Kagonesti elflerini zaptetmekle sınırlı niştı. Bu sayede siciline bakıldığında Palthainon'un bölüğü savaşta giye uğramamış görünüyordu... ve eğer Oualimor ve Daltigoth nda sattığı yaban elf kölesi sayısı bir kriter olarak alınırsa, m ününü hak ettiği söylenebilirdi. İk 
( öyküsüne devam ederken Gilthas'ın dikkati geçmişten 


ir 


Oualinesti' çeliği ve deri mal ile t Ki 
Si Ve beis yüküyle Caergoth'tan güneye nn koruma önlemi almamışlardı —yalnızca bir düzine muha : —Zira Oualinesti”nin sınır taşlarından içeriye çoktan geçmişlerdi. 
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Doğal olarak ülkemizin dokunulmazlığı içinde kendilerini güven hissetmekteydiler.” 

“Üzülerek bildirmeliyim ki, Thalas-Enthia elfleri, kervanları Bece yarısında saldırıya uğramış,” diye devam etti savaşçı. “Haydutlar çok İ kalabalıkmış — soyluların söylediğine göre iki yüz ya da daha fazla kii varmış. Ama deneyimlerime göre böyle konularda en kavrayışlı tanıklara bile güvenilemez. Yine de muhafizlar etkisiz hale getirilmi 

yük çalınmış, haydutlar ormanın karanlığına kaçarak kaybolmuşlar”» “ 

Bütün salon öfke sesleriyle çınlarken, çok sayıda elf bir şeyler yapılması talebiyle ayaklarını yere vurmaya başladı. Gilthas elini kaldırdı, ama hareketi salondakileri sakinleştirip sessizlik sağlamak için yeterli değildi. Bunun üzerine sesini yükseltti, sorusunu genel homurtuyu bastıracak biçimde bağırarak sordu. 

“Sayın General, bu soylu elflerin her ikisiyle de görüştünüz, değil mi?” 

“Evet, Onurlu Sözcü ve anlattıkları ayrıntılar birbirine tıpatıp uyuyordu. Belki onlarla ayrı ayrı konuştuğumu ve birbirlerinin ifadesini duyma şansları olmadığını da bilmek istersiniz.” 

“ Muhteşem bir önlem,” diye onayladı Gilthas. “Ama anladığım 

« kadarıyla, yani sizinle konuşabildiklerine göre, bu olay sırasında ikisi » de zarar görmemiş olmalılar, öyle mi?” 
e “Hayır, Onurlu Sözcü. Aslına bakılırsa ikisinin de üzerinde tek bir — yara bile yoktu.” Palthainon bu bilgiyi aktarırken tavrı bir parça horgörü “ yansıtıyordu. 
i “Peki ya muhafizlar? Çok ölü vermişler miydi?” 
“İfadelerinde muhafizların durumuna dair hiçbir bilgi yoktu,” diyerek omuz silkti general. 

“Sen de sormayı akıl edemedin!” Gilthas aklına gelen bu sitemi seslendirmeyi isterdi, ama çenesini tutmanın daha diplomatik olacağına karar verdi. “Yine de eğer korumalar arasında büyük can kaybı olsaydı, oyluların ifade verirken bundan da bahsedeceğini düşünebiliriz.” 
“Bu mantıklı bir çıkarım olur,” diye onayladı savaşçı. 
“Kurbanların hangi oranda yaralandığının buradaki gerçekler açısından ne fark edeceğini görmekte güçlük çekiyorum.” diye araya di Rashas. “Ne de olsa ortada işlenmiş bir suç olduğu çok açık.” . 

i “Gerçekten de öyle,” diye kabullendi Gilthas, uzlaşmacı bir > ifadeyle. “Ben yalnızca bu suçun doğasını tam olarak aydınlatmayâ alışıyorum.” 


ği | 
| â | 
İ 


© “Suç hırsızlık, yasal ithal mallarının çal BR a 
«Bu yönde kanıtlar ve verilmiş ifadele» e vınması!” dedi Palthainon. 


“Evet... aslında yanlış hatırlamı > bi 

j remzi yorsam, bu yönde verilmiş ifadeler 

© “Ama bu seferki ifade güvenilir ka 

general. v 

“Mutlaka öyledir... ve bu ifade günler önce 

“ olduğuna göre, bu o kaynakların da yeterinc. 

* kanıtlamaz mı?” Gilthas bu durumu resme 

başlamıştı. 

© “Yeter!” diye emretti Rashas bir anda ve Sözcü sanki boynunun 

- etrafina bir anda bir tasma geçirilip sıkılmış gibi hissetti, Senatör, 

“ tonunu normal ve doğal tutmak için uğraştığı belli olan bir sesle devam 

“ etti. “Daha önce eksik olan kanıt şimdi elimizde işte. Bu Thalas- 

- Enthia'nın bir tür önlem alma konusunu görüşmeye geçmesini 

“gerektirmez mi sizce?” 

“Gerektirir tabii,” diye onayladı Gilthas, kendini nazikçe yanıt 

vermeye zorlayarak. 

© Rashas'ın hararetli bir destekçisi olduğu bilinen sarsak bir ihtiyar 

olan Senatör Fallitarian, beklenen öneriyi yapıştırdı. “Batıya bir bölük 

savaşçı göndermeliyiz... yolları devriye gezip o alçakları adalete 

tirmeliyiz!” 

“İşte, evet!” Öneri tüm salonda dolaşarak tekrarlandı. 

“Tek bir birlik mi?” diye araya girdi Rashas, düşünceli düşünceli çattı. “Tanıkların sözlerine bakacak olursak, belki aynı sayıda 

hayduttan oluşan bir çeteyi yakalatmak için iki yüz elf mi 


ynaklardan geliyor!” diye çıkıştı 


duyduğumuzun aynısı 
€ güvenilir olduğunu n eğlenceli bulmaya 


2 PeğİZ?” e . e 
“En az üç bölük olmalı,” dedi Gilthas. “Böylece daha geniş bir İgeyi devriye gezebilirler ve haydutlar kalabalık çıkarsa birbirlerine tek kuvvet oluştururlar.” ipli 

Mükemmel bir fikir,” diye onayla BS ek senatörün övgüsünün kendisini mutlu ettiğini fark ettiğinde, da bunun için kendine kızmanın çelişkisini yaşadı. ül 

ç bölük öyleyse!” diyerek onları izledi Senatör Fallitarian. 
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g il 


li 


ii oldu, ama bu istek bile nazik bir biçimde karmaşaya getirildi. Sonuçta il oradaki soylular arasında haydutları Oualinost'ta göreceğini uman pek kimse kalmamıştı —yani en azından canlı olarak. 

Gilthas toplantının bitirilmesini önerecekti ki, salon büyük altın kapıların gürültüyle yumruklanması ile. sarsıldı. Çıkan şe, gümbürdeyen bir davul gibi yankılandı, bir görevli hemen kapı üzerindeki cam gözden baktı ve dönüp salondakilere bilgi verdi: 

“Keşif kolu izcisi Guilderhand gelmiş. Bugün burada tartışılan konuyla ilgili, senato için aciliyet taşıyan bilgi getirdiğini söylüyor” 

“Onu hemen içeri alın,” dedi Gilthas, kendisi yapmasa bı sözcüklerin aynısını Rashas'ın söyleyeceğini bilerek. Guilderhand senatonun güvenilen ajanlarından biriydi —“keşif kolu izcisi? ise genel olarak casus gözüyle bakılan bir elf için kullanılan nezaket terimiydi. 
Bu kadar hassas bir dönüm noktasında çıkagelmesi tam da ona göre bir 

eketti, zira fark edilmek istendiğinde dikkati üzerine çekmek için ginç yöntemlere başvuran biriydi. 
Kolcu salona girdi. Palthainon yolculuk dolayısıyla yorgun ve palanmış görünüyordu belki, ama Guilderhand yüce konseye aş bilmek için çamurlu bir lağım borusundan dört ayak üzerinde irünerek geçmiş gibiydi. Saçları kafatasına yapışmış, yüzü kir pas inde, toprak yeşili pelerininin üzerine bol bol yapraklar ve dikenli dal 


sad 1 hareketi yaptı, gözlerini elf yöneticilerinden oluşan dikkat kesilmiş topluluğun üzerinde gezdirdi. 

“Soylu elfler, saygıdeğer senatörler, onurlu büyükler;” diye başladı söze, Durakladı, elf standartlarına göre bile uzun sayılacak bir süre boyunca bekledi, ama kimse konuşmadı. Oradaki hiçbir elfin dikkati kir pas içindeki figürün üzerinden bir an bile ayrılmamıştı. ç 

“Batıdan kötü haber getiriyorum... erteleme kaldıramayacak bi haber. Kente ulaşabilmek için gece gündüz yolculuk ettim V* milletimizin en bilge yönetiminin toplanmış olacağını bildiğim bU salona geldim.” 
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Guilderhand yine dramatik bir etki 


m AN İ yaratmak için uzun uzun 
© durakladı. Gilthas'ın içinden ondan artık ne söyleyecekse söylemesini © istemek geldi. Erteleme kaldıramayacak bir haber neden bu kadar 


© kavrandırıcı bir yi e veriliyordu ki? Ama Rashas'ın casusunun yöntemlerini Iyı tanırdı, bu yüzden de dilini tuttu, 
3 “Saygıdeğer P althainon haydutların sayısının en az iki yüz 
olduğunu söylerken doğru bilgi iletmekteydi,” dedi Guilderhand, © generale doğru başını eğerek. Palthainon gururlu bir soğuklukla bu iltifatı kabul etti. 
Öte yandan bu ifade başka sorular getiriyordu, en azından © konuşulanları belli bir kuşkuculuk ile dinleyen Sözcü için: Guilderhand “ nasıl olup da Palthainon'un verdiği sözlü raporun içeriğini bilebiliyordu? Gilthas casusun dışarıda beklediğini, toplantıda © konuşulanları dinlediğini ve dramatik girişi için uygun zamanın — gelmesini beklediğini anladı. 
“Şahsi araştırmalarım beni dosdoğru haydutların kampına götürdü. 
Son derece şaşırtıcı olan bu bilgiyi de orada elde ettim. Bu yasa dışı kişilerin nereden çıktığını ve liderlerinin kimliğini öğrendim —ki bunu bilmek bana derin bir üzüntü veriyor.” 
Casus yine durakladı, ama bu kez Thalas-Enthia'dan müdahale geldi. “Konuş — öğrendiğin ismi söyle! Liderleri kim?” 
“Batı karayollarımıza dadanmak için çıkagelmiş olan haydutlar imizin düşündüğü gibi insan çapulcular değilmiş, elf emeği üzerinden in olmaya kalkışan serseriler değilmiş. Hayır, saygıdeğer liderlerim, bu haydutların bizzat elfler olduklarını söylüyorum, kendi lerine ve halklarına karşı hıyanet içinde olan elfler!” 
“Rezillik!” Thalas-Enthia'dan tıslayan lanetlemeler yükseldi, sonra u daha çirkin bağırışlar ve daha fazla bilgi talep eden sesler izledi. 
derleri kim? Elfleri hıyanete yönelten o kişi kimdir?” 
“Liderleri bir kara elf, bu salonca ve hatta bu kürsüce gayet iyi ın biri, Oualinesti Senatosu üyeleri, sizlere üzüntüyle bildiririm Yasa dışı kişiler bir isyanı temsil etmektedir ve liderleri vi e V&Ş Sözcüsü, yeni vatan haini olan Porthios Solostaran'dan baş düşmemek için olanca s! Oualinesti'ye karşı a meydan 


Ithaş dizlerinin diğini hissetti ve 

gevşedıgını h 

le uğraşmak zorunda kaldı. P orthio lin GOzAaSIN Mmüştü ve Silvanesti'den kaçarken seçtiği sü Ei 
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Genç Sözcüye birden tüm dünya aklını kaçırıyormuş, kont j edilemez olaylardan oluşan bir fırtınayla sarsılıp parçalanıyormuş gibi çil gelmeye başladı... ve o, Gilthas Solostaran, her nasılsa kasırganın ağ ortasında kalakalmış durumdaydı. j 


“Demek yerleşmek için son geldiğin yer burasıydı?” diye sord, Silvanoshei, yeşil ejderhaya. 

“Evet. Bu arada ben günler boyunca batıya doğru uçuş yapmıştım. 
Belli bir yere varmak üzere çıkılmış bir yolculuk değildi. Onun yerine istediğim gibi kuzeye, güneye doğru spiraller çizdim, canım istediğinde urup avlandım. Bir seferinde sırf kendime özel bir ziyafet çekmek tediğim için koca bir inek sürüsünü öldürdüm —diller, yürekler, meme eleri— seçici damak zevkime en çok bunlar hitap ediyor da. 

“ Sonra zirvesi karlı Ulu Kharolis Dağları'nın üzerinden uçtum, zira ok geniş ormanlık alan arayışındaydım —ama orada da tahammil eğimden daha fazla griffon vardı. Yüksek bir dag hatırlıyorun, suz bir insan kafatasına benzeyen bir şeydi, ama ortamı yeşil için fazlasıyla kuruydu. Onun ilerisindeki dağlar ormanla m çok umut vaad ediyordu, ama üstlerinde insan, tepe a m ie i yerleşmeye kalkışırsam büyü şiddetle karşılanacağımı biliyordum. 
> Bu yüzden batıya doğru yoluma devam ettim, kemerli köprüleri V ek, altın bir kulesi olan bir elf kentinin güneyinden geçtin 


nunda kendimi bana Silvanesti yi anımsatan bir ormanın üzerini 


buldum, zira burada ağaçlar bir ufuktan diğerine yorgan gibi » uzanmaktaydı. İnimi o büyük, kristalden gibi görünen kentin vi © herhangi bir elf yerleşim topluluğunun yakınına kurmadım. elbeti& ? Onun yerine sınırsız ormanın üzerinden ilerledim, kanatlarımı hav! | » üzerinden kaymaya bıraktım ki bölgenin göklerinin yeni efendisini — taşısınlar. i onunda bu diyarın batıdaki bitim çizgisini oluşturan muaz20" | 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de misafirperver olmayan bir kıyı şeridinde sona eriyordu. Bu ulıkların arasında mağaralar vardı, hatta bazıları çok eskiden kalmış giderha kalıntılarının kokusunu taşıyordu. 

İşte bu geniş mağarayı buldum sonra... gördüğünüz gibi burada tatlı su kaya yatağının içindeki pınarlardan ılık ılık damlıyor, düz kayaların yüzeyinde kalın bir yosun tabakası oluşuyor. Ve ben de işte burasını yeni evim yaptım. ” 

“Demek sen de dönüp dolaşıp, yaşamak için savaş yolunun üzerine yerleşmeye gelmişsin, ” dedi Silvanoshei ve bunu söylerken sesinde neredeyse anlayış var gibiydi. 


ii, 


-10- 


Fetih Ufukları 


vermez sıcağına rağmen, sahile yakınlıkları sayesinde denize doğru esen bir rüzgârla devamlı surette serinletilmekteydiler. Kule gibi yükselen iki sarp zirve arasından yol bulan bu esinti, devamlı vadiden 


ampın tam ortasından kıvrıla büküle yol bulan hoş bir akarsu , heriki taraftaki yükseltilerden çok sayıda küçük şelale akıyordu. 
tüksek ağaçlardan oluşan bir tabaka —demirağacı, meşe, arada sırada uzun bir sedir ağacı— devamlı gölge sağlıyor, ayrıca kampın dan geçebilecek gözlemcilerden saklanmasını sağlıyordu. Yine gaç dalları fazlasıyla yüksekten başladığından genişlik duygusunu uyorlardı. Daha çok onları yüksek, ağır dallarıyla serin tutan bbemsi bir tavan gibiydiler, 
Tabii elfler de bu yerleşimin konforunu arttırmak için bir şeyler apmışlardı. Boğaz duvarlarının yakınına düzinelerce küçük kulübe $, duvarların üst kısmından derin vadiye inen iki patikanın eme nöbetçi noktaları kurulmuştu. Yiyecek depolamak için çok Yıda küçük mağara kullanılıyordu. Boğazın alt bölümünde bir şarap Wimhanesi kurmak üzere ilk adımlar atılmıştı. Oualinesti'nin bu SİSesi yaban üzümü açısından zengindi, elfler gayret göstererek dan bol bol toplamışlardı ve şimdi fiçılar dolusu üzüm ezmesi iVaş yavaş fermente edilerek şaraba dönüşmekteydi. y nları bu boğaza Targualan getirmişti. Oualinesti yüzbaşısı bu yeri gundan anımsamıştı. Porthios tarafından yönlendirilen grubun Oualinesti sınırına varmadan Tanis'e veda ettikten sonra Ya uçmuştu. Yarı-elf oradan kuzeye kıvrılmış, karısına geri zak kuzey bölgelerinde hareketlenmeye başlayan bir söylentiler onu endişelendirmiş, la doğrulanmamış i karar vermişti. di ye açıklığın ortasındayken, günlük a lari vakit sırasında böyle 
Ve ebeveynliğin keyifli rutinleriyle geçen vak Süme #ler uzak ve önemsiz kalıyordu. Porthios bebeğiyle bu ç 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vakit geçirebildiği için mutluydu. Silvanoshei çoğu Zamanını fg. 
ihallının konforu içinde geçiriyordu. Alhana'nın Ve bazen d Porthios'un omuzlarına geçirdiği, bebeği ebeveynının göğsünde aşı, tutan, deriden yapılma bir muhafaza aracıydı bu. Oualinesti Savaşçılar bu geleneksel bebek taşıma askısını Silvanoshei nin doğumunu izleyen ilk günlerde hazırlamıştı ve /ai-4ha// yeni doğmuş yavruyu babasının anavatanına yaptıkları uçuşun geri kalanı boyunca taşımıştı. 

Kanatlı topluluk sınırı geçtiği sırada Porthios, artık kendi vatanında kanun dışı biri sayıldığını bilmenin getirdiği hafıf bir melankoli ye endişe duygusuna kapılmıştı. Yine de gördüğü adaletsizlik karşısında duyduğu hiddet, hakkındaki sürgün kararını hiçe saymak konusunda taşıyabileceği tüm endişelerin rahatça üstesinden gelecek kadar kuvvetliydi. Yine ülkesinde olduklarına göre, kendini bir kez daha bir kral gibi hissediyordu— yasa dışı bir kraldı belki, ama bu rol mevcut ruh haline fazlasıyla uygun düşmekteydi. 

Yakın zamanda Caergoth'tan çıkıp güneye yönelen bir kervanı daha soymuşlardı ve yağmaladıkları eşyalar arasından çok sayıda yün pelerinin « yanı sıra, yemek pişirme konusunda epey işlerine yarayan demir aletlerde çıkmıştı. Şimdiye dek yemekleri geyik eti ve balıktan oluşmuş, bunların yanında ormanlarda yetişen doğal meyve ve böğürtlenlerle desteklenmişti ) Yabani otlar hasatlanıp kabuklarından arındırılıyordu, ama henüz bir değirmen veya pişirme firını kurmayı gerektirecek kadar tahıl mahsulü elde edilememişti. Yine de Porthios kış gelmeden birkaç çeşit ekmek 


ilerinin 


© kervanları elf krallığ birlikte kaçmak için 
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— Şimdiye dek saldırılarını kimseyi öldürmeden tamamlamayı © başarmışlardı, ki bu Alhana'nın en hararetli taleplerinden biri olmuştu. 
 Porthios'un kendisine kalsa, şişman tüccar elfleri avlama fikri o kadar da umrunda değildi doğrusu. Ona göre bu tipler Thalas-Enthia ile kolkola işbirliği içinde salışıyorlardı, o sağduyudan yoksun © muhafazakârlar güruhu elf türü için zararlıydı ve dolayısıyla kendisinin © düşmanıydılar. 
©  Sözcüolarak kendi yerine geçen genç elfi kısa bir süre için düşündü. 
Senatör Rashas'ın evinde ikisi de tutsakken geçen kısa zaman içinde Alhana, Gilthas Solostaran'ı yoklamış ve hakkında belli bir fikir “ edinmişti. Porthios delikanlıyı Thalas-Enthia'nın basit bir maşası 
1 olarak görmezden gelmeye eğilimliydi, ama eşi onu aslında Gilthas”ın 
- içinde daha sağlam bir cevher yattığı konusunda uyarmıştı. Hem Tanis » Yarımelf”in, hem de Porthios?un kız kardeşi ve Mızrak Savaşı'nın ünlu Alün Generali'nin ta kendisi olan Laurana Solostaran'ın kanı gencin — damarlarında katıksızca akmaktaydı. 
© Ancak Gilthas kapalı bir çevrede büyütülmüştü, zira ailesi onu “gerçek dünyadaki hayattan korumaya kalkışmak gibi bir aptallığa girişmişti. Ancak genç elf Güneş Sözcülüğü yaptığı şu fırtınalı “dönemde hızlı bir eğitimden geçmekteydi. Görünürde Rashas'ın ve onu destekleyen diğer senatörlerin isteklerine göre hareket ediyordu, ama Alhana'ya göre Gilthas kendi kendisinin efendisiydi ve Thalas-Enthia'nın planlarına göre değil, kendi anlayışına göre bir gelecek kurmak için çalışmaktaydı. 
Bir açıdan Porthios da bunun doğru olmasını umuyordu. Tanis hakkındaki karmaşık duygularını düşündü. Yarımelf Silvanesti'den kaçmasına yardım etmişti, ama zamanında kız kardeşinin de Seviyesinin çok aşağısında bir evlilik yapmasına neden olmuştu. Sırf elf duyarlılıklarına meydan okumak için sakal bıraktığını, bu yolla İLe tarafinı küstahça ortaya sürdüğünü düşündüğü bu hergeleye EN rİhios'un hissettiği eski düşmanlık RE a anla m gençlik yılları boyunca vi Ee bir şey var mıydı Sızca alay ederek uğraşmış olmasında Şaş indi 
Şimdi? Bazen Porthios, Tanis'in Laurana'ya sırf greeakendesinr en almak için kur yapmış olup olamayacağını bie: Gilnyori e me bii kabul etmeliydi ki, kız kardeşi bu birliktelikten gay Memnun kota d örünüyordu. Porthios, evliliğinden | olayı keng; . > datta mutlu gör “roü ahkum etmiş olan 
“adini Oualinesti'den tam anlamıyla sürgüne m 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im için üzülmekteydi. Ama yine de eğer oğlu elfler için gerçek hi 

ider olabileceğini kanıtlarsa, bilgeliği iki ülkeyi sonunda birleşme v doğru götürecek rehberliği sağlarsa, belki de gelecek, yasadışı önden bazen korktuğu kadar karanlık olmayabilirdi. 

Porthios*un düşünceleri, boğaz geçidinin yan duvarlarından aşağıya yankılanan bir turna kuşu sesiyle bölündü. Geçit yolunun başındaki nöbetçilerle aralarında önceden kararlaştırmış oldukları uyarı işaretiydi bu. Porthios anında hamağından indi, kılıcını kuşanırken kampın içinden yürümeye başladı. Alhana, Silvanoshei ve savaşçı olmayan diğerlerinin yakın mağaralardaki güvenli yerlere çoktan saklanmış olduklarını gördü. 

Porthios'un çevresinde savaşabilen elflerinden yüz tanesi beliriverdi, Bu arada griffonlar da tepelerindeki ağaçların arasına toplanmışlardı. 
Ötüş sesi bir uyarıydı, ama hemen o anda saldırıya uğradıklarına dair bir aciliyet yansıtmıyordu. Bu yüzden prens, gözlerini sarp yamaçtan aşağıya döne dolaşa inip kampın önündeki açıklığa kadar gelen yolun üzerinde tutarak yalnızca bekledi. Burası açıklığa inen tek yoldu ve çok sayıda okçunun, ayrıca yolu kesecek bir dizi kılıç sahibinin koruması altındaydı. Alhana bebeğini kollarında korumaya alırken Samar'ın onun yanına gelerek yerini aldığını ve silahını hazır pozisyona getirdiğini görmek, Porthios*u hiç şaşırtmamıştı. 

Ancak tüm dikkatlerine rağmen, kaçaklar yol boyunca hiçbir hareket göremedi. Bunun yerine kaya duvarının dibindeki ağaç gövdelerinin civarında aniden elfler belirmişti. Bunlar, görülmeden eğimden aşağıya kayıveren sessiz kişilerdi. Porthios tüm şaşkınlığına rağmen, kamplarının kenarından kaçakları süzmekte olan düzinelerce elfarasından bir tanesi öne doğru adım attığında, başının bir hareketiyle onu nezaketle selamlayacak kadar görüntüsünü kurtarmıştı. 

Porthios bunların Kagonesti elfleri olduğunu hemen gördü. Aşağıya nasıl olup da fark ettirmeden kayıverdiklerini gayet iyi açıklayan BE gerçekti bu. Kemerleri ve bunlardan sarkan yumuşak geyik derileri dışında çıplak olan bu yaban elflerinin üstleri boydan boya helezonlar, 

- halkalar ve yaprak şekillerindeki siyah dövmelerle kaplıydı. Ciltleri bronzlaşmıştı ve arada birkaç sarışın, hatta kızıl saçlı elf olmasın? 
rağmen çoğu esmerdi. Biraz kamuflajları sayesinde, biraz da orma" ortamına olan doğal uyumlarının yardımıyla, yoğun yeşilliğin arasından veya neredeyse çorak zeminden adeta görünmeden 


rlardı. 


© “Köyümüze hoşgeldiniz,” dedi Porthios i bir dille “Sizi “ormandan gelen kuzenlerimiz olarak barış MELE Ee e 
© “Ormanımıza hoşgeldiniz,” diye yanıtladı li İİ vaki İ yava 3, tladı lider Kagonestili, İri yarı bir 
© sayaşçıydı ve sırık misali boyu olan Porthios”tan bile daha uzundu. “Orman ” arazisinin ötesinden gelen kuzenlerimiz olarak selamınızı kabul ediyoruz.” 
j Porthios yaban elfinin ormanımız? dediğini fark etmeden geçememişti. Oualinesti bölgesinin her tarafında Kagonesti Kabileleri olduğunu biliyordu, ama onların tamamen medeni elflerin hükmü > altında olduklarını sanıyordu. Anlaşılan burada varlığını daha bağımsız > terimlerle kurgulandıran bir topluluk vardı. 
e Sizi şaşırtmak istemedik, o yüzden de nöbetçilerinizin yolun tepe bölümünü geçtiğimiz sırada bizi görmelerine izin verdik,” diye devam “ etti Kagonesti lideri. “Turna ötüşü hiç de fena değildi, özellikle şehirde “ büyümüş birinin gırtlağından çıktığı düşünülürse.” 
Porthios kızardı. Otüş şeklindeki uyarı işaretini vermiş olan Cesurkanat adlı öncü, hayvan seslerini en büyük beceriyle taklit eden -elflerden biri olarak herkesçe tanınırdı. Yine de konuğunu gücendirmek “istemediği için dilini tuttu Porthios. 
© “Adım Dallatar, Beyaz Balıkkartalı Kagonestilileri'nin reisiyim,” dedi yaban elfi ahenkli bir sesle. 
© “Benimki Porthios Solostaran. Bir zamanlar Çualinestililer'in Sözcüsü idim. Şimdi Batı Sahili Elfleri'nin reisiyim.” Kabile ismini o anda uydurmuştu, Zira kendi topluluğunun bu orman sakini ilkelerden daha az medeni görünmesini istemiyordu... yl 
- “Şehir elfleriyle savaştığınızı gördük,” dedi Dallatar. Sizlerle aynı Klan olarak düşündüğümüz kişilere saldırdığınızı görmek çok garipti. 
izim için de çok garipti,” dedi Porthios. Tam bir açıklamaya meyi istemiyordu. Bu vahşinin krallıklar arası politikanın liklerini asla alamayacağını söylüyordu kendi kendine, ama kte birden kendisini ormanda kanun dışı yaşam sürmeye iten 


ğ ğunda, konu 

ir diğ Ifi ağzını açıp konuştuğunda, Ko; 
içim ema Vm “Şehir elflerinin sizin peşinize nost'tan yola çıktığını bilseniz iyi olur. Altı yüz 


“Bak bu yeni bir haber” Porthios böyle bir şey beklemekte, aslında, ama yine de Thalas-Enthia'nın bir planı çoktan yürü soktuğunu duyduğuna şaşırmıştı. “Bu kuvveti gördünüz mii j Yakındalar mı?” 

“Hayır. Birkaç günden önce şehirden çıkmayacaklar, Palthainon adlı birinin reisliği altında eğitimleri başladı bile.” 

“General Palthainon... Tahmin etmeliydim,” dedi yasadışı liğe, iğrenerek. Palthainon hayvanca gaddarlık ve kabadayılık konusunda yerleşmiş bir şöhret sahibiydi. Üstelik adam bunu Ergoth'taki sürgü sırasında sonuna dek hak etmişti de. Şimdi onu batı ormanlarındaki bir haydut çetesinin peşine göndermek gayet mantıklı bir seçim gibi görünüyordu. 

İşte o sırada Porthios'un aklına çok belirgin başka bir soru geldi, Lafı fazla dolandırmadan Dallatar'a sordu. “Birkaç günden önce hareket etmeyeceklerini söylüyorsun, ama zaman tablolarını da, hatta kumandanlarının adını da biliyorsun. Bunca istihbaratınızın kaynağı nedir?” 

“Biz Kagonesti halkının altın şehrinde köle olarak tutulan çok sayıda kardeşi bulunur. Haberlerin gelip gittiğine dair Oualinestililer'in “hiç şüphesini çekmeden Oualinost”ta olup bitenleri öğrenebileceğimiz çok yol vardır.” 

Porthios bu ifadenin içerdiği mantığı kabullenmek zorunda kaldı. 
Kentte yıllarını geçirmiş olmasına rağmen, bazı azametli soyluların ev kölesi olarak çalışan yaban elflerinin ormanlardaki kardeşleriyle “herhangi bir biçimde bağlantıda kalmaya devam ettiklerinden hiç helenmemişti. Yine de şimdi bu gerçek için minnettardı ve bunu da dile getirdi. 

Yaban elfi reisi omzunu silkti. “Senden bahsedildiğini duyduk tabii... bir zamanlar Güneş Sözcüsü olan elften. Halkımıza karşı daima adil ve cömert davranmıştın. İşte bu birçok soylu elfin takındığından farklı bir tavır.” 

Porthios, Kagonesti elflerine daima eşitiymiş gibi davranmay! 
alışkanlık etmiş olduğuna memnun olmuştu şimdi. Dallatar'ın baZ! 
köle sahibi kentli elflerin kibirliliği, hatta acımasızlığı konusunda kasi ettiğinin ne olduğunu biliyordu. Ama kuşkusuz ki, onlar da kendisi gibi, her zaman için bir avuç boyalı barbar gözüyle bakılıp es geçilen klana böyle bir becerikliliği hiç kondurmamışlardı. i Bir zamanlar kral olan yasadışı lider sordu. “Kampımızın müteva7! 
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* sofrasında bize katılmak ister miydiniz? Ormanlarda birbirimize komşu “ olduğumuz gibi, dost da olacağımızı düşünmek isterim.” 

W Bu bizim de isteğimiz,” diye onayladı kabile şefi. Elinin bir işaretiyle kabilesinden çok sayıda kadın öne çıktı. Kadınlar yeni “ avlanmış iki dişi geyik ve birkaç sepet balık taşıyorlardı. Ayrıca ” ellerinde meyveler ve Oualinestililerin ender gördüğü çeşitlerde ” böğürtlenlerle dolu çantalar vardı. “Yılın bu zamanında ormanlar dolu © bir kilerden farksızdır. Biz de sizlerle paylaşmak için armağanlar © getirdik.” 
” Cızırdayarak pişen geyik ve kızaran balıkların kokuları havayı doldururken, boğazın içindeki gölgeler de yavaş yavaş koyulaştı. 
© Porthios ve Dallatar, merkezdeki geniş kamp ateşi çukurunun başında — yanyana oturmaktaydı. Alhana, /4i-4ha//'ının içindeki Silvanoshei ile “ birlikte kocasının yanındaydı. Siyah saçlarının arasında parlak gümüşi » tellerin şaşırtıcı biçimde parladığı güzel bir Kagonesti kadını gelip yaban elflerinin reisine katıldı. 

“Bu benim eşim, Söğütyavrusu,” diye şişindi Dallatar gururla. “Yüz » kışlaşkın zamandır bana ait.” 

» “Birlikte iki çocuk yaptık,” dedi kadın açıkça. “Büyük olan dişi 

- geyiği avlayan bizim oğlumuzdu. Bu iş için yalnızca bıçağını kullandı.” 
© “Iydahar güçlü bir avcıdır,” diyerek gururla onayladı reis. 

“Peki diğer çocuğunuz hangisi?” diye sordu Alhana. 

“  Porthios reisin gözlerine karanlık bir ifadenin çöktüğünü fark etti. 

« Ereotl'taki yıllarımız sırasında, küçük bir kızken onu elimizden 

“aldılar. Bir Oualinesti lorduna satıldı. Şimdi onun evinde bir köle olarak 


i çalışıyor.» 


| Orthios ve Alhana suçluluk ve pişmanlık duygularıyla birbirlerine 
baktılar, Ikisi de yaban elf köleleriyle birlikte büyümüş, ama her nasılsa çi ksiz hizmetkârların nereden geldiğini hiç düşünmemişlerdi. 
Şimdi Porthios'a küçük çocukları ailelerinden sırf kabilelerinin di niyet yoksunu olduğuna karar verildiği için ayırmak inanılmaz «ede barbarca geliyordu. EN 
— eporüyorum ki sizin de bir çocuğunuz var,” dedi Söğütyavrusu. 
İk bebeğimiz —daha bir aylık bile değil,” dedi Alhana seyerek, Gözleri pırıl pırıldı. “Ne de olsa Porthios yalnızca otuz PU bana git » 
bil Dallar sahiplik ifadesinin kendisininkini izlemesine dikkat ettiyse Ve ki m 5 i | biçimde maskeledi. 
mutlaka etmişti, şaşkınlığını mükemmeli biç 


“Çocuğunuz için sağlık ve mutluluk dolu bir yaşam dilerim,» deg istifini bozmadan. vi 
Alhana'nın elleri birden Porthios'un kolunun çevresini Ş Ke 


yakaladı. “Teşekkür ederim,” dedi ince bir sesle. “Çok teşekkürler» 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Bellaclaw açıklığa Porthios ve yanındaki kaçak elflerden önce ulaşıp indi. Samar eyerden aşağıya, yumuşak humuslu toprağın üzerine kolayca atladı. 

“Palthainon bir aptal,” dedi savaşçı-büyücü aksi aksi, başını inanmayan bir tavırla iki yana sallayarak. “Elflerini dörtlü sıra halinde, bölüklerini birbirinin hemen ardına takarak yürütüyor. Çan dükkanındaki sarhoş bir cüceden daha fazla gürültü yapıyorlar.” 

“Peki ya bölüklerindeki savaşçılar? Dallatar'ın aldığı bilgi doğu uymuş?” 

“Gördüğüm kadarıyla öyle. Onda birden fazlası daha önce herhangi ir savaşa katılmış gibi görünmüyor. Belki onları bu denli sıkı talim üzeninde yürütmesinin nedeni budur —yolun her adımndı tepelerinde durmadığı sürece acemilerin kaçacağından korkuyor.” e © “O yüzden de onları kasaba kesilmeye giden domuzlar gibi 

irütüyor...” Kaçak lider hâlâ şaşkınlık içindeydi. Eli bir kez olsun kil; ş her elf bilirdi ki, gevşek düzen esneklik ve kıvraklığı ile sık arazilerini geçmek için en uygun yürüyüş tarzıydı. Böylece b ın bir bölümü saldırıya uğradığı takdirde, geri kalan elfler daire p saldırganları yanlardan bastırabilirdi. Ama az önce Samar'ın ari iği türden, kısa ve birbirine yakın yürüyüş düzeni, bütün kuvveli! 
. olduğu gibi kendini bir pusunun içinde bulma olasılığının yüksek — olduğu anlamına geliyordu. 

“Unutma, adam daha önce hiç Çualinesti askerleriyle savaşımd Zaferleri hep yaban elflerinin ona karşı elli veya altmıştan fazla saya çıkaramayan küçük kabilelerine karşı kazanılmıştı. Bana sorarsa i kez onu kötü bir sürpriz bekliyor.” i 

Porthios ciddi bir tavırla başını salladı. Normalde mücadelel&”” 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hafif bir dokunuşla durduruldu. 
© — Alhana açık teninde boncuk boncuk d 
“ duruyordu. Kocaman gözleri endişeyle ko 
© “Lütfen, kocacığım, bunun başka bir yı 
“ zorunda mısın?” 
© Porthios iç çekti. Hem Alhana'nın ısrarcılığına kızıyor, hem de bu — seferki durum için sezdiği mecburiyet karşısında üzüntü duyuyordu. 
“Onları .Soyduğumuz sırada öldürmeden idare etmeyi 


uran terler içinde karşısında yulaşmıştı. 


j sayıları ( bizim savaşçılarımızınkinin üç katı. Bu kez nazik davranacak durumda 


“Yalnızca ellerine düşmekten uzak dursanız olmaz mı?” Son hafta , boyunca, Kagonesti elfleri Palthainon'un kuvvetlerinin Oualinost'tan Yola çıktığını haber verdiğinden beri sürdürdüğü tartışmanın aynısıydı bu. 


— “Bunun imkansız olduğunu biliyorsun —tabii kampımızı bırakıp daha sonra yerleşeceğimiz her yerden bir gün içinde ayrılmaya hazır Zorunda kalmak istemiyorsak.” i ii, rthios, yaban elflerinin ve kendi kaçak griffon süvarilerinin ği haberler yardımıyla, Oualinesti kuvvetinin ilerleyişini dikkatle < Np etmekteydi. Bir süre için sanki Palthainon sahil boyunca güneye ielecekmiş gibi görünmüştü, ki bu onu kamptan bir iki ay kadar daha K tutardı. Ama bir gün önce general hayati bir tahminde bulunmuş, ilerinin gidiş yönünü birkaç gün içinde dosdoğru Porthios'un nı kurmuş olduğu boğaz içine yönelecekleri biçimde tirmişti, Buna karşılık kaçak kral, elflerini kamptan m ve n derinliklerindeki bu açıklığa toplamıştı. Generalin ilerleme incelemiş ve kendi hareketlerini buna göre e ni 
8na tekrar soruyorum, onları korkutup e e mn 
112? Şimdiye dek birçok elfin seni halkın gerçek ME SAdığını, Thalas-Enthia'nın haksızlık ettiği biri olarak kabul ettiğ 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Ama eğer elf kanı dökersen, gözlerinde birde erçekten kanun dışı bir haydut haline m an i sil kocalarının ve oğullarının da yaşamlarına kasi & ir, haty ali sına karşı bir tehdit gibi görüneceksin!» 


2 i S 
A yapısını ne diye sakınacakmışım ki?” diye 


“Oualinesti toplumunun Gin i bar Porthios sertçe. “Tacımı çalan, beni sürgüne gönderen —bana 


ıstırması yapan toplumun ta kendisi değil ia bu?” 
kile kğ Sl bozacak derecede ısrarlıydı. “Bunu Yapanın yalnızca Thalas-Enthia'daki birkaç nefiet dolu yaşlı adam olduğunu biliyorsun. Senin düşmanın onlar, Rashas ve Konnal gibi eliler. Sana yalvarıyorum, sevgili kocam, bunu yaşamın boyunca pişmanlık duyacağın bir savaş haline getirme!” 

“Lord Porthios!” diye bağırdı keşif kolcusu Cesurkanat, açıklığa iniş yaparken. “Yalnızca birbuçuk kilometre uzaktalar ve yürüyüşlerini hızlandırdılar.” 

“Karar verildi,” dedi Porthios, Alhana'ya. Sesinin tonunu sert tutmaya çalışmıştı, ama ancak aksi ve huysuz bir ton tutturabildiğinin de farkındaydı. “Şimdi senden buradan uzaklaşmanı istemek zorundayım. Çarpışma başlamak üzere ve kimse de bunu değiştiremez. 
a e ama dilersen Samar'dan seninle birlikte 

asını isteyebilirim.” 

“Beni endişelendiren kendi güvenliğim değil!” dedi Alhana kızgınlıkla. “Keşke bunu görebilseydin, bkm gerekenin ne 


olduğunu anlayabilseydin!” Sonra sesini ö leri ve acı vericiydi. “Senin mani alçaltt, söyledikleri ima doli 


anlamak zorundasın. 


kızgınlığının derinliğini hisse: 
tmekten d kinayeli çıkışıyla da €pey incinmişti. Kadı ti 


ğ : Sert Ve affetm. ie u süzmekteydi. Yakınlarda bulunan Samar h a Vi Vi “ ie çevirdi. Sonunda Porthios h Zursuzca başını öte tar 


öfkeyle doluydu. işımla karısına döndü; onun da yiZi Başka seçeneğim yok!” diye bağırdı. “Bunu Göemiyoni ii 


- Neden anlamıyorsun?” 
ii anlı gım ve yaptığ ıyorum, kocacığım ve Yaptığın seçimleri de görüyorum.” 


? im iğ ana, ÜZİ 
© sonra ormanın içine girip gözden kaybolmuştu a ee homurdandı Porthios kendi ehleyerek. Griffon kanatlarını un üzerinden azarlarcasına y z ıkkın bir ifadeyle, “Kusuruma 
© bakma Koca Pençe, deyip yumuşak tüylü boynu okşadı. 
Bir dakika içinde açıklığın üzerindeki gökyüzü griffonlarla ” dolmuştu. Sert tabiatlı kanatlılar sessizce gökyüzüne yükseliyor, yaklaşan Oualinesti kuvvetine karşı Porthios'un seçkin savaşçılardan > oluşan bölüğünü taşıyorlardı. Porthios pusu kuracağı yeri titizlikle seçmişti, Zira Palthainon'un kuvvetinin önce geniş bir açıklığa girip sonra derin bir akarsuyu geçmek zorunda kalacağını biliyordu. En © belirgin geçiş yeri, kırık ağaç dallarından oluşan bir yığının derme » çatma bir köprü görevi göreceği yerdi, zira buradan bir seferde ancak bir veya iki elf geçebilecekti. Akarsuyun diğer tarafında sık ormanlık — Vardı, ki Porthios'un kuvvetlerini gizlice yerleştirmeyi düşündüğü yer — deişte burasıydı. 
Kısa mesafeyi uçarak geçerlerken, Porthios karısının suçlamalarını / kafasında biraz daha evirip çevirmekteydi. Samar'ı kendi yerini alıp “Onun yanında olsun diye mi gönderdiğini düşünmüştü gerçekten? 
- Aslında dürüst olmak gerekirse, savaşçı-büyücünün yardımına birçok - konuda güvenip  yaslandığının farkındaydı. ve 0 da kraliçesiyle ilgilenmeye daima istekli olmuştu. Kafasında ince bir şüphe kıvılcımı çakar gibi oldu, ama Porthios her ne kadar tamamen yok etmeyi başaramadıysa da, bu zehirli düşünceyi hemen bir kenara itti. 
mcak şimdi uçan elfler akarsuyun önündeki A 
Şmeye başlamışlardı bile. Griffonlar pusu noktasının birkaç yüz 


| gerisi lenen geçiş 
i i toplanırken, elfler de bek nn her emi kilan içinde saklanma yerleri 


del 


Sıralar 


ydi. Aralarındaki birkaç deneyimi 


gazi diğerlerine sert sert bağırıyor, hatta serkeş askerleri Ya için onları dürtükleyerek kılıçlarının düz tar afıyla e ardı. Bun hazırlıksız ve düşük moralli bir birlik olduğu açıkça be iydi. 

Porthios'un asker tarafı düzenlemenin mükemmelliğini takdir ediyor, öte yandan elf vicdanı da Palthainon'un aptallığına karşı tepki duyuyordu. Tehlikenin farkında olmayan general, sıra halindeki askerlerini akarsuyun karşı kıyısının dibine kadar getirdi. Kaşlar çatarak kıyı boyunca ilerledi, başka tarafları kayalık ve tuzaklı arazi halinde uzanan nehir boyunda enlemesine uzanan ağaç dallarının oluşturduğu yığını incelemek için durakladı. 

“Harekete hazır olun!” diye seslendi Palthainon savaşçılarına, zira bazıları emir beklerken durduğu yere çöküp oturuvermişti. “Buradan karşıya geçeceğiz. Hepimiz karşıya varana dek dinlenmek yok.” 

“Çok güzel, seni budala herif” diye fısıldadı Porthios. Zaten yorgunluktan bitkin düşmüş askerler, şimdi de pusunun içine yürümeden önce dinlenmek için hiç firsat bulamamış olacaklardı. 
Kaçak lider kendini, Palthainon'un Ergoth'taki ününü nasıl olup da kazanabildiğini merak ederken buldu. Belki de generalin tüm çarpışmalarının barışçı köylere yapılmış saldırılardan, ana amacı köle toplamak olan acımasız akınlardan ibaret olduğu doğruydu. 

Jik Oualinesti askerleri derme çatma köprüden yavaş yavaş, e ei 

: NE GE - Pususunu kurmuş, ee tenime 
Kaçaklar, kentli elflerin yarısı vi m e e bekleyeceklerdi. Sonra ölümcül ok yAİNiHAR la iç ii « talihsiz işgalcilerin çoğunu daha düşmanla iz ye a varamadan öldüreceklerdi. mem 


Birkaç yaylım atışından sonra, kaçaklar arasındaki en iri kıyın savaşçılar geride kalan düşmanın tepesine soğuk çelikle bineceklerdi. 
e e m geri kalanları dönüp griffonların 

iğ an Öualinestililerin üzeri ç bulunacaklardı. Akarsuyun diğer tarafındaki ma “bölümü kaçmayı başaracaktı belki, ama O taraftaki katliam da epey oğ/ 

aktı. Ayrıca birkaç kişinin sağ kalıp kente geri dönmeyi başarmasi Işme yarayacaktı. Peşine bir başka ödü takmay? 


yorgunlukla ayaklarını sürümekte 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b kalkışmadan önce Thalas-Enthia'nın iki kere düşünmesini istiyordu 


ç En ğ 
© — Köprüyü geçen ilk elfler akarsuyun b e halde çöktüler. Bu arada diğerleri İN AK el i lışıyordu. Çevre Ğ geçmeye çalış evreye dağılmak lari z ormanlıkta keşif yapmak için hiçbir bitişinde Blk pi yerine dinlenmek için bir firsat bulmaktan ve Palthaino 'un h otoritesinin menzili dışına çıkmaktan dolayı fazlasıyla bileği 


© ve elf yüreklerine gömüldüğünü canlandırdı gözü idesini © bulandığını hissetti, birden sanki bu savaşı a 


metre kadar uzaktaki en yakın ağaç topluluğunun örtüsüne ulaşmaya çalışıyordu. Çoktan diğer tarafa geçmiş olan elfler ayakta dikilmiş Yukarıya bakıyor, silah arkadaşlarını endişelendirenin ne olduğunu 


Su asla tamamına eremedi, Zira artık Porthios'un kuvvetleri de Zünü görebiliyordu ve hiçbiri Çualinestililer'e karşı silah ya kalkışmadı. bile. Onun yerine dizlerinin bağı çözülür, Yerinden firlar bir halde, aşağıya doğru pike yapan bir grup “Iderhaya bakakalmışlardı. Ejderha çarpması ormanın içlerine 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bile nüfuz etmekteydi, öyle ki koca ejderhalar uçar: ak geçerken Porthi kendi bağırsaklarını bile gevşediğini hissetti. || 

Buna rağmen ejderhaların askeri uçuş düzenini takdir etmeden geçemedi. Her birinin sırtında birer şövalye a w uçları birbirine değecek şekilde kanat kanata uçuyor a e ibir düzineşi geniş açıklığın üzerini enine olarak kaplayabi a Akarsuyun karşısına geçmiş! olan elfleri görmezden gelerek, e Iyı boyunca kaçmış olan Oualinestililer'in peşine doğru pike e gi 

Açık ağızlarından adeta şimşekler fırladı, güçlü alev topları elileri parçalayıp. geçtikten sonra yerden topak halinde toprak parçaları uçuşturdu. Patlayıcı alevler art arda, acımasızca tekrarlanarak pastoral manzaralı otlağı bir katliam, kabus ve ölüm sahnesine çevirdi. Ölümcül saldırı fırtınası ağaçlar arasından eserken, Palthainon'un Oualinesti askerlerinden önce düzinelercesi, sonra daha da fazlası devrildi. 

Sonunda ejderhalar kaçmakta olan elflerin ortasına iniş yaptı, Yaptıkları katliam muazzam, korkunç, gerçek dışıydı. Çeneler birbiri üzerine kapanıyor, savaşçılar hançer gibi dişler arasında eziliyordu. 
Ejderler yükleniyor, pençeliyor, diğer elfleri parçalara ayırıyordu. 
- Şövalye'ye benzeyen biniciler mızraklarını saplıyor, kılıçlarıyla » kesiyor, çaresiz Oualinesti askerleri acımasızca biçilip eziyet görürken — keyif çığlıkları atıyorlardı. 


Ah, evet, şu maviler,” 
ve er; ” dedi i vi yerinde hoş karşılanmıyordu. di deren. “Onların gelişi ormanın hiçbir 


j etmişimdir —elflerden nefret ettiğim kadar d. 


ç türlü niyeti taşıdıklarını biliy 
— doğru esen bir rüzgârın getirdiği acı bir kokuydu. Yakında çakan bir — şimşeğinkini andıran yanık ve ozon kokusuydu bu. İnimden çıkıp 


dedi Silvanoshei. “Hepin; 
“ Yeğillerdi, : » 4e€piniz aynı LİN 
, > ve ynı Kara Kraliçe'ye hizmet 


“Pöh,” dedi Aeren azametle, “Mavi giderhalardan hep nefret 


müş renkli ejderlerden ve onların e akrabalarından, ama yine de mavilerden özellikle nefret ederim. ” vE 

“Neden? ” diye sordu genç elf. ; 

“Kara Kraliçe'ye devamlı dalkavukluk edip iltimas koparırlar. ” dedi ejderha amansız bir tavırla, “Ayrıca Jazlasıyla dakiktirler, tanrıçalarının çağrısına yanıt vermek için özgürlüklerini kolayca ii kenara bırakıverirler. Bir seferinde, daha genç bir ejderken, bir mavinin ağzından çıkan şimşekli soluk bana isabef etmişti. Yara izlerini hâlâ taşırım. ” 

Silvanoshei sordu. “Ormana ve ke inine de gelmişler miydi?” 

“İlk başta değil, ama mavilerin 


nie geldiklerini biliyorum. Senin yeni bölgemi elimden almak için her 


ordum. Bana ulaşan ilk ipucu, güneye 


mavileri yeşil orman örtüsünün ardından izledim. Onları talim düzeninde uçarken gördüm, her biri beş taneden oluşan dört sıra 


— ejderha vardı.” 


“Daha da kötüsü,” diye devam etti deren, “binicilerden birinin taşıdığı mızrağın ucunda uçuşan o upuzun flamanın görüntüsüydü. 
Kötücül ejder türlerinin beş renkli başları burada ölüm leylağına benzeyen beyaz bir çiçeğin çevresine işlenmişti. Bunun tek anlamı, bu 


Yılanların Karanlık Kraliçe Takhisis'in emri altında uçtukları 


olabilirdi, » 


Oualinost Kuşatması 


öz Yataktan kalkıp pencereye 
” Ya gitti. O lost görünüş itibarıyla sakince uyuyan bir kent uumundaydı işte, Gökyüzü berraktı ve Gilthas ne bir ejderha, ne de 


A Sına geçiriyor, cübbesini 
* sallandırıyordu şimdi. Bir kez dah & Mak omzundan 


a camdan dışarıya baktı. Evi, yani 


“ ama yine de eğer devam eden bir iş 
“ işaret görebilmesi gerekirdi. 
© Yine de evinden çıkıp kuleye giden geniş bahçeden geçerken, “içinden gelen bir tehlike duygusunu yok sayamadı. Diğer soyluların da fark etmişti; gecenin yarısı olduğu göz önüne alındığında epey garip kaçan bir aciliyet duygusu, kenti kıskacına almıştı. Elfler her taraftan sessizce, endişeli bakışmalar ve korkmuş Suratlarla gelip toplanıyordu. Gilthas kuzeyde, uzaktaki evlerinde bulunan anne ve babasını düşünerek anlık bir kaygı hissetti. Eğer savaş patlak verdiyse onlar mutlaka tam ortasında kalacaklardı —ve Gilthas onlara elinden geldiğince yardımcı olup rahatlatmak için yanlarında olması gerektiğini düşünmekten kendini alamamıştı. 
« Kulenin dibinde hem Rashas'ı, hem de Guilderhand'i buldu. 
Soylular ve senatörler salona görülmemiş bir aceleyle doluştular. Kule Zeminindeki büyük toplantı salonu meşaleler ve büyülü fenerlerce Aydınlatılıyor, Işıkları cilalanmış altın duvarlardan ve çok e z yerleştirilmiş aynalardan artarak yansıyordu. Toplanan ici derecede renkli ve çeşitli bir kalabalık Bi arların bir bölümü çıplak ayaklıydı, bir kısmı da üzerlerine buruş © hatta kirli cübbeler geçirmişti. 


Söylentiler paylaşılır, sorular sorulur, korkular dile getirilirken 


diye du. Kirli i teri imani lim dm dedi besili bir tüccar, alnındaki teri 


VE Salonda çılgın bakışlarını gezdirirken. 
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, “Bir ordu —ogreler kadar büyük, mavi derili askerler bu'al uzeri Sınırı geçmişler!” Bu da çok sayıda meyva bahçesi sahibi gi : portakal yetiştiricisinden gelmişti. ği 
Bunlara birçok feryat daha katıldı. Hepsinin ortak noktaşı bir ton içermeleri ve emin konuşmalarıydı: 
“Kara Kraliçe'nin flamasını taşıyorlar!” 
“Generalleri bir mavi ejderhaya biniyor!” 

vi “Binlerce birlik... yollarına çıkan herkesi katlediyorlar!” 

Gilthas kürsüye çıkan merdivenleri tırmandı ve endişeli yüzlerin oluşturduğu denize baktı. Elflerin gözleri onunla Rashas arasında gidip geliyordu. İkisi de kalabalığın sessizleşmesi için ellerini kaldırıyorlardı, ama bu hareketleri korku sözcüklerinden oluşan nehri zaptetmekte pek etkili olamıyorlardı. 

Sözcü her nasılsa, sesine tüm salonda kükremesini sağlayacak derinliği getirerek bağırdı. “Oualinesti elfleri! Toplanın ve dikkatinizi verin! Bize gereken neler olduğunu öğrenmektir, bir yığın söylentinin paniğiyle debelenmek değil!” 

Elfler sessizleşip huzursuzca sağa sola bakındılar. Yine fısıltılardan oluşan pesten bir homurtu vardı havada. Ancak bu genelde yarı açık kapılardan hâlâ içeriye doluşmakta olan yeni gelenlere çabucak yapılan — açıklamalardan kaynaklanıyordu. Normalde  Thalas-Enthia'nın 

, toplantılarından özellikle uzak duran bazı gençlerin bile gelmiş olduğu Gilthas'ın dikkatini çekti. Aralarında senatodaki yerinde yalnızca birkaç yıl için kalmış olan genç okçu yüzbaşısı Oueralan ve tanınmış sanatçılarla cam yapımcılarından oluşan bir klanın bayan üyesi olan — Anthelia gibi radikal tipler vardı. Şimdi bu ikisi en az diğerleri kadar ürkmüş görünüyordu. 

“Bu işgalcileri görmüş olan kimse var mı içinizde?” 

“Ben gördüm!” diye çınladı daire şekilli salonun içinde bir s€$. 
Guilderhand sesini yükselterek konuşmuştu. Arka tarafa yakın duruyordu ve ellerini havaya kaldırmıştı; hem küçümseme, hem de sakinleşmeye davet tavrı yansıtan hareketler yapıyordu. 

Lütfen bize ifadenizi verin,” dedi Gilthas çabucak. 

, Casus her zamanki yolculuk giysilerinin içindeydi, çamurlu çizmeler ve lekeli, yırtık pelerin dahil. Yine de kürsü merdivenlerini Sanki oraya en yüksek soylu kadar aitmişçesine çıkmıştı. Kalabalı$ döndü, ellerinin çizdiği bir daire ile hepsini kapsayarak tüm elfler dikkatini kendi üzerine çekti. 


histerik 


© raporlar duyduğumuz savaş, güneye doğ 
© birinin içine Çualinesti'yi almak üzere harekete 


j yaklaşmaktadır. Gece topraklarımızı 
© dikkat çekici bir hızla ilerliyorlar.” 

”  Gilthas bu anlaşılamaz haberi sindirm: 
“aldı. 

EN konusunda ne biliyorsun... kuvvetin yapısı nedir?” 

; ejyonları çok kalabalık, Sözcü Lordum;” di 

© Guilderhand, her ned b ağ 
Gul » ber nedense dalga geçer gibi görünen bir baş eğişiyle > “Liman yolu üzerinde saatlerce önümden geçmelerini ni sıranın Sonu hâlâ görünürde yoktu. Kuvvetin çoğunu oluşturan ğ savaşçılara gelince, daha önce onlara benzer bir şeyi hiç görmemiştim. 
| İn, mavi derili ve neredeyse tamamen çıplaklar, alaylar ve kahkahalarla 
: Savaşa yürüyorlar. Gerçekten de acımasız ve canavar gibi bir halleri var.” 
Peki ya Şövalyeler ve ejderhalar?” 

A Yerde ilerleyen ordunun üzerinde ileri geri uçan kırk ejderhayı gözlerimle gördüm. Hepsi mavi ejderhalardı ve her birinin sırtında zırhlı bir savaşçı vardı. Ejderlerin hepsi disiplinli bir şekilde uçuyor, ihtiyatlı ve tetikte görünüyorlardı. 

; Aşağıdaki Şövalyeler de Solamniya'daki insan savaşçılara o kadar benziyorlardı ki, sanki silah ve zırhlarını dosdoğru oradan edinmiş ği Tabii Karanlık Kraliçe'nin flaması altında hareket ediyor j arı hariç.” 

O nefretlik tanrıçanın isminin geçmesi tüm salonda yeni bir endişe anmasına yol açtı. Guilderhand ise işinin ehli bir hatip gibi 
7 ii fisıldaşmaların dinmesini bekledi. hg 

“olu, ükler halinde ilerliyorlardı. Her biri kırk ya da elli Şövalye'den Non bölük gördüm. Hepsi ağır zırhlıydı, atları bir elfi tek on yla ezebilecek iri, canavar gibi yaratıklardı. Şövalyeler'in j mızrak vardı, bir kısmı da büyük kılıçlar ve kalkanlar alışı Yürüyüşlerindeki düzene bakılırsa, kesif bir hücuma tire; makta hiçbir güçlük çekeceklerini sanmıyorum. Yollarına çıkma 


Böstere, ürlü ezip geçebilirler.” 
: cek her türlü savaşçıyı ezip & a 


eye çalışarak derin bir soluk 


vi Şimdi de krallığımızda, Oualinost'a geliş yo 


155 


mi?” diye sordu Gilthas ısrarla. Böylesi bir felaket fikri kalbini burkmaktaydı. iy : b 

“Tahminime göre yarına dek kentin içine giren köprülere ulaşacaklardır. Ayrıca bu işgalcilerin diğer bir e krallığın batı bölgelerine girdiğini iddia eden gk de duydum. Doğal olarak bu öyküleri doğrulatma imkanı bulamadık. la eme” diye doğruladı Sözcü, canı sıkkın bir ifadeyle. Ah, şu griffonlar neden onları terk etmişti sanki? Bir za manların o sadık kanatlılarının hizmeti devam ediyor olsaydı, hiç değilse şimdi krallık içinde haberleşme imkanının bulunacağını biliyordu Gilthas. Halbuki bu şekliyle körü körüne yol bulmaya çalışıyor, çok geç olmadan bir şeyler yaptıklarını ancak umabiliyorlardı. 

“Seni gördüler mi?” diye sordu genç senatör Ouaralan, Guilderhand”e hitap ederek. “Orduyu gizli bir yerden pa gözetledin, yoksa kılık değiştirmiş olarak ortalıkta mı dolaşıyordun? Mi 

“Ah, büyük lordum, geçirdiğim oldukça zorlu bir devreydi.” diye yanıtladı casus. “Kendimi bitki örtüsü içinde gizlemeye çalıştım, - ordunun geçişini bir süre oradan izledim. Sonunda fark edildim ve mavi savaşçılar beni yakaladı —onlara yabaniler deniyor. Beni o orduya » kumanda eden generali görmeye götürerek dehşete düşürdüler. 

EI£ topluluğundan dehşet ve anlayış sesleri yükseldi, ama Guilderhand ellerini yine kaldırarak sessizlik ve sükunet için işaret yaptı. 

“Generalin huzuruna çıkmadan hemen önce beni Kara Şövalye büyücüleriyle dolu bir araba vagonunun yakınında tuttular. Oradakiler Diken Şövalyeleri'ydi ve gri cübbeler giyiyorlardı.” Casus parlak altından bir Yüzük tutan elini havaya kaldırdı. “Kaçışımı işte oradan Ya bu kuvvetli büyü içeren yüzüğü çalarak, Bu bana nakil 

yusüy'e Kaçma gücü verdi, ben de buraya hemen geri döndüm. Bu iy ya tabii ki ölüm cezasına çarptırılacaktım!” 

z e onda biraz daha hiddet ve korku bağırtıları çınladı. 

ent milislerinin geri kalanını harekete geçirmeliyiz,” dedi 


elleri Şem musuzluğunu örtmeye çalışarak. “Her iki Köprüye de olsunlar!» Şiirin, ilk saldırı ışaretinde Oualinost'u savunmaya hazır 


“Ne van 
© I$€ yarayacak bu?” diye sordu Rashas hararetle ve küçümseyen 


bir tavırla, “gö i 
. ylenenleri Ez va 
Seçecek güçte bir DO mi? Bu önüne çıkan her şeyi ezip 


göndermek mi ialiyordaie Oualinosttaki tüm gençleri ölümlerine 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© Gilthas ilk anda bir şey söyle 
“ döndü. Bir süre hayretle senatöre b kendini konuşmaya zorladı. “Ne y 
Ergoth'a kaçıp otuz yılda ikinci sü 
“ bunu istesek bile tüm kent nü 
| biliyorsun!” 

“Şimdi soğukkanlılığımızı kaybetmenin sırası değil,” dedi Rashas, © yumuşak ve sakinleştirici bir tonda. Sözcü Rashas'ın kendisini heyecanlı bir yeniyetme olarak göstermeyi yine başardığını fark etti. Şimdi de “ kıdemli senatör tüm elf topluluğuna seslenmekteydi. “Bu “Takhisis Şövalyeleri” hakkında başka neler biliyoruz? Kumandanları kim?” 

“Kısa süren tutsaklığım sırasında birkaç şeyi öğrenebildim,” diye açıkladı Guilderhand. “Liderleri şu anda Palanthas'da, Lord Ariakan » denen biri. Onun bir zamanlar Ansalon İmparatoru olan Ejderha Yüce » Efendisi Ariakas'ın oğlu olduğu söyleniyor. Annesinin kim olduğu bilinmiyor, ama tanrıça Zeboim olduğunu iddia edenler var.” 

» “Kara Kraliçe'nin bir yardakçısı yani... Eh, öykünün kendi içinde “ mantık taşıdığını kabul etmek gerek,” dedi Rashas düşünceli bir — ifadeyle, 
© “Bu Kara Şövalyeler'in çoktan Kalaman”ı ve kuzeyin büyük bölümünü ele geçirdiğini biliyorum —hem de kan dökülmeden,” dedi Soylu bir elf. Kuzey kıyısındaki o ünlü kentin yakınlarından çıkarılan , mermerin düzenli ithalatını yapan biriydi. “Kalaman'ın Lord Valisi'nin , koltuğunda kalmasına bile izin verdiler. Şimdi orada ticaret her “ Zamankinden bile daha verimli.” i ALİ 
“Kalamanlılar savaşmadı, öyle mi?” Bu soru, Gilthas'ın Sözcü , tahtına çıkarılmasını reddeden genç ve ateşli elflerin temsilciliğine , Soyunduğu anlaşılan Ouaralan'dan gelmişti. ; Kia vE ye sr om şii ak Solman hel aşı koyduğu Yüce Ermiş Kulesi”nde bir çarpışma sö abii eğer 2 kule kaybedilirse, Palanthas büyük oranda savunmasız « aRcaktır. Sanırım öyle bir durumda işgalcilerin içeriye girmesine izin i#receklerdir. Surlarını bile doldurmaya yetecek birlikleri yokken “ntin yakılmasına izin vermek aptalca olacaktır çünkü. Kalaman”ı ç “Önlerinde kanıt da var, zira Ariakan'ın ordusunun am konduğu e ağ ir diğer elf, “Bunu orada bir ipek üç O8U bir gerçek!” diye bağırdı bir diğ i kini koruyor, Ccan olan erkek kardeşimden biliyorum. Vali mevi : 


Senato da öyle. Hatta kardeşim bu Şövalyeler'in bazı açılardan birer 


yemeyecek denli şaşırarak ona aktı, sonra başını iki yana sallayıp apmamızı öneriyorsun peki? Yine günümüzü mü yaşayalım? Ayrıca fusunu kaçıracak vakit olmadığını 


nimet olduklarını söylüyor. Rıhtımların yakınında hep sorun olu olan hırsızlıkları durdurmuşlar örneğin.” uş 

Gilthas bu konuşmaların gidişini kontrol etmek için bazı adım, atmak zorunda olduğunu hissetti. Dimdik ayağa kalktı ve en sert bakış takinarak gözlerini salonda gezdirdi. “Thalas-Enthia'nın bu işgalciler, Karşı tavrının onları kollarımızı açarak buyur etmek olduğun İN düşünmem gerekiyor şimdi? Belki de onları başkentimize davet edi ticaret ve suç vakalarıyla ilgili tekrarlayan sorunlarımızı çözmeye Yardıy etmelerini ummalıyız, öyle mi?” ) 

Alaycılığı ik ağır ve belirgindi. Ne de olsa Oualinost'un sözi edilmeye değecek bir suç sorunu yoktu, üstelik bu salondaki her bir ef en paragöz insan soylunun bile hayal edebileceğinden daha zengindi Yine de Gilthas'ın küçümseyici ifadeleri sessizlikle karşılanmış, birkaç elf huzursuzca birbirine bakmıştı. 

“En azından bu ordunun lideriyle bir görüşme yapmamız mantıklı olacaktır,” dedi Rashas. “Diplomatik girişimlerde bulunmaktan, niyetlerinin neler olduğunu anlamaktan hiçbir zarar gelmez.” 
Guilderhand'e dönüp devam etti. “Oualinost'a doğru gelen birliklerin başında bizzat bu Lord Ariakan mı var?” 

“Toplayabildiğim bilgilere göre hayır, Saygıdeğer Senatör. Bu ordunun kumandanının adı Lord Salladac. Ariakan'ın en güvendiği astlarından biri olduğu söyleniyor ve Oualinesti'ye yapacakları sefer konusunda ona tam yetki verilmiş.” 

, “Hiç değilse silahlanmalı ve savunmaya hazır beklemeliyiz!” dedi Gilthas, kendi hararetiyle kendini şaşırtarak. Söylediklerini onaylayan 


çok sayıda bağırtı duydu, ama hepsi kalabalık salonun farklı ve uzak yerlerinden geliyordu. 


“Kim kumanda edecek peki?” 
generalimiz olan Palthainon batıda, h 


diye sordu Rashas. “En tecrübeli 
> cali aydut sorununu çözmeye çalışıyor. 
bircok; <5 bitliklerin başına ben geçerim,” dedi Gilhas soğuk soğuk, çok yüzde beliren şaşkınlığı görmezden' gelerek. Buna yetkli olduğunu savunmaya hazır 


lanıyordu ki, R iği biçimde on! 
destek veren sözlerle konuştu, ii ashas beklemediği biç 


a mükemmel önerisi için tebrik ediyorum,” dedi senatör ğrda b ei Süre zarfinda bir araya toplayabileceğimiz kadar ere çağrıda bulunmak ıçın gereken yetkiye sahiptir.” 


“Doğru, evet!» Salonun çeşitli i ikseldi, 
2. çeşitli yerlerind. ları yükse ama genel bir kabul havası yine > yöküü 8 ee bağırtıları yüks 


© o “Amaaynı zamanda gereğinden fazla kan dökülmesinin biri © — “Thalas-Enthia'nın saygıdeğer üyeleri, savaşsız bir çözüme ul ılması 

için gerekli azami şartları göz önünde bulundurmalıdır.” ei Gilihas hayret içinde başını iki yana salladı. “Tek bir ok atılmadan kentin, krallığın savunmasını terk etmeyi kabul mü edeceksiniz?” 

“Bu öneriyi getirmemin tek nedeni, eninde sonunda olabilecek her türlü şeye karşı hazırlıklı olmamızın mantığını takdir etmemdir. Hepimiz genç £ Sözcü'nün cesaretini alkışlıyoruz ve niyetlerinin doğru nedenlere dayandığını görüyoruz. Ama unutmayınız ki, savaş ciddi bir iştir © karşımızdaki ise hükümranlık ve fetih konusunda son derece deneyimli ve © büyük bir kuvvet. Cesaret ve onur her elf için değerli kavramlardır, ama © aplalca kurban vermek kayıptan başka bir şey değildir” © o “Kara Şövalyeler şu anda nerede” diye sordu Gilthas, Guilderhand'e — geri dönerek. Casusun bu acımasız ve pek becerikli saldırganların elinden — nasıl böyle kolayca kurtulduğunu merak ediyordu, ama o sırada bu sorunun yanıtını kovalayacak vakit yoktu. 
© — Güneyyolu boyunca ilerleyip sınırı geçtiler. Şafakta beş milden daha yakına gelmiş olacaklarını tahmin ediyorum.” 

“Öyleyse gerçekten kaybedecek vaktimiz yok,” dedi Sözcü. Tüm gruba i hitaben. seslendi sonra. “Hepinizi eve gitmeye, hizmetkârlarınızı silahlandırmaya ve sonra bizzat silah kuşanmaya davet ediyorum. 
Silahlanmış elflerin toplanacağı yer...” Neresi? Gilthas birden önündeki işin boyunu aştığını hissetti. Silahlı elflerini nasıl bir araya toplayacağını bile - bilmiyordu! Biran için aklına babası geldi ve Tanis*i kuvvetli bir yoksunluk » lygusuyla özledi. Kahraman yarı-elf olsa ne yapılacağını mutlaka bilirdi. 
| “Gökyüzü Salonu?” diye önerdi Rashas kibarca. Önerisi mükemmeldi. 
Ö “Salon? aslında kentin ortasındaki geniş bir meydandı ve hatırı sayılır kalabalklıkıa bir kuvvetin toplanabileceği kadar yer sağlıyordu. 
Evet —salonda buluşalım, haberi herkese yayın!” 
Tedirgin kalabalık dağılmaya başlamıştı, ama Rashas dışarıya rek San önce Gilthas senatörü bir kenara çekti. “Bir mesaj göndermem ki dedi genç Sözcü. Babasını düşünmek iş e RA 
İ bi getirmişti, ilgilenip gerekeni yapmaya kararlı olduğu bir şeyi 


Mesaj mı? Nereye?” diye sordu Rashas. Geciktirilmekten dolayı SIZ olmuştu. 


€mi getirtmek istiyorum. Ülke savaş tehd 


idi altındayken o da 
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Çualinesti'ye gelmeli. Babamın savaşmakta olacağını biliyoruy : annemin vatanına geri dönmesini sağlamak en doğrusu olacak; Güvende olacağı yere, diye ii Gilthas, ama bunu dik 

i i, Zira doğru olmadığını biliyordu... 
ln e ali ia saniye içini düşündü ve sonra başını bi bir tavırla sallayarak Gilthası şaşırttı. Mükemmel bir fikir. Gerç de Laurana'ya haber göndermelisin. Onu hemen geri dönmeş . ardından bakakalan Gilthas, adamın verdiği tepkiyi anlamaya çalıştı. İtirazla karşılanacağını düşünmüş, hatta dosdoğru red cevabı bile beklemişti. Şimdi Rashas'ın bu kadar kolay kabul göstermiş olmasından dolayı tedirgindi. 

Yine de mesajı hızlı biriyle gönderecek, sonra da bir savunma kuvveti oluşturma konusuna eğilecekti. Bir hareket planı kurabilmiş olmaktan dolayı rahatlayan Gilthas, peşinde çok sayıda endişeli elfle — birlikte salondan çıktı. Ancak evine doğru geri dönerken çevresindeki 

maiyetin pek de farkında değildi. Ne giymesi gerektiğini, nereden silah 


bulabileceğini ve bir silahı olsa bile onunla ne yapacağını merak ediyordu. 


Endişelere boş vererek yürümeye devam etti. Kuracak bir ordusu Vardı... ve bu işi tamaml 


amak için önünde yalnızca birkaç saati 
, mevcuttu. 


kuru Kuru 


güldü. “Demek elfler mavi ejderhalara onların çılgınca saldırısına karşı koyabileceklerini 


lere 
€kten 


i için 


gvanoshej israrla. “Babam gibi bazı elfler, Lord 
BTU,” dedi e zorunda bırakmayı başardılar da!” 
i i deren. “O konuda bir şeyler ğmüşiüm aslında." 


12 


Kan ve Şan Dolu Bir Gece 


ar Palthainon'u çamur kaplı bir alanda buldular. Bir ejderhanın 

diği şimşek hem saçını kavurmuş, hem de savaşçı elfi bayıltmıştı, 

€ral bunun dışında zarar görmemişti. 

sim, <aK aynısını üç bölük eri için söylemek çok zordu. Mavi a genimsiler çıkageldiğinde neredeyse dört Yüz elf açıklıkta 

ve <AMıŞ, yaklaşık dörtte üçü ya ejderha soluğuyla, ya da o canavarların 

: binicilerinin kılıçlarıyla katledilmiş... 

ilk , Zca birinci bölüğün elfleri —ki Porthios'un iptal olan pususunun — Ölümcül darbesine onlar maruz kalmış olacaktı — öbür türlüsü 


gerçekleşse ölüm mekanları olacak sık ormanlığa saklanmış ve sağlam kurtulmuşlardı. Kentli elfler onlara saldırmaya hazırlanan okçuların arasın, düşmüşlerdi gerçi, ama orman elflerinin her iki grubu da daha büyük düşmanın çıkagelişiyle öylesine gafil avlanmıştı ki, gelenlerle baştaki anlaşmazlıkları anında unutulmuştu. 

e ki ejderhalar alandaki kasaplıklarını tamamladıktan sonra daha fazla oyalanmamışlardı. Ayrıca kaçakların pusu bölgesinin çok yakınındaki küçük açıklıklarda saklanmış olan griffonlarını da fark etmemişlerdi. Şimdi bu yırtıcı kanatlılar bir araya toplanıyor, Ovualinesti kuvvetinden sağ kalanlar ormana doğru geriye çekilme hazırlıkları için haydutlarla birleşiyordu. General Palthainon hâlâ yarı bilinçsiz ve yönünü kaybetmiş durumdaydı ve bu yüzden tüm elflerin kumandasını Porthios üstlendi. 

“Yaralıları kampımıza geri götürün,” diye emretti. “Generalin olabildiğince rahat etmesini sağlayın, ama fazla vakit de kaybetmeyin.” 
“Lord Porthios!” Bağırtı gökyüzünden geliyordu. Bir griffonun kanatlarının gölgesi bir an için önlerinden geçti. Yaratık Porthios'un önüne konarken, Oualinesti savaşçılarından biri çılgınca el hareketleriyle dert anlatmaya koyuldu. 

“Kuzeyde koca bir ordu var. Tam kapsamlı bir işgal bu!” 

de Kara Kraliçe'nin flamasını mi taşıyor?” diye sordu Porthios şaş a. 

“Şövalyeler ve sıra halinde ilerleyen askeri birlikler —iri yarı, mavi derili yabani yaratıklar, bir elfin kafatasını çıplak elleriyle ezebilecekmiş 


gibiler. Görünüşe göre ejderhalar piyade bölüğü 2 
dönmek için kanat çırpıyor.” 7 kre kallmakzr ii e bu ordunun nereden çıkmış olabileceğini kestiremiyordu, ama ve a eüİeri üzerine yaptıkları saldırı niyetlerini yeterince açıklamaktaydı. 
“Yer birlikleri ne kadar uzakta?” di z 

çalışarak. 


Ye sordu, düşünmeye ve plan kurmaya 


“Otuziki ki e kilometre. Ormandan &eçişleri yavaş seyrediyor, ama bu yöne 


“yorgun elfler serin boğazın derin gölgelerine giren yoldan aşağıya inerken, Süneş batalı epey olmuştu. 

> © Kampageridöndüklerinde, Kara Şövalyeler'in bir başka kuvvetinin “ kallığın doğu ucunu işgal etmiş olduğunu ve hatta şu sıra Çualinost'a yöneldiğini öğrendiler —tabii bu bilgi de doğal olarak Dallatar'ın > Kagonesti elflerinden gelmişti. Uçan keşif kolu Porthios'a sahil boyunca ilerlemekte olan ordunun boyutuyla ilgili bilgi getirmişlerdi. 
” Enaz beş bin askerin neredeyse dosdoğru kampına doğru yöneldikleri anlaşılıyordu. 

” Yaban elfleri yaklaşık elli savaşçı daha getirmişti —aralarında ” Kendilerinden “yiğitler? diye bahsediyorlardı. Bu eklemeyle birlikte * Porthios kendini yaklaşık altı yüz elflik bir kuvvetin başında buldu, ama * neredeyse yarısı eline hiç kan bulaşmamış, Oualinost'un sokaklarından " ve avlularından toplanmış acemi erlerdi. Dahası, o elf askerlerinin gerçekten tehlikeli bir düşmanla kapışmayı kaldıracak çapta olup * olmadıkları konusunda ciddi şüpheleri vardı. 

Kaçak lider bir hareket planı oluşturmak amacıyla, kamplarının “ merkezindeki ateş çukurunun çevresinde Dallatar, Samar ve Targualan “ile buluştu. Isınmak için yalnızca dumansız kömür kullanıyorlardı, zira ejderhalar söz konusuyken kamuflaj ve gizliliğin çok daha fazla önem kazandığını biliyorlardı. 

» “Burada kalıp bizi teğet geçmelerini umabiliriz, veya kampı toplayıp taşınabiliriz,” diye başladı Porthios. “Ya da inanılmaz dezavantajımıza karşın çarpışmayı göze almaya kalkışabiliriz. Bunu hep birlikte belirlememiz gerekiyor. Benim kendi başıma karar Verebileceğim bir şey değil bu.” 

“Ben pusu kuralım derim,” dedi Samar. “Bunu beklemiyor he İlerlerken onları fena halde gafil avlayıp sonra griffonlarla i 1liriz.”» 

“Benim yiğitlerim ancak yerde savaşmayı bilir,” diye belirtti ; tar. “Yıllar içinde griffonlarla dost olduk, ama onları savaşlarımıza Okmadık, Kendi seçimlerini yapmakta özgür olmalılar.” ji b ann bana, bu griffonlar kiminle müttefik olacaklarını özenle vi dedi Targualan. “Thalas-Enthia emir Verip Aa ola <1temi'ni hapsettirdiğinden beri Oualinesti elflerine yardımcı yl reddediyorlar.” lan olan e de olsa,” diye araya girdi Porthios, “grubumuzun Ee, Yüzden biraz fazla griffon var yalnızca. Hepimizi birden 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taşımak için yeterli sayı değil bu. Eğer savaşa tutuşursak, üçte ikisi yerde savaşmak zorunda kalacak.” 

“Yine de tek yol pusu,” dedi Samar ısrarla. Onları ilerlerken bastırıp sonra ormana geri çekilmeliyiz. O yabanileri izledik. Tik ogreler gibi hareket ediyorlar, öyle ki bir elfi sık ormanlıkta asl, 

akalayamazlar.” 
ve ei dedi Dallatar ciddiyetle. “Onlardan öylece kaçamayız ayrıca ormanlarımızı savaşmadan ellerine teslim etmeye » elvermez. Biz yaban elfleri çoktan karar verdik işgalcilere saldıracağız, © Geri kalanınızın ne yapacağı sizin kendi kararınıza kalmış.” 
“Cesaretinizi takdir ediyorum,” dedi Porthios, aynı samimiyetle, “Ve bizimle kalmanızı özellikle öneriyorum. Eminim birlikte kalırsak, © herhangi bir bölümümüzün tek başına yapabileceğinden çok daha kuvvetli bir darbe vuracağımızı görüyorsunuzdur.” 

“Demek siz de savaşmaya kararlısınız, öyle mi?” diye sordu Kagonesti reisi. 

— Porthios arkadaşlarına baktı. Samar kısaca başını salladı; o zaten 


fikrini daha önce belirtmişti. Targualan derin bir soluk aldı, sonra konuştu. 


KuVVetimizi, 


i düşmana saldırmış olduklarını bilecekler» 


Peki ya yaşlılarla küçükler?” diye sordu Dallatar. “Kural olarak “5 e yüreklilerin yanında savaşmazlar.” 
İk e Alhana ile Silvanoshej»i düşündü. Keşke bebeğim barış önc de doğmuş olsaydı, diye geçirdi bir an içinden. Sonra böyle eyrek Iduğ i. “Bizd de savaşmazlar;” diye yanıtla <i olduğunu fark etti. “Bizde 


amptan olabildiğince uzak tutmamızı tavsiye 


edi 4 va 
Yorum. Belki bu boğazı güvende tutabiliriz. Eğer kötüsü 


| böylece 
gerçekleşirse yeni anneler çabucak uzak 


» Yaşlılar ve çocuklar yenilgimizi öğrenecek 


“ “Delilik bu! Bahsettiğiniz bu çılgınca fikirler de nesi?” 

” Hesap soran ses karanlıkların içinden yü iş 

Oualinesti Generali Palthainon, kasim a bandajlanmış bir halde, sarsak adımlarla ortaya çıktı. Elini kolunu Sallıyor, kocaman açtığı gözleriyle bir elften diğerine bakıyordu. 

— “Onların ejderhaları var —herhalde hepiniz gördünüz! Bölüklerimi parçalara ayırdılar, bizi neredeyse son elfe dek yok ediyorlardı! Tek çözüm ormana girip kente geri dönmeye çalışmaktır. Oraya “ulaşabilirsek, sonra barış çağrısında bulunabiliriz!” 

© Dallatar, Çualinesti generaline pek de saklayamadığı bir horgörüyle #baktı. Porthios yüzünü ifadesiz tutmayı başardı, ama ayağa kalktı ve “kentten gelen askerlerin kumandanına, alçak çukurdaki ateşin başında “Kendilerine katılmasını işaret etti. 

* “Yaralandıktan sonra toparlandığını gördüğüme sevindim,” dedi “kibarca. “Ama bilincini yitirmiştin. Belki de askerlerinin yarısından “fazlasının saldırıyı sağ atlattığının farkında değilsindir.” 

” “Sağ mı atlattılar?” diye sordu general. “Nasıl?” 

© “Ormanda bizimle birleştiler,” dedi Samar kısaca. “Görevinizin bizi 


Kari 


s avaşçılarınızın çoğunun hayatını kurtardığını düşünebilirsiniz.” 
© “Delilik!” diye cırladı Palthainon yine. “Ben —ben Oualinesti kuvvetlerinin yasal biçimde atanmış kumandanı olarak sizlere emrediyorum, bu çılgınlığa derhal bir son verin!” i İçinde yükselen bir hiddet dalgası Porthios'a tüm kibarlık 


” dedi Porthios, fena halde horgörü 


“G ki, or 
Ri aldırmak için görevlendirilmiş 


ü bir s gi in peşine düşüp Si ; 
Mi un Ayrıca bu görevde fazlasıyla başarışız oldun. Bölüklerini pusu için mükemmel bir yere Bein Eğer mavi ejderhalar çıkagelmemiş olsaydı, ein e ii 
İk caktmızl Şimdi de her vatansever elfin ancak ihane adlandıracağ ikler öneriyorsun!” eğ 

Asıl a KA diye tısladı yane ki 
Anlaşılan hayatının o kadar da tehlikede olmadığına Kar : 


small 


“Burada, ormanlarda  saklanıyorsun, vatansever. elf tüccarların, 
hakkaniyetle Kazanılmış mallarını çalıyorsun! Hangi cüretle kalkıp 5 

Porthios yıldırım hızıyla elini kaldırdı ve generale vurdu. Palthaing, darbenin şiddetiyle kendi çevresinde dönüp yere kapaklandı. 

“Bana saygısızca dil uzatmaya kalkışmayacaksın, diye gürle di, sinip kalan elfin tepesine dikilerek. “Herhangi bir şeye nasıl Cüret ettiğimi sorgulamayacaksın. Kendi hükmünü kendin imzaladın e Daha büyük bir tehlike olan Kara Şövalyeler'e karşı seni bir mütteği; olarak görmeye hazırdım, ama şimdi bana ancak rezil bir ödlek gibi görünüyorsun. Bundan sonra sana bir tutsak gibi davranılacak, ki o bile hak ettiğini düşündüğümden daha onurlu bir durum, 

Palthainon sanki konuşmak istiyormuş gibi baktı, ama sonra yutkundu ve söyleyeceklerini bir kez daha düşündü. 

“Muhafizlar!” diye bağırdı Porthios. Çok sayıda savaşçısı koşarak “geldi. “Bu elfi sıkıca bağlayın, hem ellerini hem de ayaklarını, sonra da “onu bir ağaca bağlayın. Başında devamlı nöbetçi istiyorum!” 


» dikkat dağıtacaktı. 

Emrindeki elfleri görüşmek için o anın 
© Çualinesti elfleri 
Palthaino iy 


on'un emri İ kamptaki tüm elfler dikkatle e olan savaşçılara yönelikti, ama “öneriyorum imdi, bu ge 


dukça kalab 

a bizler elf abalık ve arala ii 

le edeceğiz. ça çılarıyız ve kendi dümen SE a 
: TUM) 

ek Zorunda galcilerin ep 

Çualinestirnin, il wi çıkaracağımıza e sa 

iğIZ. “Yle rahatça ele geçirilecek bir ülke 


ndeoiş 


i 


Aramızda bunun felaket anlamına gelecek bir hareket olduğunu düşünen en az bir kişi var. Ona eğ orada işgalcilerle barış yapmaya çalışmamız gerekiyor. Bu barış karşılığında neler ödemeyi düşündüğünü belirtmedi... hazinelerini mi? 
Kadınını mı? Kim bilir —ve kimin umurunda? Benim tek bildiğim ” böyle bir seçeneğin bana fazlasıyla itici geldiğidir. 
Ama şunu da biliyorum: General Palthainon'u kente geri dönmesi ve hayatını kurtarmak için gerekli cördü serbest bırakmayı düşünüyorum. 


uk çekti. Muazzam bir kumara elfleri doğru tahlil etmiş olmaktı. 
nmesi için eşlik etmek isteyecek herkese bu firsatı veriyorum... barış görüşmeleri için veya o yolun sonu her nereye gidiyorsa onun için. Geri kalanınızdan ise kılıçlarını bilemelerini ve ruhen hazırlanmalarını istiyorum. Sabah olduğunda savaşmaya gideceğiz.” 
Birkaç dakika enine boyuna düşündükten sonra, yalnızca — Palthainon'un kendi bölüğünden iki düzine kadar elf boğazdaki çeteyi terk etme yönünde tercihte bulundu. Kaçak lider bu elfleri güneydoğu yönüne doğrulmaları için kamptan muhafizlar eşliğinde gönderdi. 
» Kılıçları ellerinden alınmıştı —“Kimseyle savaşmayacaksınız ne de olsa,” demişti Porthios karşı konulmaz bir mantıkla— ama av için » Yayları ve birkaç oku onlara bırakılmıştı. ir Kamptan çıkarılırken general yeni bir orduyla geri dönmek konusunda birkaç tehdit savurmaya çalıştı, ama kaçaklar sözlerini Siratna gülmek suretiyle etkisizleştirdiler. Güçlü bir Kagonesti « muhafızı bu mülteci elflerin ilerlemeye devam ettiğinden emin olma i in üstlenirken, Porthios diğer şefleriyle buluşarak Kara Şövalyeler'e ç Saldırı planını görüşmeye açtı. ME mağ e e ayrıca kendi askerlerimizin Be 
— aniyoruz,” diye başladı, Dallatar, Targualan ve Samar can e , Ünlerken, “Kara Şövalyeler'i ilerlerken vurup sonra e Ri bir 
| a polmamız önerildi. Bu başarı şansı olan bir taktik, ama benim 
» daşka öneri ” , 
Bip eme samimi bir merakla, “Senin savaş planlarının İn 5 ee 


girmek üzereydi şimdi. Tek umudu bu 
“Aranızdan generale kente dö 


. det 


derim ki kamplarını şafaktan önceki sessiz, MR Lİ basalım, Yorgun ve hiçbir şeyden şüphelenmedikleri e a o pcaklardı, hatta birçoğu derin uykuda yakalanacaktır. Hem Me izler de karanlığın örtüsü altında kaçışımızı daha rahat Gi iz Böylece karar verilmişti. Baskın bir sonraki gece yarısı için 


planlandı. 


© Kara Şövalyeler askeri disiplinle ilerlemekteydiler. Ormandan onlar gizlice izlemekte olan elfler, Porthios'un önerisinin isabetini kısa Zamanda etmişlerdi. At sırtındaki ön gözcüler sıranın başını çekiyor, mavi derili abanilerin oluşturduğu çarpışma bölükleri geniş bir alana yayılmış halde “ilerliyordu. Bu yüzden elfler pusuya kalkışmış olsaydı, daha düşman — gücünün asıl gövdesi menzile girmeden çok önce fark edileceklerdi. 

— Dahası, mavi ejderhalar ilerleyen kafilenin önünde ve yanlarında geziniyor, hemen çağırılabilecekleri bir uzaklıkta kalıyorlardı. 
« Herhangi bir saldırı kuvveti o kocaman, ölümcül ejderlerin yıldırım 

saçan soluğu ve ezici ağırlığıyla fena halde hırpalanırdı. 
Tabii ordunun gece kuracağı kamp da öyle çok kolay bir hedef “olmayacaktı. 


Ormanların içinde sessizce, görünmeden hareket etmek konusunda 


ustalıklı elfler olan Kagonestililer, düşman kuvvetine yakın duruyor 


yüzden az elf bulunuyordu. Ş meyecekler,” diye haber gönderdi a yaklaşırken. “Kamplarını geniş, dik eteklerine kuracaklar» 
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arkayı oluşturuyordu. Griffonlar da uçuş ihtimalini yok etmek için onlarla birlikte yerde 


“Yeterince yok,” diye yanıtladı Kagonestili, “Olanları da sessizce 


“Pekâlâ.” Kara elf yukarıya baktı ve daireler çizmekte olan ederhanın gölgemsi bedeninin, soluk bir bulutun içinden geçmekte — Olduğunu gördü. 
© “Gökyüzüne yükseleceğiz ve aynı anda şuradaki uçanı yakalamaya © çalışacağız.” ie 
Savaş planının geri kalanı, arazinin durumu ve Kagonestililer ile iyi €ğitilmemiş Oualinost acemilerinin relatif yetenekleri göz ei - alınarak hemen orada oluşturuldu. Neyse ki bu elflerin her bi ir , Parça çakmak taşı ile çelik bulunuyordu, ki slm in siasında gerekecek ana maddeler bunlardı. Yaban el m ei İarekete geçti. Kara Şövalyeler'in gece nöbetçilerini a ia gibi güç bir işe koyulurken doğal gizlenme yete 


» Süveniyorlardı. ğ sıldı. İki 
“ceyarısına doğru geri kalan elfler de Y em e . 
 SUP ormanın içinden geçerek tepenin e Taveliğeğii askeri , Yöhelirken, Porihios ve daha önceki iki yüz 


e elukurmaksiçii bekledi. 
onlarla birlikte saldırının son bölümünü vi geçmekteydi, ama 


iki i l ibi yavaş yav saldırının b ni Dini BK lardı. ç gerin geldiğinde 
” emli bir parçası dı, zira her grup kendin. r verdi ve tek bir a Kalçası Idiğine kara öladı. Beyaz 


- kanatlar açıklığın üzerinde çırpılmaya koyuldu. Vahşi grifon) oluşturdukları kümenin içinden yükselip kendilerini ve biniciler, göğe taşırken, Porthios'un aklına bir an için tersine yağan bir ka, 

.firtinası görüntüsü geldi. 

Ağaçların tepesine vardıklarında elf kafilesi uzun bir sıra 

. oluşturarak hızla Kara Şövalyeler'in kampından uzağa uçtu, Porthioş 

“© (takımı gittikçe daha yükseklere çıkarırken, bu gece ayışığı olmadığı için minnet duydu. Köpüksü bulutlar çevrelerinde sürüklenirken 

“yıldızların çoğunu da örtmekteydiler, ki prens bunun da elflere ava 

sağlamasını umuyordu. : 

“ Sabit bir hızla yükseklik kazanırlarken, Porthios uçan kafileyi geniş 

bir bulut kütlesine getirdi. Bunu işgalcilerin görüş alanı dışında kalmak in bir örtü olarak kullanıp yukarıya doğru hızlı bir helezon çizdiler ve 

munda yönlerini düşman kampına çevirdiler. Nöbetçi ejderhanın onoton biçimde tekrarladığı helezon uçuşunun çok daha üzerinde bir yükseklikte uçmaktaydılar. Tam bir sessizliği koruyarak gittikçe daha yakına doğru kanat çırptılar. Arada yalnızca kendileriyle Kara Şövalyeler arasında bir veya daha fazla bulut tutmak için sağa sola kayıyorlardı. 
Sonunda kaçak prens ve Stallyar bulutların arasındaki bir boşluktan çıktı ve çok aşağıda büyük bir mavi ejderhanın siluetini gördüler. 
© Kanatlarını tembelce açmış, omuzlarının arasındaki eyer üzerinde 

— Oturduğu karanlık dış hatlarından ancak görülebilen bir binici ile birlikte havada süzülmekteydi. Hem ejderhanın, hem de Kar 

Şövalye'nin dikkatleri aşağıya çevriliydi, ki Porthios da işte bunu 

umuyor, hatta tamamen buna güveniyordu. 

a Griffonlar kanatlarını toplayıp liderlerinin peşinden birer birer 

“ pikeye geçtiler. Porthios sessiz bir hareketle kılıcını çekerken, planı 

j herhangi bir elf kadar iyi bilen Stallyar canavar ejderin boynunu 

» hedefledi. Rüzgâr ıslık çalarak geçerken prensin tenini tırmalıyordu; 

 Porthios şövalyenin çok geçmeden kendisinin gelişini duyacağından da 

“kesinlikle emindi. Ancak hedef bir yandan büyürken, hatta ejderhanın 

“çık kanatları prensin görüş açısını boydan boya doldurur hale geldiğinde bile, hem ejderhanın hem de binicisinin dikkatleri hâlâ 

altlarındaki sessiz, karanlık tepenin üzerindeydi. 

li İki kanatlının sarpışmasından hemen önce Porthios eyerind& 

lp atladı ve ejderhanın sırtına sert biçimde iniş yaptı. Stallyar'! 

e e 

sun çeşitli nesillerden en ustalıklı 


ntaj 
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> Porthios'u geriye, ejderhanın sırt kemiği boyu 
K izerine doğru gönderdi. Tam o anda ejder da tepe üstü dalışa geçti ve * eli, deriden oluşan geniş bir kanada doğru kaydığ 

Çılgınlar gibi uzanarak tutunabileceği herhan 
> çalıştı. Parmakları Şövalyenin eyerinin arka tara 


kılıcı havayı vahşice yardı. İki silah buluş 


adamın zırhının göğüs parçasından içeriye geçtiğini, sonra kıkırdağı, eti * vekemiği kestiğini hissetti. i 
Şövalye en ufak gürültü çıkaramadan devrilip gitti, sonra diğer “griffonlar de dalış yaparak yanlarından geçmeye başladılar. Elf kılıçları “ederin kanatlarını paralıyor, esnek boynundan pullar koparıyor, “ butlarına, böğrüne ve kuyruğuna derin yaralar açıyordu. Hâlâ eyere utunmakta olan Porthios öne doğru eğilip kılıcını yaratığın omuzlarının arasına dikine sapladı, ejderhanın kasılarak çırpındığını hissetti. Elfler gözleri kocaman açılan koca ejderhanın çenelerini, Yaratık Porthios'u ısırmaya kalkışırken imkansız bir açıyla dönen Soynunu izlediler, si 
© Ama Sonra, Bellaclaw'a binen ve elinde ince ER bir Me AĞI taşıyan savaşçı-büyücü Samar yetiştiilSes > Pal <derhanın, boynuna gömüldü, derinlere ilerledi, ne il ii e redeyse koparacak noktaya geldi. Porthios'un üzerine EEE kanın dü Ve prens, canavarın boynundaki derin yar: 

arak aktığını fark etti. lan öfkeli 
Ejderha si böylece öldü; ilk ane hızla s ci 5 om ER isle, a rem a Demi lar 

Salandılar. Kılıcını kınına sokan P: orthios kendini dalıp yanından lat, ol daireler çizdi, Stallyar catıp 

arı bacakları havada 


izel 


4 EE 


geçerken onun dizginlerini yakaladı. Kendini eyerin üzerine çeke, 

ayaklarını üzengilere geçirdi ve canlandırıcı bir neşe duygusuyla Pre bakındı. Diğer griffonlar da onunla birlikte dalıştaydılır e toparlanmıştı, ama düşüşleri ölmüş ejderhanınki gibi hızlı değil; (lar 

Yine de tepe üzerindeki kamp altlarında büyüyordu şimdi. Gil. 
ağaçları tarayan Porthios bir alev parıltısı gördü, ardından çok Di parlak nokta kuru ormanlarda dans edip parıldayan canlı kilan misali beliriverdi. Alarmların yükseldiğini duydu, uyanan karmaşy; ci hareketliliği gördü, saldırının zamanlamasının mükemmeler uygulanmakta olduğunu anladı. 

Ejderhalar kükrüyor, şövalyeler uyku tulumlarından çıkıyor, hızla silahlarını kuşanırken homurdanıp küfrediyorlardı. Mavi ejderhalar tepenin zirvesine toplanmış, sabırsızca soluk verip homurtuler çıkarıyorlardı. Porthios'un görebildiği kadarıyla hepsinin tüm dikkati, tepenin bitiminin üçte biri uzunluğunda bir yay çizecek şekilde yakılan ateşlere odaklanmıştı. 

F Avlanmış olan ejderha, ordunun yabani savaşçılarının kurmuş 

olduğu bir kampın orta yerine düşüp çakıldı. Mavi derili yaratıklar öfke — ve şaşkınlıkla bağırıp uludular. Hatta bazıları yaratığın ölü olduğun idrak etmeyi başaramamış, cesede koca mızraklarını batırıp kılıçlarıyla » keserek saldırmaya koyulmuşlardı. 

Sonra griffonlar ejderha kampının ortasına ölümcül bir dolu misali ağmaya başladı. Birden bir yıldırım çakışıyla gece bölündü, ancak ik ıŞ saldırganları vurmaksızın geçmiş ve bir başka mavi ejderhaya abet ederek böğründe derin bir yara açmıştı. Porthios kılıcını Stallyar”ın eyerinden çekti, iki eliyle koca bir kılıcı kaldırmaya kalkışan Şövalyeyi bununla yere devirdi. Gümüşi griffon dörtnala öne atıldı, Dir ejderhanın kanadını keskin gaga ve pençeleriyle dalarak yırttı. Elf , <omulanı keskin çelik kılıcı savurarak kanattan bir parça daha kopardı. 
j Öle şi muazzam pençeleri toprağa şiddetle indi, ama le e 

çekilmiş ve kıl payı kurtulmuştu. Stallyar içgüdüsel olarak a 


« Yana kaydı ve bir an sonra çakan bir şimşek geceyi ha yi yırttı, 
Çatırdayarak uzandı Kl z 


1, elfin ensesindeki deriyi kavurdu. Porthos Kii acak olan şimşeğin öldürücü etkisinin pim kliyordu, ama ejderhanın dikkati diğer gr! ii eni anatlarına, böğrüne, kuyruğuna zarar veren Y 


bir 


saldırganlara 8 pi . il : imdi. 
Stallyar 1 al için sağa sola yetişmeye le 5 


larını açıp hızla yükseldi, ama o sırada Porthio$ 


” başka griffonun kanadının hasta edici örüntüsü a gövdeden koparılıp firlatılmış olan Ena sin beamakimseei e © yüzmekteydi. Bir elf acı bir çığlık j j savaşçıyı ısırarak iki kanlı parçaya 
© Ancak ejderhalar ve şövalyeler de ulu j Griffonun yolunun üzerinde bir a eğildi, tek bir acımasız ısırıkla ada 
© taraftan bir başka Şövalye saldırdı, 
> ve kılıcının çelik bir başlığı delip 
© hissetti. Adam bir çığlık atarak öte 


Şimşeğin havayı yaran kıvılcımlarının etkileri sürüyor, tepenin üzerinde ateşlerinden sıçrayıp çılgınca 
» çırpılan kanatlarla yelpazelenen başka kıvılcımlar, toprağa düşüp kuru çalı © tutamlarını ateşe vermeye başlamıştı. Ejderhalar hâlâ kükrüyor, ötede > beride muazzam pençelere veya sürüngen çenelerine yakalanan griffonlar © acıyla çığlık atıyordu. Bedenler yerde kıvranıyor, insanlar ve elfler acıyla » inliyordu. Toz içindeki tepe üzerine yayılan korkunç seslerin kaosundan, — parıltılı alevlerden, berbat görünen yaralılardan oluşan sahne, kabustan » farksızdı. Nereden geldiği belli olmayan sıcak bir rüzgâr esti, küçük alevlerini öfkeyle yanan ateşlere çevirdi, havaya kalın bir toz tabakası kal- 
» dirarak ağızların, gözlerin ve burun deliklerinin dolmasına neden oldu. 
Eyerinden düşmüş bir elf Porthios'un yanından geçerek yere © devrildi, hemen ardından onu sokmaya çalışan bir yılan gibi kovalayan » bir mavi ejderha kafası belirdi. Prensin kılıcı inerek ejderhanın patlamaya hazır burnunu oydu, ama yaratık ısırma hareketini yine de 

adı ve kaçan elf ikiye bölündü. Ejderha avını silkeleyen bir « Köpek gibi başını iki yana salladı, o arada Porthios yukarıya doğru kılıç » Sallayarak ejderhanın mavi pullu boyunda derin bir yarık oluşturdu. 
unun üzerine ejder kendini şaşkınlıkla geri çekti, kanlı çenesiyle yeni ir darbeye hazırlandı. 

Yan taraftan bir başka griffon dalış yapıp canavarın suratına e Wrhios eyerinden kayıp inen Samar”ın, atlayışının sonunu e e da bitirerek mızrağını derinlere sapladığını gördü. Da e sayıda griffon ejderin suratını tırmalayıp gagalarken, ikilisi id Saldırdı. Preng keki silahını pullu göğüse sapladı, tüm gü çüyls Gi fevirdi. Buz gibi kan Porthios'un üzerine fişkırırken koca sürüngenimsi 


Sılıp titredi , Sonra öne doğru yıkıldı. 


ii şerken koca yılan ölüsünü 


Porthios'un ayağı iye Omuzlarını kavrayan güçlü gırlığı üzerine düşm er e leman gibi tekmeler atti, canavarın bedeni iyice ÜZETine 


e Ipayı kurtulabildi. a lr e kendisini bırakırken, sonra dönüp tam o Sırada 


Saldırmakta olan bir Şövalye'yi karşıladı. “Bu hayatımı ikinci kurtanşış oldu.” dı, çünkü o Sırada saldır iğer elf yanıt verecek firsat bulama 2 er akl ed vahşi besini savuşturmakla m e il AN acı ifadesiyle çarpılmıştı, öyle ki Por ii Si Il zi ölen “ejderhanın binicisi olup olmadığını merak ali ae NI öfkesini iyice arttırmış olmalıydı, Zira ikinci arbesi Samar' ın mızrağının elinden uçmasına neden olmuştu. Sadık Silvanestili geriye doğru düşerken Porthios yan taraftan saldırıya geçti, adamın böğrünü deldi sonra kalbi civarındaki kan damarlarını kesmek için kılıcını yukarıya doğru itti. Şövalye sessizce ejderhanın. ön bacağının üzerine düştü, ılık kanı mavi ejderhanın parçalanmış göğsünden hâlâ akmakta olan soğuk sıvıya karıştı. 

Bir şimşek havayı yardı, Porthios'un dümdüz yere yapışmasına ve bir griffonla sürücüsünün kavrulmuş et yığınına dönüşmesine neden oldu. Kuru rüzgârın uçurduğu beyaz tüyler, yanan ateşlerin ışığında parlayarak, aldatıcı bir yumuşaklıkla yanlarından süzülüp yere indi. Bir başka ejderha atıldı, bir elfi ve bineğini yere fırlatmak üzere yüklendi 


Ve yer sarsılır gibi oldu. Vahşi ısırıklar ve alayan pençelerle k in anında kanlı et yığınlarına çevirdi ii a 
© “Çekiliyoruz!” dedi Porthios. Eid. ni kanlıklı siyrıldıklarını ve artık elf a e izl 


i saldırganları temi için sistemli biçimde çalışmaya başladıklarını fark e mizlemek için sistemli biçimi 


i bi tüm elflerce tekrarlandı, savaşçılar 

» Sifon Kanatları kuvvetli aslan bacaklara kalkışta 

inip kalkmaya başladı. Bazı elfler başlarının 

> mii, ok üstüne ok atmaktaydılar. Duyarlı 

i mi Mai takılmmasından önce Saldırı kuvvetinin 

MMUİSUZCA uğraşıyorlarg,  amasına Yetecek süre kazanmak İçin Stallyar» 

bir Ve » runa atlayıp dizginleri kavradı, sonr? 

da, bir kolu dümesine acı dolu bir inleme duydu. Aşağıya 

sinden kopmuş olduğu. halde umutsuzca 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z 


e rinin üzerine kalkmaya çalışan bir elf Savaşçısı gördü. Komutan 


sağlam kolundan yakaladı, griff 


a onun omuzunun üzerinden 


eçirerek çekti ve sessizce Stallyar”ı p Ek bir ağırlıkla yüklenmiş olan griffon, dosdoğ 


kenardan atlayarak kendini boşluğa bıraktı, içine düştü. Beyaz kanatlar anında açılarak hava akımını altına aldı. 

Sonra sık sık hem kendisinin, hem de binicisinin hayatını kurtaran keskin içgüdüleriyle, Stallyar aniden, sertçe yana yattı ve dalışa geçti. 
Porthios bineğinin omuzlarının üzerine eğilip kendini yapıştırdı, bir şimşek başının üzerindeki havayı yakarak geçerken o yaralı elfi her iki eliyle de sıkıca yakaladı. Kavuran sıcağı ensesinin gerisinde hissetti, griffon uçuş açısını yeniden düzeltirken ona sanki dünya çılgınca çarpılıyormuş gibi geldi. Derken tepenin Zirvesi tamamen arkalarında kaldı. Bir şimşek daha fırlatıldı, ama onlara ulaşamadan cızırdayarak yokluğa karıştı. 

Yükseklik kazanmak için çaba harcayan Stallyar geniş bir daire çizdi, sonra tepenin dibindeki ormanlardan yükselen kalın bir duman tabakasının içine daldı. Yakıcı sıcağı boş verip, gözlerinde oluşan yaşlardan kurtulmak için onları kırpıştıran Porthios, kanatlı yaratık koca duman bulutunun öbür tarafindan çıkarken aşağıya baktı. 

Kagonesti saldırısının büyük bir yangın başlatmış olduğunu gördü. 
Griffon süvarileri gibi o elfler de geri çekiliyor, ama ardlarında tam bir kaos bırakıyorlardı. Bağırıp çağıran yabaniler ileri geri koşuşturuyor, tenlerini dağlayan alevlere sopayla vurmaya çalışıyor, dans edip 


— Manzaralı el ke 
> Ya anil 


Tepenin diğer tarafında, hücum Kuvveünin üçüncü kolu epei 


ki Oualinesti acemileri, sayılar |, le e ilim el, bir şekilde, kaş haydut En k saldırıların başlamasını beklemiş ve ondan Sai kalanına yapı e rdi. Birkaç noktada ateşler yanıyor, yıkıntıla, harekete la abani, ölü olarak yatıyordu. Sırtlarındaki oklara ye ii vi vir Di bu bölümünün —ıpkı planladığı gibi ie enik dığı, dikkatleri diğer iki saldırıya çekilmişke, nazırlıksı ; 
vi kp e üzerinden uçmaya başladı. Porthigç 
EN ayl şekillerin uçtuğunu gördü; tepeden kaçmış olan diğer Oualinesti askerleriydi bunlar. Sabahın e Dasıl bir maliyet çıkaracağını düşünen elfler, ormanin ei eki buluşma yerlerine gitmek için Kara Şövalyeler den uzaklaştılar. 


5 


“Demek bu yüzden o kadar öfkeliydiler; ” dedi Aerensianic, yerleri sarsan kıkırtılı bir kahkahayla. 


“Kim?” diye sordu Silvanoshei. 


“Mavi ejderhalar. Ertesi gün hışımla sahilden bu tarafa geldiler Yıldırımlarıyla ağaçları uçuruyor, elfleri bulabilmek için ellerinden geleni yapıyorlardı. Keyifleri de olabildiğince kaçıktı.”” 

“Senin inini buldular mı?” 

“Aslında aralarından biri burnunu bu tarafa soktu gerçekten... ama ilk kavisten öteye geçemedi. Ona sıkı bir zehir bulutu gönderdim, o da geldiği gibi geri döndü. Tabii giderken hiç de dostane sayılmayacak bir takım Şeyler söylemeyi de ihmal etmedi. ” 
kk başka mavileri de alıp tekrar gelmedi mi peki?” diye sordu 

“Kesinlikle Sayıca üstünlerdi, öyle değil mi? ” i ğ Doğru... ama sanırım o ela mağ a düşen topr. aklardai 

ir konuyla ilgilenmek durumundaydıl. İ inin bulunduğ! 
yerde yani,» ayaılar.. elflerin kentinin 


Utanç ve Gözyaşı Dolu Bir Gün 


em çökerken, asker toplamak için geçen bir günün ardından Şövalyeler'in işgaline karşı 


Gil 

ay i Oualinost elflerinin kentlerini Kara 
Ann 4 isteğine ve yürekliliğine sahip olmadıkları sonucuna vardı. 
so Sine Oualinesti'ye gelmesi için yalvaran bir mesaj gönderdikten üni evden eve ziyaretle ve kentin ana cadde Kay kader, <sle adam toplamakla geçirmişti. Çoğu zaman elfler ke 


Yapan ne olacağına dair endişeleriyle, bede ee gi için N ecekleri h ibi ok daha fazla ilgiliydier. 
j Dz erhangi bir şeyden ÇO gâr gibi yayılmıştı. SÖZCÜ, 


Abi işgal söylentileri de kentte ruz. 


çok 


sayıda panikleyen kişinin sorusuyla, korunma talepleriyle VE histeri dönüşmeye yatkın bir korkuyla karşılaşmıştı. Gittiği her yerde halk; değerli eşyalarını saklamakla, güzel karılarını Ve gelinlik kızları, çirkin birer kocakarı kılığına sokup gizlemekle uğraştıklarını gördü, Neredeyse tüm elfleri.: düşüncesi, eğer Kara a nin Orasu kent, yaklaşıyorsa Oualinosttun düşmesini önlemek için hiçbir Umut gı şeklindeydi. ; 
tt halâ ülkesinin onurunu taşıyan Ve Kıynn tarihindeki elf varlığının duyarlığına sahip bazılarının da bulunduğu birkaç kişi, Gilthas'ın işgalcilerle mücadelede kendisine katılmaları Önerisini borgörüyle karşılamıştı. Hatta bir tanesi, genç Senatör Çueralan, “ neredeyse yüzüne tükürmüş, genç Sözcü'nün Çualinesti. tahtına oturacak onurdan yoksun olduğunu ve bu haliyle kentin askeri liderliğini de üstlenemeyeceğini iddia etmişti. Oueralan bunun yerine ailesi ve ev hizmetkârlarıyla birlikte ormana kaçma planları kurduğunu bildirmişti. Orada işgale elinden ne gelirse onu yaparak karşı koyacaktı, 

Utandırılan ve aşağılanan Gilthas, genç soylunun yüksek kaleli kristal malikanesinden çıkarken neredeyse ağlayacak gibiydi. Onu nasıl bu denli yanlış anlayabilirlerdi? Bir lider olabileceğini göstermesi için ona bir şans tanımayı bile reddetmelerinin nedeni neydi? 

Gerçekten de eline bir kılıç alıp Gökyüzü Salonu'nda Sözcü ile birlikte toplanmak isteyen neredeyse hiçkimse çıkmamıştı. İşte şu anda, güneş batarken, belirtilen toplantı saatinde, yaklaşık altmış Oualinestili ancak bir araya gelebilmişti ve gelen gönüllülerde bu küçük kuvvete bile güvenebilmesini sağlayacak en ufak bir umut yoktu. Birkaçı otuz yıl önce Kara Kraliçe'nin ordularına karşı Gilthanas ve Laurana'nın ii O Savaşı gazileriydi. Hâlâ gençtiler, ama çoğu 
ME ırakan derin ve kötü yaralar almış, ya da kollarını 

yoeimişlerdi. Hatta aralarından biri de kördü! 


.Gilthas üzgün üzgün onlara eti ve kente yara 


İç EEE 


© yişsederek kapıları itti, Içeri girip salonun duvarının Vas kürsünün üzerine çıkmış, Guilderhand Dk sasamaklarına getirilmişti. Bu kez casusun üzerinde doğru dürüst bir T di —aslında basbayağı bir. elf Senatörünün cübbesine rünmüştül — ama yine de bu kılık bile adamın temeldeki sinsi ve a7 hal ve tavrını gizleyememişti. 
“Thalas-Enthia elfleri,* diye söze başladı Guilderhand. “Kara 


ordusunun lideriyle görüşmüş bulunuyorum; kendisi Lord Salladaç 


“Şartlar!” diye cırladı yaşlıca bir senatör, arka duvarın yakınlarından. “Sana teslim olmamızla ilgili şartlarını belirtti mi?” 

Guilderhand başıyla evetledi ve yüzünde bir gülümsemenin belirmesine izin verdi. Gilthas bu sırıtışın onun sıçansı yüz hatlarını kendini beğenmiş, kibirli ve fazla besili bir kumaz tilkiye benzettiğini düşündü. 

“Kentin talan edilmesi önlenebilir mi?” diye bağırdı bir diğer elf tedirgince. ; 

“Cesur ajanımızın en büyük endişelerinizi giderebileceğine inanıyorum,” dedi Rashas kibar kibar. Bunu duyan Gilthas'ın, casus 


arak tanıttım.” 2 
thas. O rolün onaylanması için nun isteklerini yerine 


mek zorunda kalmadın. Efen biliyordun! Gilthas midesinin 


ek istemediği için k ydi ki, düşman genera a dem iyordu. ikçe karşıladı. 
z İLAM Kİ son derece nazikçe 


Belki şimdiye dek 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öğrenmişsinizdir, kendisi şu sıra kent kapla kilomeiy,.. 
kadar uzakta, kuzey köprüsüne gelen Y9 ei in muş durumda. Birlikleri, çok sayıda mavi ejderha da dahil olmak üze, 

: , anımızın kutsanmış ağaçlarına 


ormanda konaklıyor. Ama bunu orm karşı belirgin bir saygıyı muhafaza ederek yapıyorlar. Yalnızca 


ejderhalara uyuyabilecekleri yer açmak ie pu ei kesilmiş durumda. Rahat etmek ve yi Ks için kesinlikle gerekli içbir ateşde yak.miYO...,.,.,, 
Ki vi ak Gi bi bunaltıcı yaz günlerinde rahat etmek? için nasıl gerekli olabileceğini merak etti. Ancak yine de Guilderhand'ip anlattıkları, tüm salon tarafından sessiz onay mırıltılarıyla karşılanmıştı, born bana bildirdiğine göre Ovalinesti için geçerli olacak anlaşma şartları, Kalaman'a önerilmiş olanlarla aynıymış. Orası da Takhisis Şövalyeler”ine teslim olmuş, ancak hâlâ onurunu ve kimliğini kaybetmeksizin yaşamaya devam eden bir kent.” 

“Buna nasıl olur da onur dersin —kentini ve halkını teslim etmeyi, yabancı bir ordunun işgaline ve seni yönetmesine izin vermeyi nasıl böyle adlandırırsın?” Alaylı bir tonda sorulan soru, bir dişi el£e aitti, Gilthas onun radikal genç senatörlerden Anthelia olduğunu fark etti, 

i “Öyle ya da böyle,” diye lafa karıştı Rashas sertçe. “Tüm raporla: ir e o a halkı mülklerine, özgürlüklerine ve önemli yanıtladı Anihelia öfkeyle, 1eleştirmek gibi özgürlükler hariç!” diye 


“Bence yöneticilerini elesti isti 
EM şürme hakkı zaten istismara fazlasıyla sık 


i dedi Rashas hu h Gidi çi 
SESSİZ olmanızı rica etm ysuz huysuz. “Şimdi sizden tamamlayabilsin!” ek zorundayım, ki ajanımız sözlü raporunu 

“Öyleyse b re sertçe. “Ne di e Mk ii ayıp gitsin!” diyerek yanıtladı kadın sarsılmadığı sürece sesi P ymetli servetleriniz ve mevkileriniz 

“Muhafizl İç i sayıda ME disariya çıkarın? diye emretti Rashes ve çok çıktı. ©si kapıların önünde durdukları yerden ileriye 


n kendim çıkarım » dedi ç ekiyor, Br dedi Anthelia. 


> ;ç—o—ç—op— mm 


i 


Büyük salonun kapılarına geldiğinde Anthelia oldu 


” yetoplanmış elfleri vahşi gözlerle süzdü. S Su Yerde döndü 


arı Saçları karışmış, yüzüne enzer bir ifadeyle çarpılmış, 


a e ya Dır ıstırabı yansıtıyordu. 
“Sizin onur kavramınızın içine tüküreyim! Aldatmacalarınıza ve 


korkaklığınıza tüküreyim. Oualinesti elfleri, hepsine tüküreyim!” 
;  Anihelia dediğini gerçekten. yaptı ve şoka uğrayan Thalas-Enthia j kalabalığını tümü irkilerek büzüldü. Çıkıp giden kadının ardından kapılar gürültüyle kapanırken, hiddetli homurdanmalar ve öfkeli bağırtılar salonun içinde patladı. 
İ o Ancak Rashas yalnızca başını dramatik bir tavırla sallamakla — yetinmiş, olgunlaşmamış bir kıza karşı anlayışlı bir hoşgörüyle, onun radikal fikirlerine karşı duyduğu horgörüyü bir arada iletmeyi başaran » birifade takınmıştı. Gilthas öfkesinin yine kabardığını hissetti, ama bu “ kez de olayların gidişini engellemek üzere yapabileceği hiçbir şey © olmadığını biliyordu. Yine de en azından kürsüye ulaşmaya karar vererek kalabalığın içinde kendine yol açmaya başladı. 
© Saşırtıcı biçimde elfler ona geçit vermek için geriye çekilerek açıldılar. Senato salonunda onun için merdivenlere ulaşıp daha rahat » Çıkma imkanı sağlayan geniş bir yol açıldı. O kürsüdeki yerini alırken, « Rashas, Guilderhand'e konuşmaya devam etmesi gerektiğini işaret etti. 
© “AZ önce anlattığım gibi,” diye kaldığı yerden devam etti casus, a — Masılsa kendine gururu incinmişlik havası vermeyı başararak. a > Mal varlıklarına köleler de dahil olmak üzere saygı lap , bales-Enthia bu salonda toplanmaya ve Çualinesti A rinde tam yetki sahibi olmaya ey e ee 
« Yvalyelertin üvenliğini tehlikeye atan durumlar ariç.” ei « Söylen bu işgalden Ee çıkar nedir peki?” diye ilthas, “Buraya ne için gelmişler?” “Zira aianımız her lu İN buna ben yanıt verebilirim,” e iy ea yanıtını ay dar zeki ve iyi gözlemci biri ni aklaşan “savaş” ile ilgili Bl ai bulamamış. a N tüm bu uzlaşmazlığın ydukça — Rashas 


ğ Sordu 
Gi 


181 


ibaret olduğunu düşünmel.. 

aslında büyük bir yanlış anlaşmadan beli i « GÜŞünmeleşi 

de DME a uKara Şöva aslında 
“Ansalon için iyi bir şey olabileceği sonu€ m > yorum. 

Bu tespit şaşkınlık yansıtan Kula e i ama Onlar da senatörün sarsıcı yorumunda onaylayaca e » ri bazıları tarafından  susturuldu. Ancak genç Oi Ras a onaylanacak hiçbir şey bulamamıştı ve gOz!€ a dikerek onu nk tedir açıklar mısın lütfen? Kara Kraliçe'ye 

tapınmaya rıza göstermeyi seçtiğin anlamına mi a yi a © “Elbette ki hayır!” dedi Rashas hararetle. Ayrica u işgalle ilgili şartlardan anladığım kadarıyla, Şövalyeler'in Takhisis”e ibadet ilmesi gibi bir talepleri yok. Ama lütfen düşünün, bilge elfler... son Ilarda dünyamızda iz bırakmış olan olaylara bir bakın. Akla yakın imde konuşuyor, senatonun Ön sıralarındaki yaşlı senatörlere hitap rken Gilthas'a arkasını dönüyordu. i 
““Haydutluk ve eşkiyalık vakalarının arttığını görmedik mi? Tüm Ansalon'da, hatta burada, Oualinesti'de bile? Hem gençler arasında yüklerinin tarihin onurlandırdığı yaşam biçimlerini küçümsemek, yüzyılların, bin yılların hayat ve kültür birikiminin oluşturduğu © bilgeliği terk etmek yönünde bir eğilim başlamadı mı?” 

İşte şimdi Rashas'ın sözleri baş sallamalarıyla onaylanıyordu ve Gilthas senatörün onları avucunun içine aldığını anladı. 

Bu kültürel aşınmanın tüm işaretlerini hepimiz gördük... yüksek makamdakilere gösterilmesi gereken sa ey e 
Günümüzde kolayca yapılmış çok Ygının eksikliğini yaşıyoruz. 
Sonucu olarak da Eği çok Sayıda servet söz konusu; bunun g lerce süren hanedanların kutsanmış 


#tmelere tanık oluyoruz.» a 
Bu bariz mantık içere i helia'nın salonu opal ea anl karşı koyabilirdi? Ne de in nda vi miki terk edişi hâlâ herkesin zihninin ©0 arada ; ii ii. a aa €den unsurlar 'da var, örneğin eski iğ e li eşinin bize dayatmaya kalktığı ŞU 
Dn öl benzersiz varlığımızı bahşeden, tarihin bei aya kalkışmışlardı! 
» vana öyle geliyor ki Kara Şövalyelerin gelişi 


ji 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i ON düşündüğüm ER 
E bizim ilk başla dlişündüğümüz gibi bir gaicai 
© anayollarımızın haydutlardan korutnlaşı ii olmayacak © Dahası, belki de bizler kibarlığımızdan ve ie önlemler © edepsizce davranışlara tahammül orda sıldırganlıkların bir daha tekrarlanamayacak ie oluna gideceklerdir.” içim 

Anthelia'nın davranışının etkisiyle hâlâ g 

"ın işi evam e 

biz kez daha Rashasın işine Yarıyordü. Kadın iii mİ ederken hiçbir elf ona el sürecek cesareti ışımla terk 


i e ie göstere; İRİ onun hapsedildiğini, kırbaçlandığını veya Ra burada fikrinden pek hoşlanacak çok sayıda kişi vardı. görme 


“Son olarak dikkate almamız gereken ise gerçekçiliktir; kapımıza » dayanan bu Çılgınca saldırıya karşı koyacak gücümüzün olmadığı şeklindeki basit. gerçegi görmek zorundayız. Yoksa, beni affet, 

Saygıdeğer Sözcü.” Rashas arkasında dudakları bembeyaz olmuş halde duran Gilthas'a ancak şimdi dönmüştü. “Yoksa kentimizi savunacak bir ordu toplamakta başarılı oldun mu?” 

“Bunu yapamadığımı gayet iyi biliyorsun,” diye yanıtladı genç » Sözcü gergin bir tavırla. di 

Rashas aldığı tepkinin üstünde durmaya zahmet etmedi. “Öyleyse Şu öneriyi getiriyorum: anlaşma imzalama yetkisine sahip bir ajan görevlendirip Lord Salladac*a gönderelim, onun şartlarını kabul e « üzere bir pakt yapalım. Onu kentimize davet edecek ve ona bir fat n İÜ hakettiği şerefli muameleyi göstereceğiz. Böylece Oualinesti Lİ © Palanthas ve Kalaman ile aynı şartlar altında geli ne 
İp Verilmesini umacağız. 2 
Şimdi sözlü bir oylama isteyeceğim. 
ışılıyorsanız lütfen konuşunuz.” k uzak, ama 
, Bir kabul mırıltısı yükseldi —alkış ve rd bu. 
« Yinede neredeyse tüm elf seslerinin katıldığı bi 


“Peki ol layanlar?” “tedi. ama bunun 
Gilhaş ee bağırar: ile gem ark ie 
Şuna olacağını biliyordu. Elf e sahip değilken, karşı koym 

— Gilthas sensizliği kora yıldızlar 

“Yarın un 

j Karar verildi öyleyse,” diye bildirdi Ras” ye gideceğiz. Şansımız Sözcüsü ile bendeniz, Lord Sal > inde bir ülke olabiliriz. 
Yardım ederse, yarın geceye dek Yın€ 


» Elbette ki alacaklardır. 
mızdan bir takım 
Şövalyeler böyle de cezalandırılması 


Eğer önerimi olumlu 
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“ Banş içinde, belki... Gilthas'ın düşünceleri acı verici yaşlar gözlerini zorluyordu. 
Peki ama 0 barış nelerle ödenecekti? 


> 


“Lord Salladac'ın etkileyici bir dış görünüşü vardı. Bir elften dah © uzun, daha geniş omuzluydu ve bir insana ait olduğu kuşku ötürmeyen, iri yarı bir bedene sahipti. Gilthas aklında beliren anlık bir ahneyle içten içe korktu: bu insanın bir elfi elleriyle kaldırıp ikiye ölüverdiğini hayal etmek hiç de güç değildi. 
Ama bir ayınınkine benzeyen fiziğine rağmen, lordun yüz ifadesi ve özleri canayakın bir kişilik yansıtmaktaydı. İki elf elçisine onun © — kumanda çadırına kadar eşlik edilmiş, o da gelenleri sıcak karşılamıştı. 
© Hizmetliler çekilip üçünü yalnız birakmadan önce, küçük kadehlerde — buzlu şarap ikram ettiler. Rahat taşınması için katlanabilir şekilde ç akıllıca tasarlanmış olan tahta iskemlelere yerleşen Gilthas ve Rashas, İşgal kuvvetinin lideriyle karşı karşıya oturdu. 
“Şartlarınız bize iletildi,” diye başladı senatör, konuya dosdoğru de girerek. . 
“Ah, evet, şu görevli memurunuz... sanırım adı Guilderhand idi. 
im güç gösterimden etkilenmiş görünüyordu.” 
Onu kampınız çevresinde gizlice dolaşırken yakalasaydınız en de ölüme mahkum eder miydiniz?” diye sordu Gilthas. 
dac güldü. “Neden? Gerçekte benim için epey yararlı biriydi. 
a kuşkulandığ iri z ığını sanıyorum aslında, ama onun şu ışınlama ü çalmasını özellikle ben ayarladım. Kampımın içinde özgürce 


diği taktirde, ordumuza direnmenin boşuna olduğuna karar n biliyordum.» 


kızardı. Elflerin ne kadar rahat kullanılabildiğini görmekten 


i $ ve mahcup olmuştu. 


4 Yandan ters ters bakan Rashas konuştu. “Uzun 
e a Thalas-Enthia, teklif ettiğiniz cömert şartların 


ydı, Yakıçı 


ünde oy verdi.” 


“Muhteşem!” dedi Salladaç, Hali ezintiye onay veren birininkini hilgeliğinin Önerimizin mant 

emindim.” 
“Elbette,” dedi Rashas, aynı kibar tav elişirken, bu düzenlemenin tü e j anlaşılacaktır. antajları olduğu iyice 
Genç Sözcü yüzünün utançla ol 


» Gi ğ i 

A alel keyifli. bir Sosyal 

iL m elirtmeliyim ki elf 
Sözden. ka ırmayacağından 


Nasıl olur da Rashas aynı aşağılanmayı hissetmezdi? 

Ama bunun yerıne senatör rahat rahat ordunun kente girişiyle ilgili 

düzenlemeleri görüşüyor, Salladac ve komutanları için mükemmel 

konutlar sağlanacağına söz veriyor, ejderhalar için geyik eti ve Kara 

Şövalyeler için meyvelerle ekmekler sağlamayı vaad ediyordu. 

“Peki ya yabaniler?” diye sordu Gilthas aniden. Generalin kumanda 

çadırının önünde sıralanmış mavi derili, basbayağı çıplak savaşçıları 

» görmüştü. O şeylerin dış görünüşleri fazlasıyla vahşiydi, öyle ki çatık 

« kaşlı ifadeleri ve dev cüsselerinin Rashas”ı bile sarstığını fark etmişti. 

ç “Onlerne yiyor?” sie si 

©, Salladac omuz silkti. “Düşündüğünüz kadar özel bir şey değil. 

— Aslında onları kentte tutmayı düşünmüyorum. Ansalon iv 

© birleştirmeye çalıştığımız ülke halklarıyla pek iyi & Şiz 

Öğrendik, Savaşta yararlılar elbette, ama bir ülkenin b sı bunun 

dökmeden saflarımıza katılmak konusunda akıllıca KE ilmez 

Da esi önüne geçi 

» Sb ömekler için minnettarız. Neyse ki ülkelerini, 

; İlerleyisimizi bu şekilde kabulle karşıladı. ler de Kara Şövalyeler'e Öyleyse gerçekten... Kalaman gibi yerler © Xi Guilderhand 

Vaşmadan teslim oldular Ek pi o zam: hi 

has?ın senatoya sunduğu öykülere ta! nin, Yüce Ermiş 

Çoğunlukla öyle, evet, Solamniya SM lay 

İ'nde sıkı bir savunmaya Riya de l 

i glada Lord. Ariakan'ın galip ya lordun canayakın dış 

en de bu sonuç kaçınılmaz. 


görünüşü ilk kez bir çatlak vermişti. O sıradaki hali Gilihas'a », görünüşlü maskenin altında yaşayan demir kaslı savaşçının nasıl bir e olduğuna dair fikir sağlamıştı. “Eğer Siz eliler karşı koyacak kadı, aptallık etseydiniz sizlere de olacağı gibi. 

Gilthas babasını düşündü. Onun kahramanca savunmalarında Solamniya Şövalyeleri'ne katılacağını biliyordu. Tanis'e ne olacağını merak ediyordu, ama bu Kara Şövalye'den bilgi istemeye niyeti yoktu. 

“Yalnızca birkaç delikanlı böyle düşünüyor,” diyordu Rashas nazikçe, “Lord hazretlerini temin ederim ki, nüfusumuzun büyük bölümü gereksiz şiddet kullanımına yönelik düşüncelere yaklaşmadı bile.” 

“Ülkenizin batı bölümündeki durumun hiç de böyle olmadığını üzüntüyle bildiririm,” dedi Lord Salladac. Ses tonu hâlâ sertti, “Ormanlarınızda kuvvetlerimin diğer koluna ciddi zararlar veren bir elf sürüsü yaşıyor.” 

“Porthios?” deyiverdi Gilthas düşüncesizce. “Size saldırdı mı?” 

“Ah, Solostaran Evi'nin isyancısı,” diye yanıtladı lord. “İşte bu çok şeyi açıklıyor. Evet, aslında o binlerce elf ile Kara Şövalyeler'in bir lejyonuna karşı gece saldırısı düzenledi. Savaşçıları yüzlerce askeri öldürdü ve ordunun malzemelerinin büyük bölümünü mahfetti. Ayrıca üç ejderhayı katlettiklerini de eklemeliyim.” 

Gilthas sonunda elflik onurunun bir parça soluk aldığını hissetti. 
Porthios”un nasıl olup da binlerce kişilik ordu toplayabildiğini de, elfler 


— Ve griffonların ejderha öldürmeyi I ileceğini ilmiyordu, © ama hiç değilse tü yı nasıl umabileceğini de bilmiy 


çıkmıştı 


bu tedirgin edici bir sorun ve önümüzdeki birkaç gerektirecek. Bu Porthios konusuna eğildikten 
© SİZ Günlinestiiler © ezim, ama korkarım oradaki elf kuzenlerinz vranmayacaklar. 53 k adar akılıca ve uzlaşmacı biçimde asını e Şiddet ve dikkafalılık örmeklerinin son derece 

i DM yorum, zira Sizi uyarmalıyım ki hoşgörü 
” Gheyebileceğim mik Tağmen, geri püskürmeye başlamaksızın j oşlanmayacağı sonuçlara Yong Ve böyle bir şey hiçbirimizin 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© “Porthios yasa dışı bir kaçaktır!”» 
i gam, yani gelişiniz. sırasında ku 
© Yüzlerce Oualinesti Savaşçısıyl 
© düzenlemişti. Aslında General Pa öyle geliyor ki, size kaçakların Ki j verebilecektir.” 

“Güzel. General Palthainon?u derhal 

İnsanın kullandığı buyurganca emir t başını salladı. “Sizi temin ederim ki, Porthi 
Enthia elfleri uygun bulduğunuz h destekleyecektir.” 

“Mükemmel!” Lord Salladaç yine mutlu v dönmüştü. “Bunun verimli bir ittifakın baş taraflara refah —ve kâr— getirecek bir b 

görebiliyorum.” 
“Bilgeliğinizin askeri dehanız kadar büyük olduğu anlaşılıyor.” dedi Rashas, kalkıp yerlere kadar eğilerek. “Şimdi eğer bizi mazur “ görürseniz, kente dönmeli ve size uygun bir karşılama sunmak için © hazırlık yapmalıyız.” iş e ve Gilthas da ayağa kalktı. İnsan senatöre bol bol e © diyor, arada Sözcü'yü ancak hepten unutmama A e 
« ediyordu. “Resmi girişimiz için yarın öğlen diyelim mi?” diye 

Sonunda, 5 
, Fazlasıyla yeterli bir süre,” diye kabul etti Gere nen © çalıma sesleri çıkaran ejderalsr Ve e a onları ancak © Siliğinde iki elf köprüye geri götürüldü. ağ pe kene ualinost'a giden zarif köprü Za ik oğazın hızlı akıntılı başlarına bıraktılar. Gilthas, çok aşağıda nı beyaz köpüklere baktı. 
Ölümünün içinden kaynayıp karışarak ei da, utancını da derin Parmaklıkların üzerinden kendini fırlatıp yaşar. i bir istek duymuş, vadinin sivri kayal üstünde bitirmek için ân bun ayalarının : k için epey zorlanmıştı. 

u aklından uzaklaştırabilmek iç 


diye bildirdi Rashaş, mandan generalimi a birlikte ona ka 
Ithainon kente heni ampının nerede old 


“Sizin işga — 
VA Palthainon, 
ŞI bir sefer z döndü. Bana uğuna dair bilgi 


bana gönderin.” 


e canayakın haline geri langıcı olduğunu, tüm irliktelik sağlayacağını 


923 
Sözcü'nün el masaj YAPIYOR, Uzun sa a geçiyor, Ş arın ve kaşların al i yarn akm Ya şekillerde basınç men 
A m cekme or,” di > 
“Evet... tahmin edebileceğin en şe Yi iyor, diye mırıldandı Gilthas, başının bir omuzdan diğerine gevşekçe düşmesine IZin Verere Kagonesti kadını, Gilthas'ın Kara Şövalye lorduyla görüşmesini hâlâ süren tatsız etkisini üzerinden atmaya çalışarak, yarı yatar biçimde kendini bıraktığı alçak koltuğun arkasında duruyordu. Tüm öğleden İ sonrası çeşitli senatörler ve soylularla görüşmeler yaparak geçmişti ve 
| önünde hâlâ akşam yapılacak başka görüşmeler vardı. Ama hiç değil 
Z şu anda, güneşin batışından önceki bir saat içinde, yalnız kalmak Ve kendini toplamak için kendi evine çekilecek vakit bulabilmişti. 
“Uyumanıza yardımcı olmak için biraz çay ister misiniz?” diye sordu kız. 
“Hayır, korkarım uyku ertelemek zorunda olduğum bir lüks,” diye mırıldandı Gilthas. Kerian'ın kendisiyle köle-efendi ilişkisinin soğuk . resmiyeti yerine arkadaşıymış gibi konuşmasının ne kadar hoş olduğunu düşünüyordu. “Yoluna konacak işler var. Lordun Çualinost”taki konutu için evler inşa edilmesi gerekiyor.” 
, Kerianseray sordu. “Ejderhalar kente girecek mi?” O canavar el tüm elfler korkardı, ama kız sakin, dengeli bir sesle uşmuştu. 
“Hayır... yabaniler de elmeyecek.” Gi 2 ikleşti; öfkesi “yeniden alevlenirken kafasındaki kl Gilthas?ın oturuşu dikleşti; öfk 


“Böyle iyi geliyor mu 
Kerianseray'ın elleri 


8. “Onun binlerce elfle birli R övalye 
Aşarmışı» Irdığını biliyor © eöirlikiek bir arasÇOyal 


Kerianseray bir süre ses 


düşündü Ama kız bi siz kaldı ve Gilthas onun habere şaşırdığ K Şır gın! 
Z bir kez daha konuştuğunda asıl şaşıran iş oldu. 
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ış 
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© “Aslında emrinde yalnızca beş yüz 
“ doğru... her ne kadar bu birçok elfin tına mal Gilthas birden dikilerek kıza doğru döndü Olmuş olsa da” “biliyorsun?” © “Sen bunu nereden 
© o Kerian utangaçça omuz Silkti, 
© Sonra gururlu bir hareketle saçl 
” bakışlarına karşılık verdi. 
“Emrindeki elflerin bazıları Kagonestili*ydi. b, b Porthios ile ittifak kurmuşlar ve onun ani li ese “Gerçekten mi?” Öğrendikleri Gilthas.ı şaşırtmış hi bir a heyecanlandırmıştı. Kerian'ın bunları söylemesinin ona olan güvenini gösterdiğini düşündü, yoksa kız kesinlikle sahip olduğu istihbaratın boyutlarını gn belli etmezdi. Sonra verdiği bilgiyi kafasında biraz daha evirip çevirdi. 
“Babanın kabilesinden bahsettin. 
— yaşadıklarını biliyor musun?” 
Bu kez kızın gururlu hali kendini iyice belli etmişti. “Babam Reis — Dallatar'dır, Scion ırkı mensubu Dallatar, kabilemizin Afet'ten sonraki - sağkalışına tanık olan Kagonestililer?den biridir. Ben küçük yaştan beri köle olarak yaşıyorum, ama ailemin kim olduğunu asla unutmadım.” 
“Onunla bağlantı halindesin... kabilenle de,” dedi Gilthas merak içinde, “Ama yine de burada köle olarak kalmaya devam ediyorsun, » öylemi? Kaçmayı, babana geri dönmeyi hiç düşünmüyor musun? 
“Hem de her gün,” diye yanıtladı Kerian dürüstçe. mi alinost'ta bir amaca hizmet ediyorum ve bu önemli bir sebep... 
kentte kalmam için yeterli bir neden.” ea e 
Bir casus musun yani?” Sözcü derin bir hayrete Mn AR için Kerian omzunu silkti. “İsterseniz öyle deyin. Biz yapa aman « kentli elfleri Sını bilmenin önem taşıdığını uzun Z lerin ne planladığını bilmeni ili konularda. Ben kabilemden ç Oce öğrendik, özellikle Kagonesti ile ilgili ML bri © kiyçalnesti akıncı birliği tarafından, başka on İK ŞO e e « ,9Parıldım. Dadılarımızı öldürüp bizi ; a ıkmış olduğunu bi aplarıydı onlar. Eğer General P, e akından uzak kala büyük pleeikle, yek kurtarabilecektik. i ilecek ve öldürdüğü kişilerin hayatını * dele ederek başını yine ith, > p a len yaşlarla mucaâ: N 9 Gözlerini eğdi p 25 gözlerine yüksele tanç düşecekti acaba? 
iğ - Bugün payına daha ne kadar utanç ç kupiş 


e Vardı. Ama ejderha konusu 


Nerede olduklarını, nerede 


era 


ikle baktı. 
ıdı, Ketianseray'a hayranlık ve sevecenlikle 


See 
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«e unu biliyor muydun?” 
Nİ e “Yapılması ek yapıyorum. Babam da öyle i öğrettiği şeyi. 

emeyi Bütün elflerin yapıyor olması gereken şeyi Gilthas ordunun yaklaştığını öğrendiklerinde kentli elflerin vermiş olduğ, tepkiyi acı acı anımsadı... şerefli bir ordu çıkarmış olması gereken bir kenti savunmak için bulabildiği, bir bölüğün acınacak denli küçük bir parçasını 

© ancak oluşturacak o elli gönüllü gelmişti aklına, ap 
| Koltuktan kalktı ve dik adımlarla pencereye yürüdü. Kristal 
kulelerin ve altın malikanelerin arasında ateşböcekleri gibi dans eden hareketli ışıklara, pastoral bir kır manzarasıyla uzanan kente baktı, Ortalıkta gezinen her zamankinden çok daha az elf vardı, ama bunun dışında bu yerin şafakla birlikte düşman bir ordunun işgaliyle yüzyüze geleceğini gösteren hiçbir şey yoktu. Kuşkusuz elflerin çoğu hazinelerini gömmekle meşguldür, diye düşündü Gilthas horgörüyle. 
Veya insan Şövalyelere yiyecek, şarap ve diğer mallardan satmak için 

hazırlık yapıyorlardır. 

» Ani bir Karar duygusuyla Kerianseray'a döndü. Bu köle kadına şimdi yeni gözlerle bakıyor, onu uykusunu ağaç kabuğu çayıyla rahatlatmayı başaran çekingen hizmetçi parçasından çok çok daha 


i ie or mus di , gözleri şerek. “Ama ya Thalasilnilie e diye sordu kız, & 


dedi Gilthas hırsla, “Hepimizin öyle olmadığını 


«6 sordu. “Nasıl ÇE) 

> “Önce i yapacaksınız bunu? 

j meyi kalan gerekiyor. Ona bir mesaj götürebilir ve benimle 

erian bu iç, P etmeyeceğini sorabilir misin?” 

© Zaman geçerken Gidiş n200 birkaç kalp atışlık sürede düşündü, ama 

için ve bütün GE <8 a Sanki tüm geleceği, bir erkek olarak kendisi vereceği karar E Kesi için tüm umutları o birkaç saniye içinde 

Ni On mesaj. ie SLYŞ gibi geldi. ; 

Sonunda, « 5 etmek zor değil ve b sım > dedi kız 

k unu yapacağım,” de 

olmayacak » orkarım onu Seni görmesi idin ii etrnek kolay 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«O riski göze alacağım,” dedi Gilthas, 
© «öyleyse denemek Zorundayız.» diye onayl i ko yladı Kerian, başını 


> 


“Demek böylece kuzenim gelip babamı görmeyi kabul etti, ” dedi Silanoshei. “Herhalde böyle bir buluşma elflerin geleceği için çok > büyük bir umut vaad etmiştir.” 
Ejderhanın göz kapakları neredey. 


se kapanacak kadar aşağı inmiş, 
© yolukları derinleşmiş, burun deliklerinden uzun uzun hava üflemeye 


© başlamıştı. Ancak iki elf'cin gibi uyanıktı ve yaşı büyük olanı, diğerinin © yorumunu bilgece başını sallayarak onayladı. 

“Öyle görünüyordu, evet, ” dedi Samar. “Ama şimdiki gibi o zaman da dünyada hüküm süren birçok güç vardı ve ancak çok azı yalnızca ” birer ölümlü olan bizlerin hareketlerinden etkileniyordu...” 


Hiddet 


uğunu anlamıştı. 
“Mavi ejderi tara; 


halar kamplarını toplayıp uçuşa geçmiş,” diye bildirdi 

fa geliyorlar! Dosdoğru boğazı hedeflemişler” rl 

üni diye bağırdı kaçak prens. Hararetl bir hareketlilik © kampa yayıldı, 


g olcu, “Bu 


mn toparladılar. 

» silahlarını » Yâylarına yeni j var kulübeler 

keskin oklarla yeterince dolu En gerdiler, ç übelerine koşup 

pişirilen ateşler üzerine çabucak kn kont 

öneşte yanmış birkaç POSt parçası e atıl 

eşyaları bohçalamak Içın kullanıldı. Bosi raflar da, son birkaç haftadır çeteye barınak e âl 

© kulübeler de olduğu gibi bırakılacaktı, SI Yapan derme çatma 

Tai-thall'ı içinde sırtına asılı du 


hareket ederek saplı bir tencereyi, 


. . .. Na > eşmek .. 
Kaiikmnsi izin verdikleri tek konforlu im battani izlemekte olan Porthios hafif bir pi O battaniye. Onu 


onunla birlikte gelmişti. 
Şimdi de o sürgün gerçek bir tehlikeyi beraberinde getiriyordu. 
Samar yine mızrağını kapmış, koşarak yanlarından geçiyor ve elfleri acele etmeleri için teşvik ediyordu. 

“Ne kadar zaman sonra burada olurlar?” diye sordu Porthios. 
“Fazla uzun sürmez,” diye yanıtladı savaşçı-büyücü. “Bizi bir şekilde bulmuş olmalılar. Kampa doğru arı gibi uçarak geliyorlardı.” 
© . Porthios, Kara Şövalye ordusuna yaptıkları saldırıdan beri ” işgalcilerin ormanları karış karış araştırdığını, elf kampının yerini / aradıklarını biliyordu. Dört veya beş ejderhalık gruplar batı Oualinesti « üzerinden kanat çırpmışlar, ama bitki örtüsünün üzel vi ii — görememişlerdi. Teker teker uçsalar aramaları daha etki ii ? al çi 

» ancak elfler o güçlü sürüngenimsilerin yalnız yakalanmaktan biçimde korktuklarını düşünerek gururlanmaktay dilar. aklarıyla talan © Yabanilerden oluşan gruplar da tüm orman! K şi savaşçılar , «imişlerdi. Çoğu can yakıcı pusularla karşılaştı, Ge akları düşünessi © eden pek yılacak gibi değildiler. 5 hale getiriyordu sanki «Şilan arama yapmak konusunda daha da boğaza iyice yaklaşmıştı V ii birkaç gündür bu grupların birçoğ” alemlere rağmen kamp o Yorhios kaçakları tarafindan alınan tr Imaz olacağını biliyordu. 
Yerinin eninde sonunda bulunmasının kası çekleştiğine işaret ediyor — Şimdi Samar'ın uyarısı en kötüsünün & 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gibiydi >yani kamp keşfedilmiş, elfler sırlarının açığa bilemeden haber karşı orduya uçmuştu. Ejderhalar hızlı uçar Sıktiğın, bir Saatten az sürede varırlardı ve kamptaki herkeş biliyordu vi Olaya © zamana kadar çoktan kaçması gerekiyordu. b liler, “Kara yolunu takip edin!” diye hatırlattı Porthios, yürü © Yolculuk etmek zorunda olan elflere. Kaçışlarını daha Yerek planlamışlar, kara yerine sahile yönelirlerse denizin oluşturduğu e önünde daha kolay tuzağa düşeceklerine karar vermişlerdi. “Deri ormana Varır varmaz ayrılın. İki gece sonra Parçalanmış Kayali, buluşacağımızı unutmayın!” 
“İyi şanslar,” dedi Targualan, o ve bir grup griffon süv “uçmaya hazırlanırken. Deniz onlar için bir engel değ “tekrar yıldırım çarpmış olan ve yüzeyinden yükselen tarazlı, sivri “kaya tepeleriyle karakterize bir yer olan buluşma noktasına gitmeden “önce, uzun bir rota takip edip sonra bir yay çizerek dönmeyi lanılıyorlardı. 
“ Porthios ve yanlarında eşleri ile yeni doğan bebekleri olan iki “ savaşçı daha, üç griffonla ormanın içinden geçecekti. Griffonlar argualan”'ın tek binicili savaşçıları kadar hızlı uçamayacakları için, bu p buluşma noktasına doğru daha düz bir rota izleyecekti. Onlara endi griffonlarıüzerinde gelecek iki becerikli okçu eşlik edecekti. 
“Ben kraliçe ile uçacağım,” diyerek Kararını bildirdi Samar. 
“Hayır!” Porthios hararetli tepkisiyle kendi kendini şaşırtmıştı. 
Ja gruba yardımcı olman gerekiyor” diye ekledi. 
samar, Alhana*ya baktı, o arada prens hayret verici bir gücenmişlik ti. “Pekâlâ,” dedi savaşçı-büyücü, sakin sakin Porthios'a dönüp “İyi şanslar.” 
a da —ve çabuk gelin,” diye ekledi kaçak prens gereksiz yere. 
na'nın elini tuttu, boğazdan çıkan dik yürüyüş yoluna nuş olan diğer elflere katıldı. Griffonların taşıyacağı ek €n üç anne, bebekleri ve eşleri uçurumun tepesine yürüyerek < ancak kanatlı yaratıkların kendilerini boşluğa bırakarak uçuşa lecekleri bir yüksekliğe geldiklerinde eyerlere bineceklerdi. 
erin güvenliği için eşlik edecek olan iki savaşçıyla da yükseltinin de buluşacaklardı. e komutanın ensesindeki tüyler diken diken oluyor, her an içn 


mavi kanatlardan ve ölümcül şimşeklerden oluşan bulutların ağı fikrini aklından atmak için uğraşmak zorunda kalıyordu- 


arisi batıya ildi; tekrar 


i i bebeklerin ikişi 
7 m Ş 
açılmış şaşkın gözlerle çevresini seyrediya si de sessize, ko Kısa zaman sonra derin Vadi u. > Kocaman öne ilerleyen çok sayıd ek Şıkmışlardı pi döne ilerleyi yıda Patikaya ayrılıyord © Burada Yol döne 


ilerini Re u, orada e beklemekte olduğunu ördü 195, Dallatar”ın çoğu yanlarından S6çip Ormanın içine dağılırke,, e alinesti elferinin yeisiyle konuşmak için durakladı. <3 Porthiog, Kagonesti 


“Doğuya gideceğiz,” dedi Kı 

olabilir. Günlerdir kentten haber alamadım kali İL EE 

SİZE katılmadan önce onlarla bağlantı aya ar ei “Dikkatli olun,” diye yanıtladı Porthiog. Yaba 

tp er herhalde her 


yaban elfi, « 


orman doğal çevreniz değil. Size i gün içinde görüşmek umuduyla.” 
Sıkı bir tokalaşmadan sonra yaban elfi yola sırtını döndü ve sanki göz kırpışı kadar bir süre içinde bitki örtüsünün arasında kayboldu. 
Porthios ve Alhana göçmenlerden oluşan küçük grubun diğer üyeleriyle birlikte, yükü ağır olan kadınların ulaşabildiği en yüksek hızla yürümeye devam ettiler. Eş 
1. © Mirkağ dakika geçmişti ki, şiddetli tahta parçalanması Ve mavi ejderhaların şimşekli soluklarının patlayıcı yi ME Sesler arkalarından, yaklaşık bir buçuk a çe? boyunca geliyordu. Porthios gözünde kabus Yi m çeteye çok iyi uçuşlarından, kulübeleri yıldırımlarıyla vurmal: ları devirmelerinden İr barınak ve gizlenme örtüsü sağlamış olan adinin bu kurak yazın oluşacak karmaşayı canlandırabiliyordu. De olmuştu. Şans yaver ortasında bile nemli kalmasından dolayı minne izin vermeyecek kadar Silere, tahtalar büyük bir yangının çıkmasına in 
Yaş kardı. larına rağmen, Ki m eği 
4Şarıyla kaçabitmiş olmala zorunda 


iy ücadele etmex üst edilmekte br yan yaşları tutmak ıçın mücad Gi vadisının gani hiçbir şey 


ogi bir öfkeyle dolmuştu KUS“ dide karş iu tifo 
Yap 


Sunu bilmek onu hiddetlendiriyo” 
Boğazdan yükselen dik uçuru! 


Yi şanslar ve iyi bir hız dilerim. Üç 


: bir kayalık kolunu kanadını karıyord. üzerindeki çıplak 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er dört griffonla buluştular. Bulunduk| 


Le e ili l di e ATI Yerden 
© (baktıklarında kamp yerlerini görebiliyorarcı. ama ağaçlar ve pir. 


sırtta, Stallyar ve diğ 


örtüsü elfleri ve kanatlı bineklerini aşağıdaki gürültücü ejderlerde saklıyordu. Ormandan arasıra yılan gibi boyunlar üzerinde Yüksel, mavi kafaları, parlak yıldırımlar saçmak 1g açılan sivri dişli çeneleri gördüler. Yer yer isli dumanlar koyu yeşil örtünün arasından yükseliyor, arada yüksek bir ağaç tepesi yağmacı bir ejderhanın inanılmaz kıy. 
vetiyle itilerek devriliyordu. iye iii ; 

Ağaçlar seyrelirken, Porthios'un gözü sık sık ejderhalara binen şövalyeleri de yakalamaya başladı. Onları fazlasıyla ısıtıp terletiyor olması gereken kara zırhlarına bürünmüş, azametli tavırlarla gidip “ geliyor, mahfolmuş kulübelerden geri kalanları parçalıyor, elf “ yaşantısının Kalıntılarılarını koca çizmeleriyle tekmeliyor, uzun kılıçlarıyla post ve kumaşları biçiyorlardı. 

Porthios vadinin içine bir iki ok göndermeyi, ihlalleri için bu bumu büyük insanları cezalandırmayı çok istiyordu, ama disiplin anlayışı buna izin vermeyecek denli kuvvetliydi. O ve diğerleri buraya kaçıp uzaklaşmak üzere gelmişlerdi, bu yüzden de öyle gereksiz bir saldırıyla yerlerini açık etmenin hiçbir mantığı yoktu. 

Ancak ne yazık ki, bu yüksek noktadan uçuşa da geçemeyeceklerdi, Zira bu onları dosdoğru ejderhaların ve aşağıyı yerle bir etmekte olan Kara Şövalyelerin görüş menziline sokardı. 

i “Gelin haydi,” diye fısıldadı acı acı, gerektiğinden daha sert bir onda ve diğer elflerle beş griffonu döne dolaşa ilerleyen yola . Artık ormanın derinliklerine dalmışlar ve geride eolmuş Kamptan takip edilebilecekleri hiçbir iz bırakmamışlardı, OR Porthios büyüyen bir tehlike duygusu hissediyor, bu : in olabildiğince hızla uzaklaşma ihtiyacı duyuyordu. 
M.... en süre boyunca dar patikayı takip ettiler. Griffonlar “ patilerini ödedi hmm m şim abi 
Onlar da apn ii e ohuürdanıyordandı. ai dı ve 
” sabırsızlıklarına 155 areket edilmesi gerektiğini anlamışlar kn ikna paya 
küçük elli yahatsız durumdaydılar. Uçü'de e 1 
planlamışlardı Üst A ve asıl bunun için binek sırtında e Birişebilmek için hazır han oyalar gerektiği sanda mücade. 
azır bulunmak zorundaydılar ve ellerini bebekle" 


ya da malzemeyle doldurmayı göze alamazlardı. Yine de dişiler 


nluklarına Oo ve rahatsızlıklarına 


Rahatsızlıklarını arttıran bir etken gereken orman zeminine bile işleyen bo 


dökmesine neden oluyordu. 


> Sonunda Porthios'un anımsadığı bir yere, kampın üzerinde 


a göre ters tarafa düşen alçak bir 
» Sahile doğru birkaç kilometre 


onların kanatlarını açıp yükseklik kazanacakları kadar bir süre boyunca açığa çıkmayı göze alabileceklerini düşünüyordu. 

© “Artık atlayın eyerlere,” dedi kısaca, Griffonlar uçurumun başına doğru yürüdü ve savaşçılar eşlerinin eyerlere tırmanmasına yardımcı oldu. Eşlikçi okçular hemen kalkışa geçip yukarıda daireler çizmeye başladı. Eşi ve bebeği olan iki savaşçı, Porthios'un Silvanesti?deki bölüğünün gazilerindendi. Şimdi de, onlarca yıl süren kabus gibi Seferleri  atlattıkları aynı disiplin ve sabırla onun işaretini eklemekteydiler. p e 
— “Hepinize iyi şanslar,” dedi Porthios. Alhana'nın ve derin kesimli in arkasına olabildiğince sıkıca yerleşebilmek için Stallyar'ın sından ileriye kayıverdi sonra. “Haydi uçalım!” 

© Gümüş tüylü kanatların açılışı ve kuvvetli arka bacakların ılmasıyla güçlü griffon göğe doğru atıldı, rüzgarı yakaladı, onları Y€ Ve uçurumun dik yüzeyinden uzağa doğru elmaya başlad. 
a > ©peleri sanki aşağıdan üzerlerine doğru atılıyor gibiydi; vi sünda Orman manzarası baş döndüren bir hızla akarken, Porthios “zünü b tundu. RE : 

a Stalyar > vi e Mr önce onları sabit ze 
W en yüksek ağaç tepelerinin çevresinden dolaşmak iksekliğini an hafifçe yön değiştirdi. Sonra çok yavaşça yü 

aya başladı. z i bakı alâ esine ve dizginlere sıkıca sarılmakta im Dm i tIğında diğer iki ağır yüklü griffonun da değerli 


şekilde göğe taşımayı başardıklarını gördü. ei e Sırtlanp, eşlikçi okçularla hemen üstlerinde uçma di z ki Yak EN Önde m i an küçük tilo, di vam eti, 
DE e ik uzakta CiŞDiZi parasını seçebiliyor 

“Güneye sap,” dedi Porthios Alhana'ya ve a yem hafifçe çekiştirdi. Yönü anlayan Stallyar hafifçe e zn arını biraz dah kaldırarak güçlü çırpışlarla uçtu. Griffon a ak aşacak yüksekliği ayarlayıp bir kez LE 1Z aldı, song 

i ğı hızla arkalarında kalırken aç Sl 
Dea ejderha filosuyla aralarında iki sarp yükselti vardı, ama buna rağmen elfler tetikte kalmaya devam etti. Porthios onları bu derin vadi boyunca ilerletmeye devam etti ve her iki tarafta kıvrıla kıvrıla A uzanan sarp tepelerin en üst seviyesinin ardında gizlenerek uçmalarını 

vi sağladı. Önlerindeki deniz manzarası yavaş yavaş büyüdü, batan güneşin göz kamaştırıcılığı geniş su kütlesinden neredeyse acı verici bir parlaklıkla yansır hale geldi. 

İşte o parlaklığın içinden ölüm onları arayarak beliriverdi; bir mavi ejderha ve kara zırhlı binicisi, güneşin tam ortasından dışarıya fırlamıştı adeta. Porthios anında o yöndeki tehlikeyi sezmiş, yanan günbatımının içinden sağdan sola uzanan o korkunç kanatları hayal meyal görür gibi olmuştu. Tehlikeyi haber vererek bağırdı, ama Stallyar da tehdidi aynı anda fark etmişti. Griffon sol tarafa âni bir pike y 


aptı ve ağaç tepelerine 
. doğrudaldı. ij yakl 
© “Uçun, Lord Porthiosi” diye bağırd İ lan elf okçularından biri, aa ya ae 
“Sen de —kaçabilmeye bak!” diye bağ adık 
» Savaşçısının niyetini sezerek, e e 


ma elf yolunu seçmişti bile, Her na: 


Porthios*un cesur  savaşçısını) 

ası bile gerekmedi, zira yanan etin 
1. 

eleri yanlarınd. 


arından hız| harcadığı çabadan, d 


â geçiyordu. Stallyar çifte binici olayı soluk soluğaydı. Diğer Ki 
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“de yakınlardaydı ve onların bineklerinde de yüklü uçuşun etkileri meye başlamıştı. Üç bebek de fena halde ürkmüş, bağıra bağıra . Porthios arkasına çabucak bir göz attı ve diğer eşlikçi yükselerek uzaklaştığını, oklar atarak ejderhayı peşine maya çalıştığını gördü. 

ğ Gürleyen hiddet çığlıklarından anlaşıldığı kadarıyla canavar, başına bela olan okçunun peşine takılmıştı. Ancak elf aynı zamanda, dehasını düşmanın daha çok toplandığı noktaya yöneltmeye uğraşan Gövalye'nin sert bir tonda verdiği emirleri de duydu. Tekrar baktığında giderin isteksizce yön değiştirdiğini, artık kamçı gibi çarpan ağaç falları arasında uçan üç griffonun ve binicilerinin peşinden dalışa seçmeye hazırlandığını gördü. 

> Bu kovalamacanın tek bir sonucu olabilirdi. Porthios kendilerine Sağ kalma şansı tanıyacak bir taktik yakalamak için çaresizce arandı. 

” “Oraya inin!” diye bağırdı, önlerinde küçük bir açıklık belirir belirmez. “Yürüyerek gitmeliyiz!” diye seslendi diğerlerine. 

Üç eriffon da yumuşak toprağa küt diye iniverdi, savaşçılar ve nları eyerlerden devrildiler, erkekler çocuklarının ve eşlerinin üşünü hafifletmek için çılgınca uğraştı. 

“Gidin şımdi!” diye bağırdı kaçak komutan, binicisiz griffonları ğe geri göndermek için kollarını çılgınca sallayarak. 

» Ejderha yine kükredi, Porthios yukarıya baktı. Şövalye'nin sırtından izanan bir elf okuyla, eyerinde öne doğru düşmüş halde kaldığını gördü. Dört griffon gök mavisi sürüngenimsinin çevresinde uçuşurken torkunç çeneler bir kez daha aralandı, cesur griffonlardan birini vuran dir şimşek tükürdü. Elfler üzüntüyle inledi, Porthios kalbinin yerinden ikacakmışçasına sarsılarak attığını. hissetti. Güneşin parlaklığı Mzünden, vurulan griffonun kanat uçlarında Stallyar”ın ayırıcı özelliği a gümüşi gölgeyi taşıyıp taşımadığını görememişti. 

— Yrmanın içine gireceğiz! Ufak bir şansımız var, o kadar!” diyerek » «adını ve iki savaşçıyı önden ilerletti, Dar bir patika buldular ve onların hareket edebildiği kadar hızla açıklıktan uzağa koştular. 


(Dir dua etti, kaçabildikleri için şükürlerini bildirdi ve cesur ErİfTonlay, « da kaçabilmelerine yardım etmesi için ona yalvardı. 

* Sonunda ağaçtan indi ve gördüklerini anlattı. Arkadaşlarının ÜZgün gergin yüzlerine baktı; kaçış rotalarının kökünden değiştiğini, farkındaydı. 

“Parçalanmış Kayalık'a yürüyerek ulaşmak zorunda kalacağız» dedi onlara. “Rahat bir tempo tutturursak iki ya da üç günde varabiliriz Sanırım.” rap 
© “Aylardır kaçak olarak yaşamanın verdiği metanetle diğerleri “ çabucak onayladı. Porthios öne geçti, diğer savaşçılardan biri en arkaya “ yerleşti ve elfler ormanın içinden yola devam ettiler. Geyik patikalar, şlerine yaradığı sürece onları izlediler. Bir süre için sığ bir dere yatağını yol olarak kullandılar. Bitki tabakası sonunda yolu örttüğünde, erkekler sırayla kılıç kullanarak yol açmaya başladı. 
© Gece çökerken, gövdesi yılların verdiği çürümeyle oyulduğundan © içi boş kalmış geniş bir söğüt ağacı buldular. Derme çatma kovuğu kılıçlarıyla genişleten elfler, üç kadının ve bebeklerin orman etkenlerinden bir parça korunarak uyuyabilecekleri bir barınak oluşturmayı başardılar. Erkekler girişin ağzında çömelmiş, karanlık ve ssiz gecede sırayla nöbet tutmaya başlamışlardı. Şafaktan biraz önce , kisa süreli bir sağanak onları adeta yıkadı. Ancak savaşçılar sırılsıklam disa da, eşleri barınağın içinden kuru olarak ve hiç değilse biraz enmiş halde çıktı. 


Savaşçılardan biri biraz yabani böğürtlen toplayacak kadar zaman dı. Bunlar bir kez daha yola çıkmadan önce hiç değilse biraz inlarını doyurup enerji sağlamıştı. Ü EİCTM0İ 


da üstlerine kap 


pi imi çalışarak yürüdü. 
#usunun ilk emaresini burnuna i l > 
© amel acı, bayat bir ter kokusu getiren ha 


rr iSer elfler de a e i l Il 5 üdüsel a dönüp telaşla liderlerine e en Şeyı algılamış, içgü 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mam 


Iduğunu sezmiş, elflere geriye yürümelerini ü dü mek üzereydi ki, ilk yabaniler orm YE e 


ç < anda ari Dondurucu bir panik anında erkek elflerden bini e sopayla parçalanarak Yere :düştüğünü gördü. Savaşçının dim bir 


gık atarak erkeğin üzerine eğildi, ama iri bi uş uyla o da vücudunun ortasından adeta İçi EZ Canavarların düzinelercesi her yönden saldırıya geçti ve Porihio ninde, karısıyla çocuğunu O Vahşi darbelerin tehdidi altında ai volan kristal Ni ında bir an yaşadı. z 

Tüm algıları, tüm dünyası o anın içinde şiddetle ça değiştirdi. Dikkat ve pratiklik, katıksız öilGE 0 bilin kayboldu. 

Alhana'nın yanından kasırga gibi geçerek yabanilerden birinin 


attı ve kılıcını sopanın sahibinin böğrüne daldırdı, yaratığın hırıltılı bir 

sesle acı çığlığı atarak sırtüstü düşmesini sağladı. 
Alhana'nın çığlığı onu yıldırım çarpmışçasına canlandırdı, | 

döndüğünde yabanilerden birinin mavi ellerinin kadının beline sarılmış İ 

olduğunu gördü. Silvanoshei kundağında sarsılıyor, yine ağlıyordu. 

Saldırgan, eşini çalılığın içine çekemeden önce prensin silahı bir kez ğ 


daha indi ve Alhana yine çığlığı bastı; bu kez onu bağırtan, hâlâ kolunu i tutan kesik pençenin görüntüsüydü. Bebeğine sıkıca sarılan elf ei ; geriye yaslandı, kalın bir ağaç gövdesine dayandı, tüyler ürperten i 


i ie e ıp salladı. 

o İD çallainiçine diğer e rae ölümcül bir forhios karısının yanından geçip atıldı. birbirlerinin üzerine sla ışıldadı, çok: sayıda yabaniyi n ki Atalarının kılıcı 

Üşürecek bir aceleyle geri çekilmeye die bacaklarını deşip Parıldayarak indi, o düşmanlarının muazzam ei ama sonra prens geri Seçerken hepsinden acı dolu ulumalar yükse kasını ağaç gövdesine 

Kikip Alhana'nın önünde durdu. Kadın sie saracak biçimde . 

(EMİŞ, iki geniş dal adeta onu KOrurcasi.  sturan koca 

Y.L ıkı geniş ios çevresinde luklanmaya 
© Svresinden uzanıyordu ve Porthios Ç soluklar alarak s0 

o alulara bakarken şiddetli ve derin 

- Şalıştı. si 

Diğer elflerin ortadan kaybolduğun 


hayal meyal farkındaydı. 


, tarafından katledilmiş veya yakalanmış de pusunun ilk karmaşa anlarında Ormanın 
Şimdi canavarsı savaşçıların en az bir kaçış umutlarını yok eden bir çember 


Mavi derili saldırganla olmalıydılar veya Dd derinliklerine kaçmışlar a düzinesi karşısına geçmi$, 

men allarını kullanarak üstlerinden geç,” diye 


e i kaç —d A iz e fi Ain alda yay gergi Sele Beni 
1 le » 

rtarmak için gelirsin. 
a a çok derin bir acı çeken Porthios, kadını ve 


bu çocuğu, e e milletlerinin umudu olacak bu 
5 sevdiğini , 
yağ e ye 5 başlamış, yaşadığı duygunun etkisiyle bedeninin gücü âni biçimde yerine gelmişti. Yabaniler soluk soluğaydı, bazıları kanayan ve üstlerine yol yol mavi izler bulaştıran kesik ve oyuk yaraları elleriyle kapatmaktaydı. Porthios yaratıkların aslında boyayla kaplanmış olduklarını fark etti; normalde ciltleri insanlarınkine benziyordu. Porthios ile aynı uzunluktaydılar, ama gövdeleri çok daha iriydi, gırtlaklarından yükselen hırıltı ve homurdanmalar da fena halde öfkeli ve intikam almaya hazır olduklarını gösteriyordu. Yabaniler çemberi dikkatle daraltırken sopalarını havaya kaldırmış, kılıçlarını hazırlamıştı. 
o ondan beklemedikleri tek şeyi yaptı. Kendini mavi derili Ri ÇE e e atarak saldırıya geçti. Kılıcı sanki metal çalan bir darbe en y EL ii Bi hızla hareket etti, ıslık birer inleme koyveren dökül a yarıp açtı. Acıklı çalışan yaratıklar geriye doğ 2 bağırsaklarını elleriyle toplamaya ağızları açık bakakalmış e devrildiler, Diğer yabaniler elfin cüretkârlığı karşısında bi an geye Umursamazca saldıran bu Porthios düşmanları an nın ol birinin sırtına batıyor, diğerinin dizlerini ir darbeyle beşinci yabaniyi de önüne gelip durmuştu ve onu ının her damlasıyla korumaya ine de öle“ dim geriye çekildi doğru atıldı, öyle ki kalan 


ölümcül sa i $turduğu çember bozulmamıştı, 


hâlâ elfleri Mi 

ç ; rın ol 

ŞeVresini Sarmış durumdaydıl. ık d e 
» ama artık düşman 
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: duraksar olmuştu. Porthi i 

aha UZUN Os bir ke ü 

vu sefer yabaniler çabucak geriledi, ölümenl kn Dai yaklaşmaya çalıştılar. Porthioş ileriye atıldığında SİN menzilinden anavarlardan birinin Alhana'ya doğru hamle ya 
Eşimşek gibi dönüp yabaninin boğazına kılı ö 

ie a | Cını gömerek onu safdışı 
” Gözünün önüne kızıl bir PUS tabakası 


: ; yerleşmisti: 
gerisinde bir yerlerde yaralanmış olup olmadığını erk il e 


Irdığı öfkeydi ve bu onu 


j gevşemişti. 
“Ama ardında hâlâ Alhana ve Silvanoshei vardı —onlar kaçamazdı ve 


© Bu yüzden de bu savaşı, yabanilerin başlatmak için kullandığı 

“Soğuk şiddetin aynısıyla bitirmeye karar verdi. Yine öne atıldı, bu kez 

daha hızlı hareket edip daha uzağı hedefledi ve bu kez yabanilerden 

birini geri kaçamadan yakaladı. Tek bir biçme hareketi o çirkin ” Savaşçının yaşamını söndürdü ve bu son cesedin görüntüsü, li ün dönüp çalılar arasından paniğe kapılmış sığırlar gibi koşar: 


açmalarına neden oldu. 


k Parçalanmış Kayalık adıyla bilinen hi bölge, ormanın derinliklerinden 


tarazlı, sivri kaya tepeleriyle yükseliyor, kaya dikitleri 


Porthios'a uzaktan görünen bir elf kentinin kulelerini ANimsa, ği i Ancak o ve Alhana ağır ağır yürüyerek yaklaştıkça, kaya mii | üzerinde don buzlarının açtığı yarıkları, hava şartlarına marız isi eri her bir dikitin dibinde birikmiş kaya döküntülerini açıkça görme N başladılar. Buluşma yeri ise amacına gayet iyi hizmet etmişti, yollardan veya çok kullanılan patikalardan uzak bir yerdi ve elfler Orayı epey ötelerden bile rahatça görebiliyordu. 
Yavaş yavaş, günlerce devam eden bir süreç boyunca, hayduş ii kampından göçen kaçaklar birer birer buluşma yerine damlamış in kayalığın dibindeki derin ve berrak gölün çevresinde toplanmışlardı. 
ği Artık Silvanoshei”'i taşımakta olan Porthios ve karısı gölün kenarındaki çimenli otlağa kendilerini yorgun argın sürüklerken, Targualan ve griffon süvarileri oraya çoktan varmışlardı. 

Kaçak prens, Stallyar'ı görür görmez gözyaşlarına boğularak kendisi dahil herkesi fena halde şaşırttı. Griffonun sağ kanadının tüyleri bir ejderhanın şimşek atışıyla vurulup yanmıştı, ama o yine de kartal kafasını gururla dik tutuyor, Porthios her iki koluyla güçlü boynuna sarılırken sarı renkteki gözleri parlıyordu. Stallyar gagasıyla elfin omzunu hafiften didikleyerek sevgisini gösterdi, sonra dinlenmek üzere 

oturup yerleşti. Targualan, Porthios'a, güçlü yaratığın binicisi ortaya Z çıkana dek gergin ve huzursuz davrandığını anlattı. Anlaşılan Stallyar kendine ancak ondan sonra rahatlama izni vermişti. 
» “Lordum, .bineğiniz çıkageldiğinde hepimizin hissettiği dehşeti ahmin edebilirsiniz. Burada yaşamını ve kılıcını ölümünüzün öcünü maya adamayan tek bir elf kalmadı. Gerçekten de şu sıra orman inde çok sayıda savaşçı grubu hemi sizi arıyor, hem de Kam valyeler?den intikam almak için ellerinden geleni yapıyor.” 


en düzinelercesine liderlik etmiş, bir avuç savaşçıyla hücum oluşturarak bir mavi ejderhayı mızrağıyla yaralamıştı. Sonunda 


anlaşılan, saldırı planı belli bir stratejiye göre hazırlanmış,” dedi 
1 > PN “Düşman generali kampımıza yalnızca 
k ndermiş ve o arad. a K mana p yerlerini almışlar.» a birlikleri çoktan çevre O 


ze ki, bu taktik ölümcül bir başarı' ile sonuçlanmıştı, Zira 


şın başında birlikte otururlarken 

r Porthios'u €pey şaşırttı. Alhana 

yakınlarda bir yere uzanıp yaslanmış, bebeğini emzirirken rahatsızca 

dinlenmeye çalışıyor, hâlâ kaçışın zorluklarının yarattığı. etkileri 

üzerinden atmaya uğraşıyordu. Samar da civardaydı, çevredeki kara 

ormanı gözleriyle tarıyordu. Porthios, büyücü-savaşçının Alhana'nın 

yanına oturmaktan özellikle kaçınır gibi göründüğünü fark ederek hafif bir suçluluk duygusu hissetti. 

Kagonesti reisine Oualinost”taki casuslarıyla bağlantı kurup 

kurmadığını sordu sonra. 


operasyonu 

on yardım 

dolayı çok memnun olmuş. 
edecek: Batı bölümünün 


VE di ae m sorduğunuz için teşekkürler. 
ve evet, gun 


gayet iyi. Aslında Palthainon'un ihanıçn dair geç kalmış bir Uyarını, yanı sıra, size bir de mesaj göndermiş.” 

“Bir mesaj mı?” Porthios o kentteki eski yaşamından ken dini kadar uzaklaşmış hissediyordu ki, her nasılsa kendini artık varlığının kent elflerini hiç ilgilendirmediğine imandırmıştı. Kimden geliyor?» 

“Güneş Sözcüsü'nden, yeğeniniz Gilthas tan. 

Porthios horgörüyle tükürdü ve küçük ateşin korlarını cızırdattı, “Bana söyleyecek neyi varmış?” ; ve 

“Seninle bir görüşme yapma şerefini bahşetmenizi rıca ediyor.» 

Kaçak prens birden ayağa kalktı. “Neden? Beti kukla oynatıcısı efendisine, şu Lord Salladac'a teslim edebilsin diye mi? 

“Sizinle neden konuşmak istediğini bilmiyorum, ama Soru Sizden bir ricada bulunduğunu belirten tarzda dile getirilmişti.” | 

“Peki o ricayı neden yerine getirecekmişim? Bu beni tuzağa düşürmek için bariz bir deneme. Ejderhaları ve yabanileri işi beceremeyince bu kez Lord Salladac bana karşı kendi akrabalarımı kullanıyor işte!” 

Dallatar tarafsız bir tavırla konuşuyordu. “Benim... ajanım, genç lordun samimi olduğunu düşünüyor. Ona göre Gilthas Vatanına ihanet 


/ ettirmişti. “Sen bu konuyu onunla koni » 

ülümsedi uşmuş muydun? ii 
Mn i iyi hafif ve acı bir gülümsemeydi bu. “Bir süre için ilen DSPS tutulmuştuk, ta ki Rashas benim Gilthas'ı kötü yönde 
| e karar verene dek.” nim Gilthas”ı kötü Y 
“Nasıl — 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ye belirtti esi 

Sayıda nöbetçi dik.» vi 

p onu bulu 
Se N al 

“ “Ona bir griffon göndermeye ne Metina > 


çıldırtıcı bir mantıklılıkla, “Yürüyen, hatta at e Gi ii 


onu izleyemez. Eğer bir ejderha beliri i 

j A bn ihanet kisi çocuğ iie de buluşmayı iptal ediverirsin ekledi kadın sertçe. 
> “Çocuk?” dedi Porthios. “Burada 
Önalinesti'nin yöneticisinden bahsediyoruz!” 
i “O aynı zamanda senin kız kardeşinin ve onun kocası Tanis Yarmeli”in oğlu, ki herhalde bunu unutmamışsındır. Bence onunla 


Güneş Sözcüsü'nden, 


© “Pekâlâ —anlaşıldı!” dedi Porthios aksi bir tavırla. Dallatar'a döndü sonra. “Sen bir buluşma ayarlar ayarlamaz onunla görüşürüm.” 

» İkna edilmeye izin verdiği için kızmış, yabanıl ortamda zorla tecrit mekten dolayı sinirleri gerilmiş, başkalarına bağımlı kalmak 
inden iyice canı sıkılmıştı. 7 

“Ama bütün bunlara rağmen, isteksizce de olsa, kendisini de şaşırtan bir kesinlikle emindi ki, bu konuda doğru seçimi yapmıştı. 


| e ifledin diye seni 
— “Demek maviler aralarından birinin Ki gi 

Ahat bıraktılar, öyle mi?” diye sordu a eninde sonunda geri Bİr süre için, evet,” dedi Aeren. 

Meceklerini biliyordum.” 


“Bundan korkuyor muydun?” ildü. “İzledim ve bekledim. inim 


Di bu 
Oca ejder horgörüyle, kuru in 2 Yerle meşguldü —ve ayrıca 


-15- 


Zincire Vurulan Çualinost 


Ez e ü Kulesi'nden uzaklara gözünü dikmişti. ME e) 
kubbesini oörebili 


ği i : 
j k işten bile değildi. Halbuki Gi benzetme : Oukı Gilthas, onları iği yapılma kuvvetli yapılar olduğunu, her Birinin Mi dırabileceğini biliyordu. YE ile 
Ortalık tamamen ağaçlarla kaplıydı. Her ne kad 


i a 
“bir miktar sararıp solmuş da olsa, durumları çevri En e 


* yüksek makamına getirilmişti, en azından sıfat olarak. Şimdi 1s1 araziden > panldayarak yükseliyor, güneş soluk mavi renkteki, en ufak bulut 


- Madalyonun simgelediği şeyi düşündü —Güneş Sözcüsü! Daha yüce » sayılacak ne vardı ki? Krallarınkinden daha büyük, imparatorlarınkinden » daha yüksek bir makamı belirtmekteydi bu. 
© Ama yine de Gilthas'a takıldığı zaman içi boş bir kabuktan ibaret “kalıyordu. 
İlk başta Rashas'ın kuklası olmuştu. Şimdi de Lord Salladac'ın » kurallarını uygulayan bir başkandan ibaretti. Kendi efendisi olma Şansını — bunu yapacak cesareti — ne zaman bulacaktı? 
“ Kapının çekinerek çalındığını duydu ve hayatındaki tek ışık , Wsurunun geldiğini anladı. EŞ Lai Ga 
| yam di seslendi ve Kerianseray odaya girdi. HiYe Sözcü 
- Kostümünün düzgünce ütülenmiş kıvrımlarını desteklemektey! i. 
“ “Lordum hazırlar mı —şey, yani, cübbenizi Kl 
, Mısınız?” Köle kızın sesi odanın içinde melodik bir. büyü e 1yci; ş kluğundan beri sıkı sıkı öğretilmiş hitap biçimini düzeltirken yüzü Zardı, 


© Sanırım hazırım,” dedi Gilthas içini çekerek. yz is ki ör 
| A ufak bir toplantı olacak. Yalnızca Rashas ve birkaç l 


kord Salı 
Kerj 


“Hiç haber geldi mi... yani ormandan? Onun benimle Srüşme © Kabul edip etmediğini biliyor musun?” yi 
Kız çok hafif bir hareketle omzunu silkti. “Henüz duymadım. Öğrenir öğrenmez size ileteceğim elbette.” 
“Evet... teşekkür ederim,” dedi genç Sözcü, kendini aceleçi| “için cezalandırılan çocuk gibi hissederek. Elbette duyun iletecekti! 
“ “Bir süre için gevşedi, gözlerini kapattı, kızın saçlarını taramasına izin verdi. Sert firça kıllarının kafa derisi üzerinde gezinmesinin keyfini çıkardı, ama ondan daha hoş olanı kızın parmaklarının altın bukleleri “ okşamasıydı, zaman zaman cildine değmesiydi. Bu her olduğunda “Gilihas sanki bir elektrik kıvılcımı hissediyor, tüm bedeni saklamaya “çalıştığı, ama kızın sezdiğinden de emin olduğu bir zevkle karıncalanı- 
“yordu. Bu kadar güçlü, bu kadar etkili, hatta bazen gerçekten levleniverecekmiş gibi hissettiren bir duyguyu kız nasıl gözden kaçırabilirdi ki? 
 Kerian işini bitirdiğinde Gilthas ayağa kalktı, kızın cübbesini direbilmesi için kollarını kaldırdı. İleriye doğru uzatıp tuttuğu elleri kızın omuzlarının üzerinde kalmıştı ve içgüdüsel olarak onları indirdi, armaklarını kızın elbisesinin yumuşak ipeğine değdirdi. 
Kerian donup kaldı, neredeyse duyulmayacak kadar hafif bir sesle « soluğunu içine çekip tuttu. Gilthas kıpırdamadı, ama ona sanki tüm bedeni titreşiyormuş geldi; bir arının veya sinekkuşunun kanatlarının iptğı gibi vızıldıyordu adeta. Kerian yavaşça soluk aldı. Gilthas'ın an bakışlarının yüzünde gezinmesine rağmen o gözlerini aşağıya iş, erkeğin göğsüne dikmişti. Ağzı hafifçe açıktı, dilinin ancak aklarını ıslatacak kadar dışarıya çıktığını görmek Gilthas'ı ürperti. 
“Kızı öpmeyi umutsuzca istiyordu ve onun hareketsizliğinde < Udaklarının kendisininkine dokunması fikrine bir kabul &W issediyordu. Zaman durdu. Gilthas biraz daha okşanmayı ister, özler, iikuyla ararken kalbi bile atmayı kesmişti sanki. Yine de Kerian “ gözleri munis biçimde aşağıya çevrili duruyor, Gilthas nabzının —b€ e bu asıl kızın nabzıydı— kulaklarında gürleyerek attığın 

hissediyordu. a 
Ğ Ama yavaş yavaş, isteksizce, kızı kendine çekemeyeceğin: udaklarını onunkilere yaklaştıramayacağını kabul etti. Kollarını iha düşürür ve kemerini yerleştirmesine izin vermek için k ön şısında hafifçe dönerken, soluk verişi hâlâ pürüzlüydü. K©" 


hiçbir Şey 


ik ettiği 
CA Ona 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i eden Önce bir an j bakıverdiz O sırada kızın Yüzünde gördüğü ifade Gilthas”ı derinden “sarstı, Kerian'ın güçlü duyguları gözlerinden parlak güneş misali etleri ve engel t 
Ni gel tanımazlıklarıyla 


çin başını kaldırıp ona 


£ onlar Kerian'ın ne hissettiğini anlayamamıştı. Kız incinmiş miydi? Haddi d 


n 1: Haddini aşan sarılış yüzünden m mıydı? Yoksa o gözlerde gördüğü şey aşağılama mıydı? Kız “ onun korkaklığıyla, tereddütüyle alay mı etmişti? Gilthaş üzgün üzgün 


£ arkasını döndü. O bakışları tekrar tekrar gözünün önüne getiriyor, ama > Kerian'ın ne hissetmiş olabileceğini hâlâ kestiremiyordu. 

Köle kadın kuşağı Gilthas'ın belinin çevresine sarıp tutturdu ve sonraaltın sandaletlerini bağlamak üzere diz çöktü. Bir kez olsun başını © kaldırıp erkeğe bakmadı. Onun yerine kararlı, işine bakan hareketlerle 

kayışları çekip dolayarak bağladı. Giyinme işi sonunda tamamlandığında önce eğilerek selam verdi, sonra geriye doğru iki “adım attı. 
 Sözcülordumun başka bir şeye ihtiyacı var mı?” diye sordu, yere — doğru konuşarak. 
“Şimdi değil... Kerian...” Gilthas onunla konuşacaktı, ama elf , kadını başını kaldırıp ona bakmayı hâlâ reddettiğinden sözüne devam edemedi. i 
“Teşekkür ederim... dinlediğin için,” diyebildi yetersizce. 
« “Yaptığın... her şey için.” 

i “Nasıl İse dedi kız. Sonunda ona ii e Mi uygularla ilgili tüm ifade i yüzünden silip atmayı başarmış 1. Gözle ii Me bir saygı haricinde hçektürlü ifadeden 

,Yoksundu şimdi. “Eğer gereken başka bir şey yoksa?.. 
© Elbette. Gidebilirsin» : im 

erian kapıyı arkasından kapatıp çıkarken Gilthas ei diğini hissetti. İki elini birden masaya koyup bir süre için ii eee in deri soludu, onu etkisine alan bu tutkulu me dol e 
1 Çalıştı, Paladine aşkına, tüm tanrılar aşkına, o kızı m IgI Li biç 8 
âni ve korkutucu olduğu kadar yakıcı ve karşı konulmaz 

aylar boyunca 

e aluyordu onu Belki bu duygu geçen haftalar ve aylar b kadari “Dilin, tında var olmaya devam etmişti, ama hiç bu sabah olduğu 


Kadın bir köleydi, tamamen 


il Ama her nasılsa, anlayamadığı bir şeki 
Sırf gözlerindeki o öfke parlaması Gilihaşti 


onun keyfiyetine ii ısıydı. öfke a i aslında onun Ni le çökertmeye yetmişti örmeğin, Şimdi i 


neredeys€ diz gitmiş olduğun : 
boşluğu çevresini seslenecek, onun V 
i çağ 1 e 3 
geri Ni ii çağırıyordu, bu Yi e e katlarına doğru yorgun yorgun yürüyerek indi, Güneş Kulesi'ne giderken ona eşlik etmek üzere beklemekte olan dört Oualinesti savaşçısının oluşturduğu Onur muhafiızlarıyla birlikte yürümeye koyuldu. Oraya vardığında senatg salonunda, Sözcü'nün ve Lord Salladac'ın gelmesini bekleyen Rashas'ı * ve birkaç senatörü buldu. j 
“Hasta mısın?” diye sordu Thalas-Enthia'nın lideri, kuşkuyla Gilthas'ın yüzüne bakarak. “Solgun görünüyorsun. Sağlığını bozacak bir şey mi yedin?” j 
“Öyle yapmış olmalıyım,” diye yanıtladı Gilthas. Kendisi için bu kadar az şey ifade eden bu elflerin karşısında duygularının böyle açıkça belli olmasından dolayı utanmıştı. “Bana bir dakika izin verin. Eminim geçecektir.” | 
“Köle!” diye bağırdı Rashas, yuvarlak senato salonunun yan tarafinda 


Di görevlilerden birini çağırarak. “Sözcüye bir tabure ve biraz sU getir!” 


dan oda sanki daha soğuk, daha karanlıktı Yaş d sarıvermişti, öyle ki, neredeyse Kerian'ın ar dd arlığının getirdiği sıcaklığı hissedebilmek için oda 


İçtiği su ve 5 
alladac zı, uğunu topl 


ilthas törens, alar içeriye senatörlere katıl zi de aceleyle kalkıp ayakta du ; 

istemiyordu. Arma sü Yaşadığı zayıflığa insan fatihin tanık olmas! 
elflerle Pek fazla 1 Tünüşe bakılırsa Lord Salladac zaten orada bulunan 
<nmiyordu. Onun yerine kürsüye yürümüŞ 2 


ama firsatı bulması Gilthas'a yetmişti. LOrÜ 


ılgil 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i tek tabureye, Gilthas'ın az öne iz z m bir ayınınkine benzeyen hatlağı Siyar e oturmuştu. 
eren bir kaş çatışıyla kırışmıştı. & biraz da hayvansı “2 «Batıya yaptığınız sefer nasıl gitti?” diye sordu 
© meraklı. “Kaçakların kampını yok etmişsinizdir kuşkus ”  “gvet.. Kamp niyetine ne varsa 
© Galladac. “Kulübelerini yıktık, sahip il Anlatırken ses tonu büyük zafe benzemiyordu. 

“Porihios'u yakaladınız mı?” diye sordu Gilthas, sesini monoton © tutmaya çalışarak. Bunun Salladac*ın ana hedeflerinden biri olduğunu © biliyordu, ama Kerian onu elf prensinin öyle kolayca ele geçmeyeceğine 

ikna etmişti. 

“O hergele ve elflerinin çoğu kaçmayı başardı,” diye açıkladı lord. 
© o “Sanki onları orman yuttu —ve izlemeye kalktıklarında da benim 

yabanilerimi geri tükürdü!” 
© (“Kampı yok edilip taraftarları dört tarafa dağıldığına göre, herhalde operasyonlarının önünü kesif bir biçimde almış oldunuz,” dedi Rashas © nazikçe. 

“Öyle oldu” diye onayladı Kara Şövalyeler'in lordu. “Ayrıca o — sefillerin birkaçını kılıçtan geçirdik, yani ortadan yeterince hızlı © kaybolamayanları.” 
© “Öyleyse zafer kazandınız demektir,” diye yanıtladı Rashas. 
© “Bilmelisiniz ki, biz Çualinost elfleri, aramızda kök salmaya cüret eden — musibetleri temizlediğiniz için size minnettarız.” a 

“Olmalısınız tabii” air yanıtladı lord sertçe. “Ama iş a © tamamlanmadı. Tamamen bitirmek için birkaç hafta beklemem 


Rashas meraklı yerle bi e 

Me Dir ettik,” diye homurdandı oldukları birkaç paçavrayı yaktık.” 
r kazanmış bir askerinkine hiç 


baktı; adamın yüzüne hafif, 
Genç elf daha Mi i iğini hatırladı. 
By ppon'un nasıl Porthios'un kampının Be e meli e lata İ oslaslın neden bahsettiğini merak ©. 

“Daha için aklının gerisinde bir Terim ml aha acele olan bir başka işiniz 

da lönerek, s 


ii 

Ni 

Wi 
4 


“Ben burada kalıyorum, ama ejderhalarım Yarın Silvanestiry, gidecekler,” diye yanıtladı ii a 

Mal .. & EE : orlar? ği 

i Sözcü sordu. “Ne için gi gerekiyor. (DORE ii hareket etmedi ve meslektaşlarım bı ir çarpışma bekliyor. Talihsiz bir durum 
Thalas-Enthia elfleri, buradaki Pratik k bir medeniyet timsali gibi hareke 


“Bir çarpışmada yardı 

Wi Owalinestililer gibi mantıklı ve yüzden oldukça sert geçecek b i aynı zamanda. Halbuki Siz 
© çözümü görme yetinizle gerçe 

Pal üzü fena halde utanarak kı 

Gilthas bu karşılaştırma yüzünden de ut zarlı, 

“ Diğer elflerin sanki bu iltifat karşısında samimi bir memnuniyet “duymuş gibi, mutlu mutlu baş salladıklarını gördü. Gerçekten göremiyorlar mıydı? Güçlü bir efendiye boyun eğmenin, onurlu bir © “direnişi hiç değilse görünüşte denemekten daha iyi olduğuna inanacak © kadar yüzsüz olabilirler miydi? Hissettiği mide bulantısını saklamaya 


kaptırma gerekliliği karşısında yüzün; 
i  İderhalan da” dedi bir di Yüzünü buruşturarak ardı, zir KERE ey 
: a onun birikimi kristaj Ve cam üzerineydi ve şimdiye dek 


3 1 k 1 << 
K a kalsaydık be gok aş ln 


Sıl isyan i erini bir düşünsenize.” 
Po İs'un baş ei onlar”. dedi Riski kızgın kızgın. 
nlara yakınd > Torunlar yetti de arttı!” 


Içın istihbarat sağlamaktan e Sözcü'ye keskir, , avayla. “Bundan kastın nedir?” 

ama Porthios'un a ır bakış firlattı. “Bu özel bir konu, 

© Zeki olmadığını, hareketlerinin 


asindüğÜ kadar esrarengiz görünmediğini kanıtlayabilir.” 
d cehennem” de çürüsün o!” dedi senatörlerden biri hararetle. 
ğ ydurlar kente gelen çelik para kervanını yağmaladıklarında küçük Bet kaybetmiş olan bir tüccardı bu. 

m hepimiz dua ediyoruz,” diye devam etti Rashas. Hâlâ gözünü dahi kırpmadan Gilthas*a bakmaktaydı. “Unutmayalım ki, bu salonda m ulan konular elf memleketinin özel meseleleridir. Bu duvarlar “dina şılianda tekrar lanmamalı, hatta üzerlerinde yoruma bile “ılkısılmamalıdırlar. 

in bu uyarının kendisine yönelik olduğunun farkındaydı ve bu ona belli belirsiz bir memnuniyet vermişti. “Elbette,” dedi uzlaşmacı “bir tavırla. Yine de, hâlâ Porthios”tan bahseden elflerden koro halinde yükselen genel lanetleme seansına katılmaya ikna edememişti kendini. 
“Peki ya Silvanesti?ye ne dersiniz?” diye sordu Rashas. “Kendilerini mafer umudu olmayan bir savaşa maruz bırakacak olmaları pek “budalaca değil mi?” 

Hortensal umursamaz bir tavırla omuz silkti. “Ejderhalara karşı hiçbir şansları olmayacak. Bizi örnek alıp direnmenin boşuna olduğunu “anlamayı başaramayacak kadar aptalca davranmışlar.” 

, Gilthas bu sözleri duyduğunda yüzünü buruşturmuştu — Çualinestililer?in hiçbir direnişe kalkıştıklarını hatırlamıyordu— ama “dilini tutmaya karar verdi. Onun yerine konuşan Rashas oldu. 

— “Hiç değilse Silvanestililer savaşmakla meşgul olacak. Böylece bizim işlerimize burun sokacak vakit bulamayacaklar.” 

, Busayede elf soyu saflığının kutsiyeti de korunmuş olacak,” diye ağırdı Hortensal, heyecanını her haliyle belli ederek. > Gerçekten de öyle,” diye doğruladı Rashas. “Bazen en büyük — Osğanlar en esrarengiz biçimlere bürünmüş olarak sunulur. 


zi 


i ındaki berrak havuzda uzun da bir ileri, bir geri yüzdü, üzeyinde kaymaya devam 


dö 


etti. Sonra içeriye girip banyo yaptı; su öylesine sıcaktı ki .cildi haşlanacaktı. Banyo küvetinden çıktığında anaç tav kadın onu şevkle, sert biçimde, adeta genç elfin derisinin — tamamen soyarcasına kuruladılar. 7 e 
Ama yine de Gilthas kendini temiz hissedememişti. 
Çalışma odasına gitti, kapısını. kapattı, açık pencereden içeri süzülen ikindi güneşine rağmen bir yağ kandili yakıp köşedeki bir koltuğa yerleşti. Elinde deri ciltli büyük bir kitap vardı, mu evinin kütüphanesinde yeni keşfettiği bir ciltti bu. Adı Vingaanj Mücadelesi idi ve bizzat Bilgi Bekçisi di un yardımcısı olan ünlü tarihçi Foryth Teel tarafindan kaleme a mışt. 
vo da asıl ilgisini çeken, aktarılan öykünün annesi hakkında olmasıydı. Kitapta anlatılanlar yalnızca otuz yıl önce yaşanmıştı oryih Teel bir savaş hikayesi yazmıştı; Solamniya Şövalyeleri”nin geçmiş yıllar boyunca ejderha yüce efendilerinin ayakları altında “ çiğnenmiş bölgeler olan Kuzey Ansalon topraklarını özgürlüğüne kavuşturdukları, hatırı sayılır bir seri taarruz harekatı konu edilmekteydi. 


Son birkaç gündür Gilthas kitaptan bölümler okuyor, belki de endine elflerin adil bir dava uğ 


» Nerede ılı iki iç dış tabakası, 


Yavaş yavaş genişletmişti, ta ki ejderorduları Gilthas'ın a gibi generallerin komutası altında geri püskürtülen aliçeleri onları ve rezil tapınaklarını terk ettiğinde 


- dağılmışlardı. Şimdi Takhisiş <8 ni tkili bir fere yönelten e a i Takhisis Şövalyeleri'ni hızlı ve e 


x angi bir organize direniş çıkabileceğini düşünmek 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azı zamanlarda da Gilthas kendini sıkı bir macera öyküsünün içine 


yerlerin ve olayların baş döndürücü geçidiyle adeta çarpıyordu. 
Büheplağrle verimi alıp almadığını, oraya gelmeyi düşünüp düşünmediğini merak ediyordu. Onu özlü or, varlığını ve rehberliğini 


olacağını söylüyordu, ama Laurana'nın burada olmasını onun güvenliğinden çok kendi yalnızlığını azaltmak için istediğini fark etmişti. 

Bir saat sonra Kerian kapıyı çaldı. Gilthas büyük bir mutlulukla deri kaplı kitabı kapattı ve ona seslenerek girmesini söyledi. 

“Merhaba,” dedi kalkıp kollarını başının üzerine kaldırır ve gerinirken. “Kitap okuyordum... bir süre için geçmişte kaybolmuşum. 
. “Sevindim.” dedi Kagonestili kadın. “Yemekten önce biraz şarap Ser miydiniz diye sormaya geldim.” ed ON 

“Evet, bu muhteşem olur” Gilthas kızın bir sürahi getirmiş olduğunu fark etti, Verdiği yanıtın üzerine Kerian odanın ortasına doğru Yürüdü. “Benimle bir kadeh içmeyi arzu eder miydiniz? 

“Evet... bunu isterim.” , 

Kız soluk renkli sıvıdan he ikisi için birer kupa e lm ii Kerian kupayı koltuğun yanına bl yeme aze! 

p kızı izleyerek kanepede onun yanın MOL iğ 
“Bab. wi haberler aldım.” dedi Kerianseray. “Bu öğleden 


Sonra eldi.» mi. 
“Yabani elflerden haber mi geldi? Nasıl?” diye sordu Gilthas. Eve i i i ti. Ni “9 yi ye ee bu bölümüyle ilgili konuşma o f 
Enine Sahi değilim.” : LR anız p değilim. ini, 

i detmesine şaşırmıştı. Ancak ©. 
pl al ei kabilesiyle bir ii Ler e koruyabildiği Bi açıklamakla bile ne kadar 

SÖstermiş olduğunu fark etti. 


çin beni affet,” dedi, ama bir tarafi Yanıtı 


öum İ ği 
“Elbette, ayan ve eğer gerçekten güveniyorsa, kızın > fena caplağl ilgili yanıtları vermeyi kabul etmesi Serektiğini aradığı d€ 


dü, Yine de şimdilik bu konuyu bir kenara bırakacak, “Ne düşün u. ) 


a Solostaran sizinle görüşmeyi kabul gimiş, tabii buluşma j Porthi kaydıyla.” 


i İmeniz ; b ai diye bağırdı Gilthas, âni bir coşkunlukla, 


« bir şey bu!” e 7 ; 
la SU sevindim,” dedi Kerian, kendisi de keyiflenmiş j 


sürer > ies içgüdüsel bir hareketle ellerini onun omuzlarına koydu ye © 


bu kez gözlerini yere çeviremeden onu kendine doğru çekti. Dudakları kızınkileri buldu; öpüşmeleri ateşle mühürlenmiş sıkı bir bağ gibiydi. 
Kerian'ın ağzı hafifçe açıktı, Gilthas duygulardan oluşan bir kasırgaya kapılıyor, onu kıvrandıran, ruhunun derinliklerine ulaşan yepyeni tecrübelerin hücumuna uğruyordu. 

Sanki bir rüyanın —fantastik ve mucizevi biçimde uyarıcı bir rüyanın— içine karışmış gibi, kızın kollarının kendi omuzlarına doğu yükseldiğini hissetti, derken kız da onu kendine doğru çekti. Gilthas'ın öpüşünü kabulle karşıladı, ateşli bir sıcaklıkla yanıt verdi. 


tahtını un Bir Süre için, pek kısa bir süre için, Vücut haline Geld Thalas-Enthia*yı unuttu ve sevdiği kadınla tek 


5 


re. 


“Sonunda maviler benim için geri döndü, ÜÇ tanesi birlikte gelmişti, N > rk edip gitmezsem beni öldürmekle tehdit ettiler. » m savaşmak zorunda mı kaldın?” 


çaramı onlara bırakacağımı söyledim. 
i Yi » 
: ir ne oldu? 


Kararlaştırılan zaman geldiğinde dışarıya çıktım, uçarak dolaşıp “Kar: 


| i araştırdım, inimin yeni sakinleri olacak talipleri aradım. ye 
lk e ve ağırdı ama yine de uzun süre aramaya devam ettim, i oks , ama, le i © onları bulamadın öyle mi? a | e Onları göreceğimi sanarak her tar z GER . E S iy görünüşe göre maviler çekip gitmişti. 
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Geçmişin ve Bugünün Sözcüleri 


Sözcü'nün evinden en karanlık Zamanı durmuştu, Sokaklarda 


e oldukça gürültülü hareket e 
* €PeY zayıftı, öyle ki Gilthas Tük 
€si Çevresindeki nöbetçileri hiçbir güç 


ÜŞ Yetenekleri di 
4 Güneş Kul 


my kent adeta pırıl pırıl parıldarken, sihidi Sok rünmüştü Eskiden ken: 


kentin karanlıkta kalan bölgelerind yanıyordu. 

© pifevleri arasındaki karanlık alanlara ulaştıkların, nöbetçi geçerken ikili uzun dakikalar boyunca gölgelerin iin e 


€ OYnaşa; 


” Ama muhafızlar bir köşeyi dönerken bu düşünceler kayboldu. 
'Kerian anında ayağa fırlamış, onu elinden tutarak çekiyor, tepelerinden sarkan huş ağaçlarının oluşturduğu kalın sınırla gölgelenen bir sokak boyunca önden giderek koşturuyordu. 

”  Gilthasona yetişmeye çalışıyordu, ama kısa bir süre koştuktan sonra * iyice soluksuz kaldığını fark ederek utandı. Kerian'ın elini çekiştirdi ve * onun amansız koşusunu yavaşlatmaya çalıştı, ama onun yerine kadın “onu aceleyle ileriye doğru çekti, sokağı bitiren son iki düzine adımı Sendeleyerek koşarken onu bir sürüklemediği kaldı. Burada yine " Gilthas”ı yolun kenarındaki çalılıkların arasına itip sakladı, elini t aksızın gelip yanında diz çöktü, önlerinde uzanan geniş yolu , meeledi, ğ iğ vi 
© o Gilthas onun kuru parmaklarının kendi nemli eline EM Sevecenlik hissetmekteydi, ama çok az tanıdığı bu kane lk a bir yetkinlik duygusu, bir kendine güven havası a ie a “<Bdi hırıltılı soluklarını kontrol etmek için zaten ri De e mi “elan parmağını onun dudaklarına bastır li burada da “Ssizleşmek için kendini zorladı. Kara Ş0 An ne kadar Yordu, Gilthas Oualinost'un yeni fatihleri ii srt ODA odun biçimde devriye gezildiğini görmekten e düzine olduğunu ğ OLU) Sa kentte insan savaşçılardan yalnızca birkaç 

dh 


7 arısını arkada kalan 
ederdi, ama eğer bu doğruysa hepsinin Y kirdi —hem de 


Imaları ger e 


e Sonunda yine koşmaya başladılar, köşeleri döndüler, ikisinin, Li sığamayacağı kadar dar sokakların kavisleri A koştular, Hâlg ; aydınlatılmış noktalardan uzak duruyor, önlerine bir Çift sokak çıktığına ğ karanlık olanını seçerek ilerliyorlardı. Gilthas yokuş yukarıya gitmekte 
| olduklarını fark etti, sonra birden ağaçlar geride kaldı ve baş döndürücü ge, 
göğü önlerine seriliverdi. Kıvrıla döne ilerleyen onca dar yan Yoldan sony birden muazzam bir açıklığa çıkmanın şaşkınlığı Gilthas ın Sendelemesin; neden oldu. Ayakları düz yüzeyli tuğlalara sürünerek yürümekteydi. ki ancak o zaman Kerian'ın kendisini büyük Toplantı Salonu na getirdiğini anladı. Mozaik haritası ve geniş açıklığıyla uzanan o tepe ZIrVesiydi burası, Başlarını üzerinde büyük takımyıldızlar aysız gökyüzünde parlıyordu, Gilthas gece göğünde her zamanki karşıt pozisyonlarında, yüzleri birbirine dönük duran Paladine ve Takhisis”e baktı. Çocukluğunda çok defa gökteki o muhteşem yıldız dizilerine bakarak gece saatlerini geçirdiği olmuştu, ama “onları hiç böylesine mükemmel biçimde görmemiş, bu kadar yakınına gelmişler gibi hissetmemişti. Elini uzatıp onları parlayan kirazlarmış gibi » gökyüzünden toplayabileceği şeklindeki çocukça fikirden uzaklaşmak için özellikle uğraşması gerekti. Ayrıca gecenin bu ilerlemiş saatlerinde bile havanın bir yaz ortası günü için normalden daha sıcak ve boğucu olduğunu hayal meyal fark etmişti. 
“Bu taraftan,” diye fisıldadı Kerian, onu aç 


Yanyana A 


rin; gelerin içinde pırıldayan beyaz kanatları gören Gilthas, e Içıne çekti. Orada iki koca yaratık bekliyordu. 


mişti, zira Rashas onu mükemmel bir 
Imış bir gence ailesinin kanatları altından vaadinde bulunmuştu. 


Idatılmış olduğunu düşündükçe, bu 


29) 


“kavram aklında hepten acı verici duygular y yi 


; içinde basbayağı Rashas'ın tutsağı olduğ m Yordu. Birkaç saat E içinde de annesinin halkının başında tahta oturacak göze e gün Stermelik irade 


hizmet KL kesmişti. Ama görünüşe göre Porthios'a hizmet etmeyi - hâlâ sürdürüyorlardı. 

Griffonlardan birine yaklaştı, yaratık onu özellikle soğuk ve uzak 

” bulduğu sert bakışlarla süzdü. Gilthas bu gururlu yaratığın karşısında 

» zayıf veya kararsız görünmek istemediği için sert bir baş selamı verdi. 

© Yine de ayağını üzengiye geçirmeye çalışırken gümüş askının ısrarla 

parmak ucunun hemen ötesinde dans etmesi onu utandırmıştı. Sonunda 

» Kerian yanına yaklaştı, ayağını yerleştirmesine yardım etti, sonra diğer 

bacağını griffonun aslansı sağrısının öbür tarafina geçirmesini sağladı. 

Griffonun üzerine yerleşebildiğinde Gilthas eyerin çok doğal bir his 

verdiğini, neredeyse vücudunun şekline göre uyum sağladığını in 

» eti. Eyerin arka tarafı yüksekti, omurgasını epey yakın il 

> destekliyordu, ki bu da iyi bir şeydi, zira griffon mer 

b Srpilişiyla ileriye doğru firladı. Eğer 9 b ai 

» Olasılıkla sağrının üzerinden kayıp düşecek ye ii biçimde yere 
başlamış olan zeminde, hiç de zarif görünmeyen bır 94 

© Serilecekti, 


geçtiler; 
oton d 

g 

yakındaydı. 


üzerinde, 


elinde duruyordu, eyerde öne doğru eğilmişti v görünüyordu. Altın saçları arkasında bulut mis 
Kentin batısında uzanan derin vadinin üzerinden geçer Gilthas kendi eyerinin ön bölümünden yükselen boynuza an Ancak Kerian'a bir kez daha göz attıktan sonra dizginler e gelebildi. Deri kayışları eline alıp gevşekçe tuttu, Griffonun Ee yönlendirmesine veya rehberliğine ihtiyacı olmadığından — hatta br hiç de hoş karşılamayacağından— emindi. N 

Ağaçların üzerine yükseldiklerinde gece havasının Şaşırtıcı ölçüde serin olduğunu gördüler, ama geçmiş haftaların uyuşturan sıcağından sonra bu serinlik Gilthas'ın hoşuna gitmiş, rüzgârın gücüyle terinin kuruması ona büyük keyif vermişti. Geriye baktı, kent ışıklarının aydınlığının ormanın arkasında kaybolduğunu gördü. Birkaç dakika içinde Oualinost arkalarında epey uzaklarda kalmış, dört bir yanda görülebilir tüm ufku garip bir karanlık örtü halinde yayılan orman kaplamıştı. 

Gilthas “yıldızların “durumundan batıya doğru uçtuklarını 

anlayabiliyordu, ama ne kadar yol kat ettiklerini hesaplaması olanaksızdı. Her nasılsa uyumaya hiç ihtiyaç duymuyordu. Onun yerine yıldızların aydınlattığı araziyi seyrediyor, arasıra yanlarından geçen birkaç buluta bakıyor, ya da hemen sekiz-on metre ötesinde sessizce üçmakta olan Kerian'a bakışlar atıyordu. 
”  Omuzunun “ üzerinden bir göz attığında şafağın ufku “ pembeleştirmeye başladığını gördü, ama altlarındaki muazzam ormanın “ içinde nerede olduğunu anlayabilmesini sağlayacak hiçbir belirleyici işaret yoktu. İki griffon dalışa geçip ağaç tepelerinin hemen üzerinden uçmaya koyuldu. Gilthas bunun ejderhaların gözünden uzak kalmak için bir. önlem olduğundan şüpheleniyor, bu şüphesi kısa süre sonra midesinde yakıcı bir çalkantı halini alan ince bir macera duygusu yaratarak onu ürpertiyordu. z 

Sonundâ güneş bulutsuz göğe yükseldi. Sırtına vuran dosdoğr güneş ışınlarının ısısı Gilthas'a bu yazın nasıl kavurucu geçtiğini e hatırlattı. Kuru havanın içinde uçmaya devam ettiler ve par lak iyi dın i onlara çok sayıda ağacın solup kuruduğunu, Çualinesti'nin Ki yemyeşil ormanları için tamamen doğa dışı kaçan e 
3 yapraklarla kaplandıklarını gösterdi. Küçük “bir derenin üzerin vi 
. .  Eeçtiler. Yapraklar arasından görebildiği kadarıyla Gilthas suyun vE 
7 Ve çamurlu aktığını, hatta temiz bir akıntıdan çok kemik kuruluğun 


e her nasılş 


: A e) 
ali uçuşmaktaydı? Tahat 
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“kayaların çevresinde birikmi benzediğini fark etti. birikmiş kötü koku lu bir Su biriki ıntisine 


da belki hareketli ar onık göri a azı manz görünü: l büyücünün marifeti araları e ydi. Yükselt ndan hoşl Ka 
5 ının kenarl Şlanan Çok güçlü di 
arı ağ çlü bir 


© gördü. Arkaların. 
© Aralarında birkaçı il iki an ormanda başka griffonlar da dinlenmekteydi © kaldımı Ki arkadaşının gelişini selaml e ye in öttüler. Ki as'ın grif 

ai griffonu onu neredeyse aşağıya düşü âni bi ir ie e Ni ve gölün kenarındaki yağ ie j » a : 
İ ralandılar eli elfler ona doğru koşarak kılıçları çekili bir halde 
“A iki 3 

tla aşağı!” dedi aralarından biri sertçe. 


e bik ilthas sö a 

söyleneni yaptı, üzengileri ayağından tekmeleyerek atıp ın üzerinde durmayı 


e dövmelerin çizgi ve 
Gilthas'ı süzdü. 


ün ifadesi soğuk ve anlaşılmazdı. 
as elinden geldiğince gururlu hareket etmeye çalışarak ayağa Grup yaban elflerinden ve 


'elflere sert seri baktı. 
-stililerden oluşuyordu. Yalnızca bellerinden 


i onestililerin yanında Oualineştil; ğ sarkan postlarla yetinen e Kd b der çoraplarıyla ve kumaş ahip altın saçlı bir erkek Yordu, Aralarında ciddi yüz hatlarına sahıp ek, kaşları Çatılı bir halde gruptan ayrılarak öne doğru ir ac ği attı. 

Gilthas bunun Porthios olduğundan MR la EL 
“Selamlar, Dayı,” diye söze başladı genç Sözcü. “Beni görmeyi iğin için minnettarım. zi 
| “lag i olur” dedi Porthios aksi bir tavırla. “Zira ne de oy 
madalyonumu ve tahtımı çalan, halkımı yönettiğini iddia ettiği halde gerçekte Talas-Enthia'nın ehlileştirilmiş bir yi ardakçısı olan bizzat Sensin» Gilthas söylenenlerin ağırlığını hissetti, büzülüp kalmamak için tüm iradesini seferber etti. “Bu taht üzerinde benim hiçbir şahsi emelim olmadı,” dedi sert bir tonla. Gözlerini Porthios'un ardındaki elflerin üzerinde gezdirerek aralarından belli birinin yüzünü aradı. “Daha ziyade bu bana zorla kabul ettirildi —hem de senin elinden çoktan alınmışken! — ve ben madalyonu çok daha karanlık bir altematiften kaçınabilmek için taktım.” 
“Hangi alternatif ihanetten daha karanlık olabilir? Veya “ Sürgünden?” diye homurdandı eski Güneş Sözcüsü. 
, “Bir prensesin katledilmesi. .. doğmamış bir çocuğun hayatını “ kaybetmesi,” dedi Gilthas, aradığı kişiyi gördüğü için sesinin tonu yumuşayarak, “Merhaba, Kraliçem. İyi olduğunuzu gördüğüme çok memnun oldum.” 
“Merhaba, Gilthas,” diye yanıtladı Alhana gülümseyerek. Öne çıktı, Porthios'ın haşin konuşmasının yanında fazlasıyla yumuşak kalan bir 


i hareketle kocasının koluna girdi. “Ben de seni iyi gördüğüme sevindim.” 


” “Beni neden görmek istediğini imdi,” diye sordu. 
li g istediğini açıkla bakalım şimdi,” diye so 


- Karısının genç elfe arkada a davranmasından dolayı bozulduğu açıkça görülüyordu. X 


li yaptığını takdir ediyorum ve Çualinesti'de olanları hiç hoş yorum, Belki bilmek istersin, Kara Şövalyeler'in ordusunun Bizzat er iel zafer, bir generalin infazıyla sonuçlandı. 

p an'ın sald ZUCU olarak ni ilediğini day ırının başarısını utandırıcı ve moral bo: komutan kat ii Lord Ariakan? Yoksa yeni efendin mi?” Kaçak 

Gilthaş e etmeye iyice kararlı görünüyordu. 
1 oldu. “Takdirimin temelinde senin yaptıkların V€ 
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$ cı olmak içi : 
, yardım öter in Yapabileceğim bi to iğ yetle merak etm bir Şey, iğ alay edilmek için gelmedim buraya ii yatıyordu Li 
H iL dedi Porthios ters te Yüzden derh, aşağı eimeleri için nasıl ikna edeceğini bi i erhal dönü ğ Gilthas sinirlerinin için bilmiyorsan bi doğruyu söylediğini görebiliy BE ükdiğini ismet çe EZME j endişesini maskelemeye çalıştı KE Yine de arşısındaki elfin 
4 yolculuğu beni ele geçirmek için emek tutsağınızı . dairanarek 
Porthios gence azametli bir e olarak mı kulland Mi Bu girelim ki? Senin için buna değ akış fırlattı, “Niye m İdi ici En buradayım?” diye terl pi öfkesi de art ce z erlendi Gi 
“Çünkü Kara uyordu. “Gelmeme niçin GE Ga Geçen her ken b Şövalyeler hakkında bildiğin çe ez öyleyse?” 
gereken bazı şeyler. Aslında bir açıd. !Sin şeyler var... Öğrenmem olabilirsin.” çıdan haklısın. Belki de bana yardımcı “Haydi gel, kocacığım,” dedi 
Siz gım,” dedi Alh ğ © 
Kas güneşin tepeye erişmesini Di e değil.” Porthios*un kolunu bırakmamıştı v a m 
İekirke Gilthas*a döndü. “Birkaç lokma ie yi yapan elflere yakışır biçimde Seti e ii ii ifadeyle Porthios'a baktı. “Düello yapmaya hazırlanan âi ayılara benzemekten daha iyi olur.” 
nl onları izleyerek yürümeye başladı. 
ol çe hâlâ öfkeli öfkeli bakan Kagonesti savaşçısıyla kolkola İğ gunun farkındaydı. Diğer elfler de ormanın içlerine doğru yola Yulmuşlardı ve aralarında dostça bakan tek bir yüz bile olmadığı 


&nç Sözcü'nün yüzünden kaçmadı. 

Tüm bunlar Alhana'nın nazik tavrını özellikle rahatlatıcı bulmasına a açıyordu. Kadın onları küçük bir açıklığa doğru yöneltti; çok sayıda i in ağacın gövdeleriyle çevrelenmiş çıplak bir orman zemini in oluşuyordu burası. edi a 

işti sa m klar. Ma Ar giren elflere belirli oranda 

NZ özel görüşme olanağı sağl eş ve Alhana, Gilthas, çok Sayıdaki Aaa toplananlar aras! a ediğinden beri yanından iğer elf savaşçıları, * ii agi enis ile birlikte amış olan Kagonesti yiğidi bulun yi 


Kerian'ın ardından 


Alhana'nın kaçmasına yardım etmiş olan savaşçı-büyücü g orada olduğunu görmek, Gilthas”ı memnun etmişti, S kadarıyla Samar, Kraliçe'nin kötü sona eren ilk ka, öldürülmüştü. R 

“Hayır... şifacı büyüleri sayesinde hayatım kurtuldu,” Samar. “İkinci girişimimizde daha dikkatli hareket ettik, ki, seni de beraberimizde götürme şansını bulamadık.» 

“Bazen keşke bulabilseydiniz diyorum,” diye kabullendi Gilthaş hüzünlü bir samimiyet yansıtmak için bir an kendine izin Vererek, © 

“Kaçmaya mı niyetlenmiştin yani?” diye sordu Porthioş kuşkuyla, “Rashas müstakbel Sözcü'yü hapis mi tutuyordu?” 

“Sana söylemiştim, kocacığım,” dedi Alhana, sesinde hafif bir kızgınlıkla. “Gilthas'ı madalyonu takmaya ve Sözcü'nün tahtına oturmaya ikna eden tek şey, benim hayatıma yönelmiş olan tehditi » b “Bu doğru,” dedi Gilthas ısrarla. Nazik olmaya çalışıyordu, ama Porthios'un. aşağılamalarıyla karşılaşmaktan sıkılmış, kaçak prensin 
7 devamlı hareketlerinin nedenlerini sorgulamasından iyice rahatsız 
i olmuştu. “Rashas bana bir okçu gösterdi, onun Kagonestili kölelerinden biriydi bu ve yayı gerilmiş, oku Alhana'nın kalbine nişan alınmıştı. Eğer tereddüt gösterirsem okçusuna vur emri vereceğini açıkça belirtti .» 

Birden genç elfin aklına bir soru takıldı, gözlerini hafifçe meydan 
| okuyan bir ifadeyle Porthios*a dikti. “O madalyon hâlâ güneşin büyü 

gücünü taşıyordu... ki bu da ondan isteyerek feragat ettiğin anlamına gelir! Neden?” 
” Prens ters ters bakarak kızardı, ama sonra boş vermişçesine OMUZ i silkti, “Rashas aynı yöntemi bana karşı da kullandı,” diye kabullendi. 
Ondan Alhana'nın hayatını kurtarmak için feragat ettim.” 
,, Öyleyse geri al onu!” dedi Gilthaş birden hararetle. “Onu sana isteyerek iade ederim ve taht yine senin olur!” ğ Porthios kararlı bir tavırla başını iki yana salladı. “Ben artık bir “fağım, unuttun mu? Oualinost'ta ya da herhangi bir elf kentinde 


ye lillaez 

OZCÜ'nün bildiğ: 
DER Ii 

çma Bilişimin, 


“diye açıkladı ama NE Yazık 


“Eğer bu doğruysa — eğer Thalas-Enthia'nın sürgün kararını kabul seiyorsan — öyleyse neden Oualinesti ormanlarında kalıyorsun?” diye 


sordu Gil e iğ ei le et (has ısrarla, çenesini meydan okuyan bir tavırla ileriye 


Porthios gözlerini kırpıştırdı, sonra yüzüne hafif bir gülümseme 
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leşti. “Bakıyorum Yavrucuk sesini vii eN 7 
ileşt. sonra “Yine de nedenleri ae vi onaylatmak için eek değilim.» ve onları sana 

Gilthas omuz silkti. “Buna eri ii adtıklı ölmesini beklerdiin. ie m Ama hareketlerinin daha 

“Bana yeterince mantıklı geliyor.” 

“Sana yardım edebileceğimi, Kara Şö İsi edip söylemiştin Nedersi iyon e hakkında bilgi 

“Şu Lord Salladac... Onunla karşılaştın mı?” 

“Evet.” 

“Bana onu anlat, özellikle güçlü yönlerini ve olabileceğin herhangi bir zayıflığı varsa onları * 

Gilthas söyleneni yapmaya çalıştı. Kara Şövalye liderinin strateji ve taktik kavrayışını, kendi askerleri üzerindeki belirgin hakimiyetini anlattı. Şövalye ordusunun nasıl hâlâ hareket ettiğini, sıkı disiplinle davranan ejderhaları, saflar dolusu sıralanmış vahşi görünüşlü yabanileri, hepsinin lordlarına ne kadar sadık göründüğünü aktardı. 
Ayrıca Salladac?'ın kendi ast komutanının beceriksizliğine karşı nasıl acımasızca yanıt verdiğini, kendi kampını korumaktan aciz kalan askeri idam ettirdiğini anlattı. 

“O beceriksizliği ortaya çıkaran yalnızca bizim saldırımızdı,” diye araya girdi Porthios, duyduğu gururu saklamak için hiçbir çaba göstermeden. z 

“Kesinlikle. Ayrıca Salladac tam bir diplomat. Görüşmeler sırasında son derece canayakın davranıyor, ama yine de her istediğini elde il bir yolunu buluyor.” m e 

“Daha güçlü olan pozisyon: uni Ye 

“Belki di . Ama eriş bu aynı zamanda da Ve im Ea Yaptığı için böyle oluyor.” Gilthas kendi açık sözlülüğüy Ş Se 

Para ona kurnazca baktı. “Bu değerlendirmeye kendini de tiyor m p» z 2 YLADIR 

Sözcü “yalkizeg omzunu silkti. “İstiyorsan na ei oradaydım, ama - eminim tahmin edersin— konuşmayı Y: 

di» 3 

a1, Cilthas — yani Sözcü dem i 

ii ik oluşturmaya çalıştı!” Keri 

— *SŞirtiç; bir hararetle lafa girmişti. 


gözlemlemiş 


i ak için bir istiyorum— kenti savun: 
> çete ilk defa ağzını açmış ve 


Genç elf bu sözleri duyduğunda içini sıcak bir hoşnutluk dalg, doldurdu, ama bu duygusunu Porthios'tan ve Kerian'ın Yanındaki ter, ters bakan vahşi görünüşlü Kagonestili?den saklamaya çalıştı. 

“Doğru mu bu?” diye sordu kaçak komutan. 

Gilthas acınası çabalarını hatırladığında yine utanca kapıldı. 
denedim, orası doğru. Ama kent elfleri savaşacak cesaretin Z 

“ bile gösteremedi. Tüm toplayabildiğim yaklaşık elli savaşçıydı. 
© da yarısı Mızrak Savaşı'nda sakatlanmıştı.” 
yi “Savaşmaya mı itibar göstermediler, yoksa liderlerine mi?” 
deyiverdi Porthios muzipçe. 
Gilthas sesini çıkarmadı, kaçak prense kızgın kızgın bakıp dilini ısırmakla yetindi. 
Porthios hoşgörüyle, kuru kuru güldü. “Tanis Yarımelf'in oğlundan daha fazlasını beklerdim. Baban bazı açılardan tam bir aptaldı, ama hiç “değilse o bile—” 
— Gilthas bunları yeterince dinlemişti. Yüzüne saldırgan bir ifade yerleşti ve ayağa fırladı. “Dinle beni, seni lanet —babamın adını bu işe sokayım deme! Tanis tek parmağında bile senin, sözümona bir elf prensinin, baştan aşağıya sahip olduğundan daha fazla bilgelik taşır! 
Benim önümde ona hakaret etmeye kalkışmayacaksın, yoksa seninle © gerçekten dövüşürüm!” 

Sonra sesini alçalttı, özellikle aşağılayan, meydan okuyan bir tonda sordu. “Bu denli aptal olabilir misin? Bu olaylarda seçme şansından en az senin kadar yoksun olduğumu göremiyor musun? Eğer bunu kafana yerleştiremeyecek denli budalaysan, beni ya geri gönder ya da öldür... 
herne yapmayı planlıyorsan.” 
ik Saf bir hiddetle Porthios*a bakarak yumruklarını kaldırdı —hiç : ahı yoktu— ve savaşa hazır olduğunu gösterdiğini düşündüğü bir 

) j uldu. “Yani en azından beni öldürmeyi deneyebilirsin?” 

» Yüzü karanlık bir ifadeye bürünerek kırmızı oldu. Sonra Gilthas”ı fena halde rahatsız edip utandıran bir etle, kaçak prens başını geriye attı ve yüksek sesle gülmeye ladı. Ayağa fırladı, halâ gülmeye devam ederek ileriye uzandı, Z€ü'nün sıkılmış yumruğunu iki eliyle birden kavradı. 

eğen. Ne de olsa annenin —ve babanın — öyle konuşmakta da haklısın. Kabalığım için 


“Bunu 
€TTESİNİ 
Onların 


diliyorum.” 
Sinirleri iyice ayaklanmış olan Gilthas, Porthios'u gözlüyor, kaçak 


eğlendiğini belirten bir tav gevrek gülmekteydi. 

“Bana şu Kara Şövalye?yi anlatıyordun. , çizdiğin tablo epeyce zorlu görünüyor. Peki, var mı bunun?” 

Gilthas da bu sorunun yanıtını yanıtı da vardı. “Eğer bir zayıflığı 


değilim, o da Lord Salladac'ın yenilgiye uğramayacağına dair büyük 


» ve kabul etmeliyim ki herhangi bir zayıf tarafı 


i, bu onu kendi mahfina götürebilir.” 
“Nasıl yani?” Porthios dikkatle dinlemekteydi. 
“Ona ejderhalarını ve ordusunun yarısını Silvanesti seferine yardım için gönderme emri verildi örneğin, ama o burada kalmaya karar verdi ve kendisinin de, hakimiyetinin de güvende olduğundan son derece emin.” 
“Kentte Thalas-Enthia'nın her zamanki gibi toplanıp iş yürütmesine izin verildiği doğru mu?” 
“Evet... bir dereceye kadar. En radikal üyeler kaçıp gitti ve evleri şövalye gamizonlarına teslim edildi. Sokağa çıkma yasağı var şimdi, ama bu elfler için pek bir şey ifade etmiyor tabii —ne de olsa cüceler gibi günün her saatini dışarıda geçiren bir halk değiliz— ama yine de geceleri kenti devriye gezen çok sayıda şövalye muhafiz Yare Kamp ateşinin diğer tarafında oturan Kagonestili kadınına bakıp gülümsedi. 
“Neyse ki, Kerianseray ikimizi onların arasından geçirip getirmekte ek güçlük çekmedi.” iç i pa biz zi sessiz çevikliğini ve tavşanın hızını e büyütülmüştür,” diye bildirdi yaban elfi kızının yanında koruyuc ştur, diy avırlarla oturan dövmeli savaşçı. > 
“Kızın —şey, tabii, evet,” dedi Gilthas, kendini zor Bane Sükunetini bozmamak için erkeksi bir çaba sarfetmiş, ime ikkatinden kaçırmayan Alhana'nın gözleri laa olacaktı. 
Gilthas bu haberden duyduğu mutlulukla MK al in dövmeli Yaban elfi yiğidinin yaşının ileri olduğu açıkça DUĞU oktu: SözGü bu Yüzünde yetişkin bir erkek olduğu dışında hiçbir ipucu y a varmıştı. 
Yüzden kaçınılmaz olarak onun hakkında hatalı bir ada yaşayan “Afedersin,” dedi Porthios. “Bu Dallatar, iban savunması Kağonesti elflerinin reisi, Onun savaşçıları top Sirasında bizimkilerle ittifak halinde çarpıştı. 


“Buna memnun oldum,” dedi kii e “Ayrıca Kentte de sizin müttefiğiniz olmayı tercih edecek e ler var. 

“Sana inanıyorum,” dedi kara elf. Gilthas bu sözlerin rahatlık dalgası yaydığını fark ederek şaşırdı. 

“Bu konunun bir bölümünü aradan çıkardığımıza göre,” deği Alhana, kocasına anlamlı bir bakış fırlatarak, “şimdi neden toplantı ateşinin başına geçmiyoruz? Orada bir şeyler yiyebiliriz — ye böylece belki konuğumuz kuşkulu yaklaşımımızdan kurtulup biraz ikramımız, tatmış olur.” 

“Anlaştık,” dedi Porthios keyifle. 

“Elfler ağaç gövdeleri arasındaki çevrili alandan çıkarken Pozisyon almaksızın rahatça hareket ettiler. Gilthas ormanın içine birkaç adım daha yürür yürümez karşılarına geniş, açık bir alan çıktığını ve burada yüzlerce elfle griffonun toplanmış olduğunu görerek şaşırdı. Tek tük birkaç ağaç iyice uzamış, geniş yer tutan üst dalları yayılıp gökyüzünü örtecek kadar sık biçimde birbirleriyle buluşmuşlardı. Gilthas bundan daha önemlisinin, bu koca kamp yerinin havadan keşfedilmesinin çok zor olduğunu anlıyordu. 

Ormanın sunduğu mütevazi tayın, haşlanmış geyik eti, hindi dolmaları, odun kömürleri üzerinde közlenip çevirmesi yapılmış balık filetolarından başlayan inanılmaz çeşitlilikte bir dizi yiyecekten oluşuyordu. Yanında meyve ve yemişler vardı, hatta meyve püresi halinde ezilip ince ekmek dilimlerine sürülen böğürtlenler bile bulunuyordu sofrada. Kaçakların şarapları da vardı, ama Porthios neşeli bir ifadeyle şarabın kendi imalatları olmadığını itiraf etti. Onun yerine ülkeden çıkmakta olan bir kervandan gasp etmişlerdi şarabı. Çok sayıda testi bu yakınlarda saklanmıştı, böylece mavi ejderhalar onları bir önceki kamplarından kovaladığında, elflerin pek sevdiği bu içecekten yıne de ellerinde hazır bir stok kalmıştı. 

mi iu oldukça rahatlık vericiydi, öyle ki, Gilthas kendini bu 

ğe © özenirken buldu; Ona kalırsa yerlerde uyuyarak, dans © carın Yolculuğuna katlanarak Oualinost'un nezih çevresinden 

ib e kalarak ödedikleri bedel aslında hiç de öle kn nel sildi 

Porthios en büyük emeği e. ında hiç de öyle büyük b e OY mi 

çekmiş, hele kendileri €gin yiyecek bulmak için verildiğine d 

ç ni saldırıya karşı korumak için ondan bile fazla 

e pürüzler bile rahat bir hayatın 

1 görünüyordu. 
yemek yendikten uzun bir süre a tuvaleti ziyaret etmek 


içine bir 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ç — 


ler Seçmekteydi 

ydi. Şarap aö me 8zında nda Yürürken başının hafifçe 


için kalkarken aklından yoş bir tat bırakmıştı, döndüğünü hissediyordu. 
Karanlık ormanlarda kuşların Ötü, da huzur dolu olduğunu düşünmekte ederek bir daire çizip uzun yoldan ia a p ıklığa dönü Aydınlatılmış alanın kenarına geldiğinde li ii dönüyordu. 
duran birine neredeyse takılıp düşecekti, iy “Afedersin,” diye kekeledi Gi 


Şte bu düşünce ağaçlar araş 


Şünü dinlerken burala; 


yalnız kalacağı bir yer bulmak amacıyla u aka e keskin, öfkeli yüz hatları çekti 

“Sen!” dedi genç Sözcü, soluğu kesilerek, 

Aynı anda Gilthas”ı tanımış olan diğer elf hemen fırlayarak bir küfür savurdu, elinde tuttuğu bir Şeye sarıldı. Sözcü, çılgınca bir aceleyle hareket eden parmakların altın bir yüzüğü büktüğünü gördü. Boğuk sesle fisıldanan tek bir sözcükle elf ortadan kayboldu. Gilthas ona doğru atıldı, elleri boşluğu kavradı, diğer elfin uzağa naklolduğunu anladı. 

Açıklığa doğru koştu, diğer elfin çömelmiş olduğu yere doğru işaret ederek bağırdı. “Porthios! Alhana!” 


“Ne var? Ne oldu?” 4 izi gözetliyordu!” 
“Orada, ormanın içinde —bir casus SIZI & ; M 
“Casus olduğunu nereden biliyorsun? tek ismen. iu 
Kı i alılığa doğru koşuyordu. *a sadık e ll e di Guilderhand ve yalnızca Rashas'a Sa 


biridir!” 
il 
5 


-Ithas. “Guilderhand 
Gilthas anak için bir 


eri 


e ” dedi 

“Derhal kente dönmem b A belki zararı azal herhalde çoktan oraya varmıştır, 

Seyler yapabilirim.” İyİ 

ME diye sordu Porthios Key 


5. «Geni burada gördü, i fsizce. “Seni 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kampımızın yerini biliyor, sen de onun en kuvvetli düşmanımız çalıştığını söylüyorsun. Tek seçeneğimiz buradan ayrılmak ve a beraberimizde götürmek!” 1d 

Sonra Porthios, Gilthas'a doğru eğildi. “Ki bu da çok yazık olaç benim genç prensim, Zira düşünmüştüm ki, sen Sözcü tahtın otururken birbirimize çok yardımımız dokunabilirdi.” : 

“Korktuğumuz kadar kötü olmayabilir,” diye bildirdi Samar, onlar» katılmak üzere yaklaşırken. Savaşçı-büyücü, Guilderhand'in Ortadan kaybolduğu yeri incelemişti. “Belki onun ardından birini gönderip kimseye rapor vermeden önce onu haklayabiliriz.” 

“Nasıl?” diye sordu Porthios. 

“Benim elimde de bir nakil aracı var; Guilderhand'in yüzüğünde taşıdığı anlaşılan büyünün aynısını kullanıyor.” Samar kese cebinden küçük bir şişecik çıkardı. “Burada, bir parça nanenin içinde saklı. Birini Oualinost'a gönderip casusun yolunu kesmek —ve onu susturmak — için kullanılabiliriz.” 


yapılacak karşılaşmanın korkusu ve heyecanıyla doluydu. 

önce bulabilirsen öldürmen a bunun için çok geç kalırsan atörün ve Thalas-Enthia'nın 


Üçüncü Kısım 


Giriş 


Ml 25, İkinci Afet ten Sonra 


Aerensianic'in 
“Fırtınalar 
Samar çeken 


” dedi Silvanoshei, 


“M; 8. * p alan aviler gitti... ve sen kaldın, e bakışlarını dikerek. 


Te i l Bildiğin koca gözlerinden birin ban, de gizlenebilir, çok sevdiğin bu inden çıkmayabilirdin. 


seni mağaradan dışarı 


â Öyl > kepi madığını söyledi. Peki ama, 
“Elime bir şey geçti 


Ejdı 
Erba duyduğundan hoşlanmışçasına güldü. 


— hiç beklemediğim bir şeydi bu— onu bir kez bulduğumda a sırtımı dönemedim. : 

Ejderha, hikayesine bir an ara verip başını kaldırdı mağaranın ağzına dikti. “Bekleyin,” dedi. 

O muazzam bedenini dört ayağının üzerinde kaldırıp Mi köşesinden kedi misali yürüyerek ilerlerken iki elf durup onu ii Aeren?in bakışları mağara zeminindeki bir çukura dikilmişti, De suyu yükselerek buraya dolmuştu. Suyun içinde bir şey Şıpırdadı, sonra çevik bir vücut yüzeyin altında görünüp kayboldu. 

“Bir fok balığı,” dedi Samar, Hareket etmeye yeltenen Silvanoshepi; elini kaldırarak durdurdu. Onun yerine ikisi de sessizce Oturup izlediler. 

Kahverengi postlu hayvan başını yine suyun dışına çıkardı ama bu sırada yeşil ejderha suyun kenarına varmıştı bile. Aeren tek bir alışkın © hareketle atılıp dişlerini geçirdi, avını havaya kaldırdı, başını geriye 

- eğdi ve hayvanı büyük bir lokma halinde yutuverdi. Bunu yaparken uzun boynu boyunca dizilmiş zümrüt rengi pullar, ilerleyen bir dalga halinde kasıldı. Aeren birkaç dakika boyunca hareketsiz kaldı, sonra doymuş bir şekilde iç çekti ve kendisini bekleyen iki elfe geri döndü. 

Samar'ın elinde hâlâ ejderha mızrağı duruyordu, herhangi bir saldırganlık işaret arayan gözlerini ejderin üzerinde tutmasına rağmen silahını indirmemişti. Aerensianiç yere, toplayabildiği küçük cüsseli Ei yığınının üzerine yerleşti ve tatminini belirtir biçimde başını salladı. 

“Bu sularda hep foklar olmuştur —benim için burayı çekici kılan €ylerden biriydi bu. Havanın o denli ısındığı, güneşin sanki ökyüzünü kavurduğu o yaz boyunca bile foklar kıyıya geliyordu ve der de iyi besleniyordum. 
» Denizin üzerinde yükselen uçurumun üst kenarındaki bir çıkıntıya #nemeyi âdet edinmiştim. Kavurucu sıcaklığa rağmen, özellikle yaz “ ilerledikçe ısı denizden esen rüzgarla bir miktar hafifliyordu. Orada, çarpan dalgaların menzilinin dışında, hemen altında dalgaların parçalandığı kayalıkları seyredebiliyordum. Bu yaratıklar sık sik onların üzerine çıkıp yerleşir, deniz yırtıcılarına karşı güvende oldukl İl ini > * ga lihsiz arını düşünerek rahat ederlerdi. Ben aşağıya dalış yapıp tâ kumu, Kafasından yakalamak üzere atıldığımda, pençelerimd! 
sayı başaran fok sayısı çok az olurdu. 


u yüzden izleyip gö meh da öyle 
. Yıp gözlemek bana yeterli geliyordu... ya 


VE Bözlerini 
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© “Yaz ortasının en j ; 5 Sıcak oji nu Sandım tabi 1. İlk ©, önü aka başımı kadı ma b gi ; es bir dişiydi p 
“ Benim kadar iri il bu! Ne ka 
” bulduğum bir isteklilik €8ildi. Bir dö > Saşırdığıy > < Yeşil ide. 
«< C geli MÜŞ aj 1 Siz ta il erha 
Selamlar, e P çıkıntı Pİ Ve gari, 4. nin edi 
— boynunu eğerek. e yabancı klan Kenan ari Içi a ig X - benim adı j 
© sandığım bu sahi dım Toxyria Ti.” 
w “Selamlar e bulmak ben; e tarafinda, nezaketle ği v Oxyria.? di emni ; İ 
Vİ eee yaşsmakta Sidi ıye yanıtladım 7 ş e mı / diye sordum. mu anlattım. « eki Yalnızca tek ko EN doğru yarım cünlü Senin inin de iltifatla karşıladığım 
, duyuluyordu. “Peki sen bul ğ iyetinde 
© mahcup bir tavırla. m murıldandığı 


» Bireşim yok,? di 

i , dıye açıkladım. * 
ğ uzak z ormandan a TE im Buraya tek başıma, bin milden daha İ u denizl i a onun beni bölgenin e çok bol,” dedi dişi ejderha. Ben de bunu, İ ve rakip olarak ©ö v e kapasitesini paylaşmak konusunda karşıt 
| geçtiğini Sie a 1gı anlamında algıladım. “Kışların yumuşak 
İK tabii eö in, zira deniz kuzeyden gelen bir akıntıyla ısınır — b d €ğer kalmaya karar verirsen.” Dişi bana ancak umut dol ig j Yebileceğim bir ifadeyle baktı. 7 Ş ut dolu a li ayatmın en iyi avlarını da, en hoş 

| üm Tek eksiğim kendi 

“der ğIYdı... ve belki de o eksiklik de şimdi i “Toxyria ertesi cün ini kendi hazinelerinden 
N esi gün inime ındı, ear a a ALAYA değer bulduğu Ek parç İtiraf ediyorum ki, e Zayıf koleksiyonumdan dolayı utanmıştım, ama eksikliği Or da iŞ olmakla açıkladım ve Toxy de son derece anlayışlı 

ı | 


mağarasını da burada klanımdan birilerinin tamamlanmıştır, ne 


beraberinde ayı getirdi. 


bü e slnda acaba ben küçük düşmeyeyim di e ik bölümünü özellikle geride pak” *“ 


239 


etmiştim. Onun düşünceli hareketleri bende yelken AÇMIŞ gemi yağmalamak, hatta belki uzak Ergoth'taki birkaç şatoya saldırmak yi büyük bir istek uyandırmıştı; böylece onu gururlandıracak bir h e yığınını çabucak toplayabilirdim.” ğ 

Ejderhanın sesi melankolik bir tona büründü. Mağaranın 


alacakaranlık girişine doğru bakarken uzaklara dalıp gitmiş gibi bir hali 


Vardı. 
“Dişi ejderha buraya mı gelmişti?” dedi Silvanoshei. “Öyleyse şimdi nerede —?” 
— Samar elini koluna koyduğunda genç elf sustu; bir an için sinirlendiği belliydi, ama sorusunda ısrar etmedi. 
“Korkarım dostumuz o ayrıntıya ancak vakti geldiğinde girecek...” 


X 


İhanet Hakkındaki Gerçek 


laz Ortası, Yıl 383, Afet Sonrası 


i dı i ozla işeciği ğında sıkıştırılmış nanenin ta 
Sağ silthas tozl dolu Şişeciği ısırdığın iz di 

iy, -â Şekerli, mentollü olarak geldi ve dilini adeta ısırdı Samar'ın 


NİN 

Gali > dalimatı uygulayarak hedefi olan ye la elan ya diy Yü onu çevreledi ve Gilthas baş ZN Mani k 
0 


ölü ibi hissetti. Hiçbir od ei dd 
Şt Re e di yoktu ve herhangi Ee p> kendisini beklentekte olduğunu hayal bile edemiy 
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Ama bir sonraki an o çılgınca duygu geçti, Ayağının Krl Elli 
Zemin hisseder ve çevresinde duvarların belirdiğini görürken ç ve'dengesini yeniden kazanmaya çalıştı. Ayaklarının sağlam hissedemeden önce yana doğru iki adım atmak Zorunda kalı Su hareketsiz durdu, gözlerini kırpıştırdı, sallantı du Kai yavaş kurtuluncaya dek kollarını iki yana açıp bekledi. Yavaş Kendi çalışma odasının içinde, Güneş Kulesi'nin oturmaktaydı. Samar'ın dediği gibi, büyü onu 
— getirmişti. Pencereden dışarıya baktığında hâlâ &ece karanlığını - devam etmekte olduğunu anladı ve savaşçı-büyücünün söylediklerinin diğer bölümünün de doğru olduğunu düşündü. Yani o naklolurken gerçekten de aradan hiç zaman geçmemişti. 
— Hâlâ başı dönmekte olan Gilthas büyülü yolculuğu tekrar gözünün önünden geçirdi. Göz kırpışı kadar bir süre içinde yüzlerce kilometrelik yol kat etmişti. Savaşçı-büyücü ona hedefini gözünde dikkatle .canlandırmasını söylemiş, o da bu odayı, yani tüm kentte en iyi tanıdığı “yeri seçmişti. 
Çualinost'a bir griffonun sırtında dönecek olan Kerianseray'ı içi — cizlayarak düşündü. Yalnız yolculuk etmek zorunda kalacağından dolayı kız için mantıksız bir endişe duyuyordu ama düşündüğünde, iş “güvenliğe gelince kendi varlığının yarardan çok yük yarattığını kabul ediyordu. 

Ama sonunda endişeleri yatışmaya başladı, düşüncelerini aklamaya koyuldu. Yapması gereken bir işi olduğunu biliyordu. 
wilderhand”i bulması gerekiyordu ve... ufukta görünen şiddet Ygulaması fikri zihnini karıştırıyordu ama bir silaha acilen ihtiyacı lduğunun da farkındaydı. 

» Aceleyle resmi kabul salonuna geçti, kristal şamdanların aydınlık darıltısını kazandıracak olan büyü sözcüğünü alışkanlıkla tekrarlayarak içeriye girdi. Orada, muazzam şöminenin üzerindeki taş duvarda : Kahramanlarının silahları dizilmişti —çok sayıda uzun kılıç, bir Çi 

ılı ok, sonra bir kıvrık hançerden, uzun saplı baltadan ve çok ağı ya belli olan bir savaş baltasından oluşan garip bir de koleksiyon” 


Sözcü Sarayın 
Oualinosta eri 


in n kılıçlar elf savaşçılarının geleneksel silahları olduğundan, İ 


yeas dosdoğru bunların en ufağına doğru uzandı, keskin silahı pi vi, ağırlığına şaşırdı. Başparmağını kenarına dokundurdu 


derisinden hemen sızıveren kan damlasına bakıp yüzünü buruşturd" 


i ğ 
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A ene 


i n öldürecek keskinlikte oldu esini sınadı, önünde ileri geri mmenin nasıl bir şey olacağını h ay 


Su yeterince belliydi. Silahın savurdu, O çelik ucu elf etine alinde canlandırmak için boşuna 


tı. 
ma, nasıl taşıyacaktı bunu? Nasıl saklayacaktı üzerindeyken? 
üneş Sözcüsü'nün kentte silahlı olarak dolaşması alışıldık bir şey 


eğildi. 
“Yakın bir dolapta bir dizi kılıf bulduğunda ilk sorusu yanıtlandı. 
larından biri kılıca rahatça uyuyordu; uzun dakikalar boyunca mak zorunda kaldıysa da silahı beline nasıl asacağını sonunda up çıkardı. İkinci endişesine gelince, onu da dosdoğru yüzleşmeyle Karşılamaya karar verdi. Ona bu konuda sorgulama yöneltecek kimse gında, azametini takınacak ve Güneş Sözcüsü'nün kentte gezerken imi neyi isterse onu taşıyabileceğini bildirerek yanıtlayacaktı. Bu nin uyandırdığı kesin kararlılık havası her nasılsa ona bir tür güven lıygusu vermişti; sessiz evi sağlam basan adımlarla geçti, ön kapıyı dikkatle açıp gecenin boğucu havasına çıktı. 
“ Ancak o zaman Çualinost sokaklarını gece boyunca dikkatle dolaşan Kara Şövalye devriyelerini hatırladı. Elflerin daha bir kılıcın hiddetle çekilmesini bile görmeden nasıl da kırbaç yemiş köpek ları gibi teslim olduklarına tanıklık etmiş bu insanlara kaşı, iŞündüğü azametli yanıtın hiçbir ağırlığı olmayacaktı. Başka seçeneği Yoktu. Devriyelerden uzak durması gerekecekti ve kendi başınayken Kerian'ın kendini kanıtladığı ölçüdeki başarıyı tekrarlayabileceğini macaktı. 
“İyi ama Guilderhand'i nasıl bulacaktı? Acaba casus kendini oğru Rashas”'ın yanına mı nakletmişti? Eğer öyleyse Gilthas elbete k geç kalmış olacaktı —tabii a bir nedenle casusun onu ayı umduğu yerde olmaması durumu hariç... ei 
2 i , i fikirdi. Sokağa döne 
uda bir umuttu ve Gilthas?ın tek em e Le a iüz sıkça gezen devriyeleri a kendini 


Yerine yolun kenarındaki gölgeler 
“Ye doğru hızla seyirtip sonra bir yan yola saplı: 


< 


di 


Buradaki yol ana caddeden çok daha karanlıktı ama; İ sessizce ilerlemeye gayret etti. Az kalsın duvara : â Yine de Giltha, hemen fark ederek elindeki kılıcıyla hızla seyi ii Olduğ döndü, Rashas'ın şık malikanesine giden sokağı İN köşeyi d Malikane tanıdık gelir herhalde, diye düşündü buruk b Ga çalıştı, gözlerle ve açık ağzıyla kente geldiğinde, Oualinost”ta Zu Ocaman yer olmuştu orası. Neden oraya getirildiği konusunda ke ik aklina bile gelmemiş, senatörün tutsağı haline gelmek ç olduğundan haberi dahi olmamıştı. Zere 

Yan sokak geriye doğru kıvrılarak yönünü tekrar ana cadde 

: : : 7 eLlElE ez z Ye çevirmekteydi. Bu Gilthas'a tanıdık görünmüştü; geniş dönemecin kenarına ulaştı. İşte oradaydı! 

Geniş malikane, önünde şekil verilmiş zengin ağaçlardan oluşan çitiyle karıştırmaya yer bırakmayacak biçimde karşısında duruyordu, Alhana'nın hapsedilmiş olduğu yüksek kuleyi, sonra Rashas kendisinin kraliçeden ayrı tutulması gerektiğine karar verdiğinde kapatıldığı daha alçaktaki kanadı gördü. Yolun kesiştiği yerde gölgelerin içine çömelerek yine ana caddeyi inceledi, Kara Şövalyeler'in gelip gelmediğini gözetledi. 

Kentin insan işgalcilerinden yine hiçbir iz yoktu. Bunda bir gariplik olduğunu düşünmeye başlamıştı ama ne kadar şanslı olduğuna 


- şaşırmakla zaman kaybetmedi. Onun yerine ağaç çitin arasından geçip * ön kapıya uzanan ara boşluğa doğru yürüdü. 


Ama bu noktada aklına başka sorular gelerek onu duraksattı. 


j Rashas'ın Kagonestili muhafızlarına karşı ne yapması gerekecekti? 


Sözcü konutuna taşındığında onunla birlikte gelen Kerianseray haricinde, senatörün diğer köleleri fanatik bir sadakat göstermenin yanı Sıra vahşi ve kan dökmeye hazır bir tavır da sergilemişlerdi. Gilthas'ın eli kılıcının üzerine gelip sarıldı, ama düşman olarak karşılaştıkları 
takdirde o vahşi savaşçılarla başa çıkamayacağının da farkındaydı. 5 
Evi incelediğinde çok sayıda ışığın yanmakta olduğunu via Şaşırdı. Kalbi bir an için sıkıştı, zira hemen aklına şüpheli bip e da gelivermişti: Guilderhand buraya dönmüş olmalıydı ve senatör Şu Ml Sözcü'nün kaçak prensle görüşmesinin haberini almakla e a Gilthas için o konuşmanın üzerine çıkagelmek aptalca olacaktı —13 neredeyse intihar anlamına gelecekti. ce ön kapi 
, Ancak dönüp gecenin içine kaçmaya karar veremeden önce ÖN a âniden açıldı, Senatör Rashas?ın ta kendisi peşinde çok sayıda Ya 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e 


Şarıya firladı. : 
gördüğünde çayı a evin 


in yolu üzerinde özlerini kırpıştırdı, birden ileri 


e Şaşkınlıkla durak 
Ye doğru atılarak bir küş, çer. Sonra diye sordu. Gilthag”, hali vardı, ama anlaşılan böyle a bulmuştu, Onun yerine gın baktı. “Sabahtan 


> “Bazı olaylar mı?” Gilthas don etişmeye çalışıyordu. Senatörün hiddetine kendini iorduğu sorular ancak esrarı derinleştirmeye yarıyordu. 

“Tekrar soruyorum sana, neredeydin?” 

— Ben —ben ormana yürüyüşe çıktım. Yalnız kalıp biraz düşünmek stiyordum.” 

* Rashas sesini alçaltarak tıslama düzeyine indirdi, yalnızca Gilthas”ın kulaklarının duyacağı kuvvetli, delici bir tonda konuştu. 
B u bir daha sakın yapayım deme! Anlıyor musun? Nerede duğunu daima bilmemiz gerekiyor!” 

“Bütün bunlar sırasında genç elf tek bir şeyden emin olmuştu: Rashas bilmiyordu! Guilderhand ile görüşmemişti! Hissettiği rahatlamayla deta başı dönerek aptallaşmış bir ifadeyle başını salladı, kupkuru en ağzı ve zorlukla dönen diliyle onay sesleri çıkardı. e 

Acele et öyleyse. Hiç değilse giyinik durumdasın ve ii ya e İdirmak zorunda kalmıyorum.” Rashas, Gilthas ın wi il Jüneş Kulesi'ne giden sokak a çekerek yürütmeye koyuldu. 
Xord Salladac'a ulaşmamız gerekiyor! la 
Bözcü'nün. Ein O Salladac'a me EM 
Gecek kadar başına gelmişti. Onun yerine, vere dal etti. 
sayılacak bir tempoda yürüyen kıdemli e ei Şövalye Caddeyi aceleyle kat ederlerken, Gilthas Ke hayalgicünün bir afizlarının yokluğuna dikkat etti. e ost sokaklarının gece M falan değildi. Anlaşılan Çvalin 


medi YE ilmişlerdi. 
Yesinden daha farklı görevler için gönderilmişle 


daki isafir karşılama odasındal gidi evine yaklaşırken, genç © Me arak kızardı. Bahçenin 


nı yan ırakm gunu anlayi dı. B i ün e emmi Parlak ışıklar yayılıyor, gölgeli sokağa pencerelerde 


aydınlık ışık huzmeleri düşüyordu. Ama Rashas kuleye Yeti ; gerekliliğine öylesine odaklanmıştı ki, gözüne çarpmamıştı, Kiş tıkırdamasıni engellemek için onu eliyle sabitleyen Gilthaş siaği oluşu konusunda senatörün en ufak bir yorum bile yapmamış ol duğu 
hayretle fark etti. ; 3 

Güneş Kulesi'ne varışları, küçük bir muhafiz bölüğünün başında diğer yönden gelen Lord Salladac ile aynı zamana denk geldi. 

“Tüm tanrılara şükür ki, bizi beklemek durumunda kalmamış,» diye ç fısıldadı Rashas. “Buraya vaktinde gelseydi sana neler olabileceğini i düşünmek bile istemem!” 


Sonra Lord derin bir soluk çekti, kollarını başının üzerinde gerip i Sırundaki düğümlenmiş kasları çözme hareketlerini bir gösteri haline 


yok mu, yemin ederi 


«6 A ; gi i mez durumunun kaynağı nedir, lordum?” diye sordu Rashas 


ai alada diye soruverdi Gilthas. 
rünüşe kuzeyde beliren yeni bir tehdit var,” diye açıkladı 
abına bakabileceğimiz bir şey olduğundan kuşkum yok, 4 


ai 


a itiraf etmeliyim ki, lordumdan e siydu. Silvanesti seferi bi bi ya gap bir aciliyet söz itibaren ejderhalarım merkeze geri çağrılıyor. e endi. Bu sabahtan 

arısı da öyle.” » Yabanilerimin yaklaşık 

“Oualinesti'yi terk mi ediyorsunuz?” di ği tamamen aklı karışmış bir halde. Bütün bu a ii VR e ortasında Guilderhand tamamen unutulmuştu. ae e 

“Yalnızca geçici olarak, bundan emin ol baktı sonra. “Yeni düzeni değiştirmek gibi fi Tahminime göre birkaç gün içinde ejde döneceğim.” 

“Böyle fikirlerimiz yok, sizi temin ederim, tehdit hakkında bilgi sahibi olmak isterdik. 
olabilir mi?” 

“Keşke bilseydim.” diye itiraf etti Salladac. “Ama doğrusunu isterseniz, korkarım bu olabilir. Olmayacak yerlerde yanan ateşlere dair raporlar var —örneğin okyanusun üzerinde. Tüm Palanthas ayağa kalkmış durumda ve Ariakan ejderha güçlerinin tüm pençelerini aynı yerde toplamak istiyor.” 

“Bir işgal mi bu?” diye sordu Gilthas. i a 

“Kesin bir şey söylemek zor ama olabilir. Lordum gördüğü şeylerden bahsederken “Kaos Fırtınaları? terimini kullandı. ye çok belirgin bir şey değil bu, ama beni asıl endişelendiren mektubunun İçerdiği anl içimi oldu.” — i 

Sale bir ifadeyle bakarak bu rahatsız ye i sindirmelerini istedi. “Eğer en kötüsü olursa, Gm kala Süçler daha önce hepimizin —clf veya insan Ken bununla korkunç şeyler olacak. Dahası, en ufak bir şans ola 


e e Di ağırma 
<p birlikte savaşmamız gerekecek. Sizin ikinizi birden buraya çağı 


nedenim buydu işte.” i ayı da ihmal 
“Elbette” dedi Rashas, ama Gilthas'a yan yan bakmay €tmemişti, ükuneti muhafaza 
“Bash eğer beklenmeyen gerçekleşirse kğ esi ise bir askeri a » Eger b lacak, Gilthas, Sözcü lordum, bilen tüm elflere nın görevin O tutabilen; ok ata il e ivvet toplaman gerekecek. Kılıç olan şövalyelerim ti z olacak gide ben dönene kadar komutayı $€n 


un,” dedi lord. Sert sert kirlere sakın kapılmayın. 
rhalarımla birlikte geri 


” dedi Rashas. “Ama bu 
Oualinesti için de tehlikeli 


“Ben mi? Şey, yani, elbette,” diye kekeledi Gilthas, Bu &lişmeler b iyice şaşkına çevirmişti. YA ae i 
“Bu gerekli mi... Yani demek istediğim, bunu iyice düşü dünüz my diye sordu Rashas, gözleri kocaman açılarak. Genç Sözcü'ye Saygısızlık, etmek istemem, ama kendisi daha önce hiç savaşta bulunmadı!» 
“Sen bulundun mu peki?” dedi insan, iğneleyici bir se “Diyelim ki genç dostumuzun atılganlığı hoşuma gidiyor.” 
Rashas kaşlarını çattı, ama kentini fethetmiş olan Lordla tartışmaya girmek istemediği belliydi. Onun yerine boğazını temizledi ve Salladac'ı, kendisini konuşmaya davet etmesini bekledi. ii “Düşmanlardan söz açılmışken, bir de şu diğer konu var,” diye lafa girdi senatör, Gilthas'a tedirgin bir bakış firlatarak. “Belki özel bir konuşma yapabilsek iyi olurdu!” 
. “Şimdi söyle,” diyerek kestirip attı insan. “Eminim acelemiz olduğunu görüyorsundur.” 
“Evet, şey... ajanım Guilderhand'den bahsetmek istiyorum. Heniz — raporunu alamadım ama eğer başarılı olduysa, belki de ilgilenmemiz gereken bu “Kaos Fırtınası'ndan? başka düşmanlarımız da çıkabilir. Böyle bir durumda — 
“Ben Guilderhand ile daha bu gece konuştum.” dedi Salladac, havadan sudan konuşurcasına. 
« o Adamın vurgusuz tonuna rağmen, Gilthas kalbinin adeta dizlerine düşüverdiğini hissetti, “Biliyor.” diye düşündü, “ve ben mahfoldum!” Yine aklına kılıcı geldi, şansını tartı, daha kılıcını kınından yarı yarıya 


S tonuyla, 


Yüzüğü bulmasını ben sağlamı 


Nereye gitmek isterse istesi 2g j I 
EE Yüzüğün büyüsü di benim huzuruma getirecekti,» büyüsü onu dosdoğru 
“O 


da yüzüğü kullandı Yani bi e 
1 1 » . “e ani li Ta orun! 
vi de,” diye toparladı Rashas şu bulduğunu. .. bana sözlü rap e üzü i i 1 4 z * ... 
kalmış, lordun Onu Size mi getirdi?» diye ekledi Gilthas. Hayretler içinde 


z ; neden onu çoktan tur > a beterine 
Uğratmadığını iyice merak etmişti, tuklatmadığını veya dah 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“Ah, evet,” dedi Salladaç bıyık ie : altını > 

man kle pirçok şey anlattı. asa Çevirdi. “Bana 

“Peki şimdi nerede?” diye sord Me konuşm alıyım!” u Senatör, Onu görmeli ve bizzat 

“Korkarım bu fena halde imkansız.» di : 

“Neden? Neden?” > “iye yanıtladı insan, 


başka bir şey anlatmıyormuş gibi geldi. Yapılması başka seçeneğim olmadığını takdir edersiniz tabii.” 
Rashas'ın beti benzi atmıştı. “Ne yaptınız?” 
“Bana yalan söyleyen herkese yapacağ İ i l gım Şeyin aynısını,” dedi Lo; 
Salladac, yerinden kalkıp yine gerinmeye başlayarak. “Onu İstila > 


Konuşamayacak kadar afallamış olan Rashas, Kagonestili muhafizlarıyla birlikte çıkıp gitti. Senatör evine geri dönecek, o an için bilinmeyen bir tehlikeyle tehdit edilen kentte düzeni sağlamak için planlar yapmaya başlayacaktı. Gilthas da kendi evine dönmek üzere kalkmış, ama Lord Salladac'a eşlik eden insan şövalyelerden birinin yaptığı küçük ve belirsiz el işaretine uyarak beklemişti. i 

Rashas sokağın ucunda gözden kaybolduktan sonra Gilthas kuleye geri &etirildi. Lord onu keskin bakışlarla karşıladı. ei i m 

“Guilderhand'in sözlü raporu pek ilginçti, eminim b dedi Salladac lafi fazla uzatmadan. “Bana yi ii misin? 

“Niçin?” deyiverdi elf, Doğrusu hâlâ başı önmekteydi. 

“Onu öl dürdüğüm e ek kurtardığım için. Sence Rashas 


Ni tardı?” 
8ibi senatörler onunla konuşma firsatı bulsalardı ne ig e Ee e 


Gilthas'ın hayalgücünü fazla çalıştırmasına gerek yoktu. 
konuşmaların meni engellemek için cinayet işlemeyi göze almamış Dydı zaten? e 

“Te. teşekkür ederin,” dedi. Gerçekten de adama hen Mala yordu, hem de fona halde kafası karışmış 
Yaptınız9» 


“ Doğrusunu istersen bunu ben de biraz merak ediyorum,» Gi i etti Salladac. “Galiba birkaç başlıkta özetlenebilecek nedenlerin > İlki daha önce söylemiş olduğum bir şey. Atılganlığın hoşuma di : Ez Onu fazla gösterecek firsat bulamamışsın, ki o akbaba o e üzerinden izlemeye devam ettiği sürece, Kraliçe biliyor ki, pek e > ÖREN, a şansın da olmayacak. Ama bence senin biçildiğin kumaşta sağlamı, var ve Guilderhand'in söyledikleri de bu fikrimi değiştirmedi. Ayrıca aramızda kalsın ama, Rashas ile konuştuğum her sefer ağzımda kötü bir tat oluşuyor. Seni ona teslim etmekle evcilleşmiş casusunun boynuna ilmeği geçirmek arasında bir tercih yapmak hiç de zor olmadı.» 
“Öyleyse size tekrar ve içtenlikle teşekkür ederim,” dedi elf Sözcü, Dosdoğru ve açık sözlü davranmaya karar vermişti. “Ama eminim ki farkındasınızdır, sizin yönetiminizi devirmenin, hatta Kara Şövalyeler'in işgaline karşı direnmenin bir yolunu arıyordum.” 
“Elbette. Ama sanırım bu görev olayların gidişatıyla ikinci planda kaldı. Söylemeye çalıştığım bir başka şey de şuydu: Lord Ariakan çok — fazla endişelenmiş gibiydi, ki aslında boş endişelere kapılacak biri değildir. Bu Kaos Fırtınaları gerçek birer tehdit ve eğer buraya gelirlerse, gerçek bir savunma savaşı verebilecek kişi Rashas olmayacak —hatta kabul etmeliyim ki, sen de olmayacaksın.” 
“Ama Porthios?..” dedi Gilthas. Sonunda Şövalye'nin hareketlerinin ardındaki mantığı görmeye başlamıştı. 
“Evet, delikanlı. Porthios gibi savaşçıların bizim tarafımızda © Olmasına ihtiyacımız olacak — bu her ikimizin tarafi için de geçerli.” 
“O kadar kötü olacağından mı korkuyorsunuz?” 
i “Daha da beter olacağından korkuyorum. ... bir yaşam savaşı olacak > Sm sağ kalması ve geleceği için verilecek bir mücadele 


i Bu insan savaş lorduna, halkının memleketinin fatihine duyduğu saygının, Oualinesti?yi böyle rahatça ezilebileceği bir noktaya getiren Kashas gibi elflere karşı hissettiğinin çok daha üzerinde olması Gilthas”a garıp gelmişti. Bu gerçekleri dile getirmesini gururu 
” engelliyordu, ama kentini savunmaya hazırlamak için elinden gelen 0 

Varsa yapacağını bildirdi. 
“Porthios?a çalışacağım... 
verdi Gilthas. 


“Tek umudumuz bu zaten,” dedi Salladac. 


gelince, ona ulaşmaya ve tehlikeden haberdar etmey? 
ve tabii onu da ortak savaşa dahil etmeye,” diye S07 


“Sana iyi şanslar.” 
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“Teşekkürler, Lordum » Gilthas g 


hissettiğini fark etti. “Sana da iyi şansla m 


p» Sonra gerçekte ne 


olduğunu gördü. 
“Ne oldu?” 
“Yüce Ermiş Kulesi'nden bir haber daha Var taşıyan bir konu. Korkarım haberler kötü.» R 
Gilthas hemen anlamıştı —aslında daha Kara Şövalyeler'in i alini öğrenir öğrenmez neler olduğunu sezmişti. O saldırıya karşı eya çok sayıda kişi olduğunu, birçoğunun bunun karşılığını hayatıyla 


kişisel nitelik 


“Babam?..” dedi, sesi kuru bir fısıltı halinde çıkarak. Yanıldığını umuyor, ama haklı olduğunu da biliyordu. 

“Tanis Yarımelf cesurca savaştı. Ana kapıyı koruma mücadelesinde neredeyse başarılı olacaktı.” Salladac'ın sesi duygusallıktan uzaktı. 
“Sonunda bir savaşçı gibi öldü... Ölümü bir oğulun babasıyla onur 


duyacağı şekilde gerçekleşti.” 


“Ergoth'a asla ulaşamadım, ” dedi Aeren yumuşakça, düşünceleri 


yaşadıkları ana geri dönerek. 9» 2 
Silvanoshei sordu. “Savaşa mı Yaa ei bu...” i 
“Evet, ama karşılaşmayı beklediğim savaş desi ğ 
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Kaos Fırtınaları 


0 boğucu sıcaklar olmasaydı, © dönem 
dinlenme Süreci olacaktı. Anc olağanüst h ava 


n Şartları yok 
» öyle Ki, kavurucu 
€sif nem eksikliği iki kalmasına neden olmuştu. Gökyüzünde hiç Paylaşmak durumunda 


Izca parıldıyor, ağaçlar 


soluyor, dünya adeta bekliyordu... başına gelecekleri bekliyordu, 


Yeşil ejderhalar izlemeye devam etti, 

, İkisinin de aynı anda fark ettiği ilk önemli işaret, Aeren'in umduğu 

gibi geçmekte olan bir gemi değildi. Onun yerine gökyüzünde şaşılacak 

bir hızla kuzeye ve batıya doğru yayılan parlak bir kızıllık görmüşlerdi. 

eni büyük bir yangının Yansıması gibi görünüyor,” dedi Aeren endişeyle. 

“Ama orada okyanustan başka bir şey yok ki,” dedi Toxy. Çevreyi keşfedip tanımak için daha çok zamanını ayırmıştı ne de olsa. “Orası Ergoth'tan ancak yüz mil uzakta!” yale 

“Öyleyse belki de Ergoth yanıyordu,” diye tahmin yürüttü erkek ejderha. Kaya kenarındaki tüneğinden boynunu ve başını uzattı, akalarındaki tepe zirvesinin üzerinden öteleri süzdü, tehlike işareti arayarak gökyüzünü taradı. Ama artık kanıksanmış bir gerçek haline &len sıcak haricinde garip kaçan hiçbir şey göremedi. Yine e ejderha da o acayip kızıllığın tuhaf ve huzursuz edici bir durum olduğu fikrini paylaşıyordu. e ti mph 

“O tarafı doğnu uçup bir göz e cesur hissetmişti. “İkimiz birlikte gidelim,” dedi Toxy, 

atlarını yel ibi açarak. inden ee çi zim rengi die Ge e le iz i e LE kendilerini bırakıp uçuşa geçti, kaca yea yeşil bir çizgi halinde yükseldiler. Kısa süre sonra sahil ei Seçin geniş boğazın suları almış, önlerinde ve her iki tarafların 


plamıştı. üzeyinde garip, kurşunsu bir ve 


bek eya Cc z ra dan amm oluşa zan Kokun 
€ bir şimşe şal zem 


anımsatmıştı bu, ama ortalıkta ne firtina bulutları vardı, ne de 
ejderhalar. k 0 
Kıyı arkalarında iyice küçüldü, garip ışıltılı hava iyice belirgin hal, geldi. Acrensianic yanındaki dişinin arkadaşlık etmekte olmasın, minnettardı, giderek daha çok korktuğunu da inkâr edecek değildi, Yine de Toxyria için bir cesaret gösterisine girişmeye kararlıydı. Boynu ve başını iyice uzatarak uçuyor, ötelere cesur bakışlarını dikerken kuyruğu ME peşinden dimdik geliyordu. 
yn “Şuraya bak!” dedi Toxy şaşkınlıkla. Yana kaymış, işaret etmek için © başını eğmişti. Ea e 
Yukarıya bakmakta olan Aeren, eğildiğinde suyun içinden kaynayıp çıkan parlak noktacıkları gördü; sanki tuzlu suyun ortasında alevler yanıyormuş gibiydi. Gittikçe yoğunlaştısar, öyle ki Acren patlayıcı bir kuvvetle havaya doğru yükselerek fokurdayan üç ayrı turuncu alev dili ördü. 
7 Biri suyun yüzeyinden buhar tıslamaları arasında fırlayarak 
yukarıya doğru uçtu. Şaşkınlık ve korku içinde bakakalan Aeren bunun ateşler saçan bir kanatlı olduğunu fark etti —ejderha biçimli bir alev yaratığıydı bu! Dakikalar sonra diğer ikisi de denizden fırladı; doğalarını ve ifade ettikleri tehdidi gözden kaçırmak imkansızdı. Saf i alevden oluşmuş üç ejderhaydı bunlar, hızla yükseliyorlardı ve dosdoğru yeşil çifte doğru uçarlarken kanatları alazlanarak çırpılıyordu. 
i Toxy'nin korkunç görüntüler karşısında fena halde afalladığı belliydi. “Kaç!” diye bağırdı, sert bir dönüş yaptı, kanatlarını güçlü » darbelerle çırparak Ovalinesti sahiline yöneldi. 
© O Aeren hemen ardındaydı; Karnının altından geriye doğru dehşete kapılmış bir halde göz attığında, ateş canavarlarının gerçekten de peşlerine düştüğünü görmüştü, Yeşil ejderhalar dönüş yaparken onlar da yükselmeyi kesip yön değiştirmişlerdi ve şimdi de kıvılcımlar saçıp çatırdayarak ardlarından kovalamaya girişmekteydiler. Daha kötüsü, arayı da fena halde kapatıyorlardı! 
“Daha hızlı!” dedi Aeren gırpıyor, Toxy'yi ediyordu. İkisinin 


Mavj 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pızla yarıyor, rÜZgar akımın kyanus kıyısındaki inin gü İ Kullanarak. IÇgüdüse) Aeren bir kez daha ardına baktığ io lerliyorlarg azla yakınlaştıklarını gördü. 


yaratığın ağı e dokunmanın 


ö IZca birkaç boy geride olduğunu, bir o kadar uzaklıktan da diğer ikisinin takip ettiğini gördü 


“Yararı yok!” dedi soluk soluğa. “Çok... hızlı geliyorlar!” 

Yüreği kabardı, bir anda verdiği saf, öfkeli bir kararla hayatı boyunca hiç yapmadığı kadar fedakârca bir harekete girişti. “Devam et!” diye bağırdı Toxy?ye. 

Sonra yukarıya doğru kavisle uçarak bir çember hareketine girişti, zümrüt çeneleri meydan okuma ve katıksız korku yansıtan bir çığlıkla kocaman açılmış bir halde, dosdoğru ateş ejderhasının üzerine doğru 


uçtu. 
dıkları ortaya çıkınca, Porthios 


Ara ir casusla birlikte yaşa! eğini fark etmişti. 
elf ae akar yine taşımaları ie e çabasını pek Gilthastın Guilderhand'i Rashas'a ulaşımı imalle genç SÖZÜ 


öre en iyi İ bilecek 
Umut verici bulmuyordu. ondaki kapatılmak ln e 1 z 


Görüşmeler yoluyla kendini bir. ırabilecekti 
Veya daha az bir kaderden bö we oğru kana anında 
Ama prense göre bu, ağaçları aratacağ! tehd din yar. 
Mavi ejderhaların bir keZ ni Kaya i yoksun veri 
Planda kalan bi sorundu. Pat basit kolaylıkla yerlerini gi” 

Savunma açıs kalma 


“tek hayatta 


tutmalarına bağlıydı. Taşlık yükseltinin tabanındaki kampın suna, - büyük rahatlığa rağmen, Oualinesti kaçakları ve onların Kapa ğu müttefikleri bir kez daha eşyalarını toplayıp orman içinden ei başlamaları gerektiğine karar verdiler. uğa 

Kaçak prens, yası dışı konumunun getirdiği zorlukların daha fazla bilincine varıyordu. Oualinesti muazzam bir elbette, ama büyük bir grup elfin rahat kamp yapabilece sayıda yer vardı. Bol miktarda yiyecek gerekiyor, sabit İMİZ gu sağlanmasına da ihtivaç duyuyorlardı— özellikle şimdi, yazın normal dışı ısısı onları böylesine boğarken. Ayrıca kendilerini havadan keşiflere karşı koruyacak kadar kalın bir yaprak tabakasının başlarının üzerinde olması gerekiyordu. Beş yüz elfin rahata benzer bir Şey yaka. 
layabilmesi içirde ağaçlar arasında yeterli açıklığın bulunması şarttı, 

Porthios aynı anda Parçalanmış Kayalık bölgesinin ne kadar mükemmel bir yer olduğunu da fark etmişti. Geniş bir akarsu göle “ dökülüyor, devamlı temiz su sağlıyordu. Mekan genişti ve bölgede — birçok türden vahşi av hayvanı vardı. Hem göl, hem de akarsu bol balık doluydu ve kabile buraya geldiğinden beri gayet iyi beslenebilmişti. 

Yine de yeğeinin ziyaretinden bir gün sonra Porthios gergin ve sinirliydi. Kampın içinde ileri gezi volta atıyor, çevresine bakıp mükemmel bir yer olduğunu görüyordu... ve biliyordu ki burada kalmak iyi bir fikir değildi. Guilderhand denen casus yerlerini biliyorken bu olmazdı. 

O günün öğleden sonrasında en güvendiği kurmaylarını toplantıya çağırdı. Gilthas ile ilk görüşmüş olduğu kapalı ağaçlıkta ona Alhan, amar, Dallatar ve Targualan katıldı. Her zamanki ateş yakma remonisini boş verdiler, zira hava zaten fazlasıyla sıcaktı ve rüzgarın Mpayışı dumanların başlarının üzerinde toplanmasına neden olacaktı. 
“ “Gitmemiz gerektiğini düşünüyorum,” dedi prens. “Bunu 


iin ama casus yerimizi keşfetmişken burada kalmak artık çok e Ni 


gittikçe 
.. — Olmandı 
81 ancak belli 


“Aynı. fikirdeyim,” “dedi Dallatar, “Buradaki kampımız birçok 


açıdan mükemmel belki, ama olası bir saldırıya karşı gerçek bi korumamız yok.” 


o Samar Ve Targualan da başlarını salladı. Ancak uyuyan Silvanoshei?i kucak 


icaklamış olan Alhana, herhangi bir işaret veremeye©€ yorgun görünüyordu: Onun yerine bir ağaç gövdesine yaslanıp oturmuş, olanları ifadesiz bir yüzle izlemişti. Porthios onun gözlerini 


dönerek, (Bu ormanları hepimizden | iyi 

“İhtiyaçlarımıza karşılık verebilecek başka iL e Alhana yanıt vermek için yerinde doğruldu. “Öyle ii zak bi 

olmasa Iyi olur, dedi. “Elfler yorgun ve birçoğ Girl m a 


giden dereyi işaret etti. “Bunun kaynağına ulaşabiliriz. Belki üç günlük bir yürüyüş bizi tepe bölgesine ulaştırır. Orada çok sayıda vadi var, hâlâ ormanları gür ve bol av bulunabilir. Ancak sonuna doğru yol dik bir yokuşla bitiyor. Kolay bir yürüyüş olmayabilir.” 

“Bu çok uzak!” diye lafa girdi Samar “Kraliçe'yi duydunuz. 
Çoğumuz böyle bir yolculuğu kaldıramaz!” 

Diğerleri hararetli tavrına şaşırarak ona dönüp baktı, Alhana sakinleştirmek istercesine onun koluna dokundu. si 

“Önemli değil,” dedi sakin sakin. “Bunu yapabileceğimizi biliyorum. Güçlüler zayıflara yardımcı olur ve kabile bu işi başarabilir. 

Porthios giderek tanıdık gelen o kıskançlık EU kıpırdandığını hissetti. Kendi kendine kızarak başını iki a Bunun kendisini rahatsız etmesine neden izin MeKİarçz N 5 e kendisini sevdiğini, bebeğini doğurduğunu biliyordu! Bu Y muydu? “Yürü ek kadar zayıf 

Targualan konuşmaya başlamıştı. ama en Gerçi birkaç olanları taşımak için griffonları kullar a ikna etme şansımız günümüzü alır, ama daha fazlasını bize katılmay 


da var» i duğunu hatır- 
“Yıllar önce Çualinesti'de gole Em 

lıyorum > dedi Porthios. “Nereye mc ” dedi keşif kolcusu. 
“Goğ isin vadilerinde Y > öa düşen 
Mm çimi batısında, kilamete silen 
Merierdin e eni üzerinde uzanan YüK$ 
Vadileri di. “iyce?” diye sordu prens. 
e e im oldu. “Oualinesti 


topraklarını ancak bir yıl önce, Rashas benim hapsedilme,,. 
emrettiğinde terk ettiler. Prensin artık döndüğünü ve benim de özgür olduğumu bilmek onları yardımımıza gelmeye ikna edebilir.» 

Bu haber Porthios'a bir parça moral vermişti. “Bu harekat için şu anda bizimle olanlardan daha fazla griffonun yardıma gelmesine güvenebileceğimizi sanmıyorum. Ama bu yürüyüşü tamamlayıp Yeni bir kampa ulaşabilirsek, o zaman dağlara bir elçi görderip kâampımıza başka griffonlar getirmeye çalışabiliriz.” 

“O elçinin sen olması gerekecek,” dedi Alhana kocasına, 

“Neden?” 

“Oualinesti'nin, griffonların bunca yüzyıldır hizmet ettiği mirasın sembolü sensin çünkü. Onların yanına gider, onlarla konuşur ve ihtiyacımızı “anlatırsan, buraya seni izleyerek döneceklerini 

düşünüyorum.” 
i “Pekâlâ!” diye kabullendi Porthios. “Şimdilik sabah ilk iş olarak yola Çıkıyoruz ve yeni bir kamp kurar kurmaz, Stallyar'ın klanının desteğini alıp alamayacağımıza bakacağım.” 

Akşamın ilerleyen saatlerinde kabile, her yöne birer nöbetçi dikerek gece dinlenmeye çekildi. Şafaktan biraz önce Porthios, bir şeylerin ters gittiğine dair garip bir duyguyla uyandı. Ormanın normal seslerini dinlediğinde fark etti ki, yakındaki derenin su seslerinden ve kollarında » Silvanoshei ile birlikte yanında yatan Alhana'nın hafif nefes alışından — başka bir şey duymuyordu. Hava boğucu, yapışkan sıcak geceyarısı Ri değil, bir yaz gününün öğlen saatlerine yakışacak kadar 

ağırdı. 

Ama şafak sökmesinden hemen önce ormanlarda kısık kuş sesleri duyuluyor olmalıydı. Küçük memeliler çalıların arasında koşuşmalı, günışığı onları bir kez daha yuvalarına ve deliklerine göndermeden önce son bir lokma yiyecek arıyor olmalıydılar. Yarasalara da bu ormanda çok rastlanırdı ve onların tiz, zor duyulur çığlıkları da açık 


havada geçirilen her geceye eşlik ederdi. Şu anda bunların hiçbiri duyulmuyordu. 


Hemen gerginleşe N a rihios ayağa kalkt S v€şen, ama henüz fazla paniğe kapılmayan Porthıo: 


e ! Ve uyumakta olan elflerin arasından sessizce geçti. 
: m eki kılıcı sırf güven duygusu verdiği için tutmaktaydı ve bununla ç <lığın bitimindeki çalıları yokladı. 
een Orâda mısınız?” diye fisıldayarak nöbet noktalarından Sessizce yaklaştı. Garip... tüm muhafızları bizzat kendisi 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a en. 
geçmişti, ama bu bölge 


ie çın gönderdiği elfe dair hiçbir şey ımsamıyordu şimdi. Hafizasındaki boşluk olduk; 
ydi hiç onun huyu değildi bö 


ça rahatsız 
© bu garip, SESSİZ gecede uzluk vericiydi. 


e ii nuçlarını 
İT tığı ikinci girişimin so Eğ 
Gilthas asker e imiş Her nedense, a e ali iü . Haı gayet memnuniyet hedilmiş durumdaki elfler, m lede. 
tarafından zaten fethed alabileceği a Kas de ek bir tehditle yüzyüz: toplumunun di. Ayrıca sıc yaklaşmış gibiydiler. in Me lee ie her soluğu 
> ileileilirsöylenti 0 durgun Iduğu 
Pirtınaları ile in mai Ri felaketin yakın o hava, hiç de e balçıksı atm İK ittikçe a — İİ rden o ua Y e üçlendirmekteydi. den hem de dişile Sözcünün yeni hissini iyice güçle hem erkekleri eldiler ve Sö apne Öyle edilecek sayılarda gec” kay üzlerle ifade € e ii i katılmak üzere top z inde Gi freze altında uzandığı tepe lame We Keep kaldı. 
e ivle bölükle ber etmek 2 i elti onları illeri neklerini sefer Fenna Salladac tarafından eli Salışırken tüm yete ında ona Lord 
Tüm bu çabaları sıras Imaktay' çe ünü süslüyo a ardımcı O an biriydi i yüzünü Sü: 
övalye çavuşu Y: ri olarak atan ii biçimli andanının MR anan kaya gibi bir çeneyle tar 


bir güç ve beceriklilik timsali gibi gösteriyordu. Fennajt Nİ organizasyon ve eğitim işini üstlenmişti; adamın sesinin idarelik talim alanında patlayarak yankılandığını duyar duymaz Gilthaş rahatlatan bir düzenleme olmuştu bu. 

Yine de Sözcü bu kez malzeme sağlamak, asker toplamaya devam etmek, Lejyonun yapısı ve eğitimiyle ilgili güvenilir kayıtlar oluşturmak gibi konularla meşgul oluyordu. Aslında bu dağ gibi yükselen işlerle dikkatinin dağılmasından da memnundu, zira aksi halde bilincini en ön sırada işgal edecek olan o şey için endişelenmekten alıkonmuş oluyordu. 

Kerianseray hâlâ Porthios*un kampından geri dönmemişti. Genç elf kendi dönüşünden iki gün sonra bile hâlâ kızın izine rastlamamıştı, ayrıca diğer hizmetkârlarından hiçbirinden onun nerede olduğuna dair bilgi çıkmamıştı. Önündeki iş yükü kafasını veriler ve rakamlarla 

doldururken bile Gilthas aklının uzaklara gittiğini fark ediyor, kendisi “için onca riske atılan güzel yaban elfi kölesi için duyduğu kaygı zihnini işgal ediyordu. 

Ormandan dönüşünün üçüncü gününde evinde uyandığında, Kerian'ın yatak odasına girerek o gün giyeceklerini getirdiğini görmüş ve çok mutlu olmuştu. 

> “Ben —ben seni gördüğüme çok sevindim!” deyivermişti. “Senin ıçın endişeleniyordum. Güvende olup olmadığını bilmiyordum.” 

Bir gün boyunca babam ve kabilesiyle kaldım. Dün gece griffon m kehte uçtum. Elfler yine taşınmaya hazırlanıyor, çünkü 

ilderhand'in yerlerini ele vermiş olabileceğini düşünüyorlar —v€ 


ben de sizin buraya döndüğünü e SN korkuyordum” günüzde zorluklarla karşılaşabileceğimiz! 


> Ye dönüşünden sonra olup bitenleri çabucak anlattı. “Beni a zi a götürdüğün için teşekkürler... ve sonra bana geri döndüğün 
7 “Gördüğünüz gibi,” 
e isteyerek geri döndüm.” 
am kızardı ve başını iki yana salladı. “Hayır... özgürlüğüne ei ii Hayatını nasıl istersen öyle yaşayacaksın.” Kalbi hızla a ; orlan'ı dikkatle izliyor. hemen kapıya doğru yönelip 
Önleyen alen 1 
i y alacağım.” dedi Keri itçe. * iri j “ulan, işe yarayabileceğim yerde e pireli basitçe. “Bana 


ın İçini 


diye yanıtladı Kerian hesaplı bir ses tonuyla 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Gilthas'a yaklaştı ve o da elini 


e e e Keşfederek, dop kez Sevişmeleri gayet ak üzere birleştile ii : mükemmel hissettikleri bi Ve birbirlerini laş “er eŞiier. Güneş Sözcüsü Yatağ ir tek varlık haline bir zaman geçti. Sından kalkmadan öncel 


enmiş ve canlılık kazanmış 


besi emirleri Yerine getirebilmeye başlad e er ? 
üşü İ öz omutla talim 


Lord Salladac kent dışındaki kampına geri dönmüş, burada ordusundan &eriye kalanları —Silvanesti veya Palanthas seferleri için çağrılmış olan birçok askerden sonra geriye kalan birlikleri— hafif bölükler halinde organize ediyordu. Mavi ejderhalar kentten çıkıp. gitmişlerdi. Kara Şövalyeler de arasıra tezahürat için seslerini yükseltmelerine, karşılıklı Savaş alıştırmalarıyla gürültü yapmalarına rağmen, Çualinost'un dışında kalmaya devam etmekteydiler. Öyle: ki Gilthas zaman zaman kendini burada kral olduğuna, kentin gerçek yöneticisi olduğuna bile ikna «debilmekteydi. e a sabahın ilerleyen saatlerinde Rashas alıştırma sahasına gelmiş, bir vir Çalışmaları izledikten sonra G 


Solostaran Hanedanı'ndan ünlü L 
Yola çıkmış » ni evinde hissetmesi 
© “Güzel” diye yanıtladı Gilthas. “Onun ane bulunduğu İN gücümüz dahilindeki her şeyi yapmalıyız. i 


yı 


bu güven duygusu sayesinde elindeki kılıcın yarattığı kii ri 7 


çıkardığından, genç yönetici kendisini tahta oturtmuş olan senatörle CEStireg aktaydı. , 

e ii ecdadının kenti. Şüphesiz ki, dönüşü Sevinçle 

karşılanacaktır. Onu buraya kendi güvenliği için getirdiğimi hatırlamanı 

istiyorum.” ş a, ir 

“Elbette. Artık bu elfler üzerinde hiçbir yetkisi yok, ama bir Kahraman olarak karşılanacaktır.” e 

Gilthas gözlerini elf senatörünkilere dikti. “Buraya geldiğinde annemi tuzağa düşürmeyi planladığını biliyorum. Şunu aklına koy Rashas, ona zarar verecek herhangi bir harekete kalkışırsan, seninle ve temsil ettiğin herkesle mücadeleye girişirim. Tahtta oturan söz dinler gence tamamen elveda demiş olursun.” 

“Nasıl istersen,” dedi Senatör. Ses tonu en azından genç elfin kulağına geldiği kadarıyla, hiçbir kinaye ifadesi içermiyordu. “Annen eski bir prenses ve Krynn'in gerçek bir kahramanına yakışır biçimde ağırlanacak” 

Senatör oradan ayrıldıktan kısa bir süre sonra, çalan alarmlar ve isterik çığlıklara yakın feryatlarla çalışmalar bölündü. Disiplin içinde düzenlenmiş iz saflar karışıp dağıldı, atlar kişmemeye, tepinip şaha kalkmaya başladı. 
Silahları yere bırakan çok sayıda genç elf, Gilthas'ın göremediği bir 

tehditten çığlıklar atarak kaçmaya girişmişti. Sözcü koşarak Toplantı Salonu'ndan geçtiğinde Fennalt'ın küfürler ettiğini, elflerin her yönde 

m gördü. 

onra bir figür görüş alanma girdi, kaya sertliğindeki yumruklarını 

| kaçmakta yavaş kalmış olan elfleri ezdi. Bazıları 

* yaratığın e Mi akl arını saplayarak karşılık vermeye çalıştı, ama silahlar 

ini ekileyemeden ya kırılıyor, ya da geri sekiyordu. Canavar 


korkunç bir kahkahayla i İĞ : 
i. yla ilerli i i ona 
» iyice bakabilmeyi başardı. 2. Rak Gilassimn 


© Saldırgan uzun boylu bi sele ER i Ylu bir elf gö ğ A lerinin 
- olmaş görünümüne bürünmüştü, ama gö 

© Ağı e ıkı kızıl kor halinde yanan kömür parçaları vardı. 
© Karanlık deri << Kin dişleri göründü. Uluma sesi sanki Cehennem'in en öyle ki geçit MA Me gelir gibiydi. Hiçkimse ona karşı duramıyordu, Yapabildiği panik içinde dağılmak ei Oualinost Lejyonu'nun tüm 


“Ancak sonradan öğrendik ki Kao, 


8 Firtnaları Kiynn üzerindeki 


alçalarak, “Buna benzer 


aratıklar denizden ve karadan çıkagelip saldırdılar, öyl, 
7 öyle mi?” 


“Her şey yok olma tehdidi ciddiyetle. “Kaosu getirenler da 


olabileceği tüm etkileri de beraber yok ediyordu.” 

“Üstelik onlara iblis savaşçılar tarafından kumanda ediliyordu,” diye ekledi ejderha. “Kabusların yapıldığı hammaddeden oluşan canavarlardı bunlar. Düşmanlarında en büyük korkuyu uyandıracak görüntüye bürünerek çıkarlardı karşılarına.” 

Silvanoshei zaten bildiği şeyi doğrulamak üzere sordu. “Hiçbiri silahlardan etkilenmiyor muydu?” 

“Tanrılar tarafından kutsananların dışında hiçbir silah onlara işlemiyordu, ” diye doğruladı Samar. “O kara günde saldırıları henüz yeni başlıyordu...” 
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Thalas-Enthia'nın Çöküşü 


ba a toplanın! Sıkı durun ve dövüşün, sizi tabansızlar!” diye “ çesinyordu Çavuş Fennalt. Sö in vüzü an elflere “bağırırken sesi Sövalyenin yüzü morarmış, kaçış 


e Zİ boğuklaşmıştı. Geniş kılıcının düz yüzeyiyle e im atıyordu, ama dehşete düşmüş savaşçıları m wii en olanıp önil m aşmaktaydılar, Panık içinde o Toplantı o Salo 


se bağırıyor, küfrediyor, kollarını savuruyordu, ama panik Çarpıyor a elf dalgasının arasında kalmıştı. Koşuşan elfler ona fi > lüyor, bağırıyor, Şuurunu kaybetmiş bir halde kaçmaya 


çı 


kapılmış acemilerin arasında lardı e eş N geçme rd. Gilthas kç bl yerini korumak ve insan ava, STaŞIYOrdu, ama ol ilemekti... Nereden gelmişti bu böylep «OYUN Yüzyüze geldiği sevi . yı 


yeterince çabuk davranamayan her elfi çarpıyordu 


: uyor, acınacak in yarattığı bu katliamdan Cehe a durumdaki ölümlüler arasında z nnem'den gelen bir iblise yakışacak şekilde zevk aldığı açıkça belli oluyordu. Birden ikdekdi binicilerini yitirmiş halde yanından hızl 
Ni Ş dan hızla geçen atlara hiç aldırmadan e mi ii Yıldırım gibi atıldı, düşmüş bir elfi ayağından vradı, talihsiz ölümlüyü başının üzerinde çevirdi ve samandan 

yapılmış bebek misali firlatıp alanın ötesine doğru gönderdi. 
Öfkesinden deliye dönmüş olan Kara Şövalye çavuşu erlerine kükrüyordu, ama onun hiddetli bağırtıları bile paniği kontrol altına almaya yetmiyordu. Aslında arkaya bakmaksızın kaçmak bu durum için uygun olan tek tepki gibi görünüyordu ve bölükler dolusu Oualinesti acemisi tepenin zirvesinden her yöne doğru dağılmaktaydı. 
Bir iki cesur elf yaratığa silahlarıyla saldırmayı denedi, ama ii yaratığı kılıçlar etinin üzerinde parçalanır veya etkisizce ger bie yalnızca kahkaha atmakla yetindi. Birkaç okçu yaylarını gerip aüş örU''ni halde oklar canavarın etkilenmeyen 

Yaptı, ama doğru nişan aldıkları ha 


derisine çarptığında cızırdayarak küle dönüşü. diye bağırıyordu 


“Kimsin sen? Ne cüretle buraya ae bakacaksın!” 
Başçavuş Fennalt: “Şimdi Şövalye kılıcının zl” Gilthas saldırmanın “Fennalt! Geri çekil —o şeyle Ski hayalete karşı sonuçsuzluğunu açıkça görüyor, silahlarını. arak ona Kaçması 
Yararsız olduklarını anlıyordu. Şövalye'ye 925 
Serektiğini söylüyordu. “niyeti Yoktu. ğ in kü zi avuşun dinlemey© 4 ii Y ilerledi; tepenin tam a “iki eliyle KaldırıP © oç gözlü dehşetle 
, Onun yerine koca kılıcını © ortasında duran © 4 üni kıvrılıp Üzerindi lantı Salonu'nun teli yarat durakladı, mışçasina landı. Elf şeklin: Gilthas dehşet ça'P 
: Yet iz oyuldu. 


bakakalırken, gördüğü şey kötü kötü sırıtan bir devinkine dönüşü, sakallı surat ölümün çürümüşlüğüyle çarpılmıştı —ama z Cehennem'den çıkmış gözler hâlâ yerindeydi. Sonra Canavar Yine değişti, ejderimsi bir surata Ve koca cüsseli, pullu bir bedene büründü. 

Fennalt bir an için durdu, kılıcını kaldırmış bir halde yukarıya doğru baktı. Sonra derin bir soluk aldı, bir savaş çığlığı atıp saldırdı. Kılıcını saplamaya davrandı, ama silah pullu deriden sekti. 

Sonra canavar yaratık, âniden uçlarından amansız pençelerin çıkiverdiği ellerle uzandı. İnsanı yakaladı, kollarını gövdesinden ayırdı, o berbat pençelerin tek hareketiyle Şövalye'yi kana buladı. 

Kara Şövalyeler?in çavuşu bir anda ortadan yok oldu. Bu arada Gilthas'ın elflerinin geri kalanları kentlerinin sokaklarına dağılmıştı, Afallayan, içi bulanan, dehşete kapılan Sözcü için yapacak tek şey dönüp kaçanlara katılmaktı. 


diyor, talihsiz kenti kavuruyordu. 
iğ garip sahnelerle Kii bimekieyi Yaşı 
« firladığını, en ie çıplak bir halde evinden çığlık çığlığa örmüştü. Birka ad al dönüştüğünü söyleyerek feryat ettiğini savaşçıyla İle 1 Bar ara elinde koca bir kılıç olan iri kıyım bir | ilki. iğ ahçesinin içinde çılgınca koşuşturuyor, ağaçlara uçuşurken bir rai sallıyor, ortalıkta ağaç ve dal parçacıkları | ağINIP çağınyordu, Yanın Sonunun geldiğine dair ifadelerle 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Sonunda Sözcü yüksek kuleni to salonun taban şi Kalaba pıarının dışına to b ulaştı Burada büyü 
$I yararak geçti ve altın $ geniş bir kalabalıkla durduğunu gördü. Salonun içi dışından daha | d ayn 
SE a 


“Dünya alevler içinde DE li 2 ies Yanıyor! 
panikle tizleşmişti. Şövalyeler bizi terk yı 


neler oluyor?” diye sordu sert sert. 
Sözcü kürsü merdivenlerini tırmand 


ton vardı yine, 

“Lütfen sakin olmaya çalışın!” diye rica etti Gilthas, “Böyle korkular onların yapıldığı ateşleri körüklemekten başka bir işe yaramaz!” 

Hâlâ bir hafta önce evinin duvarından almış olduğu atadan kalma kılıcı kuşanmış durumdaydı. Genç elf silahını çekip kaldırdı, gümüşi çeliği başının üzerinde tutarak bağırdı. ç 

Deni dinleyin. Paniğe kapılmamalıyız. Neler olduğunu anlamaya alışmak zorundayız!” ii 

Gilthas İeiyonuğu dağıtan, çavuşunu öldüren, elf Sn sokaklarında panik içinde kaçışmasına neden BEM layın büyük wnlam çıkarmaya çalışırken kalabalık sessizleşti. Sözcü Bia DONE bölümü boyunca aklını başında tutabilmişti aslında, kn veya olup bittiğine karar veremiyor, korkunç sald eye Nereden gelmiş olabileceğine dair bir fikir Yi a “Ateş gözlü bir 

“Toplantı Salonu'nda ne oldu?” diye son e acımasızlıkla saldıran savaşçıyla ilgili haberler aldık. Görülmemiş bir devmiş!” alladı. “O şeyi kendi gözlerimle 
Sözcü iç çekti ve keyifsizce e in dosdoğru tepenin üzerine 


Srdüm, dan ! 


tırmandı —ama o kadar uzun süre aramızda yürüyü edilmemiş olacağını kestiremiyorum. Sonra lejyonumun eN cesiy adamı savaşmak üzere e Ky “ şey savaşçıyı Sanki Çocuk 

ncağıymış gibi parçalayıp attı. z beki ya ” övalyeler ve ejderhaları?” diye sordu bir başka “Fatihlerimiz nerede şimdi?” ; 
koni Salladac hâlâ kent dışında,” dedi Gilthas sertçe, “Bana Şu anda bize vahşice saldırmakta olan tehditle yüzleşmek için ejderhalarının Lord Ariakan tarafından çağırıldığını anlattı.” 

“Ona burada ihtiyacımız var!” diye bağırdı suratı kül gibi olmuş bir senatör, NG 

“Aynı fikirdeyim,” dedi Gilthas. Durumun aciliyeti, insan generalin yardımını aramanın kendisine verdiği utancı ikinci planda bırakmıştı. 
“Gönüllülere ihtiyacım var, lordun kampına ulaşıp ona burada olanları anlatacak hızlı koşucular gerekli bana!” 

Altı elf hemen yola çikmayı kabul etti. Kalabalık onların kuleden çıkmasına izin verecek kadar aralandı. 

“Şimdi, geri kalanlarınıza gelince. .. evlerinize dönüp kendinizi ve ailelerinizi silahlandırmanız gerekiyor!” diye emretti Gilthas, ama bir yandan da silahların tepenin üzerinde tanık olduğu o dehşete karşı ne işe yarayacaklarını düşünüyordu. “Savaşabilecek herkesi toplayın — » oğullarınızı, kızlarınızı, hizmetlilerinizi— herkesi! Acele edin!” 

Bazi elfler Gilthas'ın iste, ia'nın birçok üyesi salonda sağa sola çatıyor, 
İ, bilgi istiyor ve korunma talebinde bulunuyordu. 
mirlerini onayladığını bağırarak belirttiğinde bile, 


i bu yaşı ilerlemiş elflerin tek yapabildiği ellerini ak olmuştu. 


P de nası) fark 


el, 


lonu sarstı, Dışarıdan çığ kalabalığın ie, a Sığ 


d o pa 1 .. .. > İV i k âa€ dehşet ideleie da gördü. Bazı çığlıklar iyice tizleşerek i ö va a wi Yağarmış gibi bir görüntü oluştu. 
alonu'ndan h, aberci Ortadan kayboldu, yerini Gilthas'ın Toplantı atırladığı alevli <anavar aldı. Bu kez bir Kara Şövalye 


vii g 


benziyordu— ama 2 es 

Di : a 1 l ık ihti Dn 

güçte bir kahkaha attı ve salona girdi > kayaları m 
« saca 


fırlatıyordu. Bazı elfleri 

AR parçaladı, b ibi 

ezdi. Bütün bunlar sırasında bir Ma gibi yumruklarla bazılarını aca 


Cehennem'den gelmiş bir iblis gibi hırıldıyor ke 


çekip açtılar ve dar kapılardan i çuk yan girişime döndü, kapılarını dşanıya döküldüler. Bir zamanlar gar, Sa idiler en büyük hıza için umutsuzca çaba harcayarak be rn elfler şimdi kaçabilmek korku hissi salonu ağır bir kokuyla İL ER çığlıklar yankılanıyordu. e bili ini i irini el şuursuzca yakaladığı giysileri ve saçları 
Ama şimdi alevler kapıların diğer tarafından yükselmekteydi. Ölen elflerin çığlıkları ve yanan etin korkunç kokusu siyah, çalkantılı duman bulutları arasında salona dolmaktaydı. Dumanla birlikte içeriye ısı da hücum ediyor, her kapının dışında turuncu alevler günışığını aşacak kadar parıldıyor, kavurucu ısı dalgalarını salonun içine gönderiyordu. 
, “Ejderhalar! Ateş ejderhaları!” diye çığlık attı bir senatör; yüzü doğa Ölesi 151. patlamasıyla kararmış, derisi soyulmuştu. “Kent yanıyor — Çalinost ölüyor!” diye inledi, yere düştü ve kasılmalarla titremeye başladı. 
, Ölüm, salonu çevreleyip Kaos'un ateş gözlü savaşçısı kılığında içeride dolaşır, yaşayan ve kaynayan yaratıklar halinde yan kapılardan iseriye dolerken Gilthas dehşet içinde izlemekteydi. Bir eidetin > Ifler açık çenelerden ve saf, 
Idüler. O çenelerden bir ateş gözlülükle çatırdadı, 


buralardan başını içeriye sokuverdi, el 


dalgalı alevlerden uzaklaşmak için büzü bu bulut aç 


i öldürdü. pi iç ve has. Çılgınlar gibi çevresine 


i((has yanında Rashas ile birlikte merdivenlere atı lu ll uzaklaşarak üst katlara doğru koşturdu, Id, bağırtıları ardında bıraktı, soluksuz kalana dek, hatta akciğerleri hava açlığı içinde hırıldamaya başlayana dek merdivenleri gra Düşünmeye, mantıklı bir plan kurmaya çalıştı, ama Sonunda öğr yapabildiği kaçmaya devam etmek oldu. Beklemesini isteyerek çığlık atan Rashas epey arkasında kalmıştı. vr 

Üst katlardan birinde bir kapıdan içeriye daldı ve kendini yan balkonlardan birinde buldu. Üçyüz metrelik Güneş Kuleşi yüksekliğinin belki yarısındaydı. . Altında uzanan Oüalinoşt manzarasına dehşet içinde bakakaldı. O konsey salonuna girdikten sonra geçen kısacık zaman içinde bile olayların hızla ilerlemiş olduğunu fark etti. 

Kentin çıkışlarındaki gökkuşağı köprüleri yıkılmış, batıda ve güneyde çarpık Kalıntılar halinde yatıyor, üstlerinden dumanlar tütüyordu. Güneş hâlâ tepedeydi, saf, kızgın beyazlıkta bir gökyüzünden amansızca parıldıyor; kırmızı, güçlü ve affetmez bir görünüm sergiliyordu. Elfe sanki güneş gökyüzünde ulaştığı en tepedeki noktasından hiç kıpırdamamış gibi gelmişti. 

Ağaçlıklar, bahçeler ve muhteşem binalar yangına kurban giderken, kentin birçok yerinden de alevler yükseliyordu. Olayları adeta dışarıdan seyreder gibi garip bir duyguyla fark ettiği kadarıyla, mermer ve 
3 kristalden yapılmış binalar bile ateşler arasında kalmıştı. Turuncu alev 
» dilleri sapasağlam taş yüzeyleri yalıyor, kayayı kavurup eritiyordu. 
© Büyük ve eski bir <1 2yieTi yalıyor, kayayı kavurup eri 

üyük ve ,€ski bir soylu ailenin malikanesi olan yüksek bir kule, » Ozi tinin önünde titreyip eğrildi. Gilthas çaresizce bir iniliyle yapının - kağa rn kaçışan panik içindeki düzinelerce elfi ezerek s0- 

EN b ir düzinesi dolaşıyordu ortalıkta. Canavarımsı 

yere girip çıkıyor, kıvılcımlar saçıyor, nefretle suyorlardı. Dokundukları her şey küle dönüşüyordu- 


arı kent halkını yok etmek üzere kamçılanırken, onlar çılanırken, 
#yaya ait olmayan bir keyifle uluyorlardı. 


i salonundan ii pin giriş katını bu yaratıklardan ikisi basmış, senat9 


âna 
Ve 


“Çığlık 


7 çmayı başaran birk IK le saldırmakla 
€şguldüler. Bu : aç elfe hevesle saldırı dırıp zaferle Eni katliamlarına yalnızca başlarını gökler“ 


 — 


yılcımlar saçmak için ara i öldürücü oyunlarına devam Ele S 
Birden gözünün Önünde beyaz kanatlar belirdi ve (3 pir griffon gördü. Ateş ve ölüm dolu e i beklemediği bir manzaraydı. bu. Asil e b indiğinde tüylerinin ateşte kavrulmuş olduğu e z alkona Çarparcasına kanamalı göründüğü belli oldu, ». OSSİ Yer yer yırtık ve Gilthas ancak o zaman yaratığın bi eyere sıkıca yapışmış bir elf kadınıyd z ld ama saçlarının bir bölümü m ol yüzünden kızarmıştı, öyle ki Sözcü onun kendini eyerden ği bırakmasına yardımcı olmaya çalışırken kadın acıyla inledi. Gilthaş ancak o zaman onu tanıdı ve şoka uğradı. 
“Anne!” diye bağırdı, kadını kucakladı, eyerden çekip indirdi. 


onra tekrar yere eğilip 


bölümü kül olup dökülmüştü. Griffonun alevli ejderlerden birinden zor kurtulduğu anlaşılıyordu. Annesi ağlamaktaydı; Gilthas onu olabildiğince nazik biçimde balkon zeminine yatırdı. Alçak bir duvar mahfolmuş kenti gözlerinden gizliyordu, ama Gilthas mermeri yakıp geçen alevlerin ve Güneş Kulesi'nin tabanında hâlâ cirit atmakta olan 


gözlerini açtı. Bakışları 


i inledi ve iği özleri 
Kul duyan Laurana 1 inelendiğinde & 
Gi iri Rv berbat kahkaha yin indi pozisyona 


Kıynn'in üzerine gelmek üzere yola 


çıkmıştım. Şu sesini duyduğumuza benzer iblis savaşçılar, dünyan her tarafında Kaos'un güçlerine kumanda ediyor. 

İblis savaşçının kapının ötesinde yere çarpa çarpa gümbürdeye, ayak sesleri iyice yaklaşmış ve durmuştu şimdi. 

Rashas birden parmağını Gilthas'a uzatarak bağırdı. “Sen —sen bir kılıç taşıyorsun! O şeye karşı mücadele etmelisin— savaş onunla, öldür onu, yoksa sonumuz geldi demektir.” ; 

Gilthas gerçeği inkâr ederek başını iki yana salladı. Önce griffona, sonra annesine baktı. “Griffona yeniden bin. Kaç buradan ve güvenli bir yere uç!” ; 

“Osprey daha fazla uçuş yapmayacak,” dedi elf kadını yumuşak bir sesle. Griffon asil başını kaldırmaya çalışmış ama başaramamıştı. 
i “Ayrıca bizim kendimiz için sağlayabileceğimiz dışında hiçbir kurtuluş i yok, güvenli bir yer yok.” 

Kapı güçlü bir yumruk darbesiyle dışarıya doğru parçalanarak açıldı, Gilthas kılıcını beceriksizce çekerek ayağa dikildi. Fennalt'ın kılıcının aynı yaratığın göğsünden nasıl zıplayarak geri döndüğünü hatırlıyor, yaptığı şeyin yararsız olduğunu biliyordu. İnledi, gözyaşlarına engel olmaya çalıştı; kendisinden çok annesi için korkuyor, bu durdurulamaz yaratığın onu parçalayacağı düşüncesine dayanamıyordu. Annesi onun çağrısı üzerine, Gilthas onu güvenliği , için kente davet ettiğinden dolayı gelmişti. Şimdi geleli bir saat bile 
olmadan korkunç bir biçimde ölecekti. 5 
“a Yine de Gilthasi bacaklarının kendisini ileriye taşıyışını hissetti. 
m nalt'dan yalnızca son birkaç gün içinde öğretebildiği manevraları Manarak uzun kılıcın kabzasını kavradı, kaldırıp iblis savaşçının 


ah a atan suratının önünde savunarak uyarı hareketleri yapmaya 


WO Sırada bile o surat canavarın öldürmüş olduğu savaşçının simasını! 
ba Yor, bir zamanlar Gilthas için tam bir başarı şembolü olan kıvrım! 
© köşeli çeneyi yansıtıyordu. Yaratık, Fennalt'ın eğitmeye karşi göstermiş olduğu azametin acımasız bİr likle bu kez o küçümseyen tavrın yanı sıra gelen i niyetlilik yansıtan pis bakışlar, o aşağılama 

midesinin kasılmasına ve dizlerinin titremesin€ 


anavar öne doğru uzandığında, Ifin içgüdüleri hâlâ iç genç e ıçgu kılıcını çılgınca Sizdiği yuvarlak bir ark üzerinden savuracak kadar 
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adım atarken, hayrete düşen 7 
: : Özl 

şaşkın şaşkın önce elindeki kanlı Kili; e 

dibinde kıvranan kopuk eli dehşetle süzdü 


Birden içine büyük bir eneri i 
DE in Me kılıcını kaldırdı ve kötülük havuzlarında aleyli ışıltıların Zak e e yi değişir, bir sakal çıkartır, oluşan al ri hiç değilse 

ir parçası e ibi cörü ici illeni 
Gilbas duraksadı Yarat zl ek e li birdenbire yok oldu. N ii ç “Baba...” diye fisıldadı Gilthas. Az önce dehşet verici görünen o yüzde şimdi Tanis Yarımelfi tanımıştı. Neye uğradığını şaşırarak üzüntüyle kesik ele baktı. “Affet beni...” 

Tanis?in yaralı görüntüsü acıyla inledi ve yere çömeldi. 

“Öldür onu!” diye bağırdı Laurana, dizlerinin üzerine kalkarak. 
“Baban değil 0! Bu bir aldatmaca!” 

Gilthas gayet iyi tanıdığı kişiye şaşkın şaşkın baktı. Kılıcı kaldırdı, ama onu savurmaya, saldırıya geçmeye kendisini ikna edemedi. “Tanis bu, görmüyor musun? Bak!” 

Yarı elf iki büklüm olmuş, yaralı eli kanamakta olan kopuk bileğini tutuyordu. “Yardım et!” dedi acı dolu bir sesle. Gilthas ın çok iyı tanıdığı bir sesti bu, ona hayat vermiş olan, kaderi kendisini buraya &tirene dek bebekliğinden beri onu yetiştiren adamın si ii 

“Ben... üzgünüm,” dedi Gilthas, kılıcını indirip öne a ti, öyle 

| Sakallı baş hafifçe kalktı, ama yüzünden bir şeyler g€/P Se, 
Gilthas o gözlerde yanan nefret dolu e Elci, kılıcını öne ayn in ayr ak ee e 
SÖğsüne daldırdı, kötülük dolu gövdesinin içindekileri YP niye 

İbliş 2 bir ulumayla çığlık attı, 


an koptu yaya ait olmay onunda kılıçtan kop da kıyrandı, SO du. Onun yerine 


li ortadan kaybo 


Sonra yerde ayağının 


ii 


Gilthas anlatılamaz bir dehşete bakarken buldu kendini. 

içinde keskin dişler parıldıyordu, cehennem li, a bir ağ 

haricinde tüm derisi yağlı kömür gibi kapkaraydı. OuŞan gözler O alev gözler yavaşça sönük kehribara dönüstü 

kapkara oldu. Şİ, Sonra tamamen 


5 


“Demek Kaos'un kente gelişi böyle oldu,” dedi ejderha kısık sesle. 


Yüzü beyazlaşarak ter içinde kalmış olan Samar, soluğunu toparlamak üzere SUsmuştu. 


“Tıpkı tüm Krynn'de her yere geldiği gibi,” diye devam etti elf 


V üzüntüyle. “Tıpkı Turbidus Okyanusu'nda açılan büyük Yarık gibi, ya 


da Vingaard Dağlarının sırtlarını yakıp geçen alevler gibi...” 
deren ciddiyetle başını salladı: “Benim gökyüzünde gördüğüm 


“dehşet gibi...” 


-20- 


Kabus Ormanları 


ırarak alarm 


Porthios açıklığa doğru geri düştü. Bir yandan bağ ? 
veriyor, kılıcını savuruyor, bir şeylere saplıyordu... ama neye: Hissettiği o kötülük, o kemik donduran dehşet dışında bu saldırganlarda 

Oğru dürüst et ve kemik yoktu, maddeden oluşmuyorlardı e 

, Zira kıvranıp duran şekiller adeta gölgeden ibaret e a 

içimde çevresine kapanan karanlık parçacıkları Yi e Sanki bir bedenleri, fiziksel bir şekilleri yoktu. Ama a ERİ Srdüğü boş miğfer ve zırhı geldiğinde, her e a sk etmiş &N azından bir cesur elf savaşçısının hayatını V€ 


kavradı. Üstelik tekrar üşüşmeye, tekrar tekrar öldürmeye j r. 

ca i : RL ike elindeki uzun çelik kılıç, a Ee silahı VE elf türünün genel tercihi olan bu savaş aracı, gölgelerden birini bir boruya ekiliveren su misali s€5 çıkararak a yok etti. Porthios çarpmayı İŞ bu gölgelerden biri deştiğini anlamıştı. Ama karanlıklardan 

len daha fazlası, çok daha fazlası vardı. Her yönden üzerine geli AE Porthios hiçbirinde yü »a açıkça saldırıyorlardı, ama 10 ME yuz veya beden göremiyordu. Öte yandan gayet gerçek olduklarını da biliyor, buz gibi ve sessiz saldırıdaki ölümcül kötülüğü. hissediyordu. Ona doğru korkunç karanlık uzantıları gönderdiler; Porthios savuşturup geri kaçtıkça şekli ve uzunluğu değişen kamçılara benziyordu bunlar. 

Mümkün olduğunca yüksek sesle bağırarak kampı alarma geçirmeye çalıştı. Kılıcını kullanarak saplamaya, kesmeye devam etti, öne atıldı, yana kaçtı, yılan misali sokarak zift karası uzantıların hiçbirinin kendisine cildine değecek kadar yaklaşamamasını sağladı. Kılıcı bir gölgeyi her kesişinde o“ tuhaf ölüm gurultusunu duydu ve karanlığın sis halinde dağıldığını gördü. 

” Ama onlar fazlasıyla kalabalıktı! Çevresini iyice sarmaya başlamışlardı, öyle ki birkaç saniye sonra geri çekilme yolu tıkanmıştı bile. Kendi Eer ei kılıcıyla her yönü tarayarak o şeylere saldırmaya Ri & Gİ DD bi celk z e dağıttı, kendisinin. yuvarlanarak geçebileceği iel Görde li o Nk Porthios bir ağaç gövdesine toslayana 
1. Ona dokun EE EZ içgüdüsel olarak bilmekteydi e EN ei kılıcını savurup darbeleri sa ği p atışlık sürede ayağa fırladı, ederken sesini yükseltip bl daha al e e 
« R a arm : 
Oualinesti elfleri, silah başıma! Saldırıya uğ dık!” 

Kampın içindeki elfler çoktan OLA İN atıyor, savaşçılar silah uyanmıştı. Griffonlar hırlayıp tiz çığlıklar çıkmakta olan EN kaldırıyor, diğer elfler ağaçlar arasından çekiliyordu. Kaçakların Si saldırganlardan kaçarak ormanın içine bırakmış, “dereden safa © rında getirmiş oldukları birkaç esy?i. da 

ş İtisinin tabanını çevrel <i geçiyor, Parçalanmış Kayali nın. Silvanoshej?i ni ağaçlıklarda koşuyordu. Porthios, Alhâ- 
“nüşmek üzere olan kaçış Dp geriye çekilmiş olduğunu, panığ€ 
gasına katıldığını gördü. Elf prensi ancak 0 
cını ustalıkla kullanıyor, çeliğin menzilir* 


eml geri döndü, Kılı 
“m gölgeleri vuruyordu. 


NE Cesur peni elfin içgüdüsel olarak bir saf oluşturup saldırdığı 


Bir düzii 


kalıyordu. Elf topluluğ büyü varlıklarına k 

” ,opluluğunun genel ol Z arşı yararsız 

savaşabilmek için hiçbir imkanı yo arak bu doğa dışı düşmana karşı Porthios geri çekilme emri verme firs 

saldırmış ve bunlar da savaşa taşıdıkl. atı bulamadan bir sıra elf daha 

olmuş, tamam, aşıdıkları eşya ve giysiler dışında 

Imuş, tamamen ortadan kaybolmuştu. Askerlerini işında:yok 

bir eksiklikleri yoktu, ama bu dü ii 2 m cesaret konusunda sahip değillerdi. Gittikçe daha fazlası dönüp kaçı e m hiçbir çare bulamayınca yenik Ga 
“ P Ri ğ » Çok sayı ilen a önce gölgelere doğru atılmış, onların ai aşırcasına ortadan kaybolması üzerine diğer griffonlar kanatl mer başlamışlardı. sz eri çekilin!” diye bağırdı prens. Yaratıkların yeni bi a < » eni bir sal karşı hâlâ kendi kılıcını savurmaktaydı. “Ka bal ğe ii di ) yi çın ! Yükseltinin 

w tarafında tekrar bir araya toplanırız!” 
>) avaşçıların birçoğu verdiği emri uygulayıp yaşlıları ve çocukları yi ayarak kaçtılar. Ancak birkaçı da geride kalarak sonuçsuz savaşa İN etti. Porthios, prensini savunmak için gümüş renkli kılıcını 

öp şimşekler misali çaktıran cesur bir savaşçısını tanıdı. 

— “Targualan!” diye bağırdı Porthios. Elf savaşçısının sinsice süzülen lal karşı karşıya kalışını izledi. 
MM asil mücadeleci, prensiyle girdi v esi ve tüm varlığıyla birlikte kayboldu... 

a bunun kendi hafızasında bile & m firlamış saldırı karşısında cesar€ ii anesti?de yirmi yıl süren seferler 

ekli komutanının adını anımsayamaz olmuştu. 
Sonunda elfler kaçm arın arasında düşe kalka uzaklaşmaya, 


gi birçok savaşın gazisi, 
- ve Porthios buz gibi bir erçekleştiğini fark etti. 
tle dikilmiş olan, boyunca yanıbaşında griffon süren 


77 karanlık ve | hayaletli ormanlarda şuursuz bir panikle EN 
- başladılar. Oğuşturmay, 


Şafak sökerken Porthios hâlâ topluluğu geriden takip ediyordu. Bu dehşete kaç elfini kurban verdiğini hiç kestiremiyordu, ama gölgelerin 


Tabatlamıştı. Bu kez prensin yanında Samar savaşıyor, geri kalan elfler akarsuyu geçip umutsuzca ormana doğrulurken ikisi arkalarını koruyacak içimde saf tutuyordu. Silvanestilinin ejderha mızrağı, tıpkı Porthios'un kılıcı gibi, karanlık ve maddeden oluşmayan saldırganlara karşı etkili çıkmıştı. 
Sonunda elfler Parçalanmış Kayalık tepesinin uzak tarafında toplanırlarken, Porthios ve Samar gölgeleri orman içinde oyalanır halde ırakıp kendilerini kurtardılar. Güneş yükselmişti, ısı çoktan boğucu bir yorgan halinde üzerlerine çökmeye başlamıştı bile. F eryat eden, ağıt yakan elflerin arasında Porthios, Silvanoshej”i kucağına bastırmış ağlamakta olan , karısını buldu. Bebek yüksek sesle çığlıklar atmaktaydı. Elf prensi ya çalışıyor, ama oğlunun çığlıkları beynine adeta hançerler saplıyordu. 
” “Ağlamasını' durduramaz mısın?” diye sordu sonunda, korku ve çaresizlik duygusu canına tak ederek. 
> “Çocuk dehşet içinde” dedi Alhana aksi aksi. “Ben de öyleyim — 


hepimiz öyleyiz!” 


“O... öyle mi dersin?” diye indeki titremeye hakim a: ye sordu kadın, sesinde 


, ne istediklerini bilmiyorum.” > arını toparlamaya çalışıyor, ağaç e 
Arın Gtrafina çeşitli yorgunluk evrelerinden £9* 


Çevresinde elfler solukl 


m 


3 rilmiş yatı e i 
vaziyette serilmiş yatıyorlardı. Karanlığın içinden geçip bu tarafa gelmeyi Sini, ne yapacaklarını ğ aşa ortamın; ö 
Porthios'un düşünce akımını yumuşak etten e NE i çak gibi kesmekteydi. si 
“Kaçımız kurtulabildi? Peki ya diğerleri? Sanki öylece... yok oldular» Alhana uyuşmuş gibi konuşuyordu, ama Porthios onun ne demek istediğini biliyordu. Cesurca yapılmış hareketleri, ormandan öyle sessizce çıkmış olan gölge saldırganlara karşı durmak için çelik doğrultan yürekli savaşçıları anımsıyordu. Ama tek tek mücadeleleri, cesur elflerin son savaşlarını, aralarından yirmi yıldır kendi kumandasında savaşmış olan bireyleri hatırlamaya çalıştığında, zihninde boşluktan başka hiçbir şey bulamıyordu. 
Umutsuzca bir isim anımsamaya, sadık bir astının yüzünü gözünde canlandırmaya çalıştı. Sanki o gölgeler bir elfin bedenini öldürdüklerinde, aynı zamanda onun varlığının her türlü hatırasını, ardında bırakabileceği herhangi bir mirası da yokluğa karıştırıyorlardı. 
Griffonlar da saldırganlara karşı asaletle savaşmışlardı. z ğ Birçoğu mücadele sırasında yok olmuş, gölgenin dokunduğu elflerin bedenleri gibi onlar da boşluğa karışıp kaybolmuştu. Sonunda geri kalanlar : uçarak kaçmış, tüm kamp dağıldığında onlar da gökyüzünün güvenliğine p çekilmişti. Şimdi birkaçı, kayalık yükseltinin üst bölümlerindeki eteklerde yakılan ışıklara geri dönmüştü. Porthios yukarıları tarayarak Gl a bir işaret görmek için inceledi, ama o tanıdık gümüş tüylü hiçbir iz bulamadı. ei 
“Lordum Porthios!” diye bağırdı bir elf: Bir ğa Bia er al uçmaktaydı. Porthios, Silvanesti seferinin gazilerinden biri, ikli bir okçu olan Darrian”ı tanıdı. ai 
Buradayım!” diye bağırdı, yerden elini “den atlayıp sendeleyerek ona onlifon orman zeminine indi, Damian eyer ordu, cildi çalı ve dallar doğru geldi. Savaşçı hırpalanmış  görünüY da bir yarası yok gibiydi. 
Pagan Gizilip yırtılmıştı ama, bunun Saldırganlar ellerinin ç tılarca dokunularak 


: dır! Gölgeler yükseltinin çevresini dolanarak a api saat içinde bizi diğer taraftan vuracaklar.” 


yı 9 ? 
$ akındalar? ii ık kilöinettederi daha uzak değiller. Yavaş hareket ediyorlar. 


Hiçbir şey onları durdurabilecekmiş gibi görünmüyor?” 

R ildiğin oldu mu hıç: | 
AK EK ll iki ana salladı. “Hiç olmadı —bir tek sefer hariç. Bana 

avaşçı başını IKı Y! EE , k i babanız, Güneş Sözcüsü tarafından verilmiş olan bir oku kullandığımda” * 
| “O okun bir özelliği var mıydı?” 

İl Elf başıyla onayladı bu kez. “Kralım bana okun başının en saf çelikten yapıldığını ve gövdesinin bizzat Paladine tarafindan kutsanmış olduğunu söylemişti.” 

“Onu toplanmış bir grup gölgenin içine firlattım lordum ve hepsi yırtıldı, parçalanıp karanlık paçavralara dönüştüler sanki. Tiz perdeden korkunç bir ses çıkardılar ve sonra ortadan yok oldular.” 

Porthios kendi kılıcıyla sağlamış olduğu küçük başarıyı, sonra da Samar'ın ejderha mızrağıyla yaptıklarını aktardı. “Onlar da tanrılarca kutsanmış, güçlü büyülerle desteklenmiş silahlar. Ama geri kalanına gelince, en keskin elf çeliği bile onlara işlemiyor gibi görünüyor.” 

Güneş sanki sonsuza kadar en tepe noktasında kalmaya kararlıymışçasına yüksekteydi. Işınları ağaç dalları arasından dağılarak geliyor, orman gittikçe daha fazla ısınıyordu. Böcekler vızıldamaktaydı, üzüntü ve umutsuzluk sesleri elf prensinin zihninde daha bile fazla Mi ağıta dönüşmüştü. 

ii m kaygıyla dinlemekte olan Alhana sordu. “Ne yapacağız 

“Doğ A e vE yönlerinde yolumuzu kestiler” dedi Samar 
EN eya güneyimizdeki dağa yönelme şansımız Var. 

“Yü p onlarla savaşmaya kalkışalım mı?” 

e ke ar la bep bir anda kararını vererek “B amız gerekecek,” diye bildirdi Porthios, ama hiçbir şey rare de Şeyleri nasıl durduracağımızı bilemiyorum, Yuvarlayabiliriz » ile en azından kafalarından aşağıya kayalar 


gubu yavaş yavaş dik, sivri kayalık dökün 
Parçalanmış Kayalık eteklerine tırmandı. Yükseldi örtüsünü yukarıdan görebiliyorlardı; birçok nokt: yükselen dumanları fark ettiler. Güneş alevden b gökyüzünde kavurucu bir kırmızı nokta oluşturuyor. kapana kı eflerin üzerinde amansız bir kuvvetle ışıldıyordu. / 

Öğle üzeri hayatta Kalan kaçakların tümü kayalık zirvede toplanmıştı. Porthios tüm zirve çevresindeki noktalara nöbetçi 


Gölgelere karşı efsanevi kuvvetle bir balta kullanmış olan Dallatar, i her bir girinti ve yarığın yavaş yavaş tırmanan gölgelerce işgal edildiğini haber verdi. 
, Görünüşe göre buradan çıkış yok,” diye bitirdi sözünü üzüntüyle. 
“Öyleyse onlarla savaşırız,” dedi prens, hissettiğinden daha büyük bir kararlılıkla. > 
“Hiç değilse savaşçı gibi ölürüz... ama yine de mümkünse ölmemeyi tercih ederim, en azından henüz,” dedi yaban elfi, başını iki Yana sallayarak. kğ TEDİ 
“Kaçmak için griffonları kullanabiliriz,” diye önerdi Samar. 
“Yukarıda en az yüz griffon ve onların belki dört katı kadar elf var. 
Yarım gün içinde hepimizi güvenliğe taşıyabilirler, ormanda tekrar toplanabileceğimiz bir yere indirebilirler.” vi al em çıkacağını nereden bileceğiz?” diye sordu Porihios umutsuzlukla. “Bir bölümümüz naklolurken geri e fena halde ortalıkta kalmış olacak!” Alhana ve Silvanoshei a ç dldırganlara maruz kalırken kendisinin bir başka grupla e koruyamayacak, kurtarmak için hiçbir şey yapamayac: 
İ zihninde fırtınalar koparıyordu. pi EN 
5, Yüce Kharolis”teki erifonlar!” dedi karısı ipe e a e ce onlardan bahsediyordunuz —Oualinesti'yi terk e Gi Oplandıkları yerden. Hemen oraya uçmalı e e elişisö Stemelisin hatta gerekirse yalvarmalısın! Onlar imdadımıza Y 


«e 


e beraber uçup uzaklaşabilir, birlikte Kalabilir, ormanda peşimize 


klarında gölgelerden uçarak kurtulabiliriz.” 
tek şansımız!” diye doğruladı. Samar, “Silvanesti'den landıklarını gördüm. O noktayı size tarif * 


düşmeye kalktı 
“Bu bizim 


buraya gelirken nereye yuva 


RL bir şans olduğunu kabul ediyorum,” dedi Porthios. Aynı anda bü muhteşem elf kadınını ve eye birlikte getirdikleri oğulu düşünüyordu. Özellikle Silvanesti de even uzun yılları e aslında * kendi mirası olan görevleri Oualinesti'de Alhana'nın yürütüşünü hatırlamıştı. Şu andaki sorunlarının ne kadarını onu onca süre boyunca “ yalnız bırakmayı kabullenmiş olmaya borçluydu acaba? 

“Ama ben gidemem)” dedi kararlılıkla. i 

“Neden?” diye sordu Silvanestili savaşçı-büyücü. 

“Memleket ve liderlik konularıyla uğraşırken karımı çok ihmal ettim. Şimdi tehlikelerin en beteriyle karşı karşıya iken onu bırakıp * gitmeyeceğim.” | 

Alhana onu ikna etmeye çalıştı. “Ama nasıl olsa geri döneceksin!” 

“Hayır... çünkü hiçbir yere gitmiyorum.” Prens, Samar'a döndü. 
“Benim yerime senin gitmen gerekecek. Griffonların yerini zaten biliyorsun; Stallyar seni götürür.” 

Samar, Alhana'ya baktı, sonra Porthios*a yavaşça başını salladı. 

Anlıyorum... ve bunu yapacağım, prensim,” diye söz verdi savaşçı-büyücü. 

Aşağıdaki gölgeler biraz daha yaklaştı. 


>. 


“Yüce Kharolis 1 


Samar başıyla > Eİ sendin demek? ” diye sordu Aerensianic. 
çıkmıştım, çünkü eye . “Bu göreve yüreğim kan ağlayarak 


inanıyordum.” 'çemi bir daha asla göremeyeceğime gerçekten 


ol 


Ejderha Savaşı 


Acrensianic bir kez daha kükredi. Alevli takipçisiyle kaçınılmaz Mapışmayı gerçekleştirmek üzere kendini firlatırken, her nasılsa öfkesi k zn önü ıştı ama Toxyria'nın, 
OKusunU aşmıştı. Gözünü önünden ayırmamış A 

mallarının tüm hızıyla sahile uçmakta olduğunu umuyor İN a Si renkli deniz düz ve metalik bir tonda m ardın Yderhasının alev alev görüntüsü önünde belirdi. 

iki i kızıl 

e a ni e erden oluşarak tıslayan bir karmaş 7 kafa 
Yor, lena ala güçlü kanatlar canavarları büyük hızlarla ka 


alevi 


. Aeren burun ında pullarının cildin da ateş ejderhasının da bulutu için 


kafaya getiriyordu 


saldırısı alt aynı zaman ölümcül soluğunun VU günü fark etti. Öldürücü ejderhasının hâlâ y 
ağzını yakan 151 


ısırdı. 
peyce derinden ısırmış, dişlerini kavurucu ete tıslayan © asılmayla kuvvet alarak canavarın “ 


Alevli deriyi € n bir öfkeyle sıkıca takmıştı. Ani bir k belkemiğinin bir bölümünü Yyırtü, dumanlar salan eti bir. kenara 


deliklerinin yandığını, o korkunç ısının! 
den yırtılıp döküldüğünü hissetti, Ama; 
düşmekte olduğunu, yeşil ejderhanın j de kalan alevlerinin cızırdayarak söndü-” 
buhardan bir miktar daha püskürttü, sonra ateş 
anmakta olan sırtına saldırdı, pençeleriyle yırttı, 9 
ya aldırmadan diğer sürüngenimsinin belkemiğini 9 


tükürdü. Aynı anda pençelerinin arasındaki koca gövdede refleksif bir 


ttreme hissetti; diğer ejderin ölmüş olduğundan emin olmasını 


sağlayan bir titremeydi bu. Kanatlarını açtı, geniş zarsı yapılarının * 


yandıkları noktalarda gerilip çatladıklarını hissetti. Yine de ağırlığını 


taşıyabilmişlerdi ve onu denize doğ varlan eme gru yu an cansız cesetten 
Aerensianic hemen ateş ejderhasının iki arkadaşına doğru döndü. 


4 


İkisi de havada duman ve kıvılcım izleri bırakan kanatlar ve kocaman “ 


açılmış ağızl ö a im ona doğru dalışa geçmişti. Yeşil ejderha iki saldırganı ii KY ik 
AL Mae a osdoğru önüne çıkacak koca bir gaz bulutu çatlıyor, su topl a tutmak ıçın uğraşırken kanatları sıcaktan EN ii şi uyordu. Doğa dışı canavarlarla bir çarpışmaya daha devam etti; s Çni Ürpertiyordu aslında, ama yine de yoluna dosdoğ Bir a yi Meli hat ölmeye bile hazırdı Gi ejderhasını hayal meyal farkına ie ikinci ateş daldı. Alevler bedenini e i yeşil buluttu bu. Sonra Tony kavgaya ölümcül gaz bulutu salıve; uğunda acıyla bağırdı, ama bir başka i Aeren'inkiyle Em önce ısırdı, tırmaladı ve yırttı. Esnek rlayarak savaşa geri dördülü, “a iki yeşil birbirlerinden kopup 


Dört güçlü gi çlü ejder gö > yaparak Kıyı Jder göklerde daireler çizerek, dalışlar ve dönüşler u 


bulutl sere e işler ve $ ve ölümcül gazın birbirine karıştığı Acrensianiç” Sığlıklarıyla bg ağa ateşle ve pullarla örtülü etleri belki de bi sanki dünya ie ay birbirine karışıyordu. 
Yüzünde üzerinde B çaki duruyormuş gbi gelmişti Gr deniz 


a” 


anzarası soğuk çelikten olu. an bir ber 

iti kadar sert, sıkı ve geçit Vi bir gö, EY herhangi bir metal 

Cehennem sıcağı Aeren'ın derisine su to dı. 
kaotik sesler öfke ve acı dolu bir kakofonj ÖnüStÜ çığlıkları, en üst düzeyde hiddet yansıtan bağli Gönüştü Kendi. açı yanıklarının acısına karşı iyice duyarsızlaşan be Mpa Kendi ulumalarla Vuruyor, dönüyor, düşmanının alevli ii ia dolu öldürücü bir kuvvetle bastırıp çökertiyordu. Ki ancalıyor, sayarak, varlığının her bir zerresinden fışkıran acıyı boşverer ii ii ejderhasını daha boydan boya parçaladı. Yakınlarında li, ir ateş kaotik yaratıkların sonuncusuna uygulamaktay, eee ni denizin içine iki ceset daha yuvarlandı. ia 

Yaralanmış, yer yer Yanmış, ama yine de hayatta gili kanatlarını açtı ve ağrılar içinde uçarak kendi Sahilleş pe doğru yöneldiler. Arkalarındaki denizde cızırdayan köpükler arasından buharlar yükseliyor, başlarının üstünde güneş ışıkları acımasız ve kavurucu bir ısı yayıyordu. Aeren tüm sıcaklığa rağmen titredi, sonra yanındaki Toxy'nin de aynı durumda olduğunu gördü. İçgüdüsel olarak anlamıştı, Toxy'nin de aynı şeyi fark ettiğini biliyordu: dünyalarıyla ilgili bir şey tamamen, temelinden değişikliğe uğramıştı. 


> 


Toxyria, Aeren'den çok daha kötü yanıklar gin al e sahile ulaşmayı başarmış, yeşil ejderhaların in ç A deniz mağarasının önüne ucu ucuna kontrol ede Ni vi a Yapmıştı. Kendi yaralarının. acısını Ger en 
Patlayan dalgaların üzerinde daireler çizerek © za a kaybolup mağaranın gölgeli serinliğinin içine ei dı, başka ateş 

Ancak ondan sonra başını kaldırdı, a bakarak ufukları “derhalarına dair herhangi bir işaret olup O ilneşti ve bir kez daha aradı. Gökyüzünü kendisiyle paylaşan ii ei küre tam tepelerinde 
| i garip düşünce aklına geldi la terk etmeyi, inatla 
| o “urmaya devam ediyor, en 


i Sonunda o da iniş yaptı, inine girip mağ 

lık NIN girintisine kıvrıldı. Toxy başını eğip üzüntüyle karanlık, eren onun böğürlerinde açılmış olan korkunç yaraları k ve nazik biçimde yaladı. e 

Sonunda uyudular, ama Aeren bunun me kadar sürdüğünü kestiremeği Sonunda bilinçliliğe doğru halsizce bir dönüş yaparak uyanmış, tüm sini sistemini ağrı içinde bulmuştu. Ağrı larına Teğmen mağara çıkışına doğru sürünüp dışarıya göz atli. Güneş hâlâ mağaranın dışını dik açıdan dövmekteydi, ama Aeren tam bir günü uyuklayarak geçirmiş olduklarına pek ihtimal vermiyordu. Yine de gücü bir parça yerine gelmiş, istirahat sayesinde boynundaki ve kanatlarındaki acı epeyce azalmıştı. 

Eşi inlediğinde ona fısıldadı. “Burada kal.” 

Toxy uzun boynunu kaldırıp başını iki yana sallayarak yanıtladı. 

“Yardım bulmamız gerekiyor,” dedi sonra. “Bu şimdiye dek rastladığımız en büyük tehdit. Hatta o metal ejderhalardan ya da saplanıp öldüren mızraklardan bile daha büyük bir tehdit bu.” 

“Ne yapmalıyız?” diye sordu Aeren. 

“Sen kuzeye git... başka yeşiller ara, hatta bulabilirsen maviler de. 
e bu < ejderhalarını anlat ve hepsini buraya getir.” 

a sen?” 

“Ben güneye gideceğim... orada da yeşil ejderha bulmayı YY Me ie 
Gi Rİ bi vE ireceğim ve sonra tüm gücümüzü toplayıp 

Aeren saklanmayı ile bei bu berbat firt eçmesini 

> erbat fırtınanın ummayı her şeyden çok istiyordu. Ama şimdi karşısına ei 


gücü ve kararlılığı i korkakça uz kn a ve her nasılsa bu durumda dünyadan 


koro halinde yükselir dağılmışlardı. Korku Acren'i u 


reddediyordu 


çekerke yumuşak ve 


i 


en de yap, olur mu?” 


> burnunu yumuşakça dürttü. 
yükseldi, Oualinesti ormanları üzerinde 


ES 


süzülmeye başladılar. Toxyria gü 
— güneye ogi ? 

a e Aeren de ters öleli hattını j sürmüş ve al kuzeydeki bir kam e nin hedefi sörünmü orlard aramaya çıkmıştı. Son ii a görünmüyorlardı aslında, ama pekâlâ amanlarda göklerde olabilirlerdi. , Akrabası ejderhalara yerde saklana 
korktuğunu hiç de saklamayan Aeren 7 
edecek cesareti daha önce toplayamamıştı erine kadar 

ye hatır için İNİN piri 

ütün bu o ğ 1 
aşasiya İyetli e ME © dimdik, kıpkırmızı duruyor, EYeİK YES EŞ > u, aman T > » ? 
Gökyüzünün açık boşluğu sanki li bir ısı gönderiyordu. 
çağrıştıran bir renksizlik 


zleyerek 


ın te düzeliğini bölecek hiçbir Şey gör ememişti. Uzaklarda orman J .. DEE ormandan İ < . . 

umanlar yükseliyordu, ki bu da herhalde başka yerlerde de 


etmiş olduklarına karar verdi. Dünyanın bu insaf bırakıp gitmişlerdi. Görünüşe 
, bizzat Aeren'in onu korumak 


ği 


öre saatlerdir araştırma yapmaktaydı, hatiğ ejderhanın RE e hiç hareket etmemiş, yerinde çakılı bir günlük sürey! is 3 arak onu kavurmuş, tıpkı sırtı, omuzları e bir halde ELE ii yaktığı gibi zavallı ormanı da iyice haşlamıştı ensesindeki iz an gördüğü ateşlerin belki de yalnızca ormanın Aerenslanı€ ş kuruluğundan Çıkın ek) izleri bırakarak uçan ejderhaların* düşündü. Ama alev saçak, yet iyi anımsıyor, Toxy'ye ve kendisine” 


51 doğa dışı dehşeti ga i 5 
mer Gü güçlerin aslında dünyanın her yerini vurmakta olduklarını 


e da bir yarım daire çizip geri döndü ve okyanus kıyısındaki inde buluşmak üzere yine güneye doğruldu. Rotası onu yine daha önce rastlamış olduğu koni şeklindeki zirveyi göreceği bir yere getirdi ve Aeren bir kez daha oraya yayılmış olan o doğa dışı karanlık tabakasını * fark etti. Korkusunu bastırmaya çalışan Aeren, görünmezlik büyüsünü tekrarlayıp kendini örttü ve bu garip fenomeni araştırmayı aklına koydu. 
Aşağıdakilere görünmeksizin sivriltili yükseltiye yaklaştı ve dağın * kenarlarının elflerle dolu olduğunu fark etti. Görünmezlik büyüsünün | ardında gizlenmeye devam ederek geniş bir daire içinde kanat çırptı ve etrafına bakındı. Griffonların havada uçtuğunu, zirvenin etrafında | daireler çizdiklerini fark etti... ve aralarından bir tanesinin kanatlarında ; gümüş rengi tüyler taşıdığını görerek hayrete düştü. Dünyada bir benzeri daha olmayan bir griffondu bu. 
ela korkutucu ve en az ateş ejderhaları kadar garip ve doğa dışı üz Ni la Şey daha vardı: tepenin tabanındaki gölgelerin kalabalık ilerlediklerini öfkeli dalgalanmalara benzer biçimde kıpırdanarak el Kk Acren'in adeta kanını EN ölümcü S yaratıkları olduğunu, en az alevli ejderler ka 
işi ie ei la Karanlık şekiller tepenin 2 
ölüm aurası yayıyorlardı sık biçimde yayılıyor, belirgin bir soğuk 


Tıpkı ateş ej Ee sonuydu. Ş derhaları gibi, bunların da habercisi olduğu şey dünyanın 


Sonunda Aerensianic güneye doğru kıvrıldı 

inine geri GR için Sn kesimini takip etti, ttuğu orman arın üzerinden geçmiş, ama Sonra yi İSİ gibi 

li orman arazileri boyunca uçmaya dan ein Gi 

kadarıyla Krynn'in bu bölümündeki tek ejderha kendisiydi > Sonunda mağarasının hemen kuzeyindeki arazi Parçasını tanıdı 

dalışa geçti; inine dönmek için acele ediyor, Toxyria'nın da El, 

olacağını umuyordu. Kıyı şeridinin kayaları üzerine kondu ve başını 

mağaraya doğru eğdi. 

“Toxy?” diye sordu umutlu bir homurtuyla, 

Ancak o zaman is ve dumanın kükürtlü kokusunu duydu; bu nemli 


asıra alevlerin 


Sonra döndü ve birkaç kanat çırpışı boyunca kıyı hattında uçtu, bir rüzgâr yakalayıp yükseldi, dalgalardan uzaklaşıp kıyı yükseltisinin tepesini aştı. Zihni korkuyla dolmuş, tek bir acı verici soruya takılıp kalmıştı: acaba Toxyria geri dönmüş ve inin içinde bu iğrenç alev yaratıkları tarafından öldürülmüş müydü? 

Aeren aşağıya baktığında, mağaradan üç ateş ejderhasının çıktığını gördü. Kendisini yakalamaya kararlı bir halde kanat çırparak kovalamaya başlamışlardı, arkalarında kıvılcım ve dumanlar bırakıyorlardı. Eğer Toxyria mağarada İse mutlaka ölmüş olmalıydı. 

Öfke Aeren'in gözlerini kararttı, günün birinde çiftleşmeyi umduğu 

isini ani z içi laştıran bir dişinin akibetini düşünmeye çalışırken içi onu saldırganlaş İİ hiddetle doldu. Kendi ümitsiz uçuşu Ve sonuçsuz Li Ti geldiğinde kızgınlığı daha da artmıştı. Eğer sö 

Yaratıkları sağ bırakmayacağına dair kendi N le bir hiddet 

16 ejderhaları mağaradan yukarıya doğru uç alevli takipçilerinin 

U8lığı koparan Aerensianic âni bir dönüş ye al öyle ki sesinin ine doğru uçmaya başladı. Bir kükreme Du ER trampet çaldı. 

dalgaları uçuruma çarparak yankılandı ve ayağa bir bulut dolusu 

Ağzı kocaman açıldı, takipçilerinin ilkinin üzerine 

Yeşil üskürttü. “kvüzünden aşağıya 
İlk am büzüldü, buharlar saldı, e ği vi izi Si 

düştü, Ardından diğer ejderler yetişip geldi ve 


İ oldu. Pençeleri alevli deriyi 


içine UÇMUŞ 


bea see kanatların oluşturan zarsı tabakaların büzüşüp yer 

parçalarken, KO EN i 

yer yarıdan hi gaz miktarı çoğaldı, son iki ateş ejderhası da Birden Çe 


lanmaya başladı. Kanatlarına bir soğuk dalgasının 
OE esetti, dondurucu akım yanıklarının acısını bir parça çarp inden dolayı gerçekten pek memnun oldu. Yanından dalış yapan, e mii sonuncularını söndürmek için buzdan soluklarını de ila gö. Kas yalanın cam bekl cızırdayarak denize düşerken, buz ve zehir ejderhaları Oualinesti sahilinin batı kayalıkları üzerinde yanyana uçuyordu. Aeren yırtık ve hırpalanmış kanatlarından yükselen keskin acıyı yok sayarak havada dönüş yaptı. Bu akraba ejderhalara, güneydeki muazzam buzul bölgelerinde yaşayan ve buz soluyan bu kuzenlerine gururlu bir baş sallayışıyla teşekkürlerini iletti. 
En sonunda özlemiş olduğu, hakkında kaygılar beslediği yeşil şekli gördü. Toxyria hızını Aeren'inkine uydurdu; Aeren onun çok sayıda başka yeşille ve üç beyaz ejderhayla birlikte gelmiş olduğunu gördü. 
Sürüngenimsiler denize bakan yükseltinin üzerine kondu, bir an için sessizce üç ateş ejderhasının ndezarlarını işaretleyen duman sütunlarına baktılar. 
, Birbirlerinin iyi olduğundan emin olana dek burunlarını birbirlerine sürdükten sonra Toxy sordu. “Kuzeyden ne haberler var?” 
“Orada hiç ejderha bulamadım, ama sanki tüm Kıynn alev almış gibi mi dedi Acrensianic tedirgince, “Bİf ülkesinin topraklarında orman yangınları gördüm. Ayrıca canlı gölgeler vardı, ölümcül ve 


açtılar. Elflerle savaşmaktaydılar, bir DER z 
Po rhios adındaki im Ni zamanlar öldürmeye çalıştığım 


Akrabamız eid 5 
diye bildirdi e e bulmak konusunda ben daha şanslı çıktım, 


a, çevrelerine konmuş olan yeşil ve beyaz ejderhaları işaret ederek, « yeşil ve beyaz ejde sağ Zin oklara uçtum, akmbalarımız beni gördüklerine EF İN enik tüm dünyada olup bitenlere dair 
Yararlanmak için LE Gk Senin öğütlerinden ve bilgeliğinden , Gelen ejderlerin hiçbi “ex uçup gelmeyi kabul ettiler” bir ifadeyle bakmakta” iri iki olgun yeşil kadar büyük ve iri değildi, saygılı umduklarını Ve Aeren onların kendisinden takdir almayı 


<taydılar ti lmakla | ded 


aşağıya doğru yuvar 


ankle 
T la? ıçın . 

Ya Yardım i ağır bir ciddiyetle. “Yalnız gelişiniz şüphesiz ki benim 


i 
1 


“Akrabalarımızın getirdiği başka eşil ejderha. “Tahmin ettiğin gibi 
“Renkli ejderhaların hepsi Krali n ei aşıyor?” diye sordu 
“Sırf bizim akrabamız ve klanımızdan olanlı ekeği şaşırttı Toxy. “Gümüş Ve altın renklil katılmış, hepsi birlikte aynı anda birçok yeri karşı savaşıyorlar.” 
Dn a e iyi e Aerensianic gerçekten çok şaşırmıştı, 


“Aramızda en büyük ve güçlü olan sensin,” dedi Toxyria. Sesinin tonu kararını çoktan vermiş olduğunu belli ediyordu. 

Aeren adeta çöktü. Aslında buradan uzaklara uçmaktan, Kaos Fırtmalarının henüz kopmadığı bir yer bulmaktan başka bir şey istemiyordu. Ama Toxyria ile birlikte olmayı bundan bile daha fazla istemekteydi ve bunun neleri içerdiğini gayet açıkça görüyordu. 

“Bence gidip bu saldırganlarla gördüğümüz her yerde savaşmamız gerekiyor,” derken buldu kendini. a 

“Ben de öyle düşünüyorum,” dedi dişi, memnuniyeti kendini açıkça belli ederek. “Bana Kaos yaratıklarından bazılarının gölgeler halinde geldiğini ve elflere saldırdığını söylemiştin.” j e 

“Pekâlâ öyleyse,” dedi Aerensianic, fikri sanki Re Gn gibi ilan ederek. “Oraya da gitmemiz gerekiyor demek kil 


> 


” dedi Samar sü ben yalnızca 


i bulacaktı.” 
Bi a dedi elf savaşçı- 


pek vahimdi... yi 


“Demek bizim için gelme nedenin buydı 


“Evet... Korkarım ki eğer Tex saklanacaktım ve kaderim vakti e gi 
“Öyleyse hepimiz Toxy ye “aka çekten de 


ca 
— Sarptığında biraz daha yaralanmış olan Laurana topallayarak cesur: yürümeye çalışmaktaydı, 


Ormanı Kaplayan Alevler 


Gilthas evinin kapılarına ul 
Ateş 


aşması için annesine yardım e giderhasıyla olan karşılaşmasından yanıklar alan ve 


ama Gilthas eğer kendi desteği olmasa kadının yere serileceğini hi 

embeyaz olsa da kadın 

erin soluklardan başka bi : iki yü 

> Güneş Kulesi'nden aşağıya inip kuşatma altındaki kentte iki yüz adım ilerleyene dek bir 


Saatten fazla zaman harcamışlardı. Belki iyi bir ; 


görünen rastgele kötülükleri köotkilede nedense  Çualinost'un e dolayı, Sözeğrz. net 
Ty Ancak kentin alanını ün konutu her almiş bae çel ada ie e Şiddetin dokunmadı zi tamamiyle yerle kl aiamiseki arı tüterek yatıyordu. Yolu: azı başka yapıların çiçekleri açmış, küçük bir fiskiyeli ha 1 Karşısında bir bahçeni hemen ötesindeki yıkılmış evle ironi Vuzun Suları neş > sütunları göğe yükselerek ateş ci eyi 5 €Ş ejderhal işaretliyor, paniğe kapılmış el Ea çalışıyordu. ş eliler ayakta kalmış y 
Korku içinde titreyen Rashas 


Genç elf, iblis savaşçıyı hakladığından beri senatör onun din yanından 


Yaralı ve zayıf düşmüş durumdaki annesine eşlik eden Gilthas, Rashas”ı sertçe itmiş ve ona yıkıntıların arasında acıklı biçimde inleyen bazı elflere yardıma gitmesini emretmişti. Onun yerine senatör sessizce genç elfin ardından gelmiş, sonunda sanki Gilthas'ın kapısını kilitleyerek onu dışarıda bırakmasından korkuyormuşçasına kendini Sözcü'nün evinin kapısından içeriye atmıştı. 

Kerian ve dehşet içindeki diğer ev hizmetlileri onları karşıladı. 
Laurana hemen yakındaki: bir kanepeye taşındı, ona su ve meyve 


verilirken “ hizmetçisi yanık yaralarına karşı hazırlamış genç Kagonesti hizmetçisi Y <zınmış olan çok sayıda 


Olduğu b; ii itti. Eve duğu bazı lapalardan getirmeye gitti. k yaralıydı, bazılarının 


korku içindeydiler. 
, öyle ki Gilthas acı 


kişiden oluşan kalabalığın birçoğu yanık anaması vardı, hepsinin üstü başı kirlenmişti ve 


“Neler oluyor? Ejderhalar gördüm. Sanki bedenlerinde yangın * 


sordu. 
ibiydi!” 2 : « 

aliyi elinden geldiğince detaya li anlattı. “Annem 

ların Kaos Fırtınaları olduğunu söyledi. Tüm dünyayı kasıp KE yoran ve kentimize inanılmaz bir şiddetle saldırdılar.” 

“Ne yapabiliriz?” 

a aa başını iki yana sallayıp umutsuzlukla homurdandı. 
“Görebildiğim kadarıyla hiçbir şey. Onlarla karşılaştığımız yerde 


savaşıp ölmek hariç.” 


“Gölgeler gittikçe daha hızlı tırmanıyor,” dedi Darrian. Sarp kayaların tepesinden inip Porthios ve Alhana'nın yanına gelmişti. “Ne yapmamızı istiyorsunuz?” 

“Başka hiçbir şey bulamazsak, daha önce söylediğimi yapacağız — üstlerine kayalar firlatacağız,” dedi prens, her ne kadar böyle hantalca savunmaların ölümcül ve cisimsiz saldırganları üzerinde etkili olacağını hayaline sığdıramasa da. 

Yine de o ve Dallat: 


< kayayı itiştiriyor, onları tamamen yerinden oynatmadan Önce m a bekliyorlardı. Prens tüm beri dolaştı ve öncekindi re daha hızla kıpırdandıklarını ve dağın eteğinden kıvrılı er.daha Süratle tırmandiklarını gördü. Kayaların üzerinden P Seçiyor, yüzeylerden yukarıya doğru akıyor, Parçalanmış 


derinden sarsmaktaydı. 
l “Sence Samar gideli ne kadar oldu?” 
Silvanestilinin Kharolis”teki griffonlara ulaşıp geri 
| gün süreceğini biliyordu. 
Yerinden hâlâ kıpırdamamış olan güneşe bakan Alhana başını iki yana salladı, az da olsa cesareti kırılmış bir tona engel olamayarak 
| yanıtladı. “Yirmi dört saat kadar, belki en fazla otuz saat olabilir.” 
| Bunun belirgin sonucunu seslendirmedi, ama Porthios onun en az 


diye sordu prens. 
dönmesinin en az iki 


kendisi kadar iyi anladığını biliyordu: griffonlar elflerin yardım çağrısına olumlu yanıt verseler bile, onları bu saldırıdan kurtarmak için vaktinde yetişmeleri imkansız olacaktı. ei 
“Prensim, buraya hızla yaklaşıyorlar, hemen aşağıda! 
Damian yakında bir yerden telaşla haber vermekteydi. Porthios kenardan aşağıya bakmak için koştu. Gölgelerden kalabalık bir ölümünü iğ i Ö k mesafe almış olduğunu, bölümünün diğerlerine göre daha ço gin ükseltini i ak için engebeli yüzeyde kayarak yükseltinin en dik kısımlarını tırmanmak için eng X ilerlediklerini gördü. derhal ö : » di hemen. Elfler derha 
“Üstlerine birkaç kaya atın,” diye içe yükselen çok kayaları itip dürtmeye koyuldu, e ; 
Sayıdaki sivri uçlu graniti tabanından ii temellerinden ayrıldı. Önce Kayalar yavaş yavaş, adeta İSiEKSİZE kaya eteklerden aşağıya biri, sonra birkaçı daha, derken ko bir grup ş lara lie Yuvarlandı, zıplayıp çatırdayaraK, ara sıçrayan minik kırıntılar ; ğ landı, 
Uçurumun duvarından çok daha ri havada yankı saçarak düştüler. Çarpma ve parçala. tüsü gibi yükselerek gümbürdedi, sanki devamlı bir gök Ear gölgelerin arasına BANA Ep ini tı, Parça par aldırganların orta 
4Yaklarının altındaki zemini sarsti zici bir kuvvetle 8 
Yağdı, sonra büyük kayaların ilki € 
Yerine indi, 


ekleri bir toz bulutu kapladı.  GlOe eşini kısarak kalın 

arafını görmeye, EZİCİ heyelanın gölgeler üzerinde bir madığına karar vermeye çalıştı. Sonunda toz bulutu biraz yatıştı, elfler yükseltinin eteklerinin gölgelerden temizlendiğini | gördüklerinde sevinçli bir tezahürat Kopardılar. Ama toz buluş dağıldıkça neşeleri söndü, Zira çok aşağıda, tepenin tabanının yakınma © yuvarlanmış kayalar arasında gölgeler hâlâ kıvıldaşıyordu. Sivri taşlar j üzerinden sürünüyor, büyük kayalar arasındaki boşluklardan süzülüyor, * tepeden yukarıya doğru durdurulamaz ilerleyişlerine bir kez daha girişiyorlardı. Heyelanın sayılarını azaltıp azaltmadığını anlamanın hiçbir yolu yoktu. Porthios'un görebildiği kadarıyla gölgeler hâlâ tüm dağ eteğini kaplayacak sayıdaydılar. 

Yine de kayalar saldırıyı yavaşlatmıştı işte. Porthios zirvenin çevresinde koşarak dolaşıp tüm elflerine başardıkları şeyi anlattı, gölgeler çok yakına gelinceye dek beklemeleri için cesaret verdi. Dağın * diğer tarafinda saldırganlar epey yokuş yukarıya tırmanmıştı ve buradaki kayalar hemen aşağıya gönderilmeye başlandı. Kısa sürede Zirvenin kenarından aşağıya çepeçevre kayalar dökülmeye koyuldu, her noktada elfler taşları yerlerinden kurtarıp toplamaya uğraşıyor ve doğa dışı gölgelerin üzerine bir granit çığı yağdırılmaya devam ediyordu. 

ğ Elfler uzun saatler boyunca savaşmaya devam etti. Amansız güneşin altında terliyor, en ufak hareketlilik gösterebilen tüm kayaları YA Gi Onlar bittiğinde, yerine biraz daha sıkıca kılıçlarla e e en Ek yapıverdikleri idarelik aldi ili e e 

yorlardı. Daha küçük taşları 


elleriyle atıyor, hatta yakl Ö ik ağ gövdeleri bile Md A e 


Ama sonunda ölümcül 


Etekleri b tabakanın öbür etki sağlayıp sağla 


lıp boğulmalarını <ngellemek içi 
Lİ ard Porthios bir noktadan diğerine nir elflerini daha çok çabalama 


<TECE gerile 
Oşuyor, kılıcını Savurup ini. Ya teşvik ediyordu. Gölgelerin gtık yükseltinin üst noktasından aş 


mek Zorunda 


maya başladıkları bir Yere doğ 
1 Yaratıkların ölü 


Çırpınışlarına eşlik eden 

Tİ Çevresini doldurdu. olu yorgunluktan engel tanımadan gözlerine kaçıyordu artık. 
€demeyeceğinin farkındaydı. 


önce ayakta dikilmiş, bulanık gökyüzünü 


tıldı, kılıcıyla kesip doğrad 
N berbat guruldama sesle in gibi olmuştu, teri 


n!” diye bağırdı 
? bir halka oluşturu berinde 
“Geri çekilin! Zirvenin e imi edin den Samar'ın gi a manlığını hemen bir ca tek bir prens. Ne Şi işti sanki? Piş Sunu biliyordu ve ayrı SEKİZ götürmesine izin VOLDLŞ ki olduğunu en az altı veya seki ira bunun basit bir tep lırsa kullanılsın, asıl olsa etkisiz ama, Zira Sİ kullanılı ü durdurmakta n mızrak, ne a a böyle bir gücü ölümlerini çembere derhadan oluşan yle Mer e kalacaktı. rt bir dalışa > dağ prensi > vi Ejderhalar Derken ejder se ilerlediler. BA ann bekliy e yükseltinin tepe almak için dönerek tta yaklaşıma se gör dehşet içinde #iderhaların düz bir ahd döndü, lm olan yükseltinin duvar yi bir halde toplanıp ikseltin Ili olan Voktasında perişan edikleri Yl geçip Ye ride pü buzla ellerle bir alıp veremi iderhalar da an başla alıyor, gra öfkesiyle Daha da şaşırtıcısı, ej bombardıma! kayaları YO iümün ya ;© Sazlı soluklarıyla oğuk Da bulutları da aranlığın h iydi. Buz gibi so or, gölge” az bu orkunç edefleriydi. hale getiriyor. ediyor, aplayıp kaygan yal age nüfuZ “ 
Savrulmalarına r, göle 
Igalanarak uçuşuyo üp ki 


in eteklerini buz 


yardıma gelmişler!” diye bağırdı Alhana sevinçle özlere döken ilk elf o olmuştu. i a 

Sonra renkli ejderhalar, elf tarihinin tüm çağları boyunca kötü olarak kabul edilmiş klanın bu üyeleri, ölümcül gölgelere acıMasız€z saldırıya giriştiğinde, tüm elfler alkışa ve tezahürata başladı. Porthioşi ejderhalardan kaçarak yukarıya tırmanan birkaç gölgeyi öldürdü, ama karanlık şekillerin çoğu zaten saldırıd Eşi ve aceleyle, j sessizce dağdan aşağıya kaymaya girişmişti. Gölgelerin bazıları ejderha soluğunun amansız baskısı altında solarken, birçoğu geri kaçtı, yokuş aşağıya kayıp sürünerek dağın tabanının çevresinde toplanmış olan “ orman ağaçlarının arasında barınmak üzere bir araya geldi. 

Sonunda ejderhalar elflerin başlarının üzerinde daireler çizmeye | başlarken aralarından biri, son derece iri bir yeşil, Parçalanmış Kayalık'ın tam tepesine kondu. Porthios onu önceden tanıdığına dair * bir duyguya kapılmıştı, özellikle ejder ağzını açıp nazik, kültürlü bir tonda konuştuğu zaman. 

“Elf Porthios, sonunda karşılaşabildiğimize memnun oldum.” 

Prens ejderha çarpması yüzünden titremeye başlayan dizlerini sabit tutmaya çalıştı. “Ben... hepimiz yardımınız için minnettarız,” dedi. 
“Ayrıca beni tanıyor olmana şaşırdım.” 

, “Silvanesti'den geldim ben. Orada seni öldürmeye çalışmıştım.” 

Ejderhanın sesinde herhangi bir özür veya pişmanlık tonu yoktu. 
“Söylemeliyim ki, görünüşe göre bunu başaramamam iyi olmuş.” 

“Şahsen ben buna pek memnunum,” dedi Alhana zarifçe. İleriye adım atarak Porthios'un koluna girmişti. “Peki bize bu derece hayatibir yardım sunmuş olan ejderhanın adı nedir?” 

“Adım Acrensianic, leydi elf” 
hanlar la KK olan ve daha zan şim 
ME iekiğe Md yeşil ejderha, gelip ilkinin yanına kondu. 
mi pl nz in meta dei Pr e e 

TER : ıştik.” 

Ekingi <iderha kibarca başını salladı, “Bu saldırganlar biraz garip. 


Soluğumuzu j : ğ Mei ölmüyorlar» “lerine gönderdiğimizde geri çekiliyorlar, ama 


Gerçekten 5 
kıvıldaş ie 


“Buraya bize 
Şaşırtıcı gerçeği S 


er hâlâ dağın tab içimde öğ ii ler hâl anında kalabalık biçimde 
YOrerdı, ama hiç değilse saldırmaya kalkışır gibi bir halleri 


© . za — 
Li 


. Ağaçların arasında sizleni 

yoktu A gizleniyor, > 

kayaların üzerine trmanıyorlardı. Ma dağın dibind 

aklaşmaz hemen geri kaçıyorlardı. )derhalardan bi 
Ama gölgeler tamamen ortadan 

ağaçların arasında sinsi sinsi dol ie olmuyordu, Onun yerine 


© dağılmış rı. yaklaşır 


i - aŞıyo; 2 
i çevrelemekteydiler. Varlıkları, elflerin İK ei dağı tamamen kaçma girişiminde bulunmalarının kesinlikle e Siya inip yürüyerek 


: ne geçecekti, 

Ç Saat boyunca dağın tepesinde runasıyla ilgili olarak yaşadıklarını rini de aşağıda sinsice bekleyen 


Elfler ve eski düşmanları birk birlikte oturup istirahat etti, kaos fi birbirlerine anlattılar. Bir gözle 


ölgelerin üzerinde tutmaktaydılar. Porthi SE meideyken mücadele ettiği e Aerensianic*in aslında 

o sefer hakkında başka sorular da ş ki ri VEE Eide > 

İİkesnolleni Dili İ rma istemiş, elflerin batıdaki 

ülkesine BELEŞ a erle gelmiş olduğunu ögrenmeye niyetlenmişti, 

a Si tepesinin diğer tarafından yükselen bir bağırtıyla düşünceleri 

ölündü. 
“Bakın, bu Samar olmalı!” diye bağırdı bir nöbetçi, gökyüzünde . uzakları işaret ederek. : 

Elfler koşup ilk bakışta koca bir kaz sürüsü gibi görünen şeye baktılar; gökteki yüzlerce koyu renkli nokta Parçalanmış Kayalık'a doğru kanat çırpmaktaydı. Ancak şekiller büyüdü, büyüdü ve arka i  taraflarındaki aslansı bacaklar belirgin hale geldi. Sonunda da 
| eriffonlardan birinin —en öndeki gümüş tüylü erkek griffonun— uzun, 
| ince bir mızrak taşıyan bir binicisi olduğu belli oldu. 


el iffonlarla ökvüzü Stallyar ve Samar'ın liderliğinde gelen gri l Derken göleyüzli Gizli ok şaşırmış, tedirgin olmuş, elflerin 


ai z dek ları iniş yapmaya ikna edene « 
ER sonunda dağın tepesine, 


doldu. Ejderhaları gördüklerinde ç seslenişleri ve neşeli çağrıları ei havada ihtiyatlı daireler çizmişlerdi. Ar Sın üst bölümünün diğerlerinin arasına indiler. Birçok gyifion. dağın ei ie eteklerindeki kayaların arasına yerleşti, ari 

çizmeye ve kartal çığlıkları atmaya devr dr» diye açıkladı Sama. 


ndan haber: im olduğunu açıkladığım 


rum,” dedi Staliyar'a. 


; ür ediyo 
Porthios duygulanmıştı. “Size kep n Ri 
Asil kartalın başı nazik bir yanıtla ce) e di prens, çevrelerin 

- “Şimdi buradan gidebiliriz binden fazla griffona işaret ederek : 


deki belki 


lmek için yeterli değil ki,” dedi Toxyria ve Aeren de ilgece bir ifadeyle başını salladı. 
söze girdi Alhana. “Tüm dünyanın tehlike altında u kurtarmak için elimizden geleni yapmak 


5 


“Lord Salladac geliyor. Doğu köprüsünden saldıracak ve kentin merkezine bir bölük getirecekti.” | 
Haber Sözcü'nün konutuna kadar bütün yolu koşmuş olduğu belli 

| 


“Ama bu kaçabi onu doğrulayarak b 
“Hayır,” diyerek olduğunu biliyoruz. On zorundayız.” 


olan yorgun bir nöbetçi tarafindan getirilmişti. Elfin bağırtısıyla * fırlayan Gilthas onu ön bahçede karşılamıştı. 

“Ne zaman burada olur?” Sözcü bir an için umutlandı, ta ki nöbetçi lafına devam edene dek. 

“Daha fazla yaklaşamıyor. Sokaklara adım attığı anda bölüğünün çevresi sarıldı. O iblis savaşçılar kalabalıklaşıyor ve ateş ejderhaları da o yöne doğru gidiyor şimdi.” 

Gilthas haberi inkâr etme, haberciye lanet okuma isteği duyarak başını iki yana salladı. Nereye baksa kentin ölmekte olduğunu, alevlerin ve yok oluşun görüş menzilindeki her yere uzandığını görüyordu. Birkaç dakika önce yeni bir tehtide dair haberler almıştı; sokaklarda sessizce kayarak ilerleyen ve rastladıkları herkesin yaşamını emip yok eden iğrenç gölgelerden bahsediliyordu. Ayrıca yakıp yıkmak ME ormanlardan başka iblis savaşçılar da çıkmıştı. O canavarlardan tek birinin tüm lejyonunu bozguna uğratmaya yettiğini bilen Sözcü, o 


yaratıklardan oluşan bir kalabal Viz SİKİS YE. 
namıyordu. alıkla savaşmanın düşüncesine bile day 


urana'nın hemen ona güç verdi. Dikleşti, 


Çoğu lejyon. 


da eğitim görmekte olan savaşçılardandı; 


e 


giğerleri arasında ise hem ş 
İd Hepsi öyle ya da bole hem köleler, tüccarl jderleri olarak Gilthas*a bakiyor ahlanmıştı, Hepsi e di ve işçiler 

“Kenti geri almalıyız.» diye ilan etti vi ereye 

öçlü ve kendinden emin görün il ti Gilthas, hissettiğinden d © giçlerine karşı işe yarayacak türde imi umarak. “Önce bu Kağı çok kişiyi donatmamız gerekiyor.” dan olabildiğince 
; — Sözcü'nün genç senatör Ouaralan olduğ seslendi. “Bende üç tane kılıç var, nesil rl 

edilen tarihi Kith-Kanan'ın yadigarları » (0) 

kente gelişinden sonra sürgüne gönderil uaralan Kara Şövalyeler'in 

in ii savaşmak üzere geri dönme yaman 

“Seni burada gördüğüme & z 
“Kılıçlardan birini kendi ir e emir savaşçılara ver.” Gi 

Ouaralan çabucak bir çift gönüllü i savaşçılardan birçoğunu kolan. içine e e al salonunun duvarını süsleyen kutsanmış silaliları dağıtmaya eli 

Keskin kılıçlardan bir bölümünü savaş gazisi elflere verdi, balta ve 

süngüler gibi daha iri silahları ise savaşçıları arasındaki en güçlü 

kuvvetli üyelere bağışladı. Ayrıca iki adet de ejderha mızrağı çıkmıştı; Gilthas bunları Mızrak Savaşı sırasında Laurana'nın komutasında hizmet etmiş olan bir çift savaşçıya verdi. 

“Bunu yapamazsın —bunu yapmaya hakkın yok!” diyordu Rashas istarla, şöminenin yanındaki gölgelerin içinden ona fislılayamal 
“Bunlar halkımızın kutsal miraslarıdır.” : 5 

“Ben de onları kentimizi elf kontrolüne geri verme olasılığı en yüksek olan savaşçılara veriyorum,” dedi Gilthas sertçe. e ii söyleyecekti, ama Rashas çenesini kapatıp gerilemişti ve 56Z€ 

içüik zaferle yetinmek zorunda kaldı. ? eyleri de 

Aynı adan sonra kıdemli senatöre söyleye m olacağına karar verdi —çok, çok daha fazla şey elin bıkmıştı artık; Sözünü hırs bürümüş elfin emirlerine yanit ye veya bir Takhisis Karanlık Kraliçe'ye herhangi bir kırmızı o ğunu anlıyordu onun. 

“valyesi?yle aynı ölçüde hizmet eden biri pe 

a bu hesaplaşmanın zamanı daha sonra a arı çıkardı, sokaktan 

Sonunda elflerden oluşan kuvveti iş ilaçlarından hatı” 


Şar adımla eçm 


n silahlarla aramız 


ını bilen 


ko; 


ml i Imuş, 
| ii yi ii z ıç tutuyordu. Yaban elf kadını da benzer 
parılday 


z ç diğer tarafında yürümekteydi. 
biçimde MN ilerleyeceğiz. diye karar verdi Gilthaş, 
“ EN k Lord Salladac'a ulaşmaya çalışacağız.” Bir an için aklı 

Savaşdıan Me —şimdi elfler kendi fatihlerini durumun. içerdiği ironiye takıldı —şim Zğ fini kurtarmak için yardıma gitmekteydiler— ama sonra zihni hemen daha önemli konulara odaklandı. 
vie de ilerliyorlardı, büyülü silahları taşıyanlar ön safta yer alıyordu. Dumanları tüten yapıların yanından koşar adımlarla geçtiler, yıkıntıların ve hatta sokağa dağılmış cesetlerin üzerinden atladılar. 
Neredeyse anında karşılarına kıvıldaşan gölgelerden oluşan bir grup çıktı ve Oualinost savunucuları hücuma geçti. Gilthas sağı solu kılıcıyla keserek başı çekiyor, karanlık Kaos getiricilerinin silahıyla yarılıp dağıldığını hissettikçe keyifleniyordu. Her bir kesici darbeyle gölgelerden biri kayboluyor, gerçek ötesinden kopmuş bir acı gurultusu koyvererek dağılıyordu. 

İlerleyen elfler ve insanlar karşısında eriyip dağılmaya başlamış olan doğaüstü gölgelere karşı, Laurana ve Kerian da kendi silahlarını sarsılmayan bir cesaretle kullanmaktaydı. Kaos yaratıkları her noktada geri çekiliyor, şaşırtıcı karşı saldırı önünde afallıyorlardı ve sonunda yolun iki tarafina doğru çekildiler. Yol bir kez daha Gilthas ve elflerinin karşısında engelsiz biçimde açılmıştı. 

Kısa süre sonra cesur bölük tekrar yola koyulmuş, yanan binalardan oluşan bir mahalleye doğru ilerlemekteydi. Zafer umudu filizlendikçe tüm saflardan tezahuratlar ve savaş çığlıkları yükselmeye başlamıştı. 
Bu elfler savaşmaya hazırdı ve kazanabileceklerine inanıyorlardı. Bir ara Gilthas, herhalde geride bırakılmaktan korktuğu için Rashas'ın da e geldiğini fark etti, ancak senatör grubun ortasında kalmaya iy e e a bir savaş pozisyonundan dikkatle uzak bölüğün mi in Ise tam aksine hareket ediyor, tetikte kalarak 

Sbridi Şövaly vin bir grup genç kılıç sahibine liderlik ediyordu. 
üzerinde yükselmekteydi e e küçük bir grup ee ii sonra her iki Ela fler tezahürata devam ederek ilerledi, ama 

eyula gidi duran ibjiş yapılardan gölgeler çıktı ortaya. Başlarını elf bölüğüne doğ savaşçılar çekiyordu; ateş ejderhaları kaynaşarak Sru Yaklaşırken açgözlü bir öfkeyle uludular. 


sayılı 


Gilthas'ın yanında yürüyor, elinde çeliği 


i 
İ 
| 


aldırganlar hem önden, hem arkad ğ ii taraflarına da yayılmıştı. en çikagelmiş, 
Gilthas o zaman anladı ki, a 


Sleek p nnesi VE sevoiliçi : 
tüm elflerini ölümcül bir tuzağın içine ei ii de dahil olmak ii 


; 


“Tüm elfleri griffonlara bindirmek 


basit bir işti artık, ” dedi Samar. 
deren de hatırlamış, başını sallıyordu. “Seni annen taşıyordu, Stallyar'a binen Porthios ise başa geçmişti,” 


“Savaşın dolu dizgin gittiği yere uçtuk,” 


Sonra çabucak her 


diye ekledi ejderha. 


Towria'nın en önde gidişini hatırlıyorum; asildi, güzeldi ve cesurdu. ” İ Genç elf sordu. “Kente gittiniz, öyle mi? Oualinost'a?” 
 oO“Konunun karara bağlanacağı yer orasıydı, ” diye doğruladı Samar. 


Elflerin Kralı 


«9 araftakiler, sıkı durun!” diye bağırdı Gilthas, Zira hazırlıksız safinın sol kanadındaki elfler, hücuma geçmiş olan ateş ejderhalarının karşısında gerilemeye başlamıştı. “Ouaralan, soluna bak!” diye 

2. - Seslenerek genç Senatörün dikkatini çekti. 
önde salan hemen kılıç ekibini hattın o bölümünü sağlamlaştırmaya nderdi, ejderha mızrağı taşıyan iki elfi de yanında getirdi. İlk ateş e hası alevler ve kıvılcımlar saçarak kükreyip saldırıya geçecek ıp ama mızrakçılar takdire değer bir cesaretle yerlerini koruyup Ve canavarın kendini gümü$ 


— 


aşıklara geçirmesini sağladılar. pi dağılarak için için yanan bir kül bu dışı bir y ön 


“Elfler öksüre boğula, Yüzlerini Lİ dö üştü 


hüma koparan ejder, 


| geriledi, il arkadaki ateş ejderhalar, y Ni yakan ateşi silkeleyerek 
© anlaşılan arkadaşlarının karşılaştığı kader hosl uzaklaştılar. 


Gilthas sokağın ölümcül göl ön tarafa baktı; gölgeler elf bölüğü 


ama bir bölümü de ölümcül 


topluluğunun içine sızıp sağda solda buldukları herkesi öldürmeleri düşüncesiyle dehşete düştü. 

Bağırarak uyarıda bulunmak istedi, ama dili de, zihni de kararsızlıkla donakalmış gibiydi. Karışıklığı daha da arttırmaya neden olmayacak ne söyleyebilirdi ki? 

Durumunu kurtaran annesi oldu. 

“Orada!” diye seslendi Laurana, Gilthas'ın kolunu çekiştirip yolun kenarındaki duvarla çevrili bir avluya işaret ederek. “Orada kendimizi korumaya alabiliriz —ejderha mızraklarını da getirin ki gökten gelecek sal bilelim.” 

a e gidin!” diye bağırdı Gilthas. Planı hemen 


ükselti; 
benimsemişti, Sesini savaşın karmaşasını aşacak kadar gülse 


» 
bağırdı. “Geri çekilip sağa kayın, duvarın arkasına. Çabuk! 


ö ö i hemen yerine 
İçgüdüsel olarak güvenliğe yönelen elfler söy bile paniğe i ların bu korkunç bela karşısın? lardan getirmeye koyuldu. Onların bu X Jandırmıştı. Çoğu kapılardı kapılmadıklarını görmek, Gilthas'ı gururları ki duvardan tırmanıp Öle geçerken, bir bölümü de omuz yüksekliğinde ii tarafa atladı. U snızrakçı ene son çekilen ian, Ouaralan ve iki Mi. “e kaldılar, yaklaşan 
Ms m açık kapı ağzın teş ejderhasını birkaç gölgeyi hakladılar, yolu geçip S“, ak ejderha havalanıp $ gö gey i zrakları kullandılar. luya girdi, kapıların ml Ri e a anındakiler aV uy 
8ittikten sonra Söz eenilei © akalamış arkalarından kapanmasına 1Zin pozisyonu “lere ve avlular Gilthas epeyce etkili bir savur di başka bahçe'€ 


emen gördü. Avlu çok say! 


Ga sokağa bakan küçük bir kuleye vakit kaybetmeksizin ge ç 


ibinde çok sayıda Sessiz, tuhaf öl 

Me e a etkilenmediği anlaşılan bazı öle yi İN yukarıya kayıp kendilerini tepeden içeriye aşırdılar, Elf kılıçları savruldu, gelenlerin çoğu ya geri kaçtı ya da guruldayarak bi kaosun hüküm sürdüğü caddenin diğer tarafina baktığında, Kara Şövalye bölüğünün savunma için içi boş bir kare oluşturacak şekilde dizildiklerini gördü. Ancak fena halde kuşatma altında kalmışlardı. Gölgeler birliğin dış kenarlarından kurbanlar alıyor, ölümcül saldırılarla insanları birer birer tüketiyorlardı. Görünüşe göre birkaç Şövalye'nin kaos yaratıkları karşısında etkili olabilen silahları vardı, ama geri kalanların çoğu fazlasıyla zayıf durumda kalmıştı, Gilthas, Lord Salladac?ın koca bir kılıcı iki eliyle savurduğunu gördü; karenin bir köşesinde durmuş, silahının tek bir darbesiyle iri bir iblis savaşçıyı ikiye bölmüştü. 

“Salladac —bu tarafa!” diye bağırdı elf lideri, sesi bir kez daha alanda gürleyerek. İnsanın dönüp kendisiyle göz göze geldiğini gördü. 
Yakındaki kapıya doğru bir el işareti yapan Gilthas, lordu bölüğünü idarelik kaleye getirmesi için teşvik etti. 

Ciddi bir ifadeyle başını sallayan Salladac emirerine seslendi, kılıcını kaldırdı ve adamlarını gölgelerin ortasına doğru sürdü. Karanlık 


Kraliçenin flaması da ilerledi, şövalyeler onu izledi, boğuk bir çığlık alanda yankılandı. 


Gilthas kuleden diye bağırdı. “Oualinost elfleri, benimle birlikte hücum edin!” 
“Hayı:!” diye bağırdı yakındaki bir duvarın ardına sinmiş olan Rashas. “Sen aklını kaçırmışsın! O gölgelerin buraya girmesine neden - olacaksın —hepimizi öldürecekler!” ğ 
“Yoldan çekil,» 


ME Senatörü sert b yönüllü elflerden oluşan bir EE RA ia etti öyle ki İğryat oder İİ grup Sözcü ile birlikte sokağa hücum 


sürüklenmişti as da onlarla birlikte ön safta dışarıya 


306 


elfler çabucak yayılıp bu birbirine bağlı noktalarda nöbete 


“Durun!” dedi çığlık çığlığ çığlığa, “Bırak 
1 
ŞEY çalışan Rashas, sonunda ii a Ül, baskısından sıyırdı. Neredeyse YA e ini hü > ZCA Yana doğrultmuş bir gölge belirdi, > <MEN arkasında, e rin “Dıkkat et!” di 5 ; : , Karan senatörün baş e epi ni ilihas, bir Şeyler. sevej 
MZ aha yükseğe erii elemekte ol ruhsuz, bedensiz görüntü karşısında dehşet, dia MS İbi görünen ee rek. 


Idı, Sanki bacaklarını hareket 


Sideyimi» 


Savaşan elflerden sendeleyerek uzaklaşan Rashas gözleri k ğ, ocaman 


en dönüp firladı, avl koşmaya başladı— elflerin seri » evunun duvarı boyunca gitmekteydi. "er alanını koruyan engelin dşına doğru 

Ateş ejderhası başlarının üzerinde daireler çi i 

Mh 0 j çizmekteydi ve bu yalnız elf kendini çekici bir hedef haline getirmişti. Yaratık bir zafer çığlığı attı, kanatlarını toplayıp dalışa geçti, gökyüzünde ardından gelen bir kıvılcım bulutu bıraktı. 

Rashas ejderin. bağırtısını duydu, başını kaldırdı, ağzı sessiz kelimelerle oynadı. Senatör kendini yere attı, parmaklarıyla kazarak yolun kuvars: taşından döşemesini geçmeye çalıştı. Alevli ejderha senatörün tam tepesine indi, kıvranan elfin üzerine sıkıca çömeldi ve Rashas'ın çığlıkları önce ateşli ve tiz bir sese dönüştü, sonra birden 


tamamen sustu. 

ii Od o ejderhayı!” diye in mi eyişini görmekten dolayı olmadı 1çımde © Ez pğ li 

mızrakçıyla birlikte öne atıldı, ikiz silahlar alevli zi ape 

kuyruğun kıvranarak yaptığı bir kamçı hareketini 

devrildi ve son çırpınışlarını yaşadı. kavşaktan 

: yi : vaşarak kavşaf 

Gilthas ancak o zaman Şövalyelerin ee olduklarını fark 


kendilerini kurtardıklarını ve elflere De o adamları kapılardan 


ırdı Gilthas. Ejderin zafer dolu öfkelenmişti. Yanında 


etti. Oualinestili önder kenara çekildi, © al çeriye doluşurken arkalarını korum? - kapılar bir 
3 Sonunda elfler de geriye çekildi V€ 
alaslarla beslendi. gunu top 
“İyi işti» dedi Kara Şövalye lordu» alyp 


kez daha kapanıp 


arlamaya çalışıp 


Se “Orada ölüp gideceğimizi düşünmüştüm.” 
a ae Gilthas. Kendisini Oualinesti nie getiren adamın kar alana onu hâlâ dehşete düşürmekteydi. Bir açıdan Rashas'tan nefret etmişti, ama başka bir 
| açıdan bakıldığında yaşlı senatörün ölümü son derece rahatsız edici bir 
şeydi. “Burada kapana kısıldık. Yalnızca sona erişmemiz biraz daha uzun sürecek, hepsi bu.” EEE : YL 
“O zaman hiç değilse onurumuzla ölürüz,” diye bildirdi Lord 


Salladac. 


Geniş orman alanları yanıp kararmış, yıkım görüntüsü ta ufka kadar uzanmıştı. Griffonlardan, elflerden ve ejderhalardan oluşan muazzam kuvvet mahfolmuş, yanıp yıkılmış araziler üzerinden uçuyor, hâlâ tüten yerlerden yükselen duman sütunlarından uzak kalmak üzere Zaman zaman yön değiştiriyorlardı. Diğer bazı yerlerde ağaçlar sanki öfkeli bir devle  karşılaşmışçasına devrilmiş, akla hayale sığmayacak, k anlatılamayacak türden kaotik gücün etkisi sanki ormandan geçip 
3 ardında öylece uzanan bir parçalanmış kalas alanı bırakmıştı. 

Griffon sırtındaki öncü keşif kolu, Parçalanmış Kayalık''ın dibindeki gölge saldırganların peşlerinden gelmediklerini haber verdi. Ama buna 


endişeleniyordu. 


çiz e noshei'i taşıyan Alhana da 
Orthios'un yanında uçmaktaydı. Yüzünde suskun bir güç ve umutsuzca karar 


baktı ılık yansıtan bir ifade vardı. Porthios karısına her > a, Onun VE Çocuğunun maruz kaldığı sıkıntıları görmek 

“4bını ağırlaştırıyor ve büyük suçluluk duygusu yaşatıyordu. Samar da gümüş uçlu mızrağı doğrultulmuş bir halde hem 


gördü ve eski yoldaşıyla alçak ş 


> esle k 
Dostum, bu Savaştan önce : Si isİ Şmaya başlad 
“Söyle, Prensim » yanıtla, Şmak Süyorum » 
Ikmış, ama o da kendi <a: “Bi ka 1S€sini kısık tmuştu Bir kaşı Şaşkınlıkla 


1 se ME Yanl beki 
kraliçenin koruyuculuğunu üstleneceğine —€Ber Yok olursam, Sin tüm sadakatle Nİ İstiyorum, özler 1 ui Oğluma da Böster» © ve lütfen m 
> yıne de Çabucak başını salladı, “Peki, 
SSiZce uçtu, kafa evirip çevirdi. So, 
“Belki de sana haksızlık etmiş olabilirim. . çünkü değersiz kuşkuların duygularımı ve hareketlerimi gölgelemesine izi 


olduğunu biliyorum.” 
Bu kez tedirgin olma sırası Samar'ındı. Başını eğip eyerine baktı, 

sonra yine Porthios?*a döndü. “Siz Silvanesti'ye gelmeden önce ona bir 

parça aşık olduğumu düşündüğümü size söylemiştim. Belki geçen tüm 

yıllar boyunca bu durum değişmemiştir.” ği 
Prens başını salladı. “Öyle de olsa, hareketlerinin daima onurlu bir 

adama yakışır ölçüde olduğunu biliyorum. Ey 5 
“Haklısınız, Lordum ve güveniniz için teşekkür ediyorum. 

y »di tladı Porthios, bir kez daha 

Kk aaa e zi di gidi şu savaşı verelim.” 

boğazını utangaçça temizleyerek. “Şimdi gi pa 
Sonunda Oualinost'a vardılar ve kenti a ml e ye 

«şiğinde buldular. Çok 0 Mi e ka 

yüksel i ve elf şehrinin u in çoğu yıkılmış, Ken 

ar değişmiş Gümüş ve meme kin ça 

i köprüler a sınırlarının kenarlarındaki EE ei nin 
Yatan çarpılmış enkazlar haline £ z dı, ama onun ve lir lesi hâlâ ayaktaydı. t savaş sesleriy 

Hiç değilse Güneş Kulesi hâi ordu. Tüm ken lerin üzerinden 

*k sayıda yangın devam ediy ifler derin vadi ış havanın 

çınlıyordu; kaçak kuvvet mens o eki kirlenip ağırlaşm 

Karak çılgınca bir aceleyle kent üze 

Çine doğru kanat çırptılar. ül 

© © Srup duvarla çevrili av i 


z lan doğru yerâ kentin dış aya e savaşın 


et ederek" 


a e b dışarıda kıvıldaşır v ii duğunu gördüler; gölgeler e leş ia başların üzerinde cirit atarken, elfler kaba tahkimatın hsur kalmıştı. e mi Stallyar?ı ve diğer griffon süvarilerini havada dosdoğru önlendirdi. Beyaz kanatlarla pırıl pırıl görünen kuvvet gökyüzüne eyl kuşatma altındaki kente doğru dalışa geçti. 


5 


“Bakın, yeni bir umudumuz var!” diye bağırdı Kerian, Gilthas” yakalayıp gökyüzünü göstererek. 

Gökler birçoğu elflerce sürülen griffonlarla dolarken Gilthaş şaşkınlıkla baktı. Kanatlılar savaşın içine doğru uçtu, ateş ejderhalarını yarıp geçtiler, Elflerden biri ejderha mızrağı taşımaktaydı ve gümüş uçlu silahını alevli sürüngenimsilerden birine sapladı, yaratığı iki parçaya böldü. 

Sonra başka ejderhalar çıkageldi; beyaz ve yeşil kabus yaratıkları bulutlardan aşağıya daldı, ateş ejderhalarını ölümcül buz ve zümrüt renkli, kalın zehir bulutları içeren soluklarıyla mahfettiler. Bu sürüngenimsiler intikam dolu bir hiddetle kükreyip saldırıyor, havadaki meydan kavgalarına duraksamaksızın dalıyorlardı. 

Diğer griffonlar avlu duvarları arasına iniş yaptı. Aralarında çok sayıda Kagonestili bulunan elfler eyerlerden indi. O arada bir başka Kanatlı yakına konduğunda, Gilthas yaratığın sırtında tanıdık birini gördü. 

Alhana!” diye bağırdı Laurana; elf kadınını o da aynı anda tanımıştı. 
Kraliçenin eyerden inmesine yardım etti, /ai-/ha//'ının içinde sessizce ve kocaman gözlerle seyahat eden bebeğe özenle destek sağladı. İki kadın kk Yaşararak birbirlerine sarılırken, Gilthas yanlarına katıldı. “İyi © Silvan o sevindim,*dedi, “Prens de seninle birlikte geldi mi?” 
Mn a Mia ki ateşle ve pullarla kaplı a savaşçılara vi > in attıkları gökyüzüne işaret etti. “Ora: m diye bağırdı Gilthas, gümüş kanatlı bir griffon alevler 

</derhayla kapışmaya girişirken. Genç elf dehşetle soluğunu 


Silvanoshei'i kalbinin üzerinde hil a dikkatli ol, Dayır» 


Aşağılardan bir yerden bir alev ej m deliklere yükseldi, — om e klmlar saçarak fırladı, üzere ona döndü. Oklar havada uçtu, sanki ei imiz Kaymak oturduğu ateş çemberinin içinde kayboldular.“ aEVli doğasının 

yderha ağzını açtı, alevler dışarıya doğ mü tüylü griffonu sararken Alhana bir gk e m 
Cehennemden gelen bulutun: içinde kayboldu. Alevler çamlar kaynadı, kömür fırınındaymışçasına kükreyen sıcaklıkları uzunca bir ile boyunca havada asılı kaldı. 

Bir süre sonra bir griffonun ve elfin hareketsiz bedenleri alevler arasından aşağıya düştü, cansızca yuvarlanarak zemine doğru uçtular. 
Kraliçe'nin çığlığı hâlâ çevresinde yankılanırken, kocasının kavrulmuş bedeni kentin ötesindeki derin vadinin için için yanan sıcaklığına düşerek 


gözden kayboldu. 


i bir ej fından un alevli bir ejder tara i birden kuvvetli olduğu kadar ararak uçup hücuma 


ken kendi hissettiği acıyı lm Imak, bir zamanlar katleden o Kaos 


Aerensianic gümüş tüylü griffonu mahfedildiğini gördü; yeşil ejderhanın iç açıklaması Zor bir hiddetle doldu. Bir kükreme Kop 


Seçti, pençe ve dişleri ateş ejderhasını P: 
umursamadı bile, Elf prensinin int 
#Mdisinin öldürmeye çalışıp da başi iladı 
Sderhas; kumak istiyordu. i ejdere bir darbe sallacı: ının canına © da alevli İde düşerek yeri 


kamını â dığı düşmanı 


ö Toxyria da yanında uçuyordu di cansız bir 


lümcül biçimde paralanmış olan 


ii 5 Vİr ai 


ii 


2.  —. ME e. 


vi 


Tepelerinden iki ateş ejderhası daha dalış yaptı ve Aeren dişinin ; kaynayıp karışan bir alev bulutunun içinde kaybolduğunu görerek korku dolu bir çığlık kopardı. O ve yanı sıra uçan bir beyaz ej derha, dalışı yapmış olan ateş çiftine birlikte saldırdı. Biraz sonra her iki kaos yaratığı da düşmüş, intikamcı renklilerin vahşi saldırılarıyla alevleri sonsuza dek söndürülmüştü. 

Ama artık Toxy için çok geçti. Kanatları kavrularak kül olmuş, 


gökyüzünden aşağıya yuvarlanmıştı. Sarı gözleri son bir kez N Aerensianic?e kilitlendi. Buz gibi, çaresiz bir dehşetle, erkek onun Ri kemik parçalayan bir kuvvetle yere çakılışını izledi. 


ii Hemen ardından hızla aşağıya indi, dişinin paralanmış bedeninin yanına kondu. Toxy büyük hasar görmüş halde, geniş bir sokağa yayılmış durumda yatıyordu; Aeren burnuyla onun boynunu, bumunu dürttü, umutsuzca bir soluk belirtisi, bir canlılık izi aradı. 

Ama çok geç kalmıştı. Dişi ejderha çoktan ölmüştü. 


Si 


iş İnsanlar ve elfler ileri atılarak hücuma geçti, gölgelerin sonuncuları i da büyülü çeliğin etkisi altında dağılıp yok oldu. Gilthas sonunda artık alevli ejderlerden temizlenmiş olan gökyüzüne bakabilmişti. Son bir iblis savaşçı mızraklar ve kılıçlarla parçalanırken bir feryat saldı ve sonra Kaos yaratıkları tamamen kaybolup gitti. 

İnsanlar ve elfler soluklarını toparlamaya çalışırken, savaşın sonucuna çok şaşırmışçasına birbirlerine baktılar. Griffonlar birer birer çevrelerine iniş yapmaya başladı, hatta yeşil ve beyaz ejderhalar bile elf kentine inip kondular. Gilthas, kendilerine yardım etmiş ejderhaların bir mahalle kadar ötede yere çakılmış olan yeşil ve hareketsiz şeklin etrafinda toplanmış olduklarını gördü. 

Porthios Solostaran'dan hiçbir iz yoktu. 
am ei da indi. Ejderha mızrağı alazlanıp 

vi halindeydi. pkı elf savaşçı-büyücüsünün kendisi gibi o da te — “Görünüşe göre prens vadi yatağında akan ırmağa düşmüş olmalı,” 


j amm, 


dedi Samar üzgün üzgün. “Korkarım sular bedenini sti Alhana elini ağzına bastırdı, ama hiçbir e götürmüş.” 
© erkek kardeşinin dul kalan karısına ş Şı sarmadı. Laurana 


z arılarak o i e kadın uzun dakikalar boyunca tek söz etmeksizin g GE iki 


bir olmuş kentin görüntüsüne baktılar. e 
“O hepimiz için öldü,” dedi Kraliçe, 
“EI£ nesillerinin bir kahramanı olarak hatırlanacak ” diye ekledi Laurana. “En umutsuz anımızda yaşamını feda etmiş bik A | 


Kara Şövalye lordu elflere yaklaştı, Giltha: 

“Kazandık—bugün zafer bizim,” dedi omzuna koydu. “Sen bir Krynn kahramanı haberi derhal Lord Ariakan'a aktarılacaktır.» 

“Belki verdiğimiz savaş, Porthios'un ve bütün o cesur savaşçıların kaybı boşuna değildir. Belki de Kaos Fırtınaları'nı durdurduk, önlerini tamamen kestik.” 

“Lordum mutlaka Krynm'in geri kalanının durumu hakkında haber gönderecektir,” diye doğruladı Salladac. 

“Lordun... Ariakan,” diye yanıtladı Gilthas. “Kuşkusuz kendini hâlâ Oualinesti”nin efendisi sanıyordur.” 

“Öyle sanıyor ve aslında gerçekten de öyle,” dedi Salladac. 
“Hatırlarsan bir anlaşma yapmıştık.” 

Gilthas, Güneş Kulesi?nin tabanı civarına dağılmış yatan harabelere işaret etti. “Artık varolmayan bir senatonun imzaladığı bir anlaşmaydı o,” diye belirtti. EN 

« A Si de imzalanmış bir anlaşma,” diye bildirdi Gi yi hiç kaybetmeden. Koyu renk gözleri kurpılmaksızın Güneş 

e oklanmiki ii i 

de e elf Lr tersine kendi erer e hissediyordu. Çevrelerinde yüzlerce elf nüfusuna buna rağmen küşük bir kesri edecek kadar Kara Şövalye vardı Gil O ii Du insanın kendisiyle sanki Oualinesti hâlâ uşmaya çalışarak 

Onuşmasına tahammül edemiyordu. Yüksekten «o? Ş i 


elmiştir.” 
Yanıtladı. “Belki de artık işgalcilerden kurtulma zamanı! gel 


, aret etti, 
Salladac içini çekti. O da bir el hareketiyle 1$ ( 


e) imiş yaralarını yalayan, 
BÖsterdiklerinin arasında yolun ilerisinde serilmiş bele ejderhalar da 


ama yine de varlıkları epey ağırlık taşıyan e ibi onlar da Kara. 
Vardı. “Tıpkı biz alçakgönüllü şövalyeler die hemen sonra Majestal Peki hizmetkârlarıdır. Bir savaşı atla 


S'ın karşısına gelip durdu. 
Salladac ve elini elfin sın. Bugün yaptıklarının 


yeni birinin daha patlamasını istediğinden emin misin?” 

Laurana sessizce ilerlemiş, oğlunun koluna girmişti. “Lütfen, insan ve elf. Yeni bir savaş başlatmanın zamanı değil şimdi. Çevrenize bir bakın, bunca yıkıma ve ölüme bir bakın. Hatta gökyüzüne bir göz atın » 

Gilthas baktı ve kavurucu güneşin ufka doğru belli belirsiz yol almaya ancak başlamış olduğunu gördü. 

“Görmüyor musunuz?” diye devam etti Laurana. “Krynn artık yeni bir çağa giriyor. Tarihe ikinizin bu çağı bir .savaşla karşıladığının yazılmasını ister misiniz? Hayatta kalışımız sizin birlikte çalışmanızla ve birlikte savaşmanızla mümkün oldu. Mutlaka ki bu işbirliğine devam edebilir ve onu geleceğe mirasınız olarak bırakabilirsiniz!” 

Güneş Sözcüsü insan lorda baktı ve annesinin söylediklerini dinledi. 
Oualinesti?de her ikisi için de yer bulunabileceğini düşündü. Bulunması gerekecekti, zira ülkesini yeni bir savaşa daha sokamazdı. 

Salladac da aynısını hissediyordu anlaşılan, Zira o da elini bir bârış ifadesi taşımak üzere uzattı. 

Gilthas uzanıp bu eli tuttu ve dünyanın yeni çağı yaşanmaya başlandı. 


Sonsöz 


“Artık an: çi; ğ hala Bem dönme vaktim geldi,” dedi Alhana. Bebeği /ai- ştirdi. O ve Samar, kentin dış. eteklerinde bir yerde 


“Eöer p e olan griffonlarına binmeye hazırdı. 
Laurana eme Li bulursak... yani ondan geriye kalanları,” dedi sana a İaler el onu şerefli bir biçimde gömeceğiz ve eşekkcür ederim. 
Konnabın d a Kızkardeşim.” Alhana içini çekti. “Silvanesti'nin 
| Ölünce ii ın altında kötüye gitmesinden korkuyorum. Kocam da 
<i “Oğduğum, ye beni burada tutacak bir Ş€Y kalmıyor —V€ belki Söni topraklarda işe yarar bir şeyler yapabilirim.” 
ş Kraliçem,” dedi Gilthas. 
bahtın açık olsun.” 
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selip sonunda doğu yönünde kaybolurken lu Gilthas?ın beline sıkıca sarıldı ve genç üreceği yeni yaşamına doğru döndü. 


Griffonlar göre yük: 5 
aşağıdan izlediler, Kerian ın K© elf kente, elflerin kralı olarak sürd 


> 


Yaban elfi savaşçısı kavrulmuş bedeni ırmakta buldu. Karısının hazırladığı lapaların yardımına başvuran elf, fena halde yaralanmış olan prensi ırmak kenarındaki bir mağaraya taşıdı. Uzun haftalar boyunca ona baktı, önce bilincini geri kazanmasını sağladı, sonra elf prensini hareket edebileceği dereceye dek iyileştirdi. 

“Yüzüm,” diye inledi prens, ırmaktaki yansımasına dehşetle bakarak. “Bir ucube haline gelmişim, canavar olmuşum ben.” 

“Gel,” dedi Dallatar, Porthios'un gölgeli, kıvrımlı keçiyolunu izlemesine yardımcı olarak. “Artık senin evin ormanlardır.” 
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ve huzur içinde geçirmek için bur. 
gözle 


ayağın bir pençe tırnağına dokundu. 
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İhanetin ve Savaşın 
Gölgesinde... 


Anayurdu Oualinesti'ye geri dönen Porthios, sonu gelmez entrikaların sonucunda yetkilerini, Senatör Rashas tarafından bir kukla idareci olarak seçilen Gilthas'a bırakmak zorunda kalır. 
Porthios'un, yeğeni Gilthas'a karşı bir ayaklanma başlatmaktan başka çaresi kalmamıştır. 

Gilthas'ın tek sorunu ise Porthios değildir, aynı zamanda bir yandan isteksizce görev aldığı elf senatosunun oyunlarına tahammül etmeye çalışırken, bir yandan da ansızın ortaya çıkan Takhisis Şövalyeleri ve ejderhalarla başa çıkmak zorundadır. Tüm zorluklar içinde tek tesellisi ise, kendisine alışagelmiş olduğundan çok daha farklı bir yol çizecek Kerianseray'dır. 
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